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       OM TE BEGINNEN 
 

 

Een nieuwe start 

 
In de musical ‘Jesus Christ 

Superstar’ zingt Maria Magdalena 

het liedje ‘Could we start again 

please’, met daarin de woorden: 

‘Tot nu toe was ik hoopvol. Maar 

nu denk ik voor het eerst dat we de 

verkeerde kant op gaan. Zouden we 

alsjeblieft opnieuw kunnen 

beginnen?’ 

 

Dat gevoel zullen velen van ons 

herkennen, zeker wanneer we naar 

het nieuws kijken. Er zijn weinig 

dingen die op dit moment de goede 

kant op lijken te gaan. De 

kunstenaar Ryan Laughlin speelde 

al met dat gevoel toen hij vijftien jaar geleden deze knop aanbracht op een 

stoplicht: reboot universe, start het heelal opnieuw op. Op de allereerste 

computers zat soms zo’n reset- of rebootknop om in te drukken, wanneer 

het hele systeem vastliep. Later werd dat de toetsencombinatie 

control+alt+delete. ‘Reboot’ houdt inderdaad ook ‘delete’ in: je kon 

opnieuw beginnen, maar je was al je laatste werk wel kwijt. 

Zou je op zo’n knop drukken, als die zou bestaan voor de hele wereld? Ik 

ben bang dat de ellende dan alleen maar nog groter wordt. Is dat niet juist 

de megalomane droom van sommige heersers dat ze bijvoorbeeld denken 

‘een land de democratie in te kunnen bombarderen’. Zelfs God, zegt 

Genesis, vond de zondvloed achteraf gezien geen goed idee. Was de 

zondvloed niet ook een soort ‘reboot universe’?  

 

Het Paasverhaal is het verhaal bij uitstek over een nieuwe start, maar dan 

heel anders dan het verhaal over de zondvloed. Het Paasevangelie in 

Johannes 20 over Jezus en Maria Magdalena in de tuin zijn een duidelijke 

verwijzing naar Adam en Eva in de hof van Eden. Hier wordt de wereld  
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een nieuw begin gegund, maar niet de zogenaamde ‘quick fix’ van geweld 

en van vuisten op tafel, maar de langzame weg van liefde, trouw en 

vergeving. De opgestane draagt de littekens van de kruisiging nog met 

zich mee. Het nieuwe begin is geen ontkenning van de pijn van het oude. 

 

In zijn laatste boek 

Wisselwachter 

vertelt Geert Mak 

het intrigerende 

verhaal van twee 

mannen die 

daadwerkelijk voor 

een nieuwe start 

zorgden voor hun 

eigen land Amerika 

én voor Europa: 

Franklin Delano 

Roosevelt en zijn 

goede vriend Harry 

Hopkins, die met 

zijn dochtertje zelfs een eigen appartement bewoonde in het Witte Huis. 

Het boek begint met deze alinea: “Deze geschiedenis speelt zich af in een 

ander land. Een land waar het dienen van de publieke zaak nog gold als 

het hoogste doel. Een land waar, dwars door al het harde onrecht, een 

democratische belofte gloorde. Een land dat, ondanks alle verschillen 

tussen de mensen, de kracht en de eenheid kon opbrengen om die te 

verdedigen, tot in het verre Europa toe.” Het is duidelijk dat Mak hier een 

verhaal wil vertellen dat ons een spiegel voorhoudt in een tijd dat 

democratie en recht ook bij ons onder druk staan. 

Het eerste hoofdstuk uit het boek van Mak heet ‘Gospel’. Roosevelt en 

Hopkins waren beiden geïnspireerd door de Social Gospel, een kerkelijke 

stroming die tussen 1900-1920 opkwam tegen armoede en onrecht. 

Hopkins zat op een College waar het gedachtegoed van de Social Gospel 

werd onderwezen. Mak schrijft: “Christus was, zo kreeg hij daar te horen: 

de grootste sociale hervormer en de grootste democraat aller tijden. 

Samen werkten deze mannen in de jaren ’30 de New Deal uit, het 

regeringsprogramma dat de ergste armoede in die crisisjaren bestreed en 

werkgelegenheid schiep. Het ironische is dat men in dat kader fabrieken, 

wegen en vliegvelden aanlegde waaraan toen nog niet zo heel veel 

behoefte bestond, maar die tijdens de Tweede Wereldoorlog enorm van 
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pas kwamen bij het opschalen van de defensie-industrie. Zonder de 

armenzorg van de New Deal was de bevrijding van Europa een stuk 

lastiger geworden. Hopkins en Roosevelt waren in het isolationistische 

Amerika ook al veel eerder dan de bevolking ervan overtuigd dat Amerika 

de morele plicht had Europa te hulp te schieten. 

De boodschap van domineeszoon Mak is duidelijk: zonder Roosevelt en 

Hopkins was Europa misschien wel niet bevrijd van het nazisme. Zonder 

de idealen van de Social Gospel waren Roosevelt en Hopkins misschien 

wel niet op het idee van de New Deal gekomen. En zonder Jezus was er 

geen Social Gospel geweest natuurlijk. Het zaadje van de Social Gospel 

in 1900 droeg vrucht bij onze bevrijding in 1945. We kunnen als mensen 

wel degelijk een nieuwe start maken, als we in het spoor van Jezus bereid 

zijn de lange route te nemen van liefde en solidariteit met de mensen die 

dat het hardste nodig hebben. En als je het niet uit altruïsme doet, zou het 

zomaar zo kunnen zijn dat het ook nog eens in je eigen belang blijkt te 

werken.  

Aarnoud van der Deijl 
 

In Memoriam Aart Verbree 
Op 18 februari is rustig  in het bijzijn van zijn naasten 

in het AMC overleden Aart Verbree in de leeftijd van 

73 jaar. Aart woonde met zijn vrouw Wil op de 

Meerweg. 

Aart was een geboren en getogen Abcoudenaar. Zijn 

wieg stond op de plek waar nu de derde brug ligt, aan 

de Meerweg. Twee Hervormde gezinnen Verbree woonden er naast 

elkaar. 

Aart was een man van vaste gewoonten, van  structuur en van stramien en 

ging het liefst zijn eigen gang, geen meeloper. Hij was timmerman en 

werkte bij verschillende lokale aannemers, voordat hij in de jaren ’80 ging 

werken bij de VU op de afdeling Veiligheid en Milieu. 

Op een feestje ontmoette Aart Wil Prins, beiden nog tieners. Zijn 

eigenzinnigheid vond Wil aantrekkelijk en na een paar jaren trouwden zij 

en gingen zij wonen in een klein huisje aan de Voordijk, dat Aart zelf 

heeft verbouwd. Toen na tien jaar hun dochter en later hun zoon werden 

geboren, verhuisden ze naar hun huis aan de Meerweg. 

Vakanties gingen doorgaans op de fiets, later met een Bestel- Eend en nog 

later met een Lelijke Eend, kamperen, naar dezelfde camping, dezelfde 

plek, dezelfde mensen, vlak bij Maastricht. 
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Aart was een gesloten man over zijn gevoelens en over wat hem 

bezighield, maar hij was ook heel sociaal. In de buurt, op het werk, in de 

familie: zijn grootste hobby was het koken en braden voor grote groepen 

mensen: BBQ, soep, vlees braden. Aart genoot als anderen genoten. Dat 

maakte hem ook een geliefde man. Ook het afstruinen van 

rommelmarkten was een grote hobby van Aart: op zoek naar bierpullen, 

petroleumstelletjes en vooral pannen.  

De laatste tijd ging de gezondheid van Aart achteruit en bleek dat hij 

ernstig ziek was, ook al gaf hij het niet toe. Over wat hij zou willen bij 

leven en na zijn dood liet hij zich niet uit. Na een spoedopname in het 

ziekenhuis is hij daar na een paar dagen rustig overleden. 

Hoewel hij gemeentelid was, was Aart geen kerkganger. Over zijn geloof, 

zoals over zijn gevoelens, liet hij zich niet uit. Vanwege de renovatie van 

de Dorpskerk vond zijn afscheidsviering plaats in de HH Cosmas en 

Damianuskerk. In een goed bezochte afscheidsviering namen we op 24 

februari  afscheid van Aart, waarna hij is begraven op de begraafplaats ’t 

Geinhoff in Abcoude, naast zijn zwager Nico Hennipman en vlakbij zijn 

ouders. 

Op de rouwkaart schrijft zijn familie over hem: een man van weinig 

woorden maar met een grote betrokkenheid. Zijn liefde sprak zonder veel 

te zeggen maar blijft voor ons altijd voelbaar. 

Mag Aart rusten in de vrede van zijn en onze Heer. Wij wensen zijn 

vrouw, kinderen, familie en vrienden veel sterkte met het verlies van deze 

lieve en bijzondere man. 

Susan van Agten 

 

 

In Memoriam Fien Baalbergen-Krol 
Op donderdag 26 februari is op 86-jarige leeftijd 

overleden Josephina Eefje Baalbergen-Krol, 

Sandberghstraat 8. Zij overleed thuis in de nabijheid 

van twee van haar zoons, nadat haar gezondheid 

plotseling verslechterde. 

 

Fien werd in 1939 in Nunspeet geboren, in een  gezin van drie kinderen. 

Zij werd lerares koken. Op een reis naar de sneeuw ontmoette zij Jan 

Baalbergen. Zij trouwden, gingen in Abcoude wonen en kregen drie 

zoons. Met elkaar vormden ze een warm en hecht gezin, waarin Fien als 

enige vrouw de scepter zwaaide. 
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Fien Baalbergen was een krachtige vrouw. Direct in haar communicatie, 

trouw en ambitieus. Ze hield van nieuwe talen leren, zo maakte zij zich 

ook het Russisch eigen. Daarbij was ze avontuurlijk en reislustig. Dat 

laatste kwam later goed uit, toen hun drie zoons met hun gezinnen op drie 

verschillende continenten woonden. Haar geloof was haar kracht, tegelijk 

stond ze open voor nieuwe ontwikkelingen. Fien was sociaal betrokken 

en actief binnen kerk en wereldwinkel. Ook genoot ze van de tuin, vele 

uren brachten Jan en zij daar in door. 

 

In 2018 overleed Jan, een groot gemis. Vol wilskracht ging Fien verder, 

reisde met regelmaat naar haar zoons en genoot van de vier 

achterkleinkinderen die geboren werden. Toch ging zij er meer en meer 

naar verlangen thuis te komen bij haar HEER, die zij als herder zag. 

Enigszins onverwacht diende die thuiskomst zich aan. 

 

Op maandag 9 maart vond in de Cosmas en Damianuskerk de dankdienst 

voor haar leven plaats. Naast warme woorden en mooie muziek zochten 

we ook steun bij een gedeelte uit Colossenzen 3, waar gesproken wordt 

over het ‘aandoen van het nieuwe leven’. Aansluitend hebben we haar 

lichaam op ´t Geinhoff toevertrouwd aan de aarde. 

 

Ds. Garbrich Baalbergen 
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Nieuws vanuit het Pioniersteam 

 
Wisselingen van de wacht 

Er is weer veel gebeurd sinds begin dit jaar. Allereerst op personeel vlak: 

Margaretha Guikema-van der Deen toegetreden tot het Pioniersteam. 

Margrietha Bruins heeft na een halfjaar meelopen besloten dat zij meer 

tot haar recht komt in de klankbordgroep dan in het Pioniersteam. En dat 

is helemaal goed, al waren we in het Pioniersteam natuurlijk ook blij met 

haar inbreng. 

 

Vervolg Alphacursus  

Half januari was er een terugkomavond van de Alphacursus. De vraag lag 

naast het heerlijke eten op tafel (zeg dan maar eens nee) of mensen 

interesse hadden in een vervolg en tien van de zeventien hadden dat. Dat 

betekent dat we om de week bij elkaar komen en een boek bespreken over 

‘de uitdaging van een christelijke levensstijl’ naar aanleiding van de 

Bergrede. Dat levert weer mooie gesprekken op. 

We hadden, eveneens in januari, een gesprek met Martin de Jong, onze 

nieuwe pioniersbegeleider vanuit de landelijke kerk, over de vraag hoe 

we het onderdeel ‘vieren’ vorm zouden kunnen geven. Zijn advies was: 

houd het eenvoudig en laat het van onderop groeien. En hij stelde ook de 

vraag: zouden de leden van de Alphacursus daar niet een rol in kunnen 

spelen? We zijn ook met het Pioniersteam gaan kijken bij de pioniersplek 

waarbij Martin zelf betrokken is in Amsterdam en dat leverde veel 

inspiratie op. 

Een en een is nu dus twee. De gesprekken op dinsdagavond willen we 

gaandeweg ook een ‘vierend’ element meegeven. Een volgende stap is 

dan dat we de groep ook open willen stellen voor anderen. Als je het dus 

leuk vindt om een keer mee te doen, wees welkom! Het is wel fijn als je 

dat van tevoren even meldt, want we beginnen zoals altijd met samen eten. 

We hebben nu nog drie data gepland staan: 7 en 21 april en 12 mei. 

En misschien dat we deze activiteit op een bepaald moment verplaatsen 

naar de zondagmorgen. Dan wordt het vermoedelijk de formule van: 

viering plus lunch. Zo doet men dat in Amsterdam ook. Maar goed, zo ver 

zijn we nog niet (en de kerk is ook nog niet gebruiksklaar). We laten het 

van onderen af groeien. Ondertussen zal het jullie misschien zijn 

opgevallen dat af en toe deelnemers aan de alphacursus ook in de 

vieringen op zondag komen.  
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The Passion 

Op Witte Donderdag willen we weer The Passion op een groot scherm 

vertonen. In de kerk kan dat natuurlijk niet, maar door de nauwe contacten 

met Tumult kwam het idee op om dat in Tumult te doen. Leuk bijeffect is 

dat we daardoor ook in het programma van Filmhuis Abcoude zijn 

opgenomen. Welkom op 2 april om 20.30 uur. 
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  KERKENRAAD 

 

 
 “Met elkaar kunnen we het”, schreef ik in de laatste Binding van 2025.  

Met die zin ben ik meteen weer begonnen in de eerste Binding van 2026. 

Communiceren is nu eenmaal herhalen! Het is nu dus ook weer het 

doorgaande begin van deze Binding. Met elkaar kunnen we het. En met 

elkaar doen we het. 

 

U weet allen dat er sinds januari van dit jaar opnieuw bouwhekken staan 

rondom de Dorpskerk in Abcoude. Restauratiebedrijf Verwoerd werkt 

verder aan de restauratie en verduurzaming van dit historische gebouw uit 

1491. En net als tijdens de vorige meest recente verbouwing in 2024, 

gebeurt het verbouwen opnieuw samen met vele praktisch werkende 

meehelpende vrijwilligers.  

Tijdens de Lions Duurzaamheidsmarkt van zaterdag 21 maart hebben 

belangstellenden al  de kans gekregen om een unieke blik achter de 

schermen te nemen. Tijdens deze Duurzaamheidmarkt op het Kerkplein 

waren alle werkzaamheden van dichtbij te bekijken. Zo staat het 

historische koorhek in de steigers. De vloeren van de zijbeuken van het 

schip zijn tijdelijk verwijderd. Verzakkingen kunnen nu worden hersteld 

en vloerverwarming aangelegd. Ondertussen zijn de orgelpijpen 

overgebracht naar de werkplaats van orgelbouwer Reil in het Gelderse 

Heerde voor renovatie. Een groep van orgel-ondersteuners uit onze 

gemeente en van de Lions heeft onder leiding van Richard Spreij al een 

interessant bezoek gebracht in Heerde. Leerzaam!  

 

Medewerkers van restauratiebedrijf Verwoerd  en vrijwilligers waren ook 

tijdens de Duurzaamheidsmarkt een week later op het Kerkplein aanwezig 

om rondleidingen en uitleg te verzorgen in de Dorpskerk. Zo kon er nu al 

worden ontdekt en gekeken hoe er wordt gewerkt aan de toekomst van de 

Dorpskerk Abcoude. De Dorpskerk: een multifunctionele plek van en 

voor Abcoude. Er is een mooie folder gemaakt van uiteindelijk 12 

pagina’s. Die treft u voor extra informatie bij deze Binding aan. 

Het streven is nog steeds om de kerk met Pinksteren feestelijk te 

heropenen. 
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Heropening 

Maar hoe precies, deze tweede heropening in twee jaar tijd? Daarvoor 

vragen wij graag de hulp van een actief ‘openingsteam’. Een 

heropeningsteam dat aan alles denkt. En voor de uitvoering velen erbij 

betrekt voor aanwezigheid en het doen van deeltaken of taakjes. De 

vrijwilligers bij de renovatie? De appjes en hulp gaan in elk geval vlot 

rond! Het transitieteam dat weer meedenkt en doet? Er wordt in het 

transitieteam al steeds veel werk verricht! Dat team van vrijwilligers 

bestaat nu (in alfabetische volgorde) uit Eline Amsing, Gerard Bolder, Jan 

Koot, George Nagel, Richard Sprey, Jan Westerik en tenslotte Nick de 

Snoo als schakel naar ons kerkbestuur. 

 

Wat een teams zijn er allemaal werkzaam bij onze kleiner wordende 

religieuze gemeenschap. Maar zo wordt het oudste monument van De 

Ronde Venen wel al steeds meer van en voor het hele dorp. De wekelijkse 

rubriek ‘Meehelpen en werken aan de Dorpskerk’ in de digitale 

nieuwsbrief kent nu al weer 12 edities.  Zoals bekend, zorgen we ervoor 

dat de nieuwsbrief ook altijd al weer gepost staat op onze website 

https://dorpskerkabcoude.nl/ . 

De nieuwsbrief begint natuurlijk wekelijks met de zondagse kerkdienst. 

Onze wekelijkse voorgangers, geregeld gast-predikanten, kijken vaak wel 

even op de website of lezen de nieuwsbrief. Wij zijn eraan gewend om 

daarvoor de Eeuwige te bedanken. 

Dank ook aan de velen die gemeenschappen of gemeenschapjes vormen 

en de Dorpskerk Abcoude een warm hart toedragen.  

Niemand is alleen. 

  

Namens de kerkenraad, 

Claartje van Andel  

(voorzitter) 

c.van.andel@planet.nl  

 

 
 

 

 

 

 

https://dorpskerkabcoude.nl/
mailto:c.van.andel@planet.nl
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Vooraankondiging 
Om alvast te noteren in uw agenda: 

 

Het Korenfestival BeKOORlijk Abcoude komt er weer aan! 

Zaterdag 30 mei in de Dorpskerk! 

 

We rekenen op uw komst! Het wordt weer een mooie editie. 

In de volgende Binding zal meer informatie volgen, maar u kunt ook 

altijd terecht op www.bekoorlijkabcoude.nl voor de laatste nieuwtjes. 

 

 

 

http://www.bekoorlijkabcoude.nl/
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“FILM  ZIEN” 

Forrest Gump 
maandag 20 april in ‘t Hoogt 

19.30 uur 

 

 
 
Forrest Gump is een eenvoudige jongen met een wat laag IQ. Dit 

weerhoudt hem er echter niet van om een grote rol te spelen bij belangrijke 

gebeurtenissen in de Amerikaanse geschiedenis. Drie turbulente decennia 

lang overkomt Forrest een stroom aan gebeurtenissen, die hem meevoeren 

van football-held tot Vietnam-veteraan en tot garnalen-magnaat, van de 

hoogste onderscheiding van het Witte Huis tot in de armen van zijn grote 

liefde. 

Aangezien deze film wat langer duurt dan normaal,  is er tussentijds een 

extra koffiepauze. 

 

Na afloop bent u van harte uitgenodigd om nog iets met elkaar te drinken 

en om eventueel nog wat na te praten. 

Martha, Dini, Anneke en Frieda 

 

De laatste Film Zien van dit seizoen ( met buffet )  is op donderdag 

18 juni. 

http://www.bonifaciuskerkmedemblik.nl/bestanden%20algemeen/bestanden%20start_nieuws_uit/MC900237836%5b1%5d.gif
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      KERKDIENSTEN 

  

Wij nodigen u en jou van harte uit voor onze kerkdiensten op 

zondagmorgen 10.00 uur. Vanwege een verbouwing/restauratie 

van de Dorpskerk, worden de diensten gehouden in ’t Hoogt. 

Alle kerkdiensten kunnen ook beluisterd en bekeken worden 

op  www.kerkdienstgemist.nl. Deze diensten zijn zowel direct op 

zondagmorgen om 10 uur te volgen, als later op elk ander gewenst 

moment.  

 

In de kerk worden bij de mededelingen diverse collectes vermeld. 
Tijdens een kerkdienst wordt gecollecteerd. U kunt uw bijdragen 

ook thuis overmaken. NIEUW is dat u ook met uw telefoon kunt 

betalen via een QR-code. Kijk hier wekelijks voor in de nieuwsbrief! 
Overmaken kan natuurlijk ook nog steeds. Naar de diaconie 
overmaken kan zoals bekend naar:  
ING-Bank NL70 INGB 0000 3678 45 t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Abcoude PGA.  

Giften voor het College van Kerkrentmeesters kunnen nog steeds 

worden overgemaakt naar: 

Rabobank: NL35 RABO 0300 566050 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Abcoude.  

 

  

29 maart              Palmpasen Ds. Aarnoud van der Deijl 

       en Loes Geerlings  

10.00 uur         Oecumenische viering in de C&D-kerk 

  

2 april         Ds. Aarnoud van der Deijl  

19.30 uur Witte Donderdag, met viering Heilig 

Avondmaal 

       Piano Wilco Gijsen 

Eerste collecte: Noodhulp 

 Tweede collecte: Pastoraat 

 

https://dorpskerkabcoude.us20.list-manage.com/track/click?u=9b72b45591353a19c9d6bad43&id=4df2f63364&e=812372d76f
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3 april Ds. Aarnoud van der Deijl  

19.30 uur Goede Vrijdag, mmv cantorij 

                 o.l.v. Else Sterk 

Geen collectes 

Bezoekers verlaten na de viering in stilte de 

ruimte 

 

4 april  Ds. Aarnoud van der Deijl 

20.30uur                     en Susan van Agten / Paaswake 

       Oecumenische viering in de  C&D-kerk 

 

5 april Ds. Aarnoud van der Deijl  

10.00 uur Pasen / Piano Gert de Lange 

Eerste collecte: Werelddiaconaat 

Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

12 april Dhr. Eric Citroen 

 Piano Peter Staats  

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

Tweede collecte: Jeugdwerk 

 

19 april Ds. Aarnoud van der Deijl  

 Piano Lieuwe Visscher 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

Tweede collecte: Pastoraat 

 

 26 april Mevr. ds.  Karin Smit, Baambrugge 

 Piano Evert Hoogenstraaten 

10.00 uur Eerste collecte: Stap Verder 

Tweede collecte: Missionair Werk 

 

3 mei Ds. Van Peppel 

 Piano Evert Hoogenstraaten 

10.00 uur Eerste collecte: Noodhulp  

Tweede collecte: Kerk en Eredienst 
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 10 mei Ds. Aarnoud van der Deijl 

 Piano Frits Heil 

10.00 uur Eerste collecte: Stichting  Nijlvallei 

Tweede collecte: Pastoraat 

 

14 mei Ds. Aarnoud van der Deijl 

10.00 uur Hemelvaartsdag 

                 Piano Evert Hoogenstraaten 

Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

17 mei Ds. J.P. Stoel 

 Piano Peter Staats 

10.00 uur Eerste collecte: Gezinsbuddy 

Tweede collecte: Pastoraat 

 

24 mei Ds. Aarnoud van der Deijl  

HEROPENING DORPSKERK  

Pinksteren  
 

AUTODIENST 
Wie vanwege gezondheid niet zelfstandig naar de kerk kan, maar 

dat wel wil, kan  tot zaterdagavond 20.00 uur  bellen naar Henk 

van Kessel tel. 06-20096289. 

 

Hij probeert een chauffeur met auto te 

regelen. 

 
 

Bij de vieringen 
Het programma van de Goede of Stille Week  

In de week voor Pasen zijn er veel momenten waarop we elkaar kunnen 

ontmoeten en stil kunnen staan bij de momenten uit het evangelie die het 

hart vormen van ons geloof. Mooi is ook dat we die momenten in 

toenemende mate samen met de parochie vieren. Zo zijn we dit jaar 

uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te vieren in de gebedsdienst met het 

bijzondere ritueel van de Kruisweg op Goede Vrijdag om 15.00 uur – het 
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sterfuur van Jezus – in de katholieke kerk. Omgekeerd zijn de parochianen 

uiteraard van harte welkom op bijvoorbeeld Witte Donderdag en ’s 

avonds bij onze viering van Goede Vrijdag. Er is dan namelijk geen 

viering in de Cosmas en Damianuskerk. 

Bovendien zijn er maar liefst twee oecumenische vieringen in deze week: 

die van Palmpasen op 29 maart en de Paaswake op 4 april. Op een rijtje: 

 

29 maart Oecumenische viering van Palmpasen om 10.00 uur in de 

Cosmas- en Damianuskerk (NB: geen dienst in ’t Hoogt) 

 

2 april 19.30 uur Witte Donderdagviering in ’t Hoogt met viering van de 

Maaltijd van de Heer 

2 april 20.30 uur Vertoning van The Passion in Tumult door het 

Pioniersteam (zie elders in dit blad) 

 

3 april 15.00 uur Gebedsdienst met Kruisweg in de Cosmas- en 

Damianuskerk 

3 april 19.30 uur Goede Vrijdag-wake met medewerking van cantorij 

 

4 april 20.30 uur Oecumenische Paaswake in de Cosmas- en 

Damianuskerk 

 

5 april 10.00 uur Paasmorgenviering 

 

Misschien is het goed om zich te realiseren dat het aantal plaatsen in ’t 

Hoogt boven – fysiek én op last van de brandweer – beperkt is. Houd er 

rekening mee dat sommigen de dienst misschien beneden in ’t Hoogt 

moeten volgen vanaf het scherm. 

 

Opmerkingen bij de vieringen 

Op Witte Donderdag zullen we dit jaar uit het evangelie van Mattheüs 

lezen en beginnen dan het verhaal van het laatste avondmaal met het 

verhaal van de vrouw die Jezus zalfde (Mattheüs 26:6-13, 17-30). Jezus 

zegt dan iets heel opmerkelijks over haar: “Waar ook ter wereld het goede 

nieuws verkondigd wordt, daar zal ter herinnering aan haar verteld 

worden wat zij heeft gedaan.” Dat is nogal wat! Is dat omdat zij met haar 

zalving Jezus tot de Gezalfde heeft gemaakt?  

We willen dit jaar ook experimenteren met matzes bij het Avondmaal. Zo 

komen we nog iets dichter bij dat laatste Avondmaal. 
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Op Goede Vrijdag zet opnieuw een 

schilderij van Egbert Modderman ons 

op het spoor van de mensen die we 

misschien geneigd zijn als ‘figurant’ te 

zien in het verhaal van Jezus. Mensen 

als Petrus, de vrouw van Pilatus, Simon 

van Cyrene, Maria, Josef van Arimatea. 

Maar misschien doen deze mensen wel 

wat wordt genoemd: de troost van het 

kleine goede. Het lijkt klein wat ze 

doen in het verhaal, maar het heeft 

grote betekenis. Bij het schilderij van 

Modderman zingt de cantorij ook een 

versie van het ‘Stabat Mater’ (Lied 

584) 

 

Voor de Paaswake in de Cosmas- en 

Damianuskerk zou ik ook iedereen van harte willen uitnodigen. Voor 

mezelf is de Paaswake het hoogtepunt van het jaar. Ik weet nog dat ik 

ooit, in mijn studententijd, voor het eerst een Paaswake meemaakte, nota 

bene in de kathedraal van Canterbury, en deze viering maakte een 

onuitwisbare indruk op mij. Het is de combinatie van de rituelen (licht, 

water, brood en wijn), de ketting van Bijbelverhalen als een rode draad 

door de viering én de muziek – en dat 

alles in het duister van de nacht – die iets 

met je doen wat geen enkele andere 

viering kan doen. 

 

Op Paasmorgen alweer een schilderij 

van Modderman. Dit keer Maria 

Magdalena. Het schilderij heeft hij de 

titel ‘Miskend’ meegegeven. Maria 

Magdalena kijkt ons vanaf dat schilderij 

dan ook behoorlijk verwijtend aan: wat 

hebben jullie met mij gedaan? Als je de 

evangeliën goed leest, zie je dat zij een 

heel belangrijke vrouw in Jezus’ leven is 

geweest. Zelfs als je niet meegaat in Dan 

Brown-achtige speculaties dat ze man en 
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vrouw waren, dan nog moet je vaststellen dat zij er op belangrijke 

momenten bij was en de eerste getuige was van Jezus’ opstanding en ook 

(zie de overweging voorin dit blad) dat Jezus en zij in het Paasevangelie 

door Johannes worden neergezet als Adam en Eva in de hof van Eden. 

 

Op 12 april gaat Eric Citroen voor – verdere introductie niet nodig. Op 

deze zondag ‘beloken Pasen’ gaat het vaak over Tomas (Johannes 20:19-

31). Zoals de luiken op beloken Pasen weer dicht gingen, zo kan zomaar 

het luik om ons hart weer sluiten en de twijfel weer toeslaan. Zou het waar 

zijn, dat van die opstanding? Eerst zien, dan geloven! 

 

Op 19 april ga ik voor en ik denk dat ik nog wel even door wil gaan met 

de schilderijen van Egbert Modderman. Op de zondagen 19 april en 10 

mei maak ik er een soort tweeluik van. Op deze zondag Esther als 

moedige vrouw die zich verzette tegen het antisemitisme uit haar dagen. 

We zitten vlak voor Jom Hasjoa en 4 mei – dus dat lijkt mij wel passend. 

Op 10 mei staat dan een vrouw centraal die spiegelbeeldig is aan Esther. 

 

Op 26 april horen we Karin Smit voor de tweede keer dit jaar. Het rooster 

suggereert op deze zondag ‘goede herder’ Johannes 10:1-10, met twee 

van de zeven ‘ik ben’-woorden van Jezus: ‘ik ben de deur voor de 

schapen’ en ‘ik ben de goede herder’. 

 

Op 3 mei gaat ds. Van Peppel voor. Als hij het rooster volgt, zou hij 

Johannes 14:1-14 kunnen lezen. Opnieuw een van de zeven ‘ik ben’-

woorden van Jezus: ‘ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Tomas 

Halik schrijft ergens dat het zo mooi is dat Jezus het woord ‘waarheid’ 

verbindt met ‘weg’ en met ‘leven’. Dan kan de waarheid niet iets statisch 

zijn – het is een weg – en ook niet iets waarmee je elkaar om de oren slaat, 

want het brengt leven. 

 

Op 10 mei luik 2 van de oudtestamentische vrouwen van Egbert 

Modderman. Vandaag draait het om Rachab, de hoer uit Jozua 2 en een 

van de vrouwen in het geslachtsregister van Jezus. Haar naam betekent 

‘ruimte’ en is verwant aan het woord ‘rehoboth’ waarnaar veel kerken zijn 

genoemd. Zij doorbreekt als vreemdelinge elk vijandsbeeld en staat voor 

de ruimte van liefde en gastvrijheid. En het feit dat zowel de Moabitische 

Ruth als de Kanaänitische Rachab een plek hebben in de stamboom van 

Jezus, toont aan dat hij bepaald niet ‘van vreemde smetten vrij’ was.  

Aarnoud van der Deijl 
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       PASTORAAT____________________________ 
 

 
 

 
 

Predikant: ds. Aarnoud van der Deijl 

Tel. 06-17970959   e-mail: dominee@dorpskerkabcoude.nl  

 

Ds. Bram- Willem Aarnoutse: vertrouwenspersoon 

Tel. 06-20024393  e-mail: aw.aarnoutse@xs4all.nl  

 

Ouderlingen en diakenen 
U kunt voor al uw vragen een beroep doen op onze ouderlingen en 

diakenen. Waar u woont maakt daarbij niet uit. 

 

Claartje van Andel        06-51315993   ouderling-  communicatie 

Gera Hoorweg              06-28441804    ouderling- kerkrentmeester 

Nick de Snoo                         284286    ouderling- kerkrentmeester 

Imre Westerik               06-39593585   diaken 

Matthijs Schram                     281601   diaken 

      

Bezoekmedewerkers 

Eigenlijk zijn wij als gemeente allemaal elkaars oog en oor. Mist u iemand 

al even? Maakt u zich zorgen? Heel fijn als u dit laat weten! 

Soms zal een bezoekmedewerker u bellen. Maar u kunt natuurlijk zelf 

altijd iemand aanspreken of bellen, ook gewoon, voor een verbinding.  Els 

Gillebaard heeft op zich genomen om het eerste contact van de 

bezoekmedewerkers te zijn. Dat is fijn! Spreekt u dus gerust iemand aan 

indien nodig. 

               

Els Gillebaard        06-42693945             

Henk van Kessel    06-20096289 

Janny van der Klok         283645 

Ineke Mensink                283578 

Wout Wessel                   284783  

Marry Willig         06-51651870    

       

             

 

 

mailto:dominee@dorpskerkabcoude.nl
mailto:aw.aarnoutse@xs4all.nl
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Adressenlijst          telefoon: netnummer 0294- 

Scriba:   vacant  
 

Organistencoördinator: 

  Richard Sprey                                                   06-20131031 

  Stationsstraat 51, 1391 GM Abcoude  

  r.en.w.sprey@planet.nl 

 

Dorpskerk:  Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude. 

  Postbus 38 1390AA Abcoude  

  

Koster:  Tineke Hennipman                                           06-44620963 

  Waardassackerstraat 13, 1391 TW Abcoude            284499 

 

’t Hoogt: Kerkelijk Centrum, Kerkplein 32, 1391 GK  

   Beheer: Marjo Dierx                  06- 26402413 en/of 281601 

  Behalve voor kerkelijke activiteiten kunt u ’t Hoogt huren  

                    voor feesten, verjaardagen of festiviteiten. 

                    Verhuur via:  beheer.hoogt@live.nl   en  

                     Marjo Dierx                               06- 26402413 en/of 281601 

 

Diaconie:  Fleur Prinsen, Grevenstukstraat 3, 1396 LB Baambrugge 

fleurprinsen@gmail.com                                06-381 808 30 

  Financiële administratie: Margriet Ceelen, 

         Achter de   Kerken 213 1391LK Abcoude         

           margrietceelen@gmail.com                             06-54320173       

                             

  ING-Bank: NL70 INGB 0000 3678 45   

  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude 

 

Werkgroep Kind en Kerk: Gera Hoorweg                          06-28441804 

  Paddenburg 13, 1391 RK Abcoude 

    

 

Algemene zaken Kerkelijk Bureau:  

  Jack de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV Abcoude    284301 

 

 

 

                                                  

mailto:r.en.w.sprey@planet.nl
mailto:beheer.hoogt@live.nl
mailto:fleurprinsen@gmail.com
mailto:margrietceelen@gmail.com
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Collectebonnen bestellen: 

                    Coupures: 20x €1,00   20x €1,50   20x €2,50 

        Maak het gewenste bedrag over naar  

NL35 RABO 0300 5660 50 t.n.v. Protestantse Gemeente    

Abcoude en stuur een e-mail naar         

         cvwieren@hetnet.nl graag met uw adresgegevens.   

         Cor van Wieren                                                         283268 

 College van Kerkrentmeesters: 

  Post(adres): Dirk Jan Aldewereld, 

  dj.aldewereld@outlook.com  

  Van Voorthuijsenhof 4, 1391 JR Abcoude                285059 

Banknummer  Protestantse Gemeente Abcoude 

                      Rabobank: NL35 RABO 0300 5660 50 

 

Administratie Binding:  

  Jan van Wieringen Roomolen 5 1391 RD Abcoude 

  j.wieringen1@chello.nl                                              284442 

                    NL86 INGB 0003 1704 69 t.n.v. Kerkblad de Binding 

 

ANBI  zie www.pknabcoude.nl/ANBI 

 

Verhuur  Dorpskerk: 

  George Nagel                                                    085-2129845 

  E-mail verhuur@dorpskerkabcoude.nl 

  En/of 

  Wilco Gijzen                                                   085-2129845 

  E-mail eveneens verhuur@dorpskerkabcoude.nl:  

                                                  

Cantorij: Else Sterk 

  Leeuwenburgh 32 1391 RE Abcoude,              06-53533629

  elsesterk@hotmail.com 
 

Kerkelijke ledenadministratie 
Voor het goed functioneren van de kerkleden-administratie, is het erg 

belangrijk dat wij over de juiste gegevens beschikken. Wij verzoeken u 

daarom alle mutaties en berichten door te geven aan de heer J. de Korte, 

Haagwinde 30, 1391 XV te Abcoude. E-mail:  

ledenadministratie@dorpskerkabcoude.nl 

 

 

mailto:cvwieren@hetnet.nl
mailto:j.wieringen1@chello.nl
http://www.pknabcoude.nl/ANBI
mailto:verhuur@dorpskerkabcoude.nl
mailto:elsesterk@hotmail.com
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Redactie: 

 

De volgende Binding komt uit op 22 mei 2026 

Kopij  inleveren uiterlijk maandag  11 mei  12.00 uur. 

E-mail:  binding@dorpskerkabcoude.nl                                            

of op het redactieadres:  

Piet van Wijngaerdtlaan 62     tel : 281911 

 

Verspreiding: 

Fam. van Wieringen,  Adm. : tel. 284442 

 

 
 

 

 

Nummer Kopijstop Tijd Verschijningsdatum 

3 11 mei 12.00u 22 mei 

4 29 juni 12.00u 10 juli 


