Jaarverslag 2025 pioniersteam




1. Inleiding
Het jaar 2025 was het eerste volle kalenderjaar dat we als pioniersplek hebben gedraaid. Een
bijzonder jaar met hoogtepunten, maar met ook een groot dieptepunt bij de dood van Lisa.
Een jaar waarin we onze weg zochten, sommige dingen zagen lukken en andere niet. In dit
overzicht wil ik schetsen waar we staan.

2. Samenstelling pioniersteam
Het pioniersteam bestond aan het begin van het jaar uit: Sibbeliene van den Bosch, Aarnoud
van der Deijl, Els Gillebaard, Annemarie Hoogenboom, Marco Nagel, Caroline Nagel en Imre
Westerik. In de loop van dit jaar sloten Iris Goudkamp, Ruben Nagel en Margrietha Bruins
zich bij ons aan. Dat is zeer heugelijk. Sowieso een mooie groep, al blijft het gevecht met de
agenda soms taai.
Omdat besloten is dat Kliederkerkvieringen een vaste activiteit gaan vormen van het
pionieren, kunnen we zeggen dat de mensen van Kind en Kerk ook een onderdeel worden
van de pioniersplek: Jantine van Beek, Gera Hoorweg, Gerda Kool, Annelies Rebel, Sanne van
Vliet en Annelies Vellekoop.
Dan is er nog de ‘klankbordgroep’ van ongeveer tien mensen op wie we altijd een beroep
mogen doen om mee te denken en te -organiseren.
Sibbeliene, Ruben en Els hebben aangegeven per 1 januari 2026 geen tijd meer te hebben
voor het pioniersteam. We gaan dus op zoek naar versterking.

3. Visie
Op een heidag in november 2024 formuleerden we als onze visie: We willen ‘er zijn’ voor het
dorp. Dat klinkt op het eerste gehoor misschien wat bleek, maar is het bij nader inzien
absoluut niet:
‘er zijn’ is vaak belangrijker dan ‘iets doen’, zeker op momenten dat je niet veel kunt
doen
- ‘er zijn’ betekent dicht bij de mensen in ons dorp willen zijn, bij alle vragen die er
leven, ook de moeilijke vragen. lemand noemde als voorbeeld: wat doen we als kerk
bij alle vragen over Israél en Palestina en alle tegenstellingen die die vragen oproepen
in onze eigen omgeving? Zou je niet een gesprek daarover mogelijk kunnen maken?
- ‘er zijn’ verwijst ook naar de naam van God, ‘Ik ben er voor jullie’
4. Activiteiten in 2025
Wat deden we dit jaar of gaan we nog doen?
- Een themamaaltijd in maart met Berend te Voortwis over geloof en
ondernemerschap. Hier kwam zo’n 30 personen op af
- Kijken naar The Passion op Witte Donderdag met verlicht kruis op het Kerkplein. 45
aanwezigen
- Medewerking aan het vieren van 80 jaar bevrijding op 5 mei
- Een openstelling van de kerk in juli
- Een Alphacursus in de maanden september-november. Hieraan deden zeventien
mensen mee
- Een Kliederkerkviering op 9 november over Sint Maarten
- Een top 2000-viering op 19 januari (nog niet officieel vanuit pionieren) en top 2000-
café op 30 november a.s.
- Medewerking aan Kerst op het Kerkplein op 24 december a.s.



Er gingen ook voorgenomen activiteiten niet door: de diensten op Paasmorgen,
Hemelvaartsdag en Startzondag. Dit had enerzijds te maken met drukte, maar meer nog met
een zekere verlegenheid over wat we met die diensten nou beoogden en of dat wel iets was
voor ons als pioniersteam. In juni hebben we daar een hei-ochtend over gehouden waar we
Nelleke Kruijmer-Rebel voor uitnodigden van de I1ZB. Daarover hieronder mee.

5. Llisa
De afschuwelijke dood van Lisa heeft getoond dat onze visie dat we ‘er willen zijn” ons in de
juiste houding bracht om te doen wat op dat moment goed was. Het was waardevol om met
elkaar te overleggen en de openstelling van de kerk te organiseren. Er kwam een bijzondere
samenwerking voort met de burgerlijke gemeente en met de mensen van Tumult uit voort.
Daarover later meer. Zo’n gebeuren maakt voor mijn gevoel duidelijk dat het inderdaad niet
gaat om ‘wat je doet’, maar of ‘je er bent’.

6. Leerkring/netwerkdagen
De landelijke kerk organiseerde twee netwerkdagen in maart en oktober waar Iris g.q. was
(ze zit in de organisatie). Ik ben zelf beide dagen geweest en Caroline in oktober. Deze dagen
zijn bijzonder waardevol en inspirerend. Je doet er ideeén en contacten op.
Daarnaast is het de bedoeling dat we komend jaar meedoen aan een leerkring waarin twee
oudere pioniersplekken in Soest en Amersfoort ook participeren.
De vraag is wel in hoeverre leden van het team hier tijd voor kunnen en willen vrijmaken.
Ikzelf denk dat het essentieel is voor onze inspiratie en visie-ontwikkeling. En ik denk dat het
niet werkt als ik dat in mijn eentje doe en het voelt soms ook wat eenzaam. Goed om daar
nog eens over door te praten.

7. Hei-ochtend in juni met Nelleke Kruijmer
Nelleke Kruijmer besprak met ons de vraag die bij punt 4 werd gesteld: vinden we het op
onze weg liggen om vieringen te organiseren. De conclusie was dat we voor 2025-2026
mikken op één Kliederkerkviering en één andersoortige dienst per halfjaar.
Ze gaf ons daarnaast ook nog een aantal goede adviezen:

- Verzin een naam en een logo — dat is belangrijk voor herkenbaarheid en pr.

- Bouw een website voor vindbaarheid

- Faseer je activiteiten: je kunt niet alles tegelijkertijd. Maak een plan

- Vergeet niet je droom te delen met jonge gezinnen en organiseer zo veel mogelijk

met hen i.p.v. voor hen

- Vergeet niet de kansen die diaconie kan bieden bij pionieren
Al met al een hele agenda. Samen met het jaarplan dat we binnenkort op gaan stellen, zal
dat voldoende te doen en te denken geven.

8. Samenwerking met Tumult
Na het drama rond Lisa zijn de contacten met Tumult gebleven en hebben we elkaar
gevonden in een gemeenschappelijke zorg: hoe onderhouden we met elkaar de sociale
cohesie in Abcoude? Die is absoluut niet slecht, maar behoeft absoluut wel onderhoud, als je
ziet waarmee de verschillende verenigingen in Abcoude worstelen: gebrek aan vrijwilligers,
aan bestuursleden, aan commitment (lees: consumentengedrag). Komend jaar willen we in
gesprek gaan met andere verenigingen met de vraag of we elkaar kunnen versterken.



9. Naam
We hebben inmiddels een naam bedacht die we in het nieuwe jaar willen lanceren.

10. Tot slot
Ik begon te zeggen dat 2025 het eerste volle kalenderjaar was dat we hebben gedraaid. We
zijn nu anderhalf jaar bezig en volgens mij is er veel om dankbaar voor te zijn: het
pioniersteam, de grote groep mensen eromheen (bij elkaar wel zo’n 25 personen), de mooie
dingen die we hebben kunnen doen, de contacten die er zijn ontstaan, de visie die we
gaandeweg aan het ontwikkelen zijn. We kunnen trots en dankbaar zijn.
Tegelijkertijd tikt de klok verder. Ik ben in december alweer twee jaar hier en dus op 40% van
mijn contractduur. Ik heb nog drie jaar en hoop natuurlijk dat er dan tegen die tijd iets is dat
op eigen benen kan staan (toegewijd, financieel gezond, volhoudbaar).

Perseverance is Critical to Success
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In de wereld van de marketing kent men het verschijnsel van ‘the dark night of the innovator’
(we kennen hem ook uit de Bijbel, als de Israélieten terugverlangen naar de vleespotten van
Egypte en Mozes vragen waar dat beloofde land blijft). Die nacht vindt plaats rond het
tweede jaar. Als we wel eens gaan twijfelen of moedeloos worden, is het goed om ons te
realiseren dat dat dus niet gek is. Het hoort bij deze fase. Maar het is ook het punt waarop
doorgaans de weg naar boven wordt gevonden. ‘Perseverance is Critical to Succes’: het komt
aan op trouw en volharding.

De marketingman die mij deze les leerde, leerde mij ook: mensen overschatten altijd wat ze
in één jaar voor elkaar kunnen krijgen en onderschatten wat ze in tien jaar voor elkaar
kunnen krijgen. Ook dat is hoopvol om te beseffen.

December 2025, Aarnoud van der Deijl namens het pioniersteam



