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FEBRUARI TIJD PLAATS ACTIVITEIT 

Do  12 20.00u ‘t Hoogt Uit de Tijd 

Zo  22 10.00u C&D-kerk Oecumenische viering 

MAART TIJD PLAATS ACTIVITEIT 

Do  05 19.30u ‘t Hoogt Film Zien 

Zo  15 17.00u C&D-kerk Evensong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zondag 8 maart 

 
 
 

 
 
www.dorpskerkabcoude.nl 
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       OM TE BEGINNEN 
 

 

Wat doe ik in de kerk? 
Na een van mijn lezingen over mijn boek 

kwam Peter Doelman, een man van 

ongeveer mijn leeftijd, naar me toe. We 

raakten aan de praat en hij vertelde dat hij 

zichzelf de vraag had gesteld waarom hij 

eigenlijk naar de kerk ging. Hij had het voor 

zichzelf op papier gezet en of hij mij dat 

mocht toesturen.  

Zijn tekst raakt me, ook omdat ik zijn 

motieven herken. Wat me vooral treft, zijn 

de vele en verschillende motieven – terwijl 

hij ook heel eerlijk begint te zeggen dat hij 

niet elke zondag zin heeft en het er ook 

regelmatig niet van komt. Het is ook een 

diepzinnige tekst. Naast zijn technische en 

leidinggevende beroep heeft deze man duidelijk ook tijd gemaakt om zich 

te verdiepen in filosofie en theologie. Met zijn toestemming gebruik ik 

hier zijn tekst. Ik vat het wel samen, want het origineel beslaat negen 

pagina’s – wie het helemaal wil lezen, kan de tekst bij mij opvragen. 

 

1. Structuur/periodiciteit: dag/week en seizoenen/feesten  

Een mens kan niet zonder structuur. Elke dag hetzelfde – dat houd je niet 

vol. Stilstaan bij de wisseling van de seizoenen geeft perspectief op je 

leven.  De zevende dag was een revolutie. Die geeft structuur in de tijd, 

relativeert het werken, voorkomt dat je je afvraagt ‘welke dag is het ook 

alweer?’ 

 

2. Welkom  

Hoe hoor ik het welkom in de kerk? Dan hoor ik dat ik er mag zijn, hoe 

en wie ik ben. Waar nog meer wordt dit moois tegen jou gezegd? 
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3. Zingen en muziek  

Herman van Veen zegt: ‘Zingen is ongelooflijk belangrijk voor je 

gezondheid.’  

Rabbijn Jonathan Sacks 

zegt: ‘Geloof lijkt meer op 

muziek dan op  

wetenschap. 

 Wetenschap analyseert, 

muziek integreert.’ 

 

4. Rust en stilte  

Gewoon even niets 

hoeven doen: de doe-

modus uitschakelen. 

 

5. Rituelen 

Rituelen kunnen onze 

emoties kanaliseren, juist 

als die emoties bijna over 

de rand komen.  

 

6. Leren Lezen 

Moet je dan leren lezen? Ja, want lezen is niet zo gemakkelijk. Er komt 

heel veel bij kijken. Boeken ‘doen’ wat met je. Maar: dan moet je wel 

bereid zijn je te laten ‘storen’. 

Het is goed om de verhalen te kennen. Ook om de bekende teksten voor 

jezelf in voorraad te hebben. Op onzekere momenten deze bekende 

teksten oppakken geeft een gevoel van houvast. 

 

7. Leren Luisteren  

Hetzelfde als bij lezen: laat je je verrassen? De oren gespitst op wat je niet 

verwacht en niet begrijpt.  

 

8. Oriëntatie op het eigen bestaan  

Het hele bestaan van een mens, met zijn verlangen en zijn begeren, met 

zijn romantische verzuchtingen en zijn oppervlakkigste behoeften, met 

zijn vreugde en zijn verdriet, met zijn twijfel en zijn keuzes, met zijn 

woede en onredelijkheid, met zijn plezier en zijn lijden, met zijn diepste 

afkeer en zijn meest verheven kunstzinnige waarderingen. Waar komt dat 

aan de orde? Op welke andere plaats dan in een kerk?  
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9. Sterfelijkheid 

Juist het besef dat we niet eeuwig zullen leven, dat we hier maar kort zijn, 

dat de wereld na ons verder zal gaan, geeft ons de krachtigste energie. Wij 

zijn sterfelijk, maar onze verlangens zijn onsterfelijk. Daarom het grote 

gebod van rabbi Tarfon: ‘Het is niet aan jou om de taak te voltooien, 

maar je bent niet vrij om er niet aan te beginnen.’  

 

10. Zorgen in woorden uitgedrukt  

Dat is denk ik wat we doen als we bidden: we geven woorden aan 

gedachten, aan gevoelens en aan zorgen. We brengen onze dierbaren in 

gedachten, onze eigen onmacht. 

 

11. Dankbaarheid  

Volgens de Vlaamse hoogleraar psychologie Bram Vervliet is 

dankbaarheid een goed tegengif tegen angst en pessimisme.  

 

12. De goede dingen zeggen, moed inspreken, zegen, vertrouwen en 

troost  

Goede dingen zeggen tegen elkaar is een way of life, een houding die je 

moet onderhouden, waar je blij van wordt. En daarom is een zegen die 

uitgesproken wordt, iets moois. Wat ik daarin hoor is een aanmoediging: 

wees niet bang, niet zo ongenadig voor jezelf, je kunt het, het komt goed, 

heb vertrouwen.  

 

13. Leren geven  

Leren geven is leren verantwoordelijkheid nemen, een stukje 

verantwoordelijkheid voor veraf of voor dichtbij.  

 

14. Gezamenlijkheid  

Wat doet de gezamenlijkheid mij? Ik merk dat dat mij veel doet: de 

anderen zien, een babbeltje, even elkaar aankijken. Ik word daar blij van. 

Hannah Arendt schrijft: ‘Als mensen geen werkelijk contact met elkaar 

meer hebben, verliezen ze hun vermogen om zowel te ervaren als te 

denken.’ 
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aankijken is uitnodigend 

luisteren is troostend 

vertellen lucht op 

blijdschap is besmettelijk 

humor is relativerend 

en koffie bemiddelt 

 

Nogmaals: met dank aan Peter Doelman. 

Aarnoud van der Deijl 

 

Twee mededelingen over de kerkdiensten 
1. Oecumene 
In de coronaperiode, die ook samenviel met de vacatureperiode, stonden 

de contacten met de parochie een tijdje op een iets lager pitje. De laatste 

jaren pakken we die weer graag op. Ook, omdat beide 

geloofsgemeenschappen voor vergelijkbare vragen staan – zoals krimp en 

een kerkgebouw waarmee iets moet worden gedaan. Maar vooral, omdat 

het inspirerend is om van elkaars tradities te leren en om elkaar beter te 

leren kennen. 

 

Om die reden is in de kerkenraad besproken dat we vaker willen gaan 

samenwerken, ook op zondag. Concreet ziet dat er tot aan de zomer als 

volgt uit: 

• op 22 februari oecumenische dienst in de C&D-kerk (dus geen 

dienst in ‘t Hoogt) 

• 15 maart oecumenische Evensong in de C&D-kerk van 17.00uur -

18.00uur (  ’s morgens is er gewoon dienst in ‘t Hoogt).  

 

Stille of Goede Week 

• 29 maart oecumenische Palmpasenviering in de C&D-kerk 

• 2 april Witte Donderdag in ’t Hoogt. Geen oecumenische viering, 

maar omdat er geen viering in de C&D-kerk is, is het denkbaar dat er 

parochianen bij ons aanschuiven. 

• 3 april Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg in de C&D-kerk: voor 

deze traditie die wij niet kennen, zijn we vanuit de Dorpskerk van harte 

uitgenodigd. 

19.30 uur Goede Vrijdagviering in ’t Hoogt (zie Witte Donderdag: geen 

oecumenische viering, maar wel denkbaar dat parochianen aanschuiven) 

• 4 april ’s avonds oecumenische Paaswake in de C&D-kerk 



7 

 

 

 

2. Volgorde collecte en voorbeden in de zondagse viering 

Het is maar een kleine wijziging, maar het is toch goed om het even te 

markeren. In Abcoude waren we gewend om de mededelingen en de 

collecte na de gebeden te doen, vlak voor het slotlied. Het kerkenraadslid 

van dienst kondigde dan ook het slotlied aan. 

Onlangs ging dat twee keer ‘fout’, doordat een gastvoorganger ervan 

uitging dat de collecte voor de voorbeden zou plaatsvinden. De organist 

zette vervolgens het aangekondigde slotlied in en de predikant moest toen 

na het slotlied nog de voorbeden doen.  

Dat is allemaal niet erg, maar het heeft een achtergrond: in de meeste 

kerken vindt de collecte (en eventueel de mededelingen) plaats vóór de 

voorbeden. Dat heeft oude wortels: de collecte zou je eigenlijk als het 

‘rudiment’ kunnen beschouwen van een wekelijkse avondmaalsviering. 

Bij een avondmaalsviering is het sinds de vroege kerk gebruikelijk dat je 

eerst je gaven aanbrengt (dat was in de vroege kerk ook nog daadwerkelijk 

voedsel) en dat je daarna aan tafel ging en bij de tafelviering klinken dan 

de voorbeden. Het is dus liturgisch juister om eerst de collecte te doen en 

dan pas de gebeden. Het is natuurlijk ook weer niet heel belangrijk, maar 

om onze manier van vieren meer in overeenstemming te brengen met hoe 

het elders gebeurt en op die manier verwarring te voorkomen, gaan wij 

het ook zo doen.  

Aarnoud van der Deijl 

 

Jaarverslag 2025  Pioniersteam 
1. Inleiding 

Het jaar 2025 was het eerste volle kalenderjaar dat we als pioniersplek 

hebben gedraaid. Een bijzonder jaar met hoogtepunten, maar met ook een 

groot dieptepunt bij de dood van Lisa. Een jaar waarin we onze weg 

zochten, sommige dingen zagen lukken en andere niet.  

 

2. Samenstelling Pioniersteam 

Het Pioniersteam bestond aan het begin van het jaar uit: Sibbeliene van 

den Bosch, Aarnoud van der Deijl, Els Gillebaard, Annemarie 

Hoogenboom, Marco Nagel, Caroline Nagel en Imre Westerik. In de loop 

van dit jaar sloten Iris Goudkamp, Ruben Nagel en Margrietha Bruins zich 

bij ons aan. Dat is zeer heugelijk. Sowieso een mooie groep, al blijft het 

gevecht met de agenda soms taai.  

We besloten dat Kliederkerkvieringen een vaste activiteit gaan vormen 

van het pionieren. Daarin worden we ondersteund door de mensen van 
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Kind en Kerk: Jantine van Beek, Gera Hoorweg, Gerda Kool, Annelies 

Rebel, Annelies Vellekoop en Sanne van Vliet. 

Dan is er nog de ‘klankbordgroep’ van ongeveer tien mensen op wie we 

altijd een beroep mogen doen om mee te denken en mee  te organiseren. 

Sibbeliene, Ruben en Els hebben aangegeven per 1 januari 2026 geen tijd 

meer te hebben voor het Pioniersteam. We gaan dus op zoek naar 

versterking. 

 

3. Activiteiten in 2025 

      Wat deden we dit jaar? 

- Een themamaaltijd in maart met Berend te Voortwis over geloof 

en ondernemerschap. Hier kwamen zo’n 30 personen op af. 

- Kijken naar The Passion 

op Witte Donderdag met 

verlicht kruis op het 

Kerkplein. 45 aanwezigen. 

- Medewerking aan het 

vieren van 80 jaar 

bevrijding op 5 mei 

- Een openstelling van de 

kerk in juli. 

- Een Alphacursus in de 

maanden september-

november. Hieraan deden 

zeventien mensen mee. 

- Een Kliederkerkviering op 

9 november over Sint 

Maarten (met Maarten 

Divendal) met ongeveer 20 

kinderen en hun ouders. 

- Een top 2000-café op 30 november met ongeveer 150 

aanwezigen. 

- Medewerking aan Kerst op het Kerkplein op kerstavond. 

 

We waren nog duidelijk op zoek naar een goede vorm voor de vieringen 

binnen het pionierswerk. In juni hebben we daar een hei-ochtend over 

gehouden waar we Nelleke Kruijmer-Rebel voor uitnodigden van de IZB 

(Inwendige Zendings Bond). Langzamerhand kristalliseert er zich wel een 

visie uit, waarmee we in 2026 aan de slag willen. Maar daarover een 

andere keer.  
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4. Tot slot 

We zijn nu anderhalf jaar bezig en er is veel om dankbaar voor te zijn: het 

Pioniersteam, de mooie groep mensen eromheen (bij elkaar wel zo’n 25 

personen), de mooie dingen die we hebben kunnen doen, de contacten die 

er zijn ontstaan, de visie die we gaandeweg aan het ontwikkelen zijn. 

Dit is een samenvatting van een wat uitgebreider verslag dat te 

downloaden is op onze website. 

Aarnoud van der Deijl  

 

 

  KERKENRAAD 

 

 

Met elkaar 
“Met elkaar kunnen we het”, schreef ik in de vorige Binding nr. 6 van 

2025.  Met die zin wil ik meteen weer beginnen in de eerste Binding van 

2026. Met elkaar kunnen we het. Met elkaar doen we het. En dát er aan 

de Dorpskerk wordt gewerkt is niemand ontgaan! 

 In de wekelijkse digitale nieuwsbrief wordt er met foto’s een indruk 

gegeven van waar aan gewerkt wordt, met veel vrijwilligers. De 

vrijwilligersgroep wordt met verve gecoördineerd door Jolanda Gijsen. In 

de zijbeuken van het schip zijn de 

losgemaakte tegels genummerd, 

schoongemaakt en liggen ze veilig op 

pallets. Als u dit leest, is er beton 

gestort in de zijbeuken en wordt er 

door de vrijwilligers weer hard 

gewerkt aan de tegels van het koor. En 

het leuke: bij de vele vrijwilligers zijn 

er ook betrokkenen die niét 

ingeschreven zijn bij onze  

pionierende protestantse 

gemeente, maar wel graag hun handen 

uit de mouwen steken en praktisch 

willen bijdragen aan het werk in de 

Dorpskerk. Zo wordt het oudste 

monument van De Ronde Venen al 

steeds meer van en voor het hele dorp. 
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Welkom, ook in transitieteam  

Graag verwelkom ik ook op deze plaats Marc van Vliet. Hij is het College 

van Kerkrentmeesters gaan versterken als penningmeester. In het 

financiële werk van onze protestantse Gemeente P.G.A. wordt Marc van 

Vliet bijgestaan door Jan Westerik als administrateur.  

Jan Westerik is bovendien ook toegetreden tot het transitieteam waar we 

erg blij mee zijn! Er wordt daar veel werk verricht. Het transitieteam 

bestaat daarmee uit Gerard Bolder, Jan Koot, Richard Sprey, George 

Nagel, Eline Amsing en tenslotte Nick de Snoo als schakel naar het 

kerkbestuur. 

En dan nòg een mooi welkom: Jobke Vedder is heel recent toegetreden 

tot de kerkenraad! Deze oud-wethouder van Abcoude was al lid geworden 

van de diaconie. Het idee van de QR-code met een Dorpskerk-verhaal op 

een weggegeven kerstbal aan de bezoekers bij de kerstdiensten was van 

haar. Nu maakt ze ook de kerkenraad weer wat completer. 

 

Afscheid 

Dan vervolg ik meteen met een aankomend afscheid en wel van onze 

koster Tineke Hennipman. Tineke gaat per 1-1-2027 haar arbeidscontract 

met onze gemeente beëindigen. Tineke is niet van humor ontbloot: deze 

datum van maar liefst 10 jaar na haar pensionering vindt zij zelf een mooi 

moment! Vanwege haar nog niet opgenomen vakantiedagen, zal Tineke 

haar werkzaamheden in oktober 2026 beëindigen. Op haar wens zal er 

straks een klein afscheid gevierd worden tijdens de startzondag 2026 op 

6 september. Nadere informatie volgt op een ander moment. We zullen 

Tineke, als zij niet op Terschelling vertoeft, vast zeer geregeld aantreffen 

in de Dorpskerk, waar wij haar echt niet kunnen missen. 

 

Verbinding 

Voor ons kerkblad is niet voor niets de naam ‘Binding’ gekozen. Door 

met elkaar veel dingen te doen en activiteiten te ondernemen, leer je 

elkaar beter kennen en ontstaat er binding. Laten we de hoop uitspreken 

dat we met alle verbindende activiteiten, bezigheden en werkzaamheden 

ook de blijheid en steun voelen van een verticale verbinding. Want dat is 

uiteindelijk onze inspiratie. En in alle actieve en vaak leuke drukte 

vergeten we dat wel eens. 

Namens de kerkenraad, Claartje van Andel (voorzitter) 

c.van.andel@planet.nl  

 

mailto:c.van.andel@planet.nl
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   COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

 

 

 

Vanuit het College van Kerkrentmeesters willen we de volgende 

informatie met u delen 

 

Werk aan de Dorpskerk 
Restauratie Fase 2 

Direct na de kerstvieringen is gestart met de grote restauratieopgaven in 

de Dorpskerk. Het vervolg van ons werk uit 2024. Nu zijn de zijbeuken 

en het Koor aan de beurt. En wat wordt er hard gewerkt en mooi werk 

geleverd. Het werk gaat in hoofdzaak om het oplossen van de grote en 

risicovolle verzakkingen (zowel in de zijbeuken als in het Koor). 

Daarvoor moeten de tegels en zerken eruit. Een zeer specialistisch werk 

dat met deskundigheid en passie door aannemingsbedrijf Verwoerd en 

een aantal zeer betrokken vrijwilligers wordt uitgevoerd. Als de tegels er 

uit zijn, wordt de vloer hersteld (inclusief betonnen ondervloer) en 

vloerverwarming aangebracht.  Daarnaast zal boven het koor de 

zogenaamde “trekbalk” worden hersteld. Zoals meer voorkomt in oude 

gebouwen is deze belangrijke verbinding aangetast en zullen we het 

moeten herstellen. Geen gemakkelijk werk, maar dringend noodzakelijk. 

Op het moment dat ik dit schrijf, kan ik alleen maar zeggen dat het werk 

voorspoedig verloopt, we op planning zitten en het veel voldoening 

oplevert. Inmiddels zijn er de nodige subsidies en bijdragen aangevraagd 

voor de werkzaamheden en zijn we hoopvol over de uitkomsten. 

 

Restauratie orgel 

Gelijk op met de bovengenoemde werkzaamheden wordt ook het orgel 

aangepakt. En dat was nodig ook. Een grote hersteloperatie vindt plaats 

onder leiding van orgelmakerij Reil. U heeft er vast meer over gelezen in 

de nieuwsbrief. Maar met uiterste precisie is er veel gedemonteerd en 

wordt er in de werkplaats in Heerde gewerkt aan de restauratie. Ook 

hiervoor geldt weer dat een aantal zeer betrokken vrijwilligers daar 

onmisbare bijdragen aan levert. En, zoals u weet, kunt u ook  financieel 

bijdragen door te sponsoren. En dat gebeurt gelukkig ook! Meer 

informatie bieden we u graag, via Richard Sprey. 
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Nieuwe stoelen 

Het projectteam Nieuwe Stoelen rondt één dezer dagen haar 

voorbereiding van de werkzaamheden af. Met enorm veel inzet en 

deskundigheid is de stoelenmarkt verkend, is alles getest, zijn adviezen 

over kleur, ontwerp, comfort en gebruik ingewonnen. Wij zullen eerdaags 

dan ook de bestelling van de nieuwe stoelen kunnen gaan doen, zodat we 

tijdig over nieuwe stoelen kunnen beschikken. Overigens, een deel van de 

financiering wordt gedaan uit de eerder daarvoor gehouden 

kledingbeurzen, en ook de verkoop van de oude stoelen heeft bijgedragen, 

maar mocht u nog willen bijdragen: laat het weten! 

 

Verkoop pastorie 

Om de veranderingen in de Dorpskerk mogelijk te maken en omdat 

verdere verhuur van de pastorie door veranderde wetgeving niet meer 

mogelijk is, heeft de Kerkenraad eerder besloten om de pastorie te 

verkopen. In zeer plezierige samenwerking met makelaardij Vlaanderen 

is dit traject afgerond en de pastorie eind december daadwerkelijk 

verkocht. 

 

Kerken in ’t Hoogt. 

Sinds 1 januari kerken we tijdelijk in ’t Hoogt. Dat lijkt allemaal 

vanzelfsprekend maar het vraagt toch wel e.e.a. , zoals het kosterschap, 

alles iedere week klaarzetten, de online uitzendingen borgen en nog veel 

meer. Ik wil iedereen bedanken die zich daar maar weer zo voor inzet! 

 

Overdracht van taken naar Stichting 

Het zogenaamde transitieteam is bezig met de beoogde overdracht van 

taken naar de Stichting Behoud Dorpskerk Abcoude. U bent daar 

uitgebreid over geïnformeerd. Het is een complexe opgave waar grote 

belangen op een zorgvuldige manier moeten worden geborgd. Ook de 

landelijke kerk (CCBB) heeft daar een toetsende rol in. Hoewel de inzet 

was om alles voor 1 januari in kannen en kruiken te hebben, is dat nog 

niet het geval. Er wordt hier intensief aan gewerkt en hopelijk komen we 

spoedig tot positieve uitkomsten. 
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Financiën:  

Oudejaarscollecte 2026 

Ook dit jaar is tussen Kerst en Oud en Nieuw weer de jaarlijkse 

Oudejaarscollecte gehouden. Velen van u hebben daar aan bijgedragen. 

Ik wil u er hartelijk voor bedanken! 

 

Jaarrekening 2025  

Gelijk na de jaarwisseling is Jaap Verkerk begonnen om de jaarrekening 

voor 2025 op te maken. We verwachten in februari de cijfers van 2025 op 

een rij te hebben. 

 

Begroting 2026 

De begroting voor 2026 is tijdig opgesteld en geaccordeerd in de 

Kerkenraad. Omdat er nog geen volledige duidelijkheid is over de 

rolverdeling voor de toekomst (Kerkelijke gemeente – Stichting) en er dit 

jaar grote investeringen zijn gedaan, is de begrotingsprocedure nog niet 

geheel afgerond.  

 

Kerkbalans 2026 

In de tweede helft van februari houden we ook in Abcoude weer de actie 

Kerkbalans. U weet het, het is het jaarlijkse moment om uw jaarlijkse 

bijdragen over te maken voor onze kerk. Ik wil u er nu vast op attenderen, 

Kerkbalans blijft voor ons van groot belang. Doet u er alstublieft aan mee. 

En als u liever niet wilt wachten op onze brief, voel u vrij om vast uw 

bijdrage toe te zeggen.  Overigens, het is ook mogelijk om door middel 

van een zogenaamde periodieke gift bij te dragen. Dat is 

“belastingvriendelijk”. Het voordeel is voor u of onze kerk, dat is aan u! 

 

Tot slot  

In de afgelopen tijd is er door een aantal mensen fantastisch ingesprongen 

om ook het financiële werk doorgang te kunnen laten vinden. Ik ben hen 

zeer erkentelijk. Gelukkig hebben nieuwe mensen laten weten bij te gaan 

dragen. Ik noem Marc van Vliet en Jan Westerik. Dat is echt heel 

belangrijk en onmisbaar! 

 

Nick de Snoo, 

Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. 
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      KERKDIENSTEN 

  

Wij nodigen u en jou van harte uit voor onze kerkdiensten op 

zondagmorgen 10.00 uur. Vanwege een verbouwing/restauratie 

van de Dorpskerk, worden de diensten gehouden in ’t Hoogt. 

Alle kerkdiensten kunnen ook beluisterd en bekeken worden 

op  www.kerkdienstgemist.nl. Deze diensten zijn zowel direct op 

zondagmorgen om 10 uur te volgen, als later op elk ander gewenst 

moment.  

 

In de kerk worden bij de mededelingen diverse collectes vermeld. 

Tijdens een kerkdienst wordt gecollecteerd. U kunt uw bijdragen 

ook thuis overmaken. NIEUW is dat u ook met uw telefoon kunt 

betalen via een QR-code. Kijk hier wekelijks voor in de nieuwsbrief! 

Overmaken kan natuurlijk ook nog steeds. Naar de diaconie 

overmaken kan zoals bekend naar:  

ING-Bank NL70 INGB 0000 3678 45 t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Abcoude PGA.  

Giften voor het College van Kerkrentmeesters kunnen nog steeds 

worden overgemaakt naar: 

Rabobank: NL35 RABO 0300 566050 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Abcoude.  

 

 

8 februari Ds. Rien Wattel uit Hoofddorp 

 Piano Frits Heil  

10.00 uur Eerste collecte: Noodhulp 

 Tweede collecte: Pastoraat 

 

15 febr. Mw.  Karin Smit uit Baambrugge 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

 

 

https://dorpskerkabcoude.us20.list-manage.com/track/click?u=9b72b45591353a19c9d6bad43&id=4df2f63364&e=812372d76f
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22 febr. Ds. Aarnoud van der Deijl  

 Oecumenische viering in de C&D-kerk 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

Tweede collecte: Pastoraat 

 

1 maart Mw. ds. G. Arnoldus  

 Piano Gert de Lange 

10.00 uur Eerste collecte: Stichting Angstelborgh  

Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

8 maart Ds. Aarnoud van der Deijl  

Heilig Avondmaal; mmv de cantorij o.l.v.       

Else Sterk 

10.00 uur Eerste collecte: Werelddiaconaat  

Tweede collecte: Pastoraat 

 

 15 maart Ds. J.A. Compagner 

 Piano Frits Heil 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

Tweede collecte: Jeugdwerk 

  

22 maart Mw. Dorien Keus 

Piano Evert Hoogenstraaten 

Eerste collecte: Werelddiaconaat 
Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

AUTODIENST 
Wie vanwege gezondheid niet zelfstandig 

naar de kerk kan, maar dat wel wil, kan  tot 

zaterdagavond 20.00 uur  bellen naar Henk 

van Kessel tel. 06-20096289. 

 

Hij probeert een chauffeur met auto te 

regelen. 
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Rond de diensten 
Op 8 februari gaat mijn voorganger uit Hoofddorp voor: Rien Wattel. Het 

zou me niets verbazen als hij het rooster volgt en met Mattheüs 5:13-16 

aan de slag gaat – het gedeelte in de Bergrede waarin Jezus ons oproept 

om zout der aarde en licht der wereld te zijn. En het zou me ook niet 

verbazen als hij dat verbindt met Daoud Nassar, de christen-Palestijn van 

de ‘tent of nations’ in Bethlehem die als zijn levensmotto heeft gekozen: 

‘ik weiger vijand te worden’. Anderen kunnen jou vijandig behandelen, 

maar je hebt altijd de keuze of je zelf vijand wordt of niet. 

Daoud is op 7 februari in Nederland. Daoud is daadwerkelijk zout der 

aarde en licht der wereld en past wat mij betreft in het rijtje met Mahatma 

Gandhi en Martin Luther King. 

 

Op 15 februari gaat Karin Smit voor. Het rooster suggereert verder lezen 

in de Bergrede, namelijk Mattheüs 5:17-26. Een indringend gedeelte over 

verzoening. 

 

Op 22 februari is er een oecumenische viering. Deze vindt plaats in de 

Cosmas en Damianuskerk! Er is dus geen dienst in ’t Hoogt. Ik zal daarin 

voorgaan met een katholieke voorgangster. Het is de eerste zondag in de 

veertigdagentijd – mooi om zo samen met onze katholieke geloofsgenoten 

deze periode van bezinning en inkeer in te gaan. Vermoedelijk lezen we 

het verhaal van de verzoeking van Jezus, veertig dagen lang in de 

woestijn. Dat is een verhaal dat de laatste jaren voor mij enorm aan 

betekenis heeft gewonnen. Het gaat erover hoe rijkdom, geweld en religie 

(jazeker, die ook!) verleidingen zijn waaraan we blootstaan. Ik zou haast 

zeggen: kijk maar naar wat er in de VS gebeurt, maar dat is niet in de 

geest van de veertigdagentijd. Laten we ook naar onszelf kijken.  

 

Op 1 maart gaat ds. G. Arnoldus voor. Het zou dan kunnen gaan over de 

verheerlijking op de berg in Mattheüs 17:1-9. 

 

Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Het lijkt  mij mooi om een 

paar diensten te gaan houden rondom de schilderijen van vrouwen uit de 

Bijbel door Egbert Modderman. Bijvoorbeeld het schilderij over de 

opwekking van de jongeling van Naïn, naar het verhaal uit Lucas 7:11-

17. Modderman schildert hier een verrassend moment: hij schildert de 

moeder nog voordat het wonder heeft plaatsgevonden, waardoor haar 

verdriet in het centrum komt te staan. 
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We zullen in deze viering ook aandacht besteden aan de biddag voor 

gewas en arbeid. 

 

 
 

Op 15 maart gaat ds. J. Compagner voor. Hij zou het verhaal kunnen lezen 

over de genezing van de blindgeborene: Johannes 9:1-13. 

 

Van 17.00 uur -18.00 uur is er een oecumenische Choral Evensong in de 

Cosmas en Damianuskerk. Zie voor informatie pagina 18. 

 

Op 22 maart ontvangen we de oud-stagiaire Dorien Keus. Ook zij wil met 

een van de schilderijen van Egbert Modderman aan de slag, en wel de 

vrouw uit het verhaal over het dochtertje van Jaïrus (Marcus 5:21-43). 

Opnieuw schildert 

Modderman een 

verrassend moment 

en perspectief. Is 

het niet mooi om 

een keer niet op het 

meisje in te 

zoomen, maar op 

deze vrouw? 

 

 

 

 

 

Aarnoud van der Deijl 
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Oecumenische viering: Choral Evensong 
 

 
 

Op zondag 15 maart is er van 17.00-18.00 uur een Choral Evensong in de 

HH Cosmas en Damianuskerk 

Oecumene Abcoude is heel verheugd dat na zes jaar de Martinus Cantorij 

uit Zwaag weer in Abcoude is voor het zingen van een Choral Evensong. 

Dit Anglicaanse ‘Avondgebed’ is een viering, waarbij het koor bidt, 

luistert naar de lezingen en vooral de lofzang gaande houdt 

door het zingen van psalmen, introits (openingswoorden), hymns 

(gezangen), responses (gebeden zoals het Onze Vader), canticles 

(lofzangen van Maria en Simeon) en anthems (meestal meerstemmig). In 

deze Evensong zingt het koor Introit: View me Lord van Richard Lloyd, 

Responses van Richard Ayleward, Canticles van Steven Watson in E en 

Anthem: Greater Love hath no Man van John Ireland 

Het koor, onder leiding van dirigent Bas Halsema, telt dertig gevorderde 

amateurzangers en -zangeressen. De Martinus Cantorij legt zich reeds 45 

jaar toe op de Choral Evensong zoals dat al eeuwenlang in de Engelse 

kathedralen wordt gezongen. Ieder jaar zingt het koor deze anglicaanse 

vespervieringen in diverse kerken, waaronder de Zuiderkerk in 

Enkhuizen. 

Dit jaar bestaat de Martinus Cantorij 45 jaar! Zijn jubileumjaar sluit het 

af als ‘visiting choir’ in de beroemde kapel van de Britse koninklijke 

familie in Windsor.  

De koorleden komen van Enkhuizen tot Ouderkerk aan de Amstel en van 

Hoorn tot Castricum naar de Dorpskerk in Zwaag voor de wekelijkse 

repetitie. Ze delen allemaal de passie om de kerk voor eventjes om te 
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toveren in een Engelse kathedraal en de luisteraars 

van de mooie muziek te laten genieten. Zie ook 

www.martinuscantorij.nl 
 

Voorganger in de viering is Aarnoud van der Deijl. 

Organist is Bas Vos. 

Er wordt een deurcollecte gehouden voor de onkosten die met deze 

viering zijn gemoeid. 

Van harte welkom! 

 

Uit de Tijd 12 februari 

 met schrijver Teus Lebbing over 'Schaamte' 
Op donderdag 12 februari is er om 20.00 uur weer een bijzondere Uit de 

Tijd-lezing met Teus Lebbing, in 't Hoogt, Kerkplein 32. Teus Lebbing 

spreekt over haar boek” Schaamte”. 

 

Een open en herkenbaar boek over schaamte en schone schijn. Over 

aanpassen, stilhouden en erbij willen horen. En over wat er kan ontstaan 

als we onszelf voorzichtig durven laten zien. 

"Schaamte verdwijnt niet door haar te vermijden, maar door haar zacht 

onder ogen te komen.” 

Een avond over menselijkheid, kwetsbaarheid en nabijheid. Om te lezen. 

Om te luisteren. Om samen te beleven. 

Wil je erbij zijn? Stuur een mail naar 

wendy.j.meijer@gmail.com of een app 

naar 06-24268690. De ruimte in ‘t 

Hoogt is beperkt en er wordt een grote 

opkomst verwacht. 

  

De lezing begint om 20.00 uur, vanaf 

19.30 uur is er inloop, in ’t Hoogt. 

Toegang is gratis, maar er wordt om 

een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze 

kan contant en via een QR code worden 

voldaan. 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.martinuscantorij.nl%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExdktudmNwRVJvVXRROURPQgEeOtpYSoGKRTv9uFlhF7kW5bkegA_xo7SOPteLHQe7xsoGzrreijvlSp2UmrU_aem_Vo-YzEn5y74M9cDuv684cA&h=AT32Sw_goscIhiUi9QYwYLkP40kydxz_eehsv9_HaAr2JS5yL20ScMzso80diFIyQjkX3QQt5YSWIqCYr3xkifu-9EPmWS7gPTuX5NboQKlWdPbMZd8ddEKz4qcZT2HN7jxWzWVrWvo309xTFe6uEZQsjHeivl-C&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2QSl4tpfP98bP1Cwb5T0FbdNXlwoCiizC0qT_OAl9R_sBA528I7WPm8HZrxWkMl9ESma2ssogA1j7mTuSZwyVfMzBSubMD4_xexAhid7xsO5a2LRSQO4Fhn2ZvE81eNu7Mg-_zRRZGyyx0vRaypuXkF0Jfh_k630BUhFDMi1ONHLIwD5Wibl1_tH-6RhfuuEhve7kDYEvnWRH0osGyfZSEQA
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“FILM  ZIEN” 

                           The Salt Path 
donderdag 5 maart in ’t Hoogt 

19.30 uur 

 

 
 

Echtpaar Raynor en Moth Winn bevinden zich in de herfst van hun 

leven wanneer ze onverwachts hun huis kwijtraken en Moth 

erachter komt dat hij ernstig ziek is. Samen neemt het koppel de 

moedige beslissing om het eeuwenoude South West Coast Path te 

lopen, in de hoop dat de uitdagende tocht en de Engelse natuur hun 

troost kunnen bieden. Dit inspirerende waargebeurde verhaal gaat 

over de betekenis van je thuis voelen, omgaan met verdriet en de 

helende kracht van de natuur. 

 

Na afloop bent u van harte uitgenodigd om nog iets met elkaar te 

drinken en om eventueel nog wat na te praten. 

Martha, Dini, Anneke en Frieda 

De volgende Film Zien is op maandag 20 april 

 

http://www.bonifaciuskerkmedemblik.nl/bestanden%20algemeen/bestanden%20start_nieuws_uit/MC900237836%5b1%5d.gif
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       PASTORAAT____________________________ 
 

 
 

 
 

Predikant: ds. Aarnoud van der Deijl 

Tel. 06-17970959   e-mail: dominee@dorpskerkabcoude.nl  

 

Ds. Bram- Willem Aarnoutse: vertrouwenspersoon 

Tel. 06-20024393  e-mail: aw.aarnoutse@xs4all.nl  

 

Ouderlingen en diakenen 
U kunt voor al uw vragen een beroep doen op onze ouderlingen en 

diakenen. Waar u woont maakt daarbij niet uit. 

 

Claartje van Andel        06-51315993   ouderling-  communicatie 

Gera Hoorweg              06-28441804    ouderling- kerkrentmeester 

Nick de Snoo                         284286    ouderling- kerkrentmeester 

Imre Westerik               06-39593585   diaken 

Matthijs Schram                     281601   diaken 

      

Bezoekmedewerkers 

Eigenlijk zijn wij als gemeente allemaal elkaars oog en oor. Mist u iemand 

al even? Maakt u zich zorgen? Heel fijn als u dit laat weten! 

Soms zal een bezoekmedewerker u bellen. Maar u kunt natuurlijk zelf 

altijd iemand aanspreken of bellen, ook gewoon, voor een verbinding.  Els 

Gillebaard heeft op zich genomen om het eerste contact van de 

bezoekmedewerkers te zijn. Dat is fijn! Spreekt u dus gerust iemand aan 

indien nodig. 

               

Els Gillebaard        06-42693945             

Henk van Kessel    06-20096289 

Janny van der Klok         283645 

Ineke Mensink                283578 

Wout Wessel                   284783  

Marry Willig         06-51651870    

       

             

 

 

mailto:dominee@dorpskerkabcoude.nl
mailto:aw.aarnoutse@xs4all.nl
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Adressenlijst          telefoon: netnummer 0294- 

Scriba:   vacant  
 

Organistencoördinator: 

  Richard Sprey                                                   06-20131031 

  Stationsstraat 51, 1391 GM Abcoude  

  r.en.w.sprey@planet.nl 

 

Dorpskerk:  Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude. 

  Postbus 38 1390AA Abcoude  

  

Koster:  Tineke Hennipman                                           06-44620963 

  Waardassackerstraat 13, 1391 TW Abcoude            284499 

 

’t Hoogt: Kerkelijk Centrum, Kerkplein 32, 1391 GK  

   Beheer: Marjo Dierx                  06- 26402413 en/of 281601 

  Behalve voor kerkelijke activiteiten kunt u ’t Hoogt huren  

                    voor feesten, verjaardagen of festiviteiten. 

                    Verhuur via:  beheer.hoogt@live.nl   en  

                     Marjo Dierx                               06- 26402413 en/of 281601 

 

Diaconie:  Fleur Prinsen, Grevenstukstraat 3, 1396 LB Baambrugge 

fleurprinsen@gmail.com                                06-381 808 30 

  Financiële administratie: Margriet Ceelen, 

         Achter de   Kerken 213 1391LK Abcoude         

           margrietceelen@gmail.com                             06-54320173       

                             

  ING-Bank: NL70 INGB 0000 3678 45   

  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude 

 

Werkgroep Kind en Kerk: Gera Hoorweg                          06-28441804 

  Paddenburg 13, 1391 RK Abcoude 

    

 

Algemene zaken Kerkelijk Bureau:  

  Jack de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV Abcoude    284301 

 

 

 

                                                  

mailto:r.en.w.sprey@planet.nl
mailto:beheer.hoogt@live.nl
mailto:fleurprinsen@gmail.com
mailto:margrietceelen@gmail.com
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Collectebonnen bestellen: 

                    Coupures: 20x €1,00   20x €1,50   20x €2,50 

        Maak het gewenste bedrag over naar  

NL35 RABO 0300 5660 50 t.n.v. Protestantse Gemeente    

Abcoude en stuur een e-mail naar         

         cvwieren@hetnet.nl graag met uw adresgegevens.   

         Cor van Wieren                                                         283268 

 College van Kerkrentmeesters: 

  Post(adres): Dirk Jan Aldewereld, 

  dj.aldewereld@outlook.com  

  Van Voorthuijsenhof 4, 1391 JR Abcoude                285059 

Banknummer  Protestantse Gemeente Abcoude 

                      Rabobank: NL35 RABO 0300 5660 50 

 

Administratie Binding:  

  Jan van Wieringen Roomolen 5 1391 RD Abcoude 

  j.wieringen1@chello.nl                                              284442 

                    NL86 INGB 0003 1704 69 t.n.v. Kerkblad de Binding 

 

ANBI  zie www.pknabcoude.nl/ANBI 

 

Verhuur  Dorpskerk: 

  George Nagel                                                    085-2129845 

  E-mail verhuur@dorpskerkabcoude.nl 

  En/of 

  Wilco Gijzen                                                   085-2129845 

  E-mail eveneens verhuur@dorpskerkabcoude.nl:  

                                                  

Cantorij: Else Sterk 

  Leeuwenburgh 32 1391 RE Abcoude,              06-53533629

  elsesterk@hotmail.com 
 

Kerkelijke ledenadministratie 
Voor het goed functioneren van de kerkleden-administratie, is het erg 

belangrijk dat wij over de juiste gegevens beschikken. Wij verzoeken u 

daarom alle mutaties en berichten door te geven aan de heer J. de Korte, 

Haagwinde 30, 1391 XV te Abcoude. E-mail:  

ledenadministratie@dorpskerkabcoude.nl 

 

 

mailto:cvwieren@hetnet.nl
mailto:j.wieringen1@chello.nl
http://www.pknabcoude.nl/ANBI
mailto:verhuur@dorpskerkabcoude.nl
mailto:elsesterk@hotmail.com
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Redactie: 

 

De volgende Binding komt uit op 27 maart 2026 

Kopij  inleveren uiterlijk maandag  16 maart  12.00 uur. 

E-mail:  binding@dorpskerkabcoude.nl                                            

of op het redactieadres:  

Piet van Wijngaerdtlaan 62     tel : 281911 

 

Verspreiding: 

Fam. van Wieringen,  Adm. : tel. 284442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer Kopijstop Tijd Verschijningsdatum 

2 16  maart 12.00u 27 maart 

3 11 mei 12.00u 22 mei 

4 29 juni 12.00u 10 juli 


