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OKTOBER TIJD PLAATS ACTIVITEIT 

Wo  08 20.00 u ‘t Hoogt Thema-bijeenkomst 

Wo 15 20.00u ‘t Hoogt Thema-bijeenkomst 

Do  30 20.00u ‘t Hoogt Uit de Tijd 

NOVEMBER TIJD PLAATS ACTIVITEIT 

Zo  02 11.15 u Dorpskerk Gemeentevergadering 

Ma 10 19.30u ‘t Hoogt Film Zien 

 

Kulturele Stichting Abcoude Baambrugge: 2, 9 en 16 nov. 
Zie: https://www.abcoudeconcerten.nl voor meer informatie en het 

reserveren en betalen van toegangskaartjes. 

 

Onze huidige invalkoster, Wendy Cornelissen, is naar Woerden 

verhuisd. Hoewel Wendy voorlopig geplande invalbeurten voor 

Tineke wil blijven waarnemen, weten we niet hoe lang zij dit 

kan blijven doen en heeft ze te maken met reistijd. Daarom lijkt 

het verstandig om meerdere personen in te werken die 

incidenteel als invalkoster kunnen optreden. 

Lijkt het je wat? Neem dan contact op met Gera Hoorweg-

Nijman. 

 

 
www.dorpskerkabcoude.nl 

 

 

 

 

 

 

 
 

        KALENDER  2025 

http://www.dorpskerkabcoude.nl/
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       OM TE BEGINNEN 
 

 

Verhalen van verschrikking 
Abcoude verkeert in schok na de dood van Lisa. Ik heb me afgevraagd of 

ik  er hier iets over moet schrijven. Wat valt er te zeggen? Wie ben ik om 

er iets over te zeggen? Voor je het weet ga je wijzen naar deze of gene 

groep in de samenleving en misbruik je de tragedie om een punt te maken 

of je gelijk te claimen. Voor je het weet ga je proberen om zin te geven 

aan een drama dat ten diepste volstrekt zinloos is. Voor je het weet 

gebruik je allerlei domme of pijnlijke woorden voor iets waar geen 

woorden voor zijn. 

 

In het jodendom bestaat het indrukwekkende rouwgebruik dat je bij een 

condoleancebezoek als bezoeker zwijgt tot het moment dat de rouwenden 

zelf het gesprek met jou openen. Dit voorkomt dat je het leed van de 

rouwenden vergroot met goedkope troost of beschuldigende 

waaromvragen. In de Bijbel (Jer. 31:15-16) staat dat Rachel weigerde zich 

te laten troosten om het verlies van haar zoons. Dat recht heeft een 

rouwende: het recht zich niet te willen laten troosten. Je laten troosten kan 

namelijk soms voelen alsof je verraad pleegt aan degene die er niet meer 

is. Alsof je iets accepteert dat niet te accepteren is. 

 

En toch schrijf ik dit stuk. Eigenlijk is de enige motivatie: omdat zwijgen 

nog erger is. Ook al kun je geen enkele troost bieden of zin geven, niets 

zeggen voelt ook niet goed. 

In mijn boekenkast staat het boek Verhalen van Verschrikking (vertaald 

uit het Engels: Texts of Terror) van de feministisch-theologe Phyllis 

Trible. In de Bijbel staan ook verschrikkelijke verhalen over geweld tegen 

vrouwen: Hagar, Tamar, de dochter van Jefta en de anonieme vrouw uit 

Gibea. En de enige ‘zin’ die uit dat soort verhalen te halen valt, is dat deze 

verhalen het geweld tegen vrouwen op de agenda en het leesrooster zetten 

en houden.  

In het verhaal over de verkrachting van Tamar door haar halfbroer 

Amnon, zegt haar broer Absalom tegen haar: ‘Zwijg dan, zusje, hij is je 

broer; je doet er beter aan het te laten rusten.’ (2 Sam. 13:20) Een slecht 

advies, want juist dat mannelijke zwijgen houdt het geweld in stand. Het 

zijn niet de slachtoffers, maar de daders die belang hebben bij stilzwijgen. 
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De Bijbelschrijvers hebben – gelukkig maar! – dit advies van Absalom in 

de wind geslagen en vertellen het verhaal juist wel. En zo hebben wij het 

er nog steeds over. Zelf heb ik als predikant ook ervaren dat soms wel 

over deze verhalen preken opleverde dat vrouwen zich uitgenodigd 

voelden om hun ervaring met seksueel geweld te delen met anderen. Een 

vriendin en collega van mij uit Rotterdam vertelde mij dat ze na de dood 

van Lisa met een groep vrouwelijke predikanten bewust het verhaal van 

de vrouw uit Gibea (Ri. 19) hadden gelezen.  

 

Tijdens de openstelling van de kerk viel het me opeens op: 80% van de 

aanwezigen was vrouw – de meeste ook jong. Ik zag dus voor mijn ogen 

wat je ook overal kunt lezen: de wereld ziet er voor vrouwen anders uit 

dan voor mannen en vrouwen beleven het dus ook anders dan mannen. 

Ik denk dus dat we moeten blijven praten over Lisa en over alle meisjes 

en vrouwen (en ook de jongens en de mannen trouwens die het overkomt) 

die te maken hebben gehad met seksueel en ander geweld.  

Erover praten doet pijn en is verschrikkelijk, maar erover zwijgen is nog 

pijnlijker en nog verschrikkelijker. 

De priester en beeldend kunstenaar Omer Gielliet zette voor zijn 

katholieke kerk in Breskens zes beelden neer van Bijbelse vrouwen, zoals 

de moedige Esther en de ‘dwaze moeder’ Rizpa. Zo kun je letterlijk en 

figuurlijk niet om deze vrouwen heen als je naar de kerk gaat. 

 

Aarnoud van der Deijl 
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In memoriam: Aaltje Hilda Wilhelmina van 

Wieren-de Boer 
 

Op zondag 13 juli overleed ons gemeentelid Aaltje 

Hilda Wilhelmina (Ali) van Wieren-de Boer. Ze werd 

88 jaar. 

 

Ze heeft maar vijf maanden in Abcoude gewoond, in Villa Ross. Ze kwam 

hier wonen vanuit Rheden, omdat de zorgen om haar gezondheid groter 

werden en haar dochter Marieke hier woont. 

Toen ik bij haar was vertelde ze over haar bewogen leven, waarin ze twee 

broers op vrij jonge leeftijd verloor en later ook nog eens haar zoon en 

haar man. 

Ze was trouw meelevend geweest in Rheden, o.a. als ouderling en ook in 

Abcoude probeerde ze mee te leven, voor zover haar gezondheid haar dat 

toeliet. Ze is een paar keer met haar dochter bij ons in de kerk geweest. 

Op vrijdag 18 juli is er afscheid van haar genomen in de Dorpskerk van 

Rheden, waarna daar ook de begrafenis heeft plaatsgevonden. 

 

We wensen haar dochter Marieke, haar schoondochter Anne-Mieke en de 

kleinkinderen veel sterkte en troost toe. 

 

In memoriam: Simon Gentenaar 
 

Op donderdag 21 augustus overleed ons gemeentelid 

Simon Gentenaar. Hij werd 92 jaar. Op woensdag 27 

augustus vond er een dankdienst voor zijn leven 

plaats in de Dorpskerk.  

 

Simon werd geboren op de boerderij in Weesperkarspel – een dorp en een 

gemeente die niet meer bestaan. Ook de boerderij heeft moeten wijken 

voor de bouw van het AMC. In militaire dienst bekwaamde hij zich in 

autotechniek. Dat zou ook zijn beroep worden: automonteur bij een van 

de Fordgarages in Amsterdam.  

Hij trouwde met Marry, een goede vriendin van zijn zus Griet. Ze kregen 

twee zoons: Erik en Robert. 
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Simon was een behulpzaam mens. Hij stond altijd klaar voor anderen en 

vooral als het iets technisch betrof, was hij vindingrijk en van grote hulp 

voor anderen. We hebben ook als kerk van zijn goede diensten gebruik 

mogen maken: hij deed jarenlang het stencilwerk en de verspreiding van 

de Binding. 

Hij was geen prater en zeker niet over het geloof. Wel iemand van de 

vaste rituelen. Zo werd er aan tafel wel uit de Bijbel gelezen, maar de 

keuze werd door het toeval bepaalt: daar waar de Bijbel openviel.  

We hebben daarom 2 Koningen 2 gelezen, over de hemelvaart van Elia. 

Veel verhalen over wagens staan er niet in de Bijbel, maar wel het mooie 

verhaal over hoe Elia in een wagen ten hemel vaart. En daarbij laat hij 

zijn mantel achter voor Elisa. De mantel die staat voor alles wat een mens 

warmte en beschutting geeft. Maar daarmee is de mantel ook een symbool 

voor God: ‘zo vriendelijk en veilig als het licht, zo als een mantel om mij 

heen geslagen – zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.’ (Lied 221) Die 

mantel wensen we zijn kinderen Erik en Yvonne, Robert en Saskia en de 

kleinkinderen toe. 

 

In dankbaarheid herdacht 
Deze zomer en dit najaar hebben we van enkele trouwe en markante oud-

gemeenteleden afscheid moeten nemen.  We willen hen hier met eerbied 

noemen en zullen hen uiteraard met elkaar zoals gebruikelijk gedenken 

op de laatste zondag van het kerkelijk jaar op 23 november. 

We noemen hier Gerda van Sligtenhorst (86). Geeft de Here uw hand, (2 

Kron. 30-8) stond er op haar kaart eind juni. De heer Rinus Blaauboer 

overleed op 24 juli. Hij werd bijna 100 jaar en bleef bijna tot op het laatst 

de vriendelijke en geïnteresseerde man die hij was. In juli overleed ook 

Frits Meergartt (68). Wijlen zijn moeder uit de Kerkstraat was bekender 

bij de gemeente. In augustus overleed Johan Eveleens (80). Jarenlang 

zette Johan Eveleens zich in als penningmeester van de protestantse 

gemeente, maar ook zonder formele functie was Johan altijd bereid om 

vooral het financiële werk te ondersteunen. Zorgen dat we maximaal 

rendement haalden uit onze middelen was zijn grote passie. Niet voor 

zichzelf, maar voor de kerk. Met zijn ontoombare inzet heeft hij ervoor 

gezorgd dat onze gemeente nog steeds de financiële middelen heeft om 

door te kunnen bouwen aan de toekomst. We zijn Johan daarvoor zeer 

erkentelijk en zullen ons daar zeker erg bewust van blijven bij onze 

verdere stappen. 

Afscheid hebben we ook moeten nemen van Siem Gentenaar (92 jaar). 

Na zijn werk was hij als een stille kracht op de achtergrond op zolder 
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vaak bezig met kopiëren, stencilen en nieten  voor de kerk. Lang zorgde 

Siem Gentenaar ook voor het aan huis bezorgen van het kerkblad De 

Binding. 

Recent op 6 september overleed ook Jan Geijsel (85 jaar), echtgenoot 

van Corrie van Walbeek.  Zijn afscheid vond plaats in een viering in 

Ouderkerk. 

Mogen wij vertrouwen op de troost en steun van de Eeuwige. 

 

Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 

want slapend kom ik bij U thuis. 

Alleen bij U ben ik geborgen, 

U doet mij rusten tot de morgen 

en wonen in een veilig huis. 

Psalm 4 

IKW-Amsterdam 

 In 1995 is het Interkerkelijk Koor Watergraafsmeer opgericht. Het koor 

is de opvolger van het Interkerkelijk Jeugdkoor Watergraafsmeer (1957-

1994). In de loop van de jaren heeft het IKW een mooi, breed repertoire 

opgebouwd met enkele klassieke werken en (voornamelijk) geestelijke 

liederen. Zingend getuigen is niet voor niets ons voornaamste doel. We 

hebben de afgelopen jaren meerdere concerten gegeven, organiseerden 

enkele jaren vriendschapsconcerten met internationale koren uit o.a. 

Duitsland en Italië en mochten vele malen meewerken aan kerkdiensten 

in Amsterdam en omliggende plaatsen. Dit jaar bestaat het koor 30 jaar. 

En daarom vieren wij dit op 12 oktober 2025 met een feestelijk 

jubileumconcert in de Engelse Kerk op het Begijnhof te Amsterdam. 

Hartje Amsterdam, de stad waar onze roots liggen. Het concert begint om 

15:00 uur. We zingen klassieke werken en een aantal liederen uit ons 

hedendaagse repertoire. Medewerking wordt verleend door de sopraan 

Ireen van Bijnen en het strijkkwartet Jan van Steen. Verdere muzikale 

begeleiding op piano van onze vaste pianiste Karina Kantarova en het 

geheel staat onder de bezielende leiding van dirigente Nelly van den 

Broek.        

Als u het leuk vindt om te komen luisteren, stuur dan een email naar 

info@ikw-amsterdam.nl De toegangsprijs is Euro 10,00 per kaart. Wij 

zorgen er dan voor dat je een toegangskaart krijgt.  

Toegangskaarten zijn ook te koop bij : 

Henk van Kessel   0294-281911                        

Els Gillebaard  06-42693945                                                

Wilma Griffioen  06-37117842 
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Uit de Tijd op 30 oktober met Henk Westerveld over 

“De troost van het kleine goede”  

 
Op donderdag 30 oktober is er 

van 20.00-21.30 uur (inloop 

vanaf 19.30 uur) in ‘t Hoogt weer 

een avond in het kader van Uit de 

Tijd. 

 

Gastspreker op deze avond is 

Henk Westerveld. Hij verloor in 

1999 twee van zijn drie kinderen 

bij een verkeersongeluk. En niet 

alleen hen, ook zijn zwager en 

neefje die in dezelfde auto zaten. 

Hij schreef het boek ‘De troost 

van het kleine goede’ (een term 

van de Joodse filosoof Emmanuel 

Levinas). Op de website van de 

uitgever staat: 

 

 

‘Willemien en Herman. Ik wil zo graag hun namen blijven noemen. En ik 

noem in dit boek ook de namen van hun oom Gert-Jan en hun neef Johan, 

die om het leven kwamen in dezelfde auto. Ze waren op het verkeerde 

moment op de verkeerde plaats’. 

Henk Westerveld heeft ontdekt dat achter het rauwe verhaal van het 

ongeluk nog een tweede verhaal schuilgaat. Het verhaal van de 

voorbijgangers, die niet voorbijgingen. Zij waren op het juiste moment op 

de juiste plaats. Deze bijzondere voorbijgangers kenden de doden in de 

meeste gevallen niet en leden dus geen persoonlijk verlies. Maar ze 

werden geraakt door de gebeurtenissen. 

De schrijver vertelt in dit boek hun verhaal in zijn woorden. De kleine 

goede dingen die zij deden, hebben hem op de been gehouden. Met zijn 

boek hoopt Henk Westerveld mensen die net als hij door rampspoed zijn 

getroffen een hart onder de riem te steken. Zijn oproep: ‘Laten we 

proberen oog te hebben voor positieve ervaringen te midden van 

verdrietige gebeurtenissen’. 
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Tegelijkertijd mag het rauwe verhaal van het ongeluk niet 

verdonkeremaand worden. De schrijver voelt zich daarbij gesteund door 

lotgenoten uit Bijbelse tijden, die rake en intense woorden hebben 

gegeven aan hun verdriet. Na de Jobstijding over het verlies van zijn 

kinderen vervloekt Job zijn geboortedag! En wat te denken van aartsvader 

Jacob? Als hem wordt wijsgemaakt dat zijn zoon Jozef is verscheurd door 

wilde dieren, rouwt hij om zijn zoon. En vooral: hij weigert om zich te 

laten troosten. Ook wij moeten ons niet laten troosten. 

 

De avonden van Uit de Tijd zijn gratis toegankelijk. Een vrijwillige 

bijdrage wordt op prijs gesteld 

 

 

  KERKENRAAD 

 

 

Belangrijke veranderingen 

Op naar een nieuwe toekomst van onze kerk 
De kerkenraad heeft een aantal belangrijke besluiten genomen over onze 

prachtige Dorpskerk. En in de komende maanden volgen na afstemming 

met u als gemeente, nog een aantal stappen. In deze bijdrage voor Binding 

willen we u zo goed mogelijk informeren.  

Onze kerkelijke gemeente staat op een kruispunt voor de toekomst. De 

vanzelfsprekendheid van een altijd aanwezige protestante kerk in 

Abcoude is er niet meer. Een ontwikkeling die we overal in Nederland om 

ons heen zien. Tegelijkertijd heeft de kerkenraad uitgesproken om alles 

in het werk te stellen voor (een nieuwe) toekomst van onze kerk. De twee 

doelstellingen daarbij zijn: 

• Toekomst voor de kerk als pionierende kerkgemeente 

•  Werken aan een nieuw perspectief voor het kerkgebouw, de 

monumentale Dorpskerk (Transitie Dorpskerk) 

Het pionieren is gestart zoals u weet. En er is inmiddels veel in beweging 

gezet ten behoeve van een duurzame toekomst voor de Dorpskerk als 

monumentaal gebouw  en multifunctionele ontmoetingsplaats in Abcoude 

– met respect voor en behoud van de religieuze functie. Op de 

gemeentevergadering van 22 juni bent u daarover uitgebreid 

geïnformeerd. Samengevat speelt het volgende: 
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Het kerkgebouw is in goede staat. De komende jaren vragen echter om 

het nodige groot onderhoud: een aantal omvangrijke restauraties en 

renovatie of aanpassing van onderdelen van de inrichting, zoals het 

vervangen van de sterk verouderde stoelen.  In 2024 is met succes gewerkt 

aan de vloer en verwarming in het schip van de kerk. Toen was al duidelijk 

dat er de komende jaren veel meer nodig is. Na een zeer zorgvuldige 

inspectie is duidelijk geworden wat de belangrijkste en urgente opgaven 

zijn:  

• aanpassen vloer van het Koor (deze is verzakt en daardoor dreigt 

schade) 

• aanpakken trekbalk boven het Koor (de zware verbindingsbalk 

boven het koorhek), die is aangetast door ongedierte en deze balk 

is belangrijk in de constructie 

• onderhoud koorhek (verzakt)  

• groot onderhoud van het orgel (gebruikelijk na zo’n 40 jaar) 

• verduurzamingsslag (beperken energiegebruik, voorkomen 

warmteverlies) 

Overigens is voor de verdere toekomst nog meer nodig, o.a. werk op het 

dak (vervangen deel van leien en zinkwerk) en restauratie van het 

houtwerk van de grafkapel. Alles bij elkaar zijn werkzaamheden nodig, 

waarvan de kosten geraamd worden op meer dan 2 miljoen euro. 

De kerkenraad heeft uitgesproken dat gelet op de grote (financiële) 

opgaven, maar ook constaterend dat het steeds moeilijker wordt om als 

kerk de verantwoordelijkheid te dragen voor het beheer en het gebruik 

van de Dorpskerk, het verstandig is om de zorg voor het kerkgebouw uit 

handen te gaan geven. En voor dat doel te komen tot een stichting met 

breed draagvlak in Abcoude en gericht op het behoud van de 

monumentale waarden. Vanzelfsprekend is het daarbij van belang dat we 

als kerkelijke gemeente de Dorpskerk kunnen blijven gebruiken voor 

onze kerkdiensten.  

Tegelijkertijd beseffen we ook dat een nieuwe stichting alleen een goede 

toekomst kan hebben als een deel van de (financiële) 

verantwoordelijkheid over de huidige staat van de kerk (renovatie) door 

ons als kerkgemeenschap gedragen wordt en als de beoogde stichting dan 

ook ruimte krijgt om de kerk te gebruiken voor niet-kerkelijke 

activiteiten. Om dat mogelijk te maken wil de kerkenraad het 

gebruiksrecht voor de Dorpskerk overdragen aan bovengenoemde 
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stichting door middel van erfpacht. Dat biedt de stichting volop ruimte 

om op een ondernemende wijze het beheer en de exploitatie van de 

Dorpskerk ter hand te nemen. Een belangrijk aspect daarbij is dat de 

stichting BTW-plichtig zal zijn en daardoor de BTW-uitgaven van grote 

investeringen en beheerskosten kan terugvorderen. Daarnaast kan een 

dergelijke stichting als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) op een 

nog breder front dan een kerkgemeenschap fondsen werven onder 

aantrekkelijke (fiscale) condities.  

Uiteraard moeten hiervoor zorgvuldige afspraken worden gemaakt, die 

goed worden vastgelegd in een nader te preciseren erfpachtovereenkomst. 

Uitgangspunt is de belangen van de protestantse gemeente 

ondubbelzinnig te borgen ten aanzien van het behoud van het religieuze 

gebruik en de daarbij passende inrichting en waardigheid van het 

kerkgebouw. Op financieel vlak blijft het uitgangspunt dat een solide deel 

van het huidige vermogen van de protestantse gemeente te Abcoude 

beschikbaar blijft voor de doelstelling om ook voor een volgende 

generatie kerkgemeenschap in het dorp te kunnen zijn. 

 

Waar staan we nu precies en wat gaat er de komende tijd gebeuren? 

Voor de zomer heeft de kerkenraad besloten opdracht te geven voor: 

• renovatie / groot onderhoud van het orgel; 

• aanschaf nieuw stoelen 

• inschakelen van bureau Coup voor ondersteuning in de 

planontwikkeling 

Op 22 juni is het voorgenomen besluit toegelicht om door te gaan met de 

ontwikkeling van de Dorpskerk in lijn met de toen gepresenteerde 

“groeistappen 1 en 2” van het haalbaarheidsonderzoek van bureau Coup. 

Naar aanleiding van de mogelijkheid om daar volgend op de 

gemeentevergadering nog op te reageren, zijn er geen verdere 

opmerkingen binnengekomen en derhalve heeft de kerkenraad dit 

voorgenomen besluit nu bevestigd tot definitief besluit. 

Op de vergadering van 11 september heeft, zoals eerder aangekondigd, de 

kerkenraad ook ingestemd met het voornemen om de opdracht voor de 

aanpak van het Koor (vloer en klimaat, het herstel van de trekbalk en het 

afronden van de vloer van de kerkzaal)  uit te voeren in het eerst deel van 

2026. Gelijktijdig met de renovatie van het orgel. Er zal derhalve in de 

eerste maanden van 2026 weer in ’t Hoogt gekerkt worden. 
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Het is de bedoeling dat in mei het werk klaar is en we weer in de kerk 

onze diensten gaan houden. Of dat dan in het koor of in de kerkzaal zal 

zijn vraagt nog uitwerking, maar voor veel diensten lijkt het koor een 

passende optie. 

In de vergadering van 11 september is ook het voorgenomen besluit 

genomen om alles in het werk te zetten om te komen tot de oprichting van 

een stichting gericht op behoud en exploitatie van de Dorpskerk. Ook is 

het voorgenomen besluit genomen om, daaraan gekoppeld,  deze stichting 

de Dorpskerk in erfpacht te geven.  Dit betreft voorgenomen besluiten, 

omdat de kerkenraad niet alleen verplicht is eerst de gemeente te horen 

(gemeentevergadering), maar daar ook grote waarde aan hecht. Zulke 

belangrijke stappen wil de kerkenraad zoveel als mogelijk met elkaar 

zetten. Overigens is er daarna ook nog instemming van de landelijke kerk 

bij deze stappen noodzakelijk. 

Wellicht zult u zeggen, wat gaat het nu allemaal snel. En dat is natuurlijk 

ook zo. Tegelijkertijd weten we al heel lang dat serieuze stappen 

noodzakelijk zijn. Niet alleen omdat we als krimpende kerkgemeenschap 

het zelf niet meer kunnen volhouden om al het werk (en exploitatie) van 

de Dorpskerk zelf te doen, maar ook omdat we merken dat er draagvlak 

is in onze dorpsgemeenschap; zeer velen dragen het kerkgebouw een 

warm hart toe. Tenslotte is het spoedig komen tot een Stichting ook 

financieel heel wenselijk. Een stichting is beter in staat bijdragen te 

krijgen uit fondsen en subsidies en ook is het fiscaal (belastingtechnisch) 

aantrekkelijk. 

Er blijven natuurlijk een aantal belangrijke uitwerkingen noodzakelijk. 

Daarom heeft de Kerkenraad besloten twee themabijeenkomsten te 

beleggen als voorbereiding op de gemeentevergadering over de volgende 

thema’s:  

• Inrichting Dorpskerk   8  oktober, 20.00 uur in ’t Hoogt 

• Financiële kaders  15 oktober, 20.00 uur in ’t Hoogt 

Op deze twee avonden worden geen besluiten genomen, maar is er wel 

alle tijd om goed naar de twee onderwerpen te kijken. Als u ideeën hebt 

op een van deze terreinen, is dit een mooi moment om dat in te brengen, 

zodat die ideeën nog meegenomen kunnen worden in de voorgenomen 

besluiten of de vervolgstappen erna. 

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten en we hopen op 

een goede opkomst! 
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De gemeentevergadering zal worden gehouden 

 op 2 november na de kerkdienst  ca 11.15 uur.  
Centraal staan de volgende voorgenomen besluiten: 

 

• De KR neemt, conform het advies van het Transitieteam, het 

voorgenomen besluit om te komen tot een stichting gericht op 

behoud en exploitatie van de Dorpskerk.  

De precieze invulling moet de komende tijd plaatsvinden, inclusief 

eventuele betrokkenheid van de PGA bij de op te richten Stichting(en). 

Ook zullen daarbij financiële afspraken worden gemaakt tussen de 

Stichting en de PGA, waarbij de PGA de opbrengsten van de te verkopen 

pastorie hiervoor reserveert. Het oprichten is voorzien vóór 1 januari a.s.  

•  De KR neemt, conform het advies van het transitieteam, het 

voorgenomen besluit om zeggenschap over de Dorpskerk 

over te dragen aan de bovengenoemde stichting door middel 

van erfpacht.  

De voorwaarden worden uitgewerkt in een erfpachtovereenkomst. 

Er vindt een consultatie plaats voor geïnteresseerde gemeenteleden.  

De kerkenraad beseft dat onze kerkelijke gemeenschap voor 

betekenisvolle keuzes staat. Die keuzes komen niet uit de lucht vallen en 

zijn het resultaat van vele jaren overwegen, observeren, discussiëren, 

luisteren, raadplegen én – in ons eigen christelijk geloof – bidden en 

vragen om Gods zegen. De kerkenraad is er van overtuigd dat door nu 

deze stappen te zetten, we in collectief vertrouwen kiezen voor de 

toekomst van onze kerkelijke gemeente en het kerkgebouw.  

Namens de kerkenraad,  

Nick de Snoo  

 

Toekomst Dorpskerk: 

gespreksavonden over inrichting en financiën 

 

Wat de toekomst brengen moge? 
Het lijkt wel een zinnetje uit de nieuwe rubriek in de nieuwsbrief ‘Het lied 

van je leven’, het thema waar ook de startdienst na de zomer over ging. 
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Maar op deze plaats nu even geen Jacqueline van der Waals en lied 913 

van het liedboek. 

 
 Op deze plaats kijken we eerst naar aardsere en praktische zaken.  

De kerkenraad wil geïnteresseerden van harte uitnodigen voor twee 

meepraat- en denkavonden in ’t Hoogt op 8 en 15 oktober, vanaf 19.30 

uur 

Op 8 oktober gaat het over de inrichting van de Dorpskerk.  

Op 15 oktober gaat het over de financiën die hiermee gepaard gaan.  

Op deze twee avonden kunnen we in alle rust met elkaar goed naar de 

plannen en ideeën kijken. We zijn benieuwd naar ieders inbreng! We 

hebben met elkaar zoveel ervaring in huis! 

Op deze avonden worden er natuurlijk geen besluiten genomen, maar is 

er wel alle tijd om met elkaar goed naar de twee onderwerpen te kijken. 

U hebt vast ervaring en ideeën op één van deze terreinen. Het is een mooi 

moment om dat in te brengen. Wie weet kunnen uw ideeën nog worden 

meegenomen in de voorgenomen besluiten, of de vervolgstappen erna. 

Kortom: reserveer de avonden en kom gewoon luisteren of  meepraten. 

De avonden vormen meteen een mooie voorbereiding op de 

gemeentevergadering na de kerkdienst met Gerard van Midden op 2 

november.  Ook voor de agenda! 

Droom 

Dan ook nog een heel anders nieuwsbericht. Onze voormalige kerkelijk 

werker Eric Citroen uit Lisserbroek wordt per 28 september bevestigd in 

het ambt van ouderling met de taak van kerkelijk werker van de 

Protestantse Gemeente in Westzaan en de Gereformeerde gemeente in 

Koog-Zaandijk. Een droom van hem die uitkomt! 

Wij feliciteren Eric Citroen van harte met deze uitgekomen 

toekomstdroom die ingaat op 1 oktober. 

 Claartje van Andel, communicatie kerkenraad, waarnemend voorzitter 

 

Bijdrage Binding 2025 
Uw jaarlijkse bijdrage wordt weer gevraagd voor ons kerkblad. Wilt u 

ook deze keer weer het richtbedrag van € 15,00  overmaken.  Aan de 

mensen die buiten het dorp wonen en het kerkblad opgestuurd krijgen 

het verzoek om aan de gestegen posttarieven te denken in hun bijdrage.  

Rekeningnummer NL86 INGB 0003 1704 69 t.n.v. Protestantse 

gemeente te Abcoude o.v.v. "kerkblad Binding "te Abcoude. 
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“FILM  ZIEN” 

maandag 10 november in ’t Hoogt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze keer een “ gouwe ouwe” van meer dan 40 jaar geleden met 

topspelers als Katharine Hepburn , Henry en Jane Fonda. 

Inhoud: 

Norman en Ethel Thayer vertrekken naar hun zomerhuisje “On 

Golden Pond” om daar de verjaardag van Norman te vieren. 

Norman wordt 80 jaar. Hij is een lieve mopperpot die af en toe wat 

warrig is. Ethel wuift al dat gemopper en die vergeetachtigheid weg. 

Hun dochter Chelsea komt ook voor de verjaardag van Norman met 

haar vriend en stiefzoon. Chelsea merkt dat haar vader en stiefzoon 

een band krijgen. Wat had zij dat vroeger als kind ook graag gewild.  

 

Na afloop bent u van harte uitgenodigd om nog iets met elkaar te  

drinken en om eventueel nog wat na te praten. 

Martha, Dini, Anneke  en Frieda 

De volgende Film Zien is op maandag 12 januari 

 

 

http://www.bonifaciuskerkmedemblik.nl/bestanden%20algemeen/bestanden%20start_nieuws_uit/MC900237836%5b1%5d.gif
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      KERKDIENSTEN 

 
 

Wij nodigen u en jou van harte uit voor onze kerkdiensten op 

zondagmorgen 10.00 uur in de Dorpskerk. Iedereen kan zoals 

bekend alle kerkdiensten ook beluisteren en bekijken 

op  www.kerkdienstgemist.nl. De diensten zijn zowel direct tijdens 

de aangegeven tijd van de kerkdienst te volgen, als later op elk 

ander gewenst moment. 

  

In de kerk worden bij de mededelingen diverse collectes vermeld.  

Giften voor de vastgestelde doelen van de diaconie kunnen 

uitsluitend worden overgemaakt. Dat kan voor de diaconie naar: 

ING-Bank NL70 INGB 0000 3678 45 t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Abcoude PGA. Doelen voor de diaconie worden bij de 

kerkdiensten vermeld met een bankrekening nummer, fijn als u uw 

gift rechtstreeks wilt overmaken. Zie voor een nadere beschrijving 

van de doelen elders in deze Binding en zie steeds ook de 

wekelijkse digitale nieuwsbrief. 

 

Voor de collecte van het College van Kerkrentmeesters wordt 

wekelijks in de kerk gecollecteerd. Wilt u liever overmaken, dan 

kan dat naar Rabobank: NL35 RABO 0300 566050 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Abcoude.  

 

 

5 oktober  Mevr. ds.  J. Weigand-Timmer  

10.00 uur   Eerste collecte: Kerk in Actie,  

Werelddiaconaat Israël 

Graag overmaken op rekeningnummer 

 NL 89 ABNA 0457 457 457 

 t.n.v. Collecte Israël--zondag 

Tweede collecte: Missionair werk 

 

 

https://dorpskerkabcoude.us20.list-manage.com/track/click?u=9b72b45591353a19c9d6bad43&id=4df2f63364&e=812372d76f
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12 oktober   Ds. Aarnoud van der Deijl 

         oecumenische viering 

10.00 uur  Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie, 

graag overmaken t.n.v. Diaconie PGA 

ING-Bank NL70 INGB 0000 3678 45 

Tweede collecte: Klimaat, Beeld en Geluid 

 

19 oktober  Ds. Aarnoud van der Deijl 

 viering Heilig Avondmaal 

 mmv cantorij  o.l.v. Else Sterk  

10.00 uur  Eerste collecte: Stap Verder 

         NL 59 TRIO 039 050 76 87 

            Tweede collecte: Jeugdwerk 

 

26 oktober   Ds. D. Gutter 

10.00 uur  Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

graag overmaken t.n.v. Diaconie PGA          

ING-Bank NL70 INGB 0000 3678 45 

Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

2 november  Dhr. G. van Midden  

10.00 uur  Eerste collecte: Hulpfonds 

Abcoude/Baambrugge 

 NL 58 RABO 0300 514808 t.n.v. 

Stichting Hulpfonds Abcoude-

Baambrugge 

    Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

9 november  Dhr. R. Wichers  

Dankdag viering in ’t Hoogt, daarna 

Kliederkerk 

10.00 uur  Eerste collecte: Kerk in Actie, 

werelddiaconaat Zuid-Afrika, 

 NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 

Werelddiaconaat november 

    Tweede collecte: Klimaat, Beeld en Geluid 
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16 november  Ds. H. Domburg 

10.00 uur  Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie, 

graag overmaken t.n.v. Diaconie PGA 

ING-Bank NL70 INGB 0000 3678 45 

Tweede collecte: Jeugdwerk 

  

23 november  Ds. Aarnoud van der Deijl  

Laatste zondag kerkelijk jaar, 

10.00 uur   mmv cantorij o.l.v. Else Sterk 

Eerste collecte: Voedselbank De Ronde 

Venen, graag overmaken naar  

NL22 RABO 0315 5694 68 t.n.v. 

Voedselbank De Ronde Venen 

Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

Rond de diensten 
Op 5 oktober gaat mevr. ds.  J. Weigand-Timmer voor. Het rooster 

suggereert Habakuk 3:1-3, 16-19 en Lucas 17:1-10. 

Op 12 oktober is er een oecumenische viering. Margo Birkhoff en 

Aarnoud van der Deijl gaan daar samen in voor. We lezen tweemaal over 

een melaatse die genezen wordt: de Syriër Naäman in 2 Koningen 5:14-

17 en tien mannen, onder wie een Samaritaan, in Lucas 17:11-19. De rode 

draad in beide lezingen lijkt de dankbaarheid en de verbinding te zijn: het 

zijn de vreemdelingen in het verhaal die zich dankbaar tonen. 

Op 19 oktober werkt de cantorij mee. Het idee is om dan iets te doen met 

J.S. Bach. Dit in het kader van het jaarthema ‘het lied van je leven’. Voor 

Bach was het duidelijk dat zijn leven niet om hemzelf draaide. Hij zette 

boven al zijn werken: Soli Deo Gloria. Het zou best eens zo kunnen zijn 

dat dit een heilzaam tegengif is in een tijd waarin het lijkt te gaan om het 

etaleren van hoe geweldig je bent, hoeveel vrienden je hebt op Facebook, 

hoeveel likes je krijgt op LinkedIn. We vieren in deze dienst ook het 

Avondmaal. 

Op 26 oktober gaat voor ds. D. Gutter, inmiddels een bekende 

gastpredikant. Als hij het rooster volgt, dan zou de dienst een mooi 

vervolg op de vorige kunnen worden, want de lezing uit het evangelie is 

Lucas 18:9-14, de gelijkenis over de farizeeër en de tollenaar. De tollenaar 

heeft bij God een streepje voor op de farizeeër, want de tollenaar weet 
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tenminste van zichzelf dat hij ‘not magnificent’ is, dat er wel wat op hem 

valt aan te merken. Dat zelfinzicht ontbreekt bij de farizeeër. 

Op 2 november gaat Gerard van Midden voor. Ook hij behoeft geen 

introductie. Het rooster suggereert Lucas 19:1-10 – het mooie verhaal 

over Zacheüs. Opnieuw gaat het over een tollenaar dus. Het is duidelijk 

dat Lucas wil laten zien dat bij Jezus juist de outcasts, de mensen die er 

doorgaans uitliggen, welkom zijn. Het wemelt in zijn evangelie van 

centurions, buitenlandse vrouwen, Samaritanen en tollenaars. 

  

Op zondag 9 november zijn er twee vieringen! Allereerst zal er vanuit het 

pioniersteam voor het eerst een Kliederkerkviering zijn in de kerk en wel 

van 11-13 uur. Deze viering gaat over Sint-Maarten. Elders in dit blad 

meer informatie hierover. We hebben een bijzondere ‘gastvoorganger’: 

naamgenoot Maarten Divendal die op de dag van Sint Maarten, 11 

november, 67 jaar wordt en dan een punt zet achter zijn mooie loopbaan, 

maar duidelijk het hoogtepunt uit die loopbaan voor het laatst en voor ons 

heeft bewaard.  

De gewone dienst verhuist vanwege de Kliederkerk naar ’t Hoogt. In deze 

viering gaat de heer R. Wichers-Kaat voor. Wat het rooster betreft is er 

keuze tussen het gewone rooster Lucas 19:41-48 of een alternatief rooster 

Handelingen 21:1-14 Maar misschien dat hij ook wel iets doet met het 

thema van de dankdag. 

 

Op 16 november  is ds. H. Domburg  onze gastvoorganger. Opnieuw is er 

keuze tussen Lucas 20:27-38  of Handelingen 27, de schipbreuk van 

Paulus bij Malta. 

Op 23 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De zondag 

waarop we de gemeenteleden gedenken die dit jaar zijn overleden. Het 

lijkt mij mooi om in het kader van het jaarthema het verhaal over het lied 

van de drie vrienden van Daniël in de oven van Nebukadnezar te lezen: 

Daniël 3:13-30 en het lied te zingen dat in de apocriefe, Griekse 

aanvulling op Daniël te vinden is en in ons Liedboek als lied 154a/b. De 

cantorij is er, dus we kunnen veel zingen. 

 

 

Kliederkerk over Sint Maarten 
Op 9 november is er van 11.00-13.00 uur een Kliederkerk over Sint 

Maarten.  

Wat is Kliederkerk? Dat is een manier van vieren die erop gericht is dat 

oud en jong met elkaar aan de slag gaan rondom een Bijbelverhaal of een 
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thema (in dit geval dus een heilige). Een 

Kliederkerk bestaat daarom uit drie 

onderdelen. Eerst ga je ongeveer een uur 

lang creatief aan de slag. Daarbij heb je de 

keuze tussen verschillende ‘workshops’, 

want de een houdt meer van knutselen, de 

ander meer van bewegen en weer een ander 

meer van praten.  

Daarna is er een korte viering van ongeveer 

20 minuten. Tijdens die viering zal onze 

burgemeester Maarten Divendal het 

verhaal van Sint Maarten vertellen! 

Tot slot eten we met elkaar – in dit geval 

dus een lunch. Welkom! 

 

Bericht van Dorien Keus 
Vorig studiejaar heb ik voor mijn opleiding tot predikant stagegelopen in 

de Dorpskerk. In het eerste half jaar was ik daarbij vrij zichtbaar omdat ik 

enkele keren voorging. Mijn stage was daarna nog niet afgerond. Van 

februari tot en met juni hield ik me – meer op de achtergrond – bezig met 

waarderend onderzoek, kerkrecht en kerkgeschiedenis. Van de opdracht 

die ik voor het laatste vak schreef, is een bewerkte versie in deze Binding 

opgenomen.  

Het was een fijne tijd in de Dorpskerk. Ik werd hartelijk ontvangen en 

iedereen die ik iets vroeg was van harte bereid om mee te helpen. En ik 

werd natuurlijk goed begeleid door Aarnoud. Veel dank daarvoor!  

Inmiddels ben ik afgestudeerd, heb ik eind september colloquium gedaan 

(dat is het gesprek met de kerk) en ben ik beroepbaar als predikant.  

Vrede en alle goeds voor de gemeenschap rond de Dorpskerk. Ik sta in 

2026 nog een keer op het rooster, dus graag tot ziens.  

Hartelijke groeten van Dorien 

 

Hostie of huurlingen 
Wie voorkwam dat Abcoude volledig werd verwoest? 

Wat gebeurde er in november 1672 in Abcoude? Zeker is dat de Fransen 

rondtrokken en plunderden in de Republiek van de Zeven Verenigde 

Nederlanden. Ook Abcoude werd aangevallen nadat het dorp weigerde 

een brandschatting te betalen. Maar niet heel Abcoude werd in de as 

gelegd: een derde van het dorp, inclusief de kerk, werd gespaard. Wie was 
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hiervoor verantwoordelijk? Waren het dappere boeren uit Weesp of toch 

de rooms-katholieke pastoor Vennicx? Voor een opdracht 

kerkgeschiedenis zocht ik het uit.  

 

Protestantse bronnen 

De oudste schriftelijke bron die ik tot mijn beschikking had is het boek:  

Schatkamer der Nederlandsse oudheden.  

Hierin staat in de paragraaf over slot Abcoude:  

 

In 1672, in den voorigen Franssen oorlog, liet de Prins van Oranje hier, 

onder Graaf Maurits, postvatten; als wanneer 500 Fransse met 

trekschuiten, den 7. November tot Abkoude quamen. De boeren vloden 

veldewaarts. De vyand stak het dorp in brand op verscheidene plaatsen, 

en hy sou het geheelyk in koolen hebben gelegt, hadden de boeren uit 

Weesop, nevens eenige soldaten het niet belet.  Maar sy quamen, voor den 

tweedenmaal, den 30. November, om het behoudene deel van het dorp in 

assen te leggen. Wat geschiet’er? Die van dit Slot daar op uitvallende, 

hebben, den vyand te rugge dryvende, deze moetwilligheit belet. 

 

Auteur van Schatkamer is Ludolf Smids ( 1649-1720) arts en 

letterkundige. Hij werd katholiek opgevoed, maar ging in 1685 over naar 

de protestantse kerk. Smids was zeer welgesteld. Smids wijst  de boeren 

uit Weesp aan als redders van een deel van Abcoude. 

Een andere geschiedkundige bron, van Matteus Brouërius van Nidek en 

Isaac de Long uit 1797 doet dat ook. 

 

De boeren hierop landwaarts in vluchtende, staken de Franschen het dorp 

op verscheide plaatsen in den brand, en zy zouden het geheel in koolen 

gelegd hebben, zo zulks niet door de Weesperboeren en eenige soldaaten, 

welke tot ontzet kwamen toeschieten, verhinderd was geworden. 

 

Brouërius van Nidek en De Long leunen in hun verslag zwaar op de 

Schatkamer. Toevoeging is dat ook de soldaten meehielpen bij de 

bevrijding, wat logisch lijkt wanneer deze aanval vanuit het slot van 

Abcoude plaatsvond. 

 

Rooms-katholieke bronnen 

De eerste bron die pastoor Vennicx aanwijst als redder van Abcoude zijn 

aantekeningen van zijn opvolger, pastoor Theodorus Ignatius van Aelst. 

Deze staan echter nergens online. De aantekeningen moeten uit de laatste 
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jaren van de 17e of de eerste jaren van de 18e eeuw komen. Andere 

bronnen zijn van een veel latere datum. Zo is de geschiedenis van de H.H. 

Cosmas en Damianusparochie beschreven door kapelaan Dirk 

Huurdeman (1878-1958). Volgens hem waren het niet de Weesper 

boeren, maar pastoor Jo(h)annes Vennicx die de Fransen in Abcoude wist 

tegen te houden. Huurdeman doet verslag van de gebeurtenissen in 1672 

en zet zich daarbij af tegen de versies die in de Schatkamer en in het 

Kabinet staan, en die hij als protestants afdoet: 

 

De redder van het dorp was echter niemand minder dan pastoor Joannes 

Vennicx […] In het oude kerkelijke rekenboek schrijft pastoor Van Aelst 

als volgt: dat een partij franschen komende het dorp hebben in den brand 

gestoken om de gewijgerde brandschattingen, dat alsdan den Eeerw. 

Heer Joannes Vennicx, Pastoor aldaar, tot op het midden van Abcoude 

die partij van de Franschen is tegemoet gegaan met het Allerhijligste 

Sacrament of Venerabel in de hand, en ootmoedigh  pardon versoght voor 

het dorp in den Naem van dengene, die aldaer in dat Hijligh tegenwoordig 

was; waerop den commandeerende officier aan den soldaten heeft 

geboden te retireeren en niet verder in den brand te steeken. 

 

Huurdeman eindigt met het bericht dat vanwege de heldendaad van 

pastoor Vennicx de positie van rooms-katholieken in Abcoude 

verbeterde; zo kon men een eigen schuilkerk bouwen. 

 

Er is ook een recente bron die spreekt van de gebeurtenissen in 1672. Op 

27 september 2020 werd in de H.H. Cosmas en Damianuskerk in Abcoude 

het feest van de patroonheiligen van de kerk gevierd. In de preek tijdens 

de eucharistieviering benadrukte kardinaal Eijk de betekenis van deze 

twee broers voor en hun weerslag op de parochie. Daarbij legde hij het 

verband tussen de moed van de heiligen Cosmas en Damianus- die de 

gruwelijkste martelingen van proconsul Lysias met hulp van God wisten 

te doorstaan- en de moed van katholieken onder een protestanste 

overheid: 

Moedig was ook pastoor Vennicx toen hij met de monstrans met het 

Allerheiligste de Franse troepen tegemoet trok die in 1672 Nederland 

waren binnengevallen en steden en dorpen platbrandden. De Franse 

officier met zijn soldaten waren daarvan zo onder de indruk, dat zij het 

verzoek van de pastoor inwilligden om Abcoude verder te sparen. 
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Alle katholieke bronnen zijn, hoewel afkomstig uit verschillende eeuwen, 

geschreven door geestelijken binnen de rooms-katholieke kerk. Hoewel 

Huurdeman afgeeft op de protestantse manier van verslaglegging, wordt 

de toon nergens vervelend .Alleen kardinaal Eijk plaatst het verhaal 

binnen een preek die inzet bij de moed die rooms-katholieken nodig 

hebben onder een protestantse overheid. De reformatie verliep in 

Abcoude gemoedelijk, niet met strijd. Dat lijkt te kloppen wanneer we 

deze teksten lezen. 

 

Pastoor Vennicx nu 

We weten dus eigenlijk niet wie in 1672 de Dorpskerk en een deel van 

Abcoude redde van de Fransen. Maakt het uit? Zoals we hierboven 

konden zien doet het er vooral toe hoe verhalen verteld worden. Moeten 

katholieken moed houden in tijden van protestantse overheersing, zoals 

kardinaal Eijk zei? Of gaat het er veel meer om dat katholieken en 

protestanten in Abcoude altijd op goede voet met elkaar stonden? Om dit 

nog iets duidelijker te krijgen liep ik met een historicus door de Dorpskerk 

(dank, Imre!) en met een parochiaan door de H.H. Cosmas en 

Damianuskerk. Beiden benadrukten de goede verhoudingen tussen 

protestanten en katholieken in Abcoude. Beiden verhalen ze van de tijd 

dat avondmaal/eucharistie gezamenlijk gevierd werd. 

 

Het doet er dus toe hoe de verhalen verteld worden, maar het doet er ook 

toe welke verhalen verteld worden. Verhalen vertellen wie de macht heeft, 

wat heilig is, wat er mag en wat niet, welke waarden belangrijk zijn. De 

schrijvers van de historische bronnen die ik citeerde waren allemaal man, 

welvarend en in sommige gevallen geestelijke. Hun verhalen zijn verteld. 

Maar welke verhalen zijn niet bewaard gebleven? Hoe hebben vrouwen, 

kinderen, ouderen, mensen met een andere culturele achtergrond 1672 

beleefd? Wat zouden zij vertellen over het rampjaar? 

 

Dit is een sterk ingekorte en bewerkte versie van de opdracht die ik 

schreef. Voor de leesbaarheid heb ik alle verwijzingen eruit gehaald. Wie 

de hele tekst wil lezen, kan deze opvragen bij mij 

(dorienkeus@gmail.com) of bij Aarnoud. 

 

 

 

 

 

mailto:dorienkeus@gmail.com
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vrijdag 31 oktober van 17.30u tot 20.00u en 

zaterdag 1 november van 10.00u tot 14.00u 
 

Kleding inleveren is mogelijk  via de hoofdingang op: 

Vrijdag 24 oktober  13.00u tot 15.00u 

Zaterdag 25 oktober 10.00u tot 12.00u 

Woensdag 29 oktober 10.00u tot 14.00u 

 

De opbrengst is bestemd voor nieuwe stoelen in de Dorpskerk. 

 

Rika Donkervoort 06-15353399   

Marjo Dierx  06-26402413 
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       PASTORAAT____________________________ 
 

 
 

 
 

Predikant: ds. Aarnoud van der Deijl 

Tel. 06-17970959   e-mail: dominee@dorpskerkabcoude.nl  

 

Ds. Bram- Willem Aarnoutse: vertrouwenspersoon 

Tel. 06-20024393  e-mail: aw.aarnoutse@xs4all.nl  

 

Ouderlingen en diakenen 
U kunt voor al uw vragen een beroep doen op onze ouderlingen en 

diakenen. Waar u woont maakt daarbij niet uit. 

 

Claartje van Andel        06-51315993   ouderling-  communicatie 

Gera Hoorweg              06-28441804    ouderling- kerkrentmeester 

Nick de Snoo                         284286    ouderling- kerkrentmeester 

Imre Westerik               06-39593585   diaken 

Matthijs Schram                     281601   diaken 

      

Bezoekmedewerkers 

Eigenlijk zijn wij als gemeente allemaal elkaars oog en oor. Mist u iemand 

al even? Maakt u zich zorgen? Heel fijn als u dit laat weten! 

Soms zal een bezoekmedewerker u bellen. Maar u kunt natuurlijk zelf 

altijd iemand aanspreken of bellen, ook gewoon, voor een verbinding.  Els 

Gillebaard heeft op zich genomen om het eerste contact van de 

bezoekmedewerkers te zijn. Dat is fijn! Spreekt u dus gerust iemand aan 

indien nodig. 

               

Els Gillebaard        06-42693945             

Henk van Kessel    06-20096289 

Janny van der Klok         283645 

Ineke Mensink                283578 

Wout Wessel                   284783  

Marry Willig         06-51651870    
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Adressenlijst          telefoon: netnummer 0294- 

Scriba:   vacant  
 

Organistencoördinator: 

  Richard Sprey                                                   06-20131031 

  Stationsstraat 51, 1391 GM Abcoude  

  r.en.w.sprey@planet.nl 

 

Dorpskerk:  Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude. 

  Postbus 38 1390AA Abcoude  

  

Koster:  Tineke Hennipman                                           06-44620963 

  Waardassackerstraat 13, 1391 TW Abcoude            284499 

 

’t Hoogt: Kerkelijk Centrum, Kerkplein 32, 1391 GK  

   Beheer: Marjo Dierx                  06- 26402413 en/of 281601 

  Behalve voor kerkelijke activiteiten kunt u ’t Hoogt huren  

                    voor feesten, verjaardagen of festiviteiten. 

                    Verhuur via:  beheer.hoogt@live.nl   en  

                     Marjo Dierx                               06- 26402413 en/of 281601 

 

Diaconie:  Fleur Prinsen, Grevenstukstraat 3, 1396 LB Baambrugge 

fleurprinsen@gmail.com                                06-381 808 30 

  Financiële administratie: Margriet Ceelen, 

         Achter de   Kerken 213 1391LK Abcoude         

           margrietceelen@gmail.com                             06-54320173       

                             

  ING-Bank: NL70 INGB 0000 3678 45   

  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude 

 

Werkgroep Kind en Kerk: Gera Hoorweg                          06-28441804 

  Paddenburg 13, 1391 RK Abcoude 

    

 

Algemene zaken Kerkelijk Bureau:  

  Jack de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV Abcoude    284301 
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Collectebonnen bestellen: 

                    Coupures: 20x €1,00   20x €1,50   20x €2,50 

        Maak het gewenste bedrag over naar  

NL35 RABO 0300 5660 50 t.n.v. Protestantse Gemeente    

Abcoude en stuur een e-mail naar         

         cvwieren@hetnet.nl graag met uw adresgegevens.   

         Cor van Wieren                                                         283268 

 College van Kerkrentmeesters: 

  Post(adres): Dirk Jan Aldewereld, 

  dj.aldewereld@outlook.com  

  Van Voorthuijsenhof 4, 1391 JR Abcoude                285059 

Banknummer  Protestantse Gemeente Abcoude 

                      Rabobank: NL35 RABO 0300 5660 50 

 

Administratie Binding:  

  Jan van Wieringen Roomolen 5 1391 RD Abcoude 

  j.wieringen1@chello.nl                                              284442 

                    NL86 INGB 0003 1704 69 t.n.v. Kerkblad de Binding 

 

ANBI  zie www.pknabcoude.nl/ANBI 

 

Verhuur  Dorpskerk: 

  George Nagel                                                    085-2129845 

  E-mail verhuur@dorpskerkabcoude.nl 

  En/of 

  Wilco Gijzen                                                   085-2129845 

  E-mail eveneens verhuur@dorpskerkabcoude.nl:  

                                                  

Cantorij: Else Sterk 

  Leeuwenburgh 32 1391 RE Abcoude,              06-53533629

  elsesterk@hotmail.com 
 

Kerkelijke ledenadministratie 
Voor het goed functioneren van de kerkleden-administratie, is het erg 

belangrijk dat wij over de juiste gegevens beschikken. Wij verzoeken u 

daarom alle mutaties en berichten door te geven aan de heer J. de Korte, 

Haagwinde 30, 1391 XV te Abcoude. E-mail:  

ledenadministratie@dorpskerkabcoude.nl 
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De volgende Binding komt uit op 28 november 2025 

Kopij  inleveren uiterlijk maandag  17 november 12.00 uur. 

E-mail:  binding@dorpskerkabcoude.nl                                            

of op het redactieadres:  

Piet van Wijngaerdtlaan 62     tel : 281911 

 

Verspreiding: 

Fam. van Wieringen,  Adm. : tel. 284442 

B. Timmermans    : tel. 283709 

 

 

 

 

 

Nummer Kopijstop Tijd Verschijningsdatum 

6 17 november 12.00u 28 november 


