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SEPTEMBER TIJD PLAATS ACTIVITEIT 

Zo  07 10.00u    Dorpskerk Startzondag 

Ma 15 19.30u ‘t Hoogt  Film Zien 

 

 

 

 

 

Zondag 
 7 september 

Houd  verdere informatie in de gaten. 
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        KALENDER  2025 

http://www.dorpskerkabcoude.nl/
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       OM TE BEGINNEN 
 

 

Kein Panik auf der Titanic 
 

Op een conferentie met zo’n 25 predikanten uit negen Europese landen 

mocht ik over mijn boek vertellen. De voertaal was Duits en men had de 

conferentie de titel ‘Kein Panik auf der Titanic’ meegegeven. Toen ik die 

term googelde, kwam ik erachter dat het in Duitsland een staande 

uitdrukking is, afkomstig uit een liedje van Udo Jürgens. Het betekent 

zoiets als ‘geen onnodige paniek!’, maar als je erover nadenkt is dat 

vreemd, want als mensen ergens alle reden hadden tot paniek, dan was dat 

wel op de Titanic. 

 

De contexten waaruit we kwamen, verschilden sterk. In Scandinavische 

landen int de overheid de kerkelijke belasting en betaalt daaruit gebouwen 

en predikanten. Dat is comfortabel. In Finland is de meerderheid van de 

bevolking lid van de Lutherse kerk en er studeren momenteel ongeveer 

1000 theologiestudenten op 5 miljoen Finnen. Ter vergelijking: in 

Nederland zijn het er, schat ik, hooguit 200 op 18 miljoen landgenoten.  

Maar in landen als Frankrijk en Roemenië weten protestantse kerken al 

eeuwenlang niet beter dan dat ze een minderheid zijn en dat ze zich vooral 

gedeisd moeten houden om niet in de problemen te komen. Een 

Hongaarse collega was gepromoveerd op het thema ‘kerk als minderheid’. 

Hij wees er in een inspirerende lezing op dat het in de Bijbel vrijwel altijd 

gaat om minderheden: van Gideonsbende die van God niet te groot mocht 

worden, omdat Gideon moest leren niet op eigen kracht te vertrouwen, tot 

de gelijkenissen waarin Jezus zijn leerlingen vergelijkt met een 

mosterdzaadje, een beetje gist, een korrel zout of een ‘klein kuddeke’. Dat 

klinkt niet als een triomfantelijke meerderheids- of staatskerk! 

 

In de slotviering werd – hoe toepasselijk gezien de titel van de 

conferentie! – het verhaal van de storm op zee gelezen: Marcus 4:35-41. 

‘Laten we naar de overkant gaan’ – zo begint het verhaal. Het is het 

verhaal van een overgang, van een transitie. Aan welke overgang je 

daarbij denkt, is aan jezelf: dat kan een nieuwe fase in je leven zijn of de 

overgang naar de dood, maar ik dacht daarbij aan de transitie die wij als 

Dorpskerk doormaken. 
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Er steekt een hevige storm op en de golven beuken tegen de boot, staat er. 

De boot maakt zelfs water. Zo beangstigend kan een transitie zijn. We 

moeten dingen doen die nog niemand eerder heeft moeten doen. Loopt 

dat wel goed af of gaan we kopje onder? 

En Jezus ligt nota bene te slapen! Misschien is dat wel onze diepste angst: 

de angst dat we er helemaal alleen voor staan. Dat we het allemaal zelf 

moeten doen. Dat God of Jezus slaapt of in elk geval onbereikbaar is. Dat 

wijzelf de kerk moeten redden, want wie doet het anders? 

De leerlingen maken dan Jezus wakker: ‘Meester kan het U niet schelen 

dat we vergaan?’ Ja, wie kan het eigenlijk iets schelen? Kan het God iets 

schelen? Kan het de samenleving iets schelen? Als je sommigen mag 

geloven, moeten we misschien wel blij zijn dat zo’n ouderwets instituut 

verdwijnt. Ik geloof daar geen snars van. Ik ben nu bezig in het boek 

Bowling alone, waarin socioloog Robert Putnam laat zien hoe alle 

organisaties in Amerika sinds de jaren ’60 aan het krimpen zijn: 

vakbonden, kerken, politieke partijen, sportclubs (zelfs bowlen doen 

steeds meer mensen in hun eentje – bowling alone) en welke schade dat 

toebrengt aan het sociaal kapitaal en de democratie in Amerika. Op alle 

terreinen zijn we van deelnemers toeschouwers geworden, betoogt hij. 

We doen steeds minder aan sport, maar kijken meer sport dan ooit 

tevoren. We doen niet meer aan politiek, maar kijken op tv of internet 

naar politici en beslissen eens in de vier jaar wie we het sympathiekst 

vinden, alsof de verkiezingen een talentenjacht zijn. We consumeren in 

plaats van dat we participeren. Toch wel reden voor enige Panik op de 

Titanic. Want hoe lager de sociale cohesie, hoe groter de criminaliteit en 

de economische ongelijkheid en hoe ruwer de omgangsvormen, aldus 

Putnam. Opmerkelijk feit: tussen 1900 en 1970 waren er in Amerika 
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evenveel advocaten als artsen. In 1995 waren er 35% meer advocaten dan 

artsen. Teken van het toegenomen wantrouwen! Hoeveel rijker zouden 

we samen zijn, als we elkaar zo zouden vertrouwen dat we die advocaten 

niet nodig hadden? Overigens was Barack Obama een van Putnams 

studenten. 

Jezus bestraft de storm en de golven. Er komt een grote stilte – dezelfde 

stilte waarin Elia God ontmoette, toen hij moe was geworden van zijn 

eigen ‘Sturm und Drang’. Jezus zegt tegen de leerlingen: ‘Waarom zijn 

jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet?’ Het was de vraag die 

Stephan Sanders ook aan mij stelde, toen ik hem interviewde: geloof je er 

eigenlijk zelf nog een beetje in? 

Een vraag waar ik nog geen antwoord op heb en waarop je misschien 

nooit een definitief antwoord krijgt. Misschien moet je hem gewoon met 

je meedragen of boven je bed hangen: geloof je er nog een beetje in of 

laat je je leiden door angst? Kein Panik auf der Titanic. Ga er maar aan 

staan! 

 

Aarnoud van der Deijl 

 

In memoriam: Clara Petronella (Claartje) Vonk-Rozeboom 
Op zondag 25 mei overleed ons gemeentelid Claartje Vonk. Zij werd 89 

jaar. Op maandag 2 juni vond er een dankdienst voor 

haar leven plaats in de Dorpskerk.  

 

Claartje was de dochter van een van de toenmalige 

bakkers in Abcoude (op de hoek waar nu de 

bloemenwinkel zit). Toen ze zeven jaar oud was, 

overleed haar moeder. Kinderen werden toen vaak nog weggehouden bij 

begrafenissen. Zo ook Claartje, maar het beeld van Claartje die voor het 

raam van de winkel de lijkauto met daarin haar moeder voorbij ziet 

komen, is hartverscheurend. De auto die nu Claartje vervoerde, stond 

daarom ook een minuut stil voor hetzelfde raam. 

Claartje bracht als kind vaak het brood rond in Abcoude. We lazen 

daarom het verhaal van dat jongetje dat met zijn vijf broden en twee 

vissen Jezus helpt 5000 mensen te voeden. Daarin herkenden we Claartje 

in alle zorgzaamheid die ze haar hele leven ten toon heeft gespreid: in 

haar werk als gezins- en ouderenverzorgster, in haar eigen gezin en haar 

vrijwilligerswerk in het AMC en voor het Rode Kruis. En in de kerk, waar 

ze zong in de cantorij en na de dienst koffie en aandacht schonk. Haar 

kinderen herinneren zich een fijne, warme jeugd.  
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Gelukkig was er naast de zorgzaamheid ook ruimte voor genieten. Toen 

Hans en Claartje trouwden, was de trouwtekst: ‘Dus eet je brood met 

vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn.’ Dat hebben Hans en Claartje 

gedaan: reizen, museumbezoek, concertbezoek. 

 

We wensen Hans, de kinderen Jeannette en Frank en Jeroen en Pascale en 

de kleinkinderen  Thessa, Mees en Zara heel veel sterkte en troost toe. 

 

Aarnoud van der Deijl 

 

Personele wisselingen 
Op de vrijwilligersavond waren er maar liefst 60 vrijwilligers. Dat tekent 

toch maar even de betrokkenheid binnen de Dorpskerk. Mooi om te zien. 

En hoewel we ook merken dat de andere kant hiervan is dat de vijver voor 

nieuwe vrijwilligers leger wordt, is er toch ook goed nieuws te melden.  

 

Een langgekoesterde wens – nou ja, voor zover dat kan van iemand die 

hier nu anderhalf jaar is – was de oprichting van een werkgroep liturgie. 

We staan met elkaar voor best wel wat vragen, waarvoor op een drukke 

kerkenraadsvergadering geen tijd is en die ik vervelend vind om in mijn 

eentje te beslissen. Vragen als: wat als het pioniersteam samenkomsten 

gaat organiseren op zondag? Zouden we meer willen samenwerken met 

de parochie? Hoe willen we de stille week vieren? Welke plek heeft 

muziek in onze vieringen en kunnen we die versterken? Welke 

tafelgebeden passen bij onze gemeente? 

Inmiddels zijn er vier mensen die mee willen denken: Claartje van Andel, 

Henk Fransen, Wilco Gijzen en Else Sterk. 

 

Ander goed nieuws is dat Sanne Gillebaard de kindernevendienst komt 

versterken. 

 

En het diaconale team is met de komst van Jobke Vedder compleet. Jobke 

wordt penningmeester en Margriet Ceelen administrateur, zodat de 

financiële kant goed geregeld is.  

 

Er was ook minder goed nieuws: alles overwegend heeft Jan van den 

Bosch besloten om geen lid van de kerkenraad te worden, waarmee de 

voorzittersrol vacant kwam. Claartje van Andel is bereid om het 

voorzitterschap op zich te nemen, maar de vacature voor scriba wordt 

daarmee wel urgent. Als er iemand is die deze taak op zich wil nemen, 
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horen we dat graag. Het is misschien goed om te weten dat het notuleren 

gedaan wordt door Margrietha Bruins en dat Claartje de communicatie 

voor haar rekening neemt. Het scribaat bestaat daarmee uit vooral twee 

taken: de behandeling van de (vooral digitale) post én het beleidsmatige 

werk – het mee helpen voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen. 

 

En ook in het College van Kerkrentmeesters zijn extra mensen zeer 

gewenst! 

Aarnoud van der Deijl 

 

 

  KERKENRAAD 

 
 

Goede gemeente-vergadering met heldere communicatie 
Op zondag 22 juni was er een vreugdevolle kerkdienst in de Dorpskerk. 

Diverse ambtsdragers werden herbevestigd. Dat waren Gera Hoorweg als 

ouderling-kerkrentmeester, Nick de Snoo als ouderling-kerkrentmeester 

en Imre Westerik als diaken. Fleur Prinsen werd bevestigd in de diaconie, 

voor haar zelfs een eerste keer!  Bijzonder! Zelf werd ik ook herbevestigd 

als ouderling met specifieke opdracht communicatie. 

 

Daarna werd er een gemeente-vergadering gehouden. Deze 

gemeentevergadering was het praktische vervolg van een eerdere 

gemeentevergadering van 3 november 2024. Even ter herinnering: toen 

werd er door de aanwezigen omarmd dat de monumentale Dorpskerk 

uitermate geschikt is voor een toekomstig veelzijdig gebruik door het dorp 

en omgeving.  

Dorpskerk Abcoude heeft een mooie toekomst voor zich wanneer naast 

de kleiner wordende protestantse gemeente juist culturele, sociaal-

maatschappelijke en zakelijke organisaties de Dorpskerk gezamenlijk 

verder zullen gaan dragen. 

  

Informeren 

Met die blik op de toekomst ging deze gemeentevergadering van 22 juni 

uiteraard verder. De gemeente werd allereerst geïnformeerd over de 

besluiten van de kerkenraad die al zijn genomen. Geen onbekende 

besluiten. Ze betreffen het noodzakelijke onderhoud van het orgel, de 

aanschaf van nieuwe stoelen en een nadere ondersteuning door bureau 
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Coup, het in monumentaal erfgoed gespecialiseerde bureau dat ons ook al 

geholpen heeft bij de recente verbouwing van de vloer van het schip van 

de kerk. Respectievelijk Richard Sprey (orgel), George Nagel (stoelen, 

verhuur Dorpskerk) en Eline Amsing (Coup) houden zich intensief met 

de genoemde projecten bezig. 

 

Horen 

Daarnaast werd de gemeente tijden de vergadering gehoord over 

voorgenomen besluiten van de kerkenraad. Die betreffen het stapsgewijs 

uitvoeren van de transitie van de Dorpskerk naar een meer multi-

functioneel gebouw voor het dorp. Daarnaast  werd de gemeente gehoord 

over het wijzigen van de zogenaamde ‘Plaatselijke Regeling 

Samenstelling Kerkenraad’. Een toelichting: in de plaatselijke regeling 

worden de minimumeisen aan de kerkenraad vastgelegd: één predikant, 

twee ouderlingen, twee ouderling-kerkvoogden en twee diakenen. De 

kerkenraad is onderbezet, maar de plaatselijke regeling spreekt daarbij 

van de mogelijkheid om de kerkenraad uit te breiden als die kans zich 

voordoet. Dit biedt de kerkenraad de maximale speelruimte. Met de 

huidige plaatselijke regeling zou iemand bezwaar kunnen aantekenen bij 

een besluit omdat de kerkenraad dan formeel niet aan het quorum voldoet. 

 

Historie 

Al eerder, in 2022, zijn met de geïnteresseerde leden van de protestantse 

gemeente de nodige tafelgesprekken gevoerd over de toekomst van de op 

dat moment vacante gemeente. In november 2022 nam de kerkenraad na 

het positief horen van de gemeente het besluit om in te zetten op 

vernieuwing. Dat heette en heet pionieren. Inmiddels heeft al weer 

anderhalf jaar geleden ds. Aarnoud van der Deijl het beroep tot pionierend 

predikant aangenomen en zijn zijn vrouw Fleur Prinsen en hij zelfs 

verhuisd naar Baambrugge. Er is een pioniersteam actief.  

 

De kerkenraad vergadert na de vakantie in augustus verder over onder 

meer de besluiten waar de gemeente over is gehoord. Nog even wat feitjes 

van nu: er waren 43 mensen aanwezig bij de gemeentevergadering. 

Enkele vrijwilligers van het transitieteam kwamen zelfs luisteren en 

kijken naar de prachtige powerpoint-presentatie die werd toegelicht door 

Nick de Snoo. Aanwezigen werden uitgenodigd om hun creatieve geesten 

te laten werken en ideeën te spuien.  

 

Rest mij te benadrukken dat gelukkig niemand alleen is, zoals ook bleek 
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uit de druk bezochte vrijwilligersavond vlak erna op 27 juni. Aarnoud van 

der Deijl schrijft wel  met humor in deze Binding dat de vrijwilligersvijver 

leger wordt. Daar houden we het op. 

Claartje van Andel 

 

 

 
 

Na een geslaagde vrijwilligersavond met lekker eten en  flink puzzelwerk 

ligt hier dan tot slot de laatste puzzel: 

 

margrietjaapdiniaarnoudjolandaannekebramwillem 

 

debestebijbelkennersenrebusontraadselaars 
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DIACONIE  

 
 

 
 

 

 

 

 

Voedselbank De Ronde Venen (13 juli en 17 augustus) 
Wekelijks worden op woensdag (Abcoude) en donderdag (Mijdrecht en 

Vinkeveen) levensmiddelen (voedsel, verzorgingsmiddelen) aangeboden 

aan de bij ons aangesloten gezinnen die het op dat moment financieel 

moeilijk hebben. 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL 22 RABO 0315 569 

468. 

 

Stap Verder (27 juli) 
Elke dag komen  bezoekers uit verschillende werelddelen in de vestiging 

in Amsterdam Zuidoost en hebben verschillende achtergronden en 

verhalen. Er is speciale aandacht in hulpverlening voor mensen zonder 

verblijfspapieren. 

U kunt uw donatie of gift overmaken op het rekeningnummer NL 59 

TRIO 039 050 76 87. 

 

Cubaanse kerken bieden hoop 

(10 augustus)Cuba zit in een diepe 

economische crisis. Er is tekort aan 

voedsel, brandstof en elektra. 

Jongeren en goed opgeleide mensen 

vertrekken naar het buitenland. 

Ouderen en zieken staan er alleen 

voor. De vrijheid van Cubaanse 

kerken werd vroeger ingeperkt door 

de overheid. Nu bloeien ze weer op in een tijd, waarin de samenleving 

hen hard nodig heeft. Kerk in Actie steunt Cubaanse kerken om pastorale 

en diaconale hulp te bieden. Volwassenen en jongeren kunnen 

theologisch onderwijs of leiderschapstrainingen volgen en praktische 

vaardigheden leren. Ze geven hoop via bijbelstudies, thuiszorg en 



11 

 

 

maaltijden van zelf verbouwd voedsel. Ze ondersteunen ouderen en 

kwetsbaren in hun  dagelijkse strijd om het bestaan. 
Kerk in Actie steunt via het programma Zending het werk van kerken en 

organisaties in Cuba en waar ook ter wereld om geloof, hoop en liefde te 

verspreiden. 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 

457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Cuba. Lees meer op: kerkinactie.nl/cuba 

 

Een betere toekomst voor straatkinderen in Indonesië 

 (14 september) 
In Indonesische steden leven nog steeds kinderen op straat. Sommigen 

worden door hun ouders meegenomen om op drukke verkeerspleinen 

kranten of etenswaren te verkopen. Anderen moeten zichzelf zien te 

redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar deze kinderen om. 

Medewerkers en vrijwilligers leggen op straat spelenderwijs contact met 

de kinderen en kijken welke hulp ieder kind nodig heeft. Dreamhouse 

moedigt ouders aan hun kinderen niet de straat op te sturen, maar (terug) 

naar school te laten gaan. Kinderen die zich in een onhoudbare situatie 

bevinden, kunnen tijdelijk in het opvanghuis van Dreamhouse terecht en 

naar school. Medewerkers helpen hen bij hun studie en begeleiden 

kinderen terug naar huis of andere familie. Kinderen van vuilnisrapers 

krijgen muziekles. Ze leren het traditionele snaarinstrument sasando te 

bespelen en krijgen daardoor zelfvertrouwen en aanzien. Zo leren 

straatkinderen weer dromen.  

Dreamhouse wil ieder jaar 500 kinderen en hun ouders helpen. Onze 

gemeente steunt dit werk via het programma werelddiaconaat van Kerk 

in Actie.  

U kunt uw bijdrage overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 

in Actie o.v.v. ‘Straatkinderen Indonesië’.  

Meer lezen: kerkinactie.nl/straatkinderenindonesie 
 

 

 
 

Stichting Treasures - Soup Kitchen (21 september) 
Op 21 september  komt Elianne Schultz de stichting in de kerk toelichten. 

Zij werkt voor de Lutherse Kerk, die ook Stap Verder ondersteunt.  

U kunt uw bijdrage of donaties overmaken op NL 71 BUNQ 2045 8025 

07 t.n.v. Treasures o.v.v. Soup Kitchen Delivery. 

http://kerkinactie.nl/straatkinderenindonesie
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Collecte Missionair werk Protestantse Kerk (28 september) 
In Nederland wonen duizenden jongeren die niet naar een kerk gaan, maar 

wel op zoek zijn naar zingeving, en misschien wel naar God. De 

Protestantse Kerk zoekt hen op door festivals, retraites en andere events 

te organiseren. Ook kunnen zij zich abonneren op een nieuwsbrief, naar 

podcasts luisteren of voor inspiratie op sociale media terecht. Door te 

investeren in deze vorm van missionair werk, werkt de Protestantse Kerk 

toekomstgericht: ze beweegt mee met de tijd, zonder de kern van het 

geloof te verliezen. Dit is een vernieuwende, hoopvolle manier om jonge 

mensen in aanraking te brengen met het evangelie. Daarom is dit een 

betekenisvol en actueel collectedoel dat we van harte aanbevelen – om 

ook buiten de muren van de kerk zichtbaar te zijn als plek van geloof, 

hoop en liefde. 

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL10 ABNA 0444 

444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. 25158-Collecte Missionair werk 

september.  

 

Bedankt voor uw gift. 

Namens de Taakgroep Diaconie 

Ripka Verheul 

 

Fietsen gezocht voor fietsenwerkplaats! 
Stap Verder heeft sinds kort een fietsenwerkplaats. Hier krijgen oude of 

kapotte fietsen een nieuw leven. Hier worden namelijk fietsen gemaakt, 

of weggegeven. Dus wie zijn fiets een tweede kans wil geven door het te 

laten repareren of om weg te geven of meer informatie wil over dit 

project, kan contact opnemen met Erica Veenstra. Zij is coördinator van 

Stap Verder. Het telefoonnummer is 020- 845 75 66. Stap Verder heeft 

de eerste fiets al mogen ontvangen in de werkplaats! 

 

Namens de Taakgroep Diaconie, 

Imre Westerik 
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“FILM  ZIEN” 
 

maandag 15 september  in ’t Hoogt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verhaal begint in 1948 als Miss Daisy haar auto de tuin van de 

buren inrijdt. Haar zoon Booly staat erop dat ze een chauffeur 

inhuurt voor haar dagelijkse ritten. Ze verzet zich heftig tegen zijn 

voorstel. Desondanks huurt haar zoon Hoke Colburn ( gespeeld 

door Morgan Freeman) in. De koppige en bevooroordeelde Miss 

Daisy staat hem aanvankelijk niet toe haar waar dan ook naar toe te 

rijden, maar langzamerhand weet Hoke haar vertrouwen en 

sympathie te winnen. We volgen Daisy en Hoke gedurende ruim 

twintig jaar waarin ze stapje voor stapje een vriendschap opbouwen 

die belangrijker is dan hun verschillen. 
 

 

 

Na afloop bent u van harte uitgenodigd om nog iets met elkaar te  

drinken en om  na te praten. 

Martha, Dini, Anneke  en Frieda 
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      KERKDIENSTEN 

 
Wij nodigen u en jou van harte uit voor onze kerkdiensten op 

zondagmorgen 10.00 uur in de Dorpskerk. Iedereen kan zoals 

bekend alle kerkdiensten ook beluisteren en bekijken 

op  www.kerkdienstgemist.nl. De diensten zijn zowel direct tijdens 

de aangegeven tijd van de kerkdienst te volgen, als later op elk 

ander gewenst moment.  

 

In de kerk worden bij de mededelingen diverse collectes vermeld  

Giften voor de vastgestelde doelen van de diaconie kunnen 

uitsluitend worden overgemaakt. Dat kan voor de diaconie naar: 

ING-Bank NL70 INGB 0000 3678 45 t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Abcoude PGA. Doelen voor de diaconie worden bij de 

kerkdiensten vermeld met een bankrekening nummer; fijn als u uw 

gift rechtstreeks wilt overmaken. Zie voor een nadere beschrijving 

van de doelen elders in deze Binding en zie steeds ook de wekelijkse 

digitale nieuwsbrief. 

 

Voor de collecte van het College van Kerkrentmeesters wordt 

wekelijks in de kerk gecollecteerd. Wilt u liever overmaken, dan kan 

dat naar Rabobank: NL35 RABO 0300 566050 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Abcoude. 

  

13 juli Mw. ds. J.Weigand-Timmer mmv de 

cantorij en Else Sterk piano 

10.00 uur  Eerste collecte: Voedselbank De Ronde 

Venen graag overmaken op 

rekeningnummer NL 22 RABO 0315 569 

468 

Tweede collecte: Missionair werk 

 

 

 

https://dorpskerkabcoude.us20.list-manage.com/track/click?u=9b72b45591353a19c9d6bad43&id=4df2f63364&e=812372d76f
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20 juli Ds. Aarnoud van der Deijl 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie, graag 

overmaken t.n.v. Diaconie PGA ING-Bank 

NL70 INGB 0000 3678 45 

Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en 

Geluid 

 

27 juli Ds. J.P. Stoel 

10.00 uur Eerste collecte: Stap Verder, graag 

overmaken op het rekeningnummer NL 59 

TRIO 039 050 76 87 

 Tweede collecte: Jeugdwerk 

 

3 aug. Mw. ds. J. Sneep-Oorbeek 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie graag 

overmaken t.n.v. Diaconie PGA ING-Bank 

NL70 INGB 0000 3678 45 

Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

10 aug.         Ds. Aarnoud van der Deijl  

10.00 uur Eerste collecte: KiA Cuba, graag uw gift 

overmaken op rekeningnummer NL 89 

ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

o.v.v. Cuba. 

 Tweede collecte: Pastoraat 

 

17 aug. Ds. Aarnoud van der Deijl 

10.00 uur Eerste collecte: Voedselbank De Ronde 

Venen, graag uw gift overmaken op 

rekeningnummer NL 22 RABO 0315 569 

468 

 Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en 

Geluid 
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24 aug. Dhr. A. Borghuis 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie, graag 

overmaken t.n.v. Diaconie PGA ING-Bank 

NL70 INGB 0000 3678 45 

Tweede collecte: Jeugdwerk 

  

31 aug. Mw. ds. A. Geudeke 

10.00 uur  Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie, graag  

overmaken t.n.v. Diaconie PGA ING-Bank 

NL70 INGB 0000 3678 45 

Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

7 sept. Ds. Aarnoud van der Deijl  

10.00uur                     STARTZONDAG mmv de cantorij o.l.v. 

Else Sterk 

 Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie, graag 

overmaken t.n.v. Diaconie PGA ING-Bank 

NL70 INGB 0000 3678 45 

Tweede collecte: Jonge Generaties 

 

14 sept. Ds. E. Overeem 

10.00 uur Eerste collecte: KiA. Straatkinderen 

Indonesië, graag overmaken op NL 89 

ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

o.v.v. ‘Straatkinderen Indonesië’.  

Tweede collecte: Pastoraat 

  

21 sept. Ds. J.J. Suurmond 

10.00uur                     Eerste collecte: Treasures Soupkitchen, 

graag overmaken op NL 71 BUNQ 2045 

8025 07 t.n.v. Treasures o.v.v. Soup 

Kitchen Delivery. 

Tweede collecte: Kerk en Eredienst 
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28 sept. Ds. Aarnoud van der Deijl  

 Eerste collecte: KiA, Missionair werk 

Nederland, graag overmaken op 
rekeningnummer NL10 ABNA 0444 444 

777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. 25158-

Collecte Missionair werk september 

Tweede collecte: Jeugdwerk 

 

Rond de diensten 

 
Op 13 juli gaat mevrouw ds. J. Weigand-Timmer voor. Op het rooster 

staan Deuteronomium 30:9-14 en Lucas 10:25-37, de gelijkenis van de 

Barmhartige Samaritaan. 

 

Op 20 juli lezen we verder, namelijk Lucas 10:38-42. Jezus lijkt hier 

eigenlijk tegen te spreken wat hij ons vorige week in de gelijkenis van de 

Barmhartige Samaritaan voorhield. Daar ging het er toch over dat het niet 

om je vrome woorden gaat (de priester, de leviet), maar om je daden (de 

Samaritaan). In het verhaal van vandaag, het verhaal van Marta en Maria, 

lijkt Jezus het tegenovergestelde te zeggen, namelijk dat Marta zich niet 

zo druk moet maken om al haar daden van gastvrijheid, maar dat ze een 

voorbeeld moet nemen aan Maria die de tijd neemt om de woorden van 

Jezus tot zich te nemen. Hoe zit dat? Het is een dienst van Schrift en Tafel. 

Dat maakt het nog verwarrender, want dan is Jezus zelf toch weer onze 

gastheer. 

 

Op 27 juli is ds. P. Stoel onze voorganger. Het rooster stelt voor Genesis 

18:20-33 en Lucas 11:1-13 te lezen. In Lucas leert Jezus zijn leerlingen 

het Onze Vader te bidden. In Genesis zien we Abraham letterlijk aan het 

onderhandelen (in het Hebreeuws: sjacheren) met God over Sodom en 

Gomorra. Is bidden zoiets als onderhandelen met God, God houden aan 

zijn beloftes? 

 

Op 3 augustus gaat mevrouw ds. J. Sneep-Oorbeek voor. Wellicht lezen 

we dan Prediker 2:1-11 en Lucas 12:13-21. In Lucas vraagt iemand Jezus 

om als rechter op te treden in een conflict over een erfenis. Jezus weigert 

een rol als rechter, maar vraagt de man na te denken over zijn eigen 

hebzucht. De tekst uit Prediker zou je misschien wel ná deze tekst moeten 
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lezen, want de Prediker vertelt daarin hoe weinig voldoening hij heeft 

gevonden in een leven vol najagen van rijkdom. 

 

Voor de evangelist Lucas is het thema rijkdom en armoede een 

kernthema. Dat merken we, als we op zondag 10 augustus doorlezen in 

Lucas 12:32-40. Het is de beroemde tekst over de schatten in de hemel 

die daar veilig zijn voor dieven en voor motten. 

 

Op 17 augustus lezen we twee pittige teksten. Jeremia 23:23-29 heeft het 

over het woord van God als een vuur dat verteert en een hamer die rotsen 

verbrijzelt. En in Lucas 12:49-56 heeft Jezus het over het vuur en over de 

verdeeldheid die hij óók zal brengen. Explosieve teksten, maar ik denk op 

voorhand dat het iets te maken heeft met het onderscheid tussen geschillen 

en verschillen. Dat klinkt als een subtiel, maar belangrijk onderscheid. Je 

mag verschillen. 

 

Op 24 augustus gaat de heer A. Borghuis voor. Het rooster suggereert 

alweer zo’n lastige tekst, namelijk Lucas 13:22-30 over de smalle deur 

naar het koninkrijk en over de eersten die wel eens de laatsten zouden 

kunnen blijken te zijn. 

 

Op 31 augustus is mevrouw ds. A. Geudeke onze voorganger. Als we 

doorlezen in Lucas zou de tekst Lucas 14:1, 7-14 kunnen zijn. Deze tekst 

sluit aan bij die van vorige week. Jezus is te gast bij een vooraanstaande 

farizeeër en daar geeft hij de aanwezigen een lesje in bescheidenheid. 

 

Op 7 september is het startzondag. We moeten die dienst nog gaan 

voorbereiden. Houd dus de verdere informatie in de gaten. 

 

Op 14 september gaat ds. E. Overeem voor. Het rooster suggereert Lucas 

15:1-10 – de gelijkenis van het verloren schaap en de verloren penning. 

 

Op 21 september is de kansel voor ds. Jean-Jacques Suurmond, die u kan 

kennen als voorheen columnist in Trouw en als schrijver van diverse 

boeken. De keren dat ik collega Suurmond heb horen spreken, ook op 

studiedagen, kwam ik altijd verrast en geïnspireerd thuis. 

 

Op 28 september gaat Lucas nog een keer los op het thema rijkdom en 

armoede. We lezen Lucas 16:19-31, het verhaal over de rijke man en de 

arme Lazarus. In de overweging voorin deze Binding haal ik Robert 
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Putnam aan en zijn onderzoek naar sociaal kapitaal en sociale cohesie. Hij 

onderscheidt de ‘bonding’ (het goed hebben met elkaar) en de ‘bridging’ 

functie (het contact leggen met mensen die anders zijn dan jij) van sociale 

cohesie. De laatste is vele malen waardevoller, zegt hij, dan de eerste. Ik 

denk dat dit verhaal van Jezus daar ook over gaat en ons een belangrijke 

vraag voorlegt: fijn, als wij het als gemeente goed hebben met elkaar, 

maar in hoeverre zijn de arme Lazarussen uit onze omgeving in beeld? 

Aarnoud van der Deijl 

 

KLEDINGBEURS 2025 in de DORPSKERK 

Vrijdagavond 31 oktober en zaterdag 1 november. 
 

Save the date! 

U heeft  nog ruim de gelegenheid om de kasten op te ruimen en de 

spullen  te verzamelen. Kleding (ook baby- en kinderkleding!), schoenen, 

dekens, gordijnen enz.,  

 

 

De opbrengst van de kledingbeurs is opnieuw voor meubilair in de 

Dorpskerk. 

 

 

Wil iemand  enkele uurtjes helpen bij het sorteren en/of met de verkoop? 

Bel dan even naar 

Rika Donkervoort 06-15353399 of  

Marjo Dierx  06-26402413 

 

Ook voor andere vragen of 

informatie kunt u bij hen 

terecht. 
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VAN DE REDACTIE___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De redactie wenst 

iedereen 

een heel fijne vakantietijd toe 
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       PASTORAAT____________________________ 
 

 
 

 
 

Predikant: ds. Aarnoud van der Deijl 

Tel. 06-17970959   e-mail: dominee@dorpskerkabcoude.nl  

 

Ds. Bram- Willem Aarnoutse: vertrouwenspersoon 

Tel. 06-20024393  e-mail: aw.aarnoutse@xs4all.nl  

 

Ouderlingen en diakenen 
U kunt voor al uw vragen een beroep doen op onze ouderlingen en 

diakenen. Waar u woont maakt daarbij niet uit. 

 

Claartje van Andel        06-51315993   ouderling-  communicatie 

Gera Hoorweg              06-28441804    ouderling- kerkrentmeester 

Nick de Snoo                         284286    ouderling- kerkrentmeester 

Imre Westerik               06-39593585   diaken 

Matthijs Schram                     281601   diaken 

      

Bezoekmedewerkers 

Eigenlijk zijn wij als gemeente allemaal elkaars oog en oor. Mist u iemand 

al even? Maakt u zich zorgen? Heel fijn als u dit laat weten! 

Soms zal een bezoekmedewerker u bellen. Maar u kunt natuurlijk zelf 

altijd iemand aanspreken of bellen, ook gewoon, voor een verbinding.  Els 

Gillebaard heeft op zich genomen om het eerste contact van de 

bezoekmedewerkers te zijn. Dat is fijn! Vanuit de kerkenraad is Hanny 

van den Bosch een extra steunpunt. Spreekt u gerust iemand aan. 

               

Els Gillebaard        06-42693945             

Henk van Kessel    06-20096289 

Janny van der Klok         283645 

Ineke Mensink                283578 

Wout Wessel                   284783  

Marry Willig         06-51651870    

       

             

 

 

mailto:dominee@dorpskerkabcoude.nl
mailto:aw.aarnoutse@xs4all.nl
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Adressenlijst          telefoon: netnummer 0294- 

Scriba:   vacant  
 

Organistencoördinator: 

  Richard Sprey                                                   06-20131031 

  Stationsstraat 51, 1391 GM Abcoude  

  r.en.w.sprey@planet.nl 

 

Dorpskerk:  Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude. 

  Postbus 38 1390AA Abcoude  

  

Koster:  Tineke Hennipman                                           06-44620963 

  Waardassackerstraat 13, 1391 TW Abcoude            284499 

 

’t Hoogt: Kerkelijk Centrum, Kerkplein 32, 1391 GK  

   Beheer: Marjo Dierx                  06- 26402413 en/of 281601 

  Behalve voor kerkelijke activiteiten kunt u ’t Hoogt huren  

                    voor feesten, verjaardagen of festiviteiten. 

                    Verhuur via:  beheer.hoogt@live.nl   en  

                     Marjo Dierx                               06- 26402413 en/of 281601 

 

Diaconie:  Fleur Prinsen, Grevenstukstraat 3, 1396 LB Baambrugge 

fleurprinsen@gmail.com                                06-381 808 30 

  Financiële administratie: Margriet Ceelen, 

         Achter de   Kerken 213 1391LK Abcoude         

           margrietceelen@gmail.com                             06-54320173       

                             

  ING-Bank: NL70 INGB 0000 3678 45   

  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude 

 

Werkgroep Kind en Kerk: Gera Hoorweg                          06-28441804 

  Paddenburg 13, 1391 RK Abcoude 

    

 

Algemene zaken Kerkelijk Bureau:  

  Jack de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV Abcoude    284301 

 

 

 

                                                  

mailto:r.en.w.sprey@planet.nl
mailto:beheer.hoogt@live.nl
mailto:fleurprinsen@gmail.com
mailto:margrietceelen@gmail.com
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 College van Kerkrentmeesters: 

  Post(adres): Dirk Jan Aldewereld, 

  dj.aldewereld@outlook.com  

  Van Voorthuijsenhof 4, 1391 JR Abcoude                285059 

Banknummer  Protestantse Gemeente Abcoude 

                      Rabobank: NL35 RABO 0300 5660 50 

 

Administratie Binding:  

  Jan van Wieringen Roomolen 5 1391 RD Abcoude 

  j.wieringen1@chello.nl                                              284442 

                    NL86 INGB 0003 1704 69 t.n.v. Kerkblad de Binding 

 

ANBI  zie www.pknabcoude.nl/ANBI 

 

Verhuur  Dorpskerk: 

  George Nagel                                                    085-2129845 

  E-mail verhuur@dorpskerkabcoude.nl 

  En/of 

  Wilco Gijzen                                                   085-2129845 

  E-mail eveneens verhuur@dorpskerkabcoude.nl:  

                                                  

Cantorij: Else Sterk 

  Leeuwenburgh 32 1391 RE Abcoude,              06-53533629

  elsesterk@hotmail.com 
 

Kerkelijke ledenadministratie 
Voor het goed functioneren van de kerkleden-administratie, is het erg 

belangrijk dat wij over de juiste gegevens beschikken. Wij verzoeken u 

daarom alle mutaties en berichten door te geven aan de heer J. de Korte, 

Haagwinde 30, 1391 XV te Abcoude. E-mail:  

ledenadministratie@dorpskerkabcoude.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.wieringen1@chello.nl
http://www.pknabcoude.nl/ANBI
mailto:verhuur@dorpskerkabcoude.nl
mailto:elsesterk@hotmail.com
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Redactie: 
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De volgende Binding komt uit op 3 oktober 2025 

Kopij  inleveren uiterlijk maandag  22 september 12.00 uur. 

E-mail:  binding@dorpskerkabcoude.nl                                            

of op het redactieadres:  

Piet van Wijngaerdtlaan 62     tel : 281911 

 

Verspreiding: 

Fam. van Wieringen,  Adm. : tel. 284442 

B. Timmermans    : tel. 283709 

 

 

lekker pionieren in de zomer 

 

Nummer Kopijstop Tijd Verschijningsdatum 

5 22 september 12.00u 03 oktober 

6 17 november 12.00u 28 november 


