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KALENDER 2025

FEBRUARI TIJD PLAATS ACTIVITEIT
Do 27 20.00u ‘t Hoogt Uit de Tijd
MAART TIJD PLAATS ACTIVITEIT
Ma 03 19.30u ‘t Hoogt Film Zien

Do 06 20.00u ‘t Hoogt Uit de Tijd

VAN DE REDACTIE

Vanwege de indeling van dit kerkblad staat het kopje ‘VAN DE
REDACTIE’ op deze ongewone plaats.

Er staat heel veel informatie in deze Binding over het reilen en
zeilen van kerk en kerkgebouw en er wordt dringend om hulp
gevraagd. Zorgvuldig lezen aanbevolen!

www.dorpskerkabcoude.nl



http://www.dorpskerkabcoude.nl/

OM TE BEGINNEN

Het beloofde land — een land dat je niet kent

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een
verandering van tijdperk. Dat hoor je tegenwoordig vaker en zo is
het ook. De vragen waar wij als kerk anno 2025 voor staan, zijn
vragen die mensen eeuwenlang niet hebben hoeven stellen. VVragen
als: kan de gemeente blijven bestaan of moeten we haar opheffen?
Wat doen we met ons kerkgebouw? Eeuwenlang groeiden er
nieuwe generaties op die gewoon het leven van hun ouders en
grootouders konden voortzetten. Kenmerkend voor tijdperken als
de onze is dat we weinig houvast hebben aan het verleden. Het land
dat we betreden is onbekend terrein. Het staat nergens op een kaart.
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Het
Bijbelse verhaal dat hierbij past is het verhaal van de uittocht uit
Egypte. Mozes wees de weg naar een beloofd land waar hij zelf nog
nooit was geweest. Moet je je eens voorstellen! Als mensen hem
zouden hebben gevraagd hoe het er daar uitzag, zou hij het niet
hebben kunnen zeggen. Als mensen hem hadden gevraagd of hij
zeker was dat het beloofde land bestond, had hij het antwoord
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schuldig moeten blijven. Hooguit kon hij dan vertellen over die
stem uit het brandende braambos die hij had gehoord.

Het is logisch dat bij zo’n drastische verandering voortdurend
twijfels ontstaan: kunnen we niet terug naar het verleden, naar de
vleespotten van Egypte? Was het verleden niet veel beter? En
waarom duurt het zo lang? Zijn we er al bijna? De reis duurt in
Exodus veertig jaar — de symbolische Bijbelse aanduiding van een
generatie. En zelfs op de drempel van het beloofde land slaat het
volk de angst om het hart: help, het beloofde land wordt bewoond
door reuzen die reusachtige obstakels opwerpen!

Tijdens een heidag op zaterdag 11 januari jl. heeft de kerkenraad
zich beraden op de reis die wij als pionierende Protestantse
Gemeente Abcoude aan het maken zijn en waar we staan. En ook
wij merkten soms ook bij onszelf zorgen, bijvoorbeeld over de
vacatures in de kerkenraad. En gevoelens van ongeduld,
bijvoorbeeld als we zouden willen dat de pioniersplek nog sneller
gestalte zou krijgen dan hij nu krijgt. Maar gelukkig overheersten
de nieuwsgierigheid naar het vervolg en het vertrouwen dat de kerk
uiteindelijk niet 6ns project is, maar in handen ligt van God. Mozes
houdt het volk bij de Rode Zee voor: ‘Wees niet bang, wacht rustig
af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning
behaalt.” (Ex. 14:13).

In dit nummer van Binding is veel te lezen over die heidag en over
de spannende stappen waar we voor staan. We hopen dat u/jij die
stukken met aandacht leest, maar vooral dat u/jij zich afvraagt of er
niet iets is dat u/jij kunt doen. Want de reis in Exodus is er niet
alleen een van angsten en zorgen, maar veel meer nog van
verlangen en nieuwsgierigheid. Van manna in de woestijn en van
water uit de rots. Dat wil je toch niet missen?

Aarnoud van der Deijl



In memoriam Frederik Christiaan (Fred)

Kleefman

Op vrijdag 6 december overleed Fred Kleefman, 77 jaar

oud. Fred woonde de laatste jaren in Lelystad, maar heeft

ruim 30 jaar in Abcoude gewoond met zijn man Ger

Visee. Ger en hij waren in die tijd trouwe kerkgangers.

Ook anderszins waren Fred en Ger geziene Abcoudenaren,

aan wie velen goede herinneringen bewaren.

We hebben Fred herdacht in een dienst op vrijdag 13 december in de
Dorpskerk. We hebben mooie verhalen opgehaald aan zijn flamboyante
karakter, aan zijn gastvrijheid, aan zijn diepe geloof. Zijn flamboyante
karakter kwam tot uitdrukking in zijn liefde voor kunst en andere mooie
dingen waarmee hij zich omringde. Van zijn gastvrijheid had hij zelfs zijn
beroep gemaakt als hotelier. Maar het was ook een karaktereigenschap:
hij zorgde graag voor anderen. Zo is hij ook heel lang mantelzorger
geweest voor Ger. Maar hij deed het met liefde. En van die liefde hebben
we gelezen uit 1 Corinthiérs 13. Geloof was belangrijk, maar ook dat
geloof beleefde Fred op een onconventionele manier. Hij was
bijvoorbeeld al heel vroeg heel oecumenisch ingesteld.

Na de dienst hebben we Fred bijgezet op 't Geinhoff in het graf waarin
ook Ger is begraven.

We wensen zijn vrienden Annemiek, Mariélla en Robert en allen die
verdriet hebben om Fred, sterkte toe.

Aarnoud van der Deijl

In memoriam Willem Govert (Govert) de Jonge
Op zondag 8 december overleed ons gemeentelid Willem Govert de Jonge
op de leeftijd van 81 jaar.
Op de kaart staat: 'Met liefde herdenken wij zijn
markante, scherpzinnige en rebelse persoonlijkheid en
natuurlijk ook zijn De Jonge- humor.
Govert was pas een paar maanden ervoor vanuit
Rotterdam in Abcoude komen wonen. Hij heeft zijn werkzame leven in
de IT gewerkt en behoorde zo tot de eerste generatie [T ers in Nederland.
Als zoon van een predikant was zijn relatie tot het geloof een
gecompliceerde. Maar de laatste tijd wilde hij het geloof toch weer een
plek geven. De dienst wilde hij heel graag in de Dorpskerk laten houden
en er moest wel het Onze Vader, de zegen en ‘Vaste rots van mijn behoud’
klinken.



De dienst vond plaats op zaterdag 14 december, waarna de urn later in
Workum in het graf van zijn twee jong overleden broertjes is bijgezet.
We wensen zijn vrouw Joost, zijn zoons Dries en Douwe met hun
gezinnen veel sterkte toe.

Aarnoud van der Deijl

Uit de Tijd 'Zin en Waanzin in de Kunst'
Op donderdagavond 27 februari is Herco van der Wilt te gast in Abcoude
voor een bijzondere Uit de Tijd-lezing over kunst.

Herco deelt zelf over de lezing:

"Toen ik als predikant in Abcoude werkte, begonnen we met avonden die
ik 'Kunst Zien' noemde. Het idee was om samen de tijd te nemen om kunst
echt te bekijken en zelf te ontdekken wat er te zien is. Dit leidde tot
inspirerende avonden vol verrassende inzichten. Inmiddels werk ik vier
jaar als geestelijk verzorger in de GGZ, en ook daar ontmoet ik vaak
bijzondere kunst. Tijdens deze lezing neem ik je mee in de wereld van
'Art Brut', kunst gemaakt door mensen met een psychische aandoening.
We stellen de vraag: wat is eigenlijk normaal, en wie bepaalt dat? Kom je
mee kijken?"

Wanneer: 27 februari 20.00-21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Waar: ‘t Hoogt, Kerkplein 32, Abcoude
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Kosten:  vrijwillige bijdrage welkom
We kijken ernaar uit u/je te verwelkomen!
Aarnoud van der Deijl

Lezing Imre Westerik
Op donderdag 6 maart van 20.00-21.30 uur spreekt kerkenraadslid,
gemeentelid en net afgestudeerd historicus Imre Westerik over zijn
afstudeerscriptie Van control naar coaching. Veranderingen in het
kerkelijk toezicht op lokale religie in de classis Utrecht gedurende de
periode 1650 en 1800, in het bijzonder in Baambrugge.

Gezicht in het dorp Baambrugge, 1730 (bron: Het Utrechts Archief)

biioad

Over de scriptie zegt hij zelf:
In mijn scriptie doe ik onderzoek naar het kerkelijke leven in de classis
Utrecht in de 17e en 18e eeuw en bestudeer ik de ontwikkeling van de
samenwerking van de kerkelijke en burgerlijke overheid op het gebied
van kerkvisitatie, zondagsrust en kerkdiscipline. Baambrugge is daarbij
het uitgangspunt van het verhaal.

De titel van mijn scriptie is een hele mond vol, maar herbergt een aantal
interessante inkijkjes in de kerkelijke geschiedenis van de provincie
Utrecht en die van Baambrugge in het bijzonder. De bovengenoemde
aspecten van het kerkelijk leven die toen speelden, spelen nog steeds een
rol van betekenis in het kerkelijke leven van vandaag de dag. Visitatie
vindt nog steeds plaats, zondagsrust is nog steeds een belangrijke kwestie
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en kerkdiscipline ook. In mijn lezing ga ik vertellen welke rol deze
thema’s speelden in de 17¢ en 18e eeuw. Natuurlijk ga ik ook vertellen
over het hoe en waarom van mijn onderzoek, met als belangrijkste vraag:
waarom heeft Baambrugge de hoofdrol in dit verhaal?

Een spoiler: een karrevracht aan regels en administratie maakt het
kerkvolk over het algemeen niet gedisciplineerder. Grote rol was
weggelegd voor de rapporten van de visitatoren over misstanden waar
niets mee gedaan werd (waar kennen we dat van...). Ook schuurde de
samenwerking tussen kerk en overheid regelmatig, maar het is ook het
verhaal van ongedisciplineerd kerkvolk, dronken kosters en volk dat op
zondag menig kerkdienst verstoorde. Welke parallellen zijn er te trekken
tussen de kerkgang van vroeger en nu en welke lessen zijn hieruit te
trekken?

De lezing zal plaatsvinden in ‘t Hoogt. Inloop is vanaf 19.30 uur, de lezing
start om 20.00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage mag
natuurlijk altijd.

Van harte welkom!

Aarnoud van der Deijl

KERKENRAAD

Impressie van de heidag van de kerkenraad

Op zaterdag 11 januari heeft de kerkenraad zich teruggetrokken in ’t
Hoogt. We zijn op die dag de drie pijlers van het plan uit 2022 nagelopen.
Waar staan we nu?

1. De bestuurbaarheid
We vroegen ons af: waar denken we over vijf jaar te staan?
Werken we toe aan de opheffing van de gemeente? Het antwoord
daarop was: nee. Daarvoor is de gemeente gelukkig nog te groot
en te vitaal. Wel is het goed dat we dingen ‘lichter’ gaan maken.
We willen de verschillende taakgroepen vragen daarover na te
denken. Bijvoorbeeld: collecteren in de kerk vraagt best een hoop
werk: tellen, afstorten, administreren, afdragen. Kunnen we in de
kerkdienst misschien gaan werken met QR-codes in plaats van te
collecteren? En moeten er wel altijd afkondigingen zijn (best veel




werk voor de ambtsdrager van dienst) als alles al op de website
en in de nieuwsbrief staat? Dat soort vragen.

Maar bovenal betekent dit dat we op korte termijn toch moeten
werken aan de vervulling van de vacatures. We zoeken heel
concreet een voorzitter en een scriba. En twee diakenen of
‘diaconaal medewerkers’. En ook binnen het College van
Kerkrentmeesters zijn er leden die al lang lid zijn en best zouden
willen worden afgelost. Lijkt dit of een deel van die taak iets voor
u/jou —meld je!

Het kerkgebouw, de Dorpskerk

Vincent Pijpers en Gerard Bolder schoven aan en praatten ons bij.
Het rapport Coup is in november goed ontvangen in onze
kerkelijke gemeente. Coup concludeerde: de Dorpskerk (het
gebouw) is een kansrijk object om in drie afzonderlijke etappes
de komende jaren om te vormen tot een gebouw waarin veel
maatschappelijke en commerciéle activiteiten plaats kunnen
vinden. Als kerkelijke gemeente zouden wij door kunnen gaan in
het koor. Het gebouw zou zichzelf dan moeten kunnen bedruipen,
zo lijkt het.

Wat er op dit moment nodig is, is een projectgroep van mensen
die de overgang gaan begeleiden: Project Transitie Dorpskerk.
Die projectgroep zou een paar urgente taken moeten begeleiden
en daarnaast de voorbereidingen moeten treffen voor een op te
richten exploitatiestichting of bv.

De vraag is dus: welke mensen zijn er geschikt voor en voelen
zich geroepen deze bijzondere klus om de Dorpskerk naar een
niveau voor de toekomst te brengen te klaren? Deze vraag wordt
elders in dit blad nader beschouwd in een stuk van Nick de Snoo
namens het College.

De pioniersplek

Caroline Nagel schoof tijdens de heidag bij de kerkenraad aan en
vertelde over de stand van zaken. Het gaat goed met het
pioniersteam. Er is een visie: we willen een proeflokaal zijn voor
geloof, hoop en liefde. En van daaruit willen we ‘er zijn’ voor de
mensen in het dorp met hun vragen en verlangens op het gebied
van zingeving. Er is een grote groep betrokkenen om het
pioniersteam heen die enthousiast meehelpt met de verschillende
activiteiten. Er is een mooi jaarprogramma met vieringen,
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maaltijden, stiltemomenten en een pub quiz. Er is ook uitbreiding
van het team. Er is een start gemaakt met nieuws op Instagram.

Caroline gaf aan dat dat alles wel veel energie kost en het team
nu daarom geen kans ziet om bijvoorbeeld de vacatures in de
kerkenraad te vervullen. Daar was begrip voor in de kerkenraad.

Aan het eind van de dag constateerden we dat een vernieuwing als deze
veel extra energie vergt. Zowel de oude als de nieuwe schoenen vragen
onderhoud. Terwijl de kerk Kleiner wordt, zien we ons voor de taak
gesteld om:

- de kerkenraad op peil te houden

- een projectgroep op te starten

- een pioniersteam te bemensen.

Dat kan alleen als we bepaalde andere taken lichter maken of laten vallen.
En we hopen dat er mensen opstaan om ons in deze fase in delen te
ondersteunen, vooral in de kerkenraad en in de projectgroep Dorpskerk.
Wat de kerkenraad betreft met extra aandacht voor de Diaconie. De
Diaconie schrijft daar elders in dit blad meer over.

Wat je ervoor terugkrijgt, is het gevoel bezig te zijn met een boeiende
tocht die hopelijk naar een nieuw land van melk en honing leidt.
Namens de kerkenraad, Aarnoud van der Deijl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Het zal u niet verbazen dat er voldoende werk aan de winkel is voor het
College van Kerkrentmeesters. Het reguliere werk dat elk jaar
noodzakelijk is, loopt gewoon door en daarnaast weet u dat we druk bezig
zijn om ook te werken aan de verdere toekomst. Ik neem u mee door een
aantal onderwerpen.

Samenstelling College van Kerkrentmeesters.

In een eerdere Binding heb ik verteld dat we op zoek zijn naar een
structurele oplossing voor het financiéle werk. Met het overlijden van
Nico Hennipman is het werk fantastisch tijdelijk overgenomen door Frits
Kutschenreuter, Vincent Pijpers, Jaap Verkerk en Derk-Jan Huigen. Voor
de eerste drie wisten we dat dat slechts tijdelijk kon zijn, en gelukkig is
het gelukt om een aantal nieuwe mensen te enthousiasmeren. We kiezen
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er voor het werk te verdelen binnen een zogenaamd Financieel Team. Rob
Londeman wordt trekker van het financieel team waarin verder Gerda
Kool, Jeroen Hoogenhout en Derk-Jan Huigen zullen meewerken. En op
de achtergrond hebben Johan Eveleens, Nico van Geest en Jaap Verkerk
aangegeven voor raad en daad beschikbaar te zijn. Rob zal tevens mee
gaan draaien in het College. Dat lijkt ruim bezet, maar de praktijk is dat
het allemaal gecombineerd moet worden met andere
verantwoordelijkheden. In overleg met het Financieel Team is dan ook
besloten om te kijken of het team professioneel ondersteund kan worden
door het KKA (Kerkelijk Kantoor der Administraties). De stichting KKA
verleent diensten aan kerken en aanverwante organisaties en heeft geen
winstoogmerk. De KKA ondersteunt honderden kerken in Nederland.

Nieuw in het College is ook André Hopman. André heeft aangegeven
graag mee te willen helpen en voor ons is dat fantastisch, want André gaf
aan vooral voor de meer praktische zaken rond gebouwen actief te willen
zijn. Dat komt heel goed uit, want onze andere “gebouwenman” (Johan
Griffioen) heeft er zijn handen vol aan. Kortom we zijn heel blij met de
komst van André.

Financién.

In de afgelopen maanden is de begroting voor 2025 formeel vastgesteld.
En nu is het al weer tijd voor het opmaken van de balans van 2024: de
Jaarrekening. Jaap Verkerk heeft zich bereid verklaard om voor het
Financieel Team de jaarrekening op te stellen. Dat wordt de komende tijd
afgerond.

Daarnaast is rond de kerst de Oudejaarscollecte gehouden. Heel fijn als u
bijgedragen heeft! Inmiddels vinden de voorbereidingen plaats voor de
actie Kerkbalans. Eind februari is hij gepland. Ik wil u dringend
verzoeken naar vermogen bij te dragen. Het is onmisbaar voor onze kerk.

Gebouwen.

Eigenlijk werken we aan drie trajecten tegelijkertijd: het afronden /
inregelen van de werkzaamheden van 2024, regulier werk van vandaag en
we maken de plannen voor de toekomst. In het afronden van de
werkzaamheden van 2024 valt ook het optimaal laten functioneren van de
nieuwe en bestaande verwarmingssystemen. Want thuis is het inregelen
van vloerverwarming soms al een precies werkje, maar in onze prachtige
Dorpskerk is dat nog wel een beetje lastiger. Het systeem werk zo dat we
met de vloerverwarming een constante basistemperatuur (ondergrens)
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proberen te regelen en met het bestaande (verbeterde) systeem verder
verwarmen tot de gewenste temperatuur. Maar meer dan bij u en mij thuis
speelt de buitentemperatuur, de windkracht en dergelijke er een grote rol
in. Stap voor stap verbeteren we het, waarbij we tevens voortdurend ook
letten op het gasverbruik, want het moet ook financieel nog kunnen.
Bovendien is het verstandig om een reéle verwachting te hebben over wat
haalbaar is. Het is en blijft een groot en monumentaal gebouw!

Een aantal keren zijn wij aangesproken op de lelijke vochtplekken op de
(binnen) noordkant. Het heeft onze aandacht, maar het moet eerst echt
volledig droog zijn (en dat duurt waarschijnlijk tot de zomer). Daarna
wordt het hersteld.

Graag wil ik ook kort aandacht besteden aan onze verhuurders van Kerk
en 't Hoogt (George Nagel en Marjo Dierx). Er wordt veel werk verzet.
Ik denk niet dat er eerder zoveel gebruik gemaakt is van beide gebouwen
en dat is heel erg fijn. Het is mooi als organisaties er een plek vinden (bijv.
in ’t Hoogt Stichting Careyn) en in de kerk een breed palet aan culturele
activiteiten. Het is ook goed voor de kerk, want het brengt ons onmisbare
inkomsten.

U bent op de hoogte dat er besloten is dat de pastorie verkocht wordt als
de pastorie vrij van huur is. Dat is uiterlijk eind 2025 het geval.

Ook wil ik melden, zoals al een aantal jaren geleden is aangegeven, dat
we met de ondernemer van Aqua Farina opnieuw in gesprek zijn over een
beperkt gebruik van het Kerkplein als terras voor zijn pizzeria. We vinden
het passend in de ambities om de Kerk (en daarmee ook het Kerkplein)
breder beschikbaar te maken voor het dorp. Natuurlijk zullen we het zo
afspreken dat het afgestemd wordt op het kerkelijk gebruik. En we starten
met een proefperiode om te kijken of het lukt. Maar allereerst zal de
ondernemer zelf de nodige toestemmingen van de gemeente De Ronde
Venen moeten verkrijgen.

Voor de toekomst wordt er nu gewerkt aan een aantal trajecten. Allereerst
wordt de kerk heel goed onderzocht op het noodzakelijk onderhoud voor
de komende jaren. Dat is nodig voor een volgende stap als de kerk qua
beheer wordt ondergebracht in een stichting, maar dat is ook nodig voor
het verkrijgen van onderhoudssubsidie van het Rijk (SIM). We willen niet
alleen weten wat ons de komende 6 jaar te wachten staat, maar wat komt
er in de verdere toekomst ook aan?
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Daarnaast gaan we door met het traject om de kerk ook qua inrichting en
exploitatie klaar te maken voor de toekomst. In november bent u hierover
bijgepraat. De bedoeling is dat we een sterk projectteam gaan
samenstellen met mensen uit de kerk, maar ook met betrokken mensen uit
het dorp. Dat team zal de opdracht krijgen om de noodzakelijke
aanpassingen van de kerk (zie het onderzoek van bureau COUP) nader uit
te werken en tot uitvoering te brengen (groeistappen 1 en 2). Dat zal best
ingrijpend zijn, maar maakt ons ook als kerk klaar voor de toekomst. Het
gaat dan bijv. om het aanpassen en inrichten van het Koor, het groot
onderhoud van het orgel, de aanschaf van nieuwe stoelen en het
verbeteren van beeld en geluid. Voor meer info, kijk nog even op onze
site! Daarnaast krijgt het projectteam de opdracht om te komen tot een
zogenaamde exploitatiestichting (die richt zich op verhuur, marketing en
dergelijke). We denken dat het werk zodanig omvangrijk is, dat het alleen
mogelijk is door het vormen van een projectteam met ruim mandaat en
professionele ondersteuning. Natuurlijk zal de kerkenraad borgen dat de
afstemming met de gemeente goed verloopt. Ik wil graag hierbij een
oproep doen voor hulp:

Wie wil en kan tijd vrijmaken om in het projectteam, of
ondersteunend aan het projectteam, mee te helpen om hier aan te
werken. In de Binding heeft u een oproep gevonden voor
ondersteuning. Dat geldt ook voor deze opgave. Meld u! Alstublieft!
We kunnen niet zonder! Als u denkt: die specifieke klus uit deze
plannen daar kan ik in helpen, laat het ons weten. We staan op een
belangrijk punt om de toekomst van onze kerk in Abcoude vorm te
geven!

Tot slot.

Er gebeurt nog veel meer. Het is veel, maar het College doet het met
passie en ambitie. We hopen op uw steun. Met handen, hoofd of een
financiéle bijdrage. Want dan kan er veel!

Nick de Snoo, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters

KERKDIENSTEN

Wij nodigen u en jou van harte uit voor onze kerkdiensten op
zondagmorgen 10.00 uur in de zorgvuldig ( ook met hulp van veel
vrijwilligers) gerestaureerde en gerenoveerde vertrouwde Dorpskerk.
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ledereen kan zoals bekend alle kerkdiensten ook beluisteren en bekijken
op www.kerkdienstgemist.nl. De diensten zijn zowel direct tijdens de
aangegeven tijd van de kerkdienst te volgen, als later op elk ander gewenst
moment. In de kerk wordt gecollecteerd.

Giften kunnen ook worden overgemaakt. Dat kan voor de diaconie naar:
ING-Bank NL70 INGB 0000 3678 45 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Abcoude.

Uw bijdrage voor de collecte van het College van Kerkrentmeesters kunt
u overmaken naar Rabobank: NL35 RABO

0300 566050 t.n.v. Protestantse Gemeente Abcoude.

2 febr. Ds. Aarnoud van der Deijl
orgel Peter Staats
10.00 uur Oecumenische dienst mmv de cantorij

o.l.v. Else Sterk
Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Fonds Klimaat, beeld en

geluid
9 febr. Ds. Aarnoud van der Deijl orgel Frits Heil
10.00 uur Eerste collecte: Noodhulp Israél en Gaza

Tweede collecte: Jeugdwerk

16 febr. Ds. H. van der Toor
orgel Evert Hoogenstraaten
10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie

Tweede collecte: Kerk en Eredienst

23 febr. Ds. O. van Dongen orgel Peter Staats
10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Pastoraat

2 mrt Dhr. G. van Midden orgel Frits Heil
22.00 uur Eerste collecte: Kerk in Actie Zending
Egypte
Tweede collecte: Fonds Klimaat, beeld en
geluid
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9 mrt Ds. Aarnoud van der Deijl
piano Else Sterk

10.00 uur mmv cantorij o.l.v. Else Sterk
Eerste collecte: Kerk in Actie
Werelddiaconaat Kameroen
Tweede collecte: Jeugdwerk

16 mrt Dhr. Eric Citroen orgel ?
10.00 uur Eerste collecte: Voedselbank De Ronde
Venen

Tweede collecte: Kerk en Eredienst

23 mrt Mw. ds. G. Arnoldus orgel ?

10.00 uur Eerste collecte: Kerk in Actie
Werelddiaconaat Moldavié
Tweede collecte: Pastoraat

Bij de diensten

Op 9 februari heb ik mijn dienst afgestaan aan Dorien Keus. Zij begint in
maart aan het tweede deel van haar stage in onze gemeente en ze vond het
fijn om weer even in ons midden te zijn en dat gevoel is geheel wederzijds.
Dus ik ga lekker in de kerk zitten luisteren, misschien wel naar hoe zij
Lucas 5:1-11, het verhaal over de roeping van de eerste leerlingen uitlegt.

Op 16 februari gaat dominee Van der Toor voor. Het rooster suggereert
Jeremia 17:5-10 en Lucas 6:17-26 — Lucas’ versie van de Bergrede, die
bij hem wel de Veldrede wordt genoemd.

Op 23 februari is Ole van Dongen onze voorganger. Lucas 6:27-38
staat op het rooster. Het is het vervolg op de Bergrede — Jezus maakt hier
duidelijk dat het gaat om het net ietsje meer doen dan wat er
normaliter van je verwacht wordt. ‘Meer dan het gewone’.

Op 2 maart is het de beurt aan Gerard van Midden — hij behoeft geen

introductie. Als hij het rooster volgt, zou hij Jeremia 7:1-15 en/of Lucas
6:39-49 kunnen lezen. Het evangeliegedeelte bevat een aantal
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gelijkenissen, onder andere over de
balk en de splinter en over onze
menselijke behoefte om altijd maar
te oordelen.

9 maart is het de eerste zondag in de
veertigdagentijd. We trekken op
deze zondag altijd met Jezus mee de
woestijn in — om daar na te denken
waar het in het leven om draait. Gaat het om macht, rijkdom, religieuze
virtuositeit of om andere dingen? We lezen in dit Lucasjaar de versie uit
Lucas 4:1-13

Op 16 maart gaat opnieuw een oude bekende voor: Eric Citroen. De
veertigdagentijd kent altijd een soort ‘zaagtandspanning’ van zondagen
‘in het dal’ en zondagen ‘op de berg’. Op de tweede zondag gaan we
daarom de berg van de verheerlijking op, waar Jezus het met zijn
voorbeelden Mozes en Elia heeft over de weg die Hij moet gaan. We
vinden het verhaal in Lucas 9:28-36.

Op 23 maart is de vraag naar God en het lijden aan de orde. In Lucas
13:1-9 horen we dat er kennelijk in die dagen een ramp is gebeurd: een
toren is omgevallen — achttien mensen zijn daarbij omgekomen. Hoe kan
God zoiets laten gebeuren? Dominee Arnoldus zet hier misschien wel
haar tanden in deze lastige tekst.

HULP GEVRAAGD

Zoals in de vorige Binding te lezen was, gaan er eind maart 4 mensen
stoppen bij de taakgroep Diaconie.

Wij zijn dan ook DRINGEND op zoek naar mensen die onze Taakgroep
willen komen versterken: als diaken, als voorzitter, als secretaris, als hulp
bij het Avondmaal en als iemand die de financién wil gaan doen.

Als er zich geen mensen aanbieden, dan kan de taakgroep Diaconie
bepaalde taken niet meer uitvoeren.

Voor inlichtingen kunnen jullie contact opnemen met

Hanny v.d. Bosch 06-33631

Namens de Taakgroep Diaconie, Ida Kutschenreuter
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Collecte 9 februari 2025

Noodhulp Israél en Gaza

De situatie in Gaza is dramatisch. We zien de beelden en horen en lezen
de berichten in de media. Onvoorstelbaar veel doden, gewonden die niet
verzorgd kunnen worden. Bijna de hele bevolking is op de vlucht, maar
nergens is een veilige plek om naartoe te gaan. Er is behoefte aan alles.
Vanuit een interkerkelijk netwerk en samen met Palestijnse, plaatselijke
kerken, helpt Kerk in Actie de mensen in nood in Gaza: in Gaza-stad met
een mobiele gezondheidskliniek en in het zuiden krijgen moeders met
jonge kinderen hulp om te herstellen van trauma’s. En overal waar nodig
helpt Kerk in Actie met onderdak, voedsel, water, hygiénematerialen en
andere levensbehoeften.

Niet alleen in Gaza, maar ook inwoners van Israél en de Westelijke
Jordaanoever krijgen hulp.

Kerk in Actie doet een dringend beroep op ons om de mensen in Gaza,
Israél en de Westelijke Jordaanoever te steunen, met uw gebed én met uw
gift. Doet u mee? Wij bevelen de collecte van harte bij u aan.

U kunt de opbrengst van de collecte overmaken via
https://collecte.protestantsekerk.nl/ en kies: 24613 collecte Noodhulp
Israél / Gaza

Collecte 2 maart 2025

Egypte — Huiselijk geweld bestrijden

Seksueel en gender gerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een
groot probleem in Egypte, maar door de toenemende armoede neemt het
alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan
een veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor
mensen laten zien. Met steun van Kerk in Actie traint ze kerkleiders van
lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast
worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge
generatie tegen geweld en misbruik.

Geef in de collecte en steun via het programma Zending van Kerk in Actie
het werk van de kerk in Egypte en andere zendingsprojecten wereldwijd.
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Of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o0.v.v. collecte voorjaarszending of doneer online. Hartelijk dank
voor je gift.

Collecte 9 maart 2025

Duurzame landbouw in Noord-Kameroen

In Noord-Kameroen regent het drie maanden per jaar. Door het
veranderende klimaat, houtkap en
slecht ~ bodemgebruik  mislukken
oogsten. Met steun van Kerk in Actie
traint de Lutherse  Broederkerk
dorpsbewoners in duurzame landbouw,
zodat ze hun gezinnen van voldoende
voedsel kunnen blijven voorzien.
Mensen leren energiezuinig te koken en
eigen brandstof en mest te maken. Door landbouw te combineren met
bosbouw herstelt de uitgeputte bodem. Er worden mimosa, moringa,
neem- en sheabomen geplant en ook spaargroepen en codperaties opgezet
om de krachten te bundelen. Geef in de collecte en steun via het
programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie boerengezinnen in
Kameroen bij duurzame landbouw. Maak je bijdrage over op NL 89
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 0.v.v. Biddagcollecte of doneer
online. Hartelijk dank voor je gift. Meer lezen? kerkinactie.nl/kameroen.

Collecte 23 maart 2025

Kerken in  Moldavié geven kinderen een  toekomst
In het arme Moldavié worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun
ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost
gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze
nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te
worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavié
willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van
kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en
hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en
organiseren sport- en spelactiviteiten. VVaak ontdekken deze kinderen voor
het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan,
een ervaring voor het leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavié via
Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle aandacht. Met deze
collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals Youth
for Christ in Moldavié. Van harte aanbevolen!
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Geeft u 0ok? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457
457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kinderen in
Moldavié.

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

DIACONIE

Paasgroetenactie 2025 aanmelden tot en met zondag 16 februari
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit
jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland. De kaart van dit
jaar is gemaakt door een gedetineerde man in Veenhuizen. Het thema is
'Het graf is leeg, Jezus leeft! Zijn opstanding maakt ons leven als nieuw.'
De afbeelding kun je vinden op internet: Paasgroetenactie 2025/
afbeeldingen.

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Alvorens de
kaarten bij het Landelijk Dienstencentrum te bestellen zou de diaconie
graag vooraf willen inventariseren hoeveel belangstelling er in onze
gemeente voor deze actie is. Wilt u meedoen, stuur dan even een mailtje
naar idakutschenreuter@hotmail.com met daarin het aantal en soort
kaarten dat u wilt versturen (informatie hierover vindt u op
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. Vanwege de logistiek kunt u zich
aanmelden tot en met zondag 16 februari. In het weekend van 22 en 23
februari heeft u de kaarten dan in huis. De geschreven kaarten kunt u
vervolgens tot en met zondag 2 maart bij Ida inleveren: Dotter 63, 1391
SL Abcoude.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker
als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze
kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet
hen goed doet. Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten
in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat wvelen van u
paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Namens de diaconie, lda Kutschenreuter
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“FILM ZIEN”

The Quiet Girl
maandag 3 maart 19.30u in ’t Hoogt
Inloop met koffie en thee vanaf 19.00u

Dit is het ingetogen en betoverende debuut
van de lerse regisseur Colm Bairéad. De
film  vertelt  een universeel  verhaal
over het vinden van je eigen plek, gezien door de ogen van de jonge Céit.
Zowel de lerse taal als het prachtige landschap kleuren haar wereld.

lerland 1981. Met opnieuw een kind op komst, is er voor de jonge,
introverte Cait (Catherine Clinch) niet voldoende plek bij haar ouders. Ze
wordt voor een zomer naar familie op het platteland gestuurd, waar ze
liefdevol wordt opgevangen door tante Eibhlin (Carrie Crowley). Céit's
stugge oom Sean (Andrew Bennett) heeft meer moeite met haar
aanwezigheid. Langzamerhand ontdekt Cait dat er ook in dit huis
geheimen zijn. Toch bloeit ze open, maar aan elke zomer komt een einde.

Na afloop bent u weer van harte welkom om iets met elkaar te drinken en
om eventueel wat na te praten over de film.

De volgende Film Zien is op maandag 14 april.

Martha, Dini, Anneke, Frieda

PASTORAAT
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Predikant: ds. Aarnoud van der Deijl
Tel. 06-17970959 e-mail: dominee@dorpskerkabcoude.nl

Ds. Bram- Willem Aarnoutse: vertrouwenspersoon
Tel. 06-20024393 e-mail: aw.aarnoutse@xs4all.nl

Ouderlingen en diakenen
U kunt voor al uw vragen een beroep doen op onze ouderlingen en
diakenen. Waar u woont maakt daarbij niet uit.

Claartje van Andel 06-51315993 ouderling
Jan van den Bosch 06- 52044712 fungerend voorzitter
Hanny van den Bosch 06-33631863 diaken

Gera Hoorweg 06-28441804 ouderling
Nick de Snoo 284286 ouderling
Imre Westerik 06-39593585 diaken
Matthijs Schram 281601 diaken
Bezoekmedewerkers

Eigenlijk zijn wij als gemeente allemaal elkaars oog en oor. Mist u iemand

al even? Maakt u zich zorgen? Heel fijn als u dit laat weten!

Soms zal een bezoekmedewerker u bellen. Maar u kunt natuurlijk zelf
altijd iemand aanspreken of bellen, ook gewoon, voor een verbinding. Els
Gillebaard heeft op zich genomen om het eerste contact van de
bezoekmedewerkers te zijn. Dat is fijn! Vanuit de kerkenraad is Hanny

van den Bosch een extra steunpunt. Spreekt u gerust iemand aan.

Els Gillebaard 06-42693945
Henk van Kessel 06-20096289
Janny van der Klok 283645
Ineke Mensink 283578
Wout Wessel 284783
Marry Willig 06-51651870

Adressenlijst telefoon: netnummer 0294-
Scriba: Claartje van Andel 06-51315993
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Van Voorthuijsenhof 49 1391 JX Abcoude
scriba@dorpskerkabcoude.nl

Organistencooérdinator:

Dorpskerk:
Koster:

’t Hoogt:

Diaconie:

Werkgroep

Richard Sprey 06-20131031
Stationsstraat 51, 1391 GM Abcoude
r.en.w.sprey@planet.nl

Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude.

Postbus 38 1390AA Abcoude

Tineke Hennipman 06-44620963
Woaardassackerstraat 13, 1391 TW Abcoude 284499
Kerkelijk Centrum, Kerkplein 32, 1391 GK

Beheer: Marjo Dierx 06- 26402413en/of 281601
Behalve voor kerkelijke activiteiten kunt u ’t Hoogt huren
voor feesten, verjaardagen of festiviteiten.
Verhuur via: beheer.hoogt@live.nl en

Marjo Dierx 06- 26402413 en/of 281601
Hanny van den Bosch 06-33631863
Piet van Wijngaerdtlaan 26 1391 VD

Financiéle administratie: Liesbeth Boswijk 284864

Achter de Kerken 20, 1391 LN Abcoude

ING-Bank: NL70 INGB 0000 3678 45

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude

Kind en Kerk: Gera Hoorweg 06-28441804
Paddenburg 13, 1391 RK Abcoude

Algemene zaken Kerkelijk Bureau:

Jack de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV Abcoude 284301

Collectebonnen bestellen:

Coupures: 20x €1,00 20x €1,50 20x €2,50
22


mailto:scriba@dorpskerkabcoude.nl
mailto:beheer.hoogt@live.nl

Maak het gewenste bedrag over naar
NL35 RABO 0300 5660 50 en stuur een e-mail naar
fsmit000@hetnet.nl graag met uw adresgegevens
t.n.v. Protestantse Gemeente te Abcoude
Frits Smit 283776
College van Kerkrentmeesters:
Post(adres): Dirk Jan Aldewereld,
dj.aldewereld@outlook.com
Van Voorthuijsenhof 4, 1391 JR Abcoude 285059
Banknummer Protestantse Gemeente Abcoude
Rabobank: NL35 RABO 0300 5660 50
Administratie Binding:
Jan van Wieringen Roomolen 5 1391 RD Abcoude
j.wieringenl@chello.nl 284442
NL86 INGB 0003 1704 69
t.n.v. Kerkblad de Binding
ANBI zie www.pknabcoude.nl/ANBI
Verhuur Dorpskerk:
George Nagel 085-2129845
E-mail verhuur@dorpskerkabcoude.nl
En/of
Wilco Gijzen 085-2129845
E-mail eveneens verhuur@dorpskerkabcoude.nl:
Cantorij:  Else Sterk
Leeuwenburgh 32 1391 RE Abcoude, 06-53533629
elsesterk@hotmail.com

Kerkelijke ledenadministratie

Voor het goed functioneren van de kerkleden-administratie, die de basis
vormt van het gemeentewerk, is het erg belangrijk dat wij over de juiste
gegevens beschikken. Wij verzoek u daarom alle mutaties en berichten
door te geven aan de heer J. de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV te
Abcoude. E-mail: ledenadministratie@dorpskerkabcoude.nl

Alleen op deze wijze blijft u in contact met uw kerk en kan uw kerk
contact houden met u.

VlaanderenMeybaum

MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN
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Rob van de Velde

Tel. 0294-293063 Abcoude/Baambrugge
Tel. 0297 -583448 Vinkeveen
Kantooradres:

Voorbancken 3

3645 GV Vinkeveen

E-mail: info@robvandevelde.nl
www.robvandevelde.nl
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Jack Ligtvoet uitvaartverzorging

Een afscheid om nooit te vergeten

Informatie of melding van overlijden
06-16089868  (24/7 bereikbaar)

(75' van gelderen
S & stork uitvaart

- waar u ook verzekerd bent, u bent vrij in
de keuze van uw uitvaartondernemer
. Leg je wensen vast en vraag
‘mijn laatste wensenboekje'
aan via info@gsuitvaart.nl
. voor melding van overlijden
24/7 bereikbaar: 06 - 233 67 997

Je kunt maar één keer afscheid nemen
www.vangelderenstorkuitvaart.nl
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Kerkplein 7
1391 GJ Abcoude
0294 28 12 27

jderkman@notarisderkman.nl
NOTARISKANTOOR www.notarisderkman.nl

DERKMAN

NOTARIELE DIENSTVERLENING MET
PERSOONLIJKE AANDACHT

Personen- en familierecht ¢ Estate planning ® Vastgoed * Ondernemingsrecht
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Luxe Brood- en Banketbakkerij

(Both

Kerkplein 4 * Abcoude * 0294 281336

(=3

Loon- en verhuurbedrijf André Hopman
Gein-zuid 10 * 1391GT * Abcoude
Tel nr. 06-49305140

andre.hopman@hotmail.com
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De volgende Binding komt uit op 28 maart 2025

Kopij inleveren uiterlijk maandag 17 maart 12.00 uur.
E-mail: binding@dorpskerkabcoude.nl

of op het redactieadres:

Piet van Wijngaerdtlaan 62 tel : 281911

Verspreiding:
Fam. van Wieringen, Adm. : tel. 284442
B. Timmermans : tel. 283709

Nummer Kopijstop Tijd Verschijningsdatum
2 17 maart 12.00u 28 maart

3 05 mei 12.00u 16 mei

4 30 juni 12.00u 11 juli
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