
        

BINDING 
Kerkblad van de Protestantse Gemeente te 

Abcoude 

37e  jaargang No 6,  29 november 2024 

 

 
 



2 

 

 

 

  
 

   

DECEMBER TIJD PLAATS ACTIVITEIT 

Do 12 20.00u ‘t Hoogt Uit de Tijd 

Di  17 19.30u Dorpskerk Volkskerstzang 

JANUARI TIJD PLAATS ACTIVITEIT 

Ma 13 19.30u ‘t Hoogt Film Zien 

Do 16 20.00u ‘t Hoogt Uit deTijd 
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       OM TE BEGINNEN 
 

 

God als de vreemdeling in de bus 
Ook in de top 2000 kom je God met enige regelmaat tegen. Een van 

mijn favoriete popliedjes is het liedje ‘One of us’ van Joan Osborne. Dat 

liedje begint met de vraag: ‘If God had a name what would it be?’ Als 

God een naam had, hoe zou die dan luiden? En het refrein is steeds: 

‘What if God was one of us, just a stranger on the bus, just a slob like 

one of us, making his way home.’ Stel je voor dat God één van ons was, 

een vreemdeling in de bus, een zwerver net als wijzelf op weg naar huis. 

Het lijkt een vreemd beeld voor God, maar dat is het niet. Sterker nog: 

het is door en door bijbels. In de proloog van het evangelie volgens 

Johannes wordt de komst van Jezus in deze wereld als volgt beschreven: 

 

 

 

 

Hij kwam naar wat van Hem was,  

maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen.  
Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven,  

heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te 

worden.  

(Johannes 1:11 en 12) 
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Met andere woorden: de wereld is Gods schepping, maar telkens als 

God probeert thuis te komen in zijn eigen wereld, vindt hij de deur 

gesloten. De mensen herkennen hem niet en laten hem niet toe.  

 

Daar waar Johannes het een beetje filosofisch of dichterlijk zegt, maakt 

de evangelist Lucas er een heel concreet verhaal van: Jezus wordt 

geboren in een stal, tussen de dieren. Sjofele herders vormen de 

kraamvisite. Er was geen plek voor hem in de herberg. De wereld was 

onherbergzaam, ook toen al. 

God wordt geboren in de sloppenwijken, in de vluchtelingenkampen, in 

de daklozenopvang, in de bad-, bed- en broodlocaties. Hij lijkt niet op 

zijn plek in een wereld die nota bene door hem geschapen is. ‘A 

displaced person’ heet dat in het Engels. Een vreemdeling in de bus die, 

zo realiseer je je, net als jij naar huis verlangt. Misschien wel ‘driving 

home for Christmas’ om een ander bekend popliedje, in dit geval van 

Chris Rea, aan te halen. 

 

Het hoopvolle van wat Johannes zegt, is dat God ‘wie hem wel 

ontvingen het voorrecht gaf om kinderen van God te worden.’ Daar 

waar je de ander, de vreemdeling ontvangt en helpt thuis te komen in 

deze wereld, daar mag je ervaren dat je zelf ook meer thuiskomt. Wie de 

Zoon van God ontvangt in de medemens, wordt zelf een zoon, een 

dochter van God. 

 

Over politiek gaan we het hier niet hebben, maar als je tot je laat 

doordringen wat de evangelisten ons hier vertellen over Kerst, dan kan 

het niet anders of je voelt je ook niet thuis in het huidige, gure klimaat 

van hoe we met elkaar omgaan – en al helemaal niet met de vreemdeling 

in de bus of waar dan ook. Kerst is het feest van Gods warmte en Gods 

zachtheid. Van een God die iedereen die de deur voor hem opendoet, 

direct tot zijn kind verklaart.  

 

Ik wens ons allen warme en herbergzame Kerstdagen toe. 

 

Aarnoud van der Deijl 

 

PS: benieuwd naar meer geloof in popliedjes? Kom naar de Uit de 

Tijd-lezing op 16 januari en de Top 2000-viering op 19 januari 
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In memoriam: Rudolf Nieuwenhuys 
Op maandag 4 november overleed ons gemeentelid 

Rudolf (Ruud) Nieuwenhuys. Hij bereikte de mooie 

leeftijd van 97 jaar. 

Ruud was hersenwetenschapper en was letterlijk tot op 

zijn sterfbed nog met de wetenschap bezig. Een dag voor 

zijn overlijden heeft hij nog een paar laatste correcties doorgevoerd in 

een artikel dat nog moet verschijnen.  

De grootste ramp in zijn leven, zo vertelde hij mij, was het overlijden 

van zijn eerste vrouw Letty in 1997. Des te dankbaarder was hij dat 

daarna Suzanne Bakker in zijn leven kwam, met wie hij nog vele jaren 

gelukkig is geweest.  

In het geloof noemde hij zichzelf een twijfelaar, maar dan wel een 

twijfelaar die over een groot vertrouwen beschikte en tot aan corona 

bijna elke zondag in de kerk te vinden was. Als buitenstaander vond ik 

hem zeer religieus en diverse van zijn vrienden bevestigden dat bij zijn 

afscheid. Maar als wetenschapper kon hij zich geen voorstelling maken 

van de dingen die je vanuit je geloof zegt te geloven.  

Ruud kwam oorspronkelijk uit een Luthers nest, maar zijn ouders 

werden later Hervormd en bij zijn eerste huwelijk ging hij met zijn 

vrouw mee naar de Gereformeerde kerk. 

 

Het afscheid vond plaats op donderdag 7 november. De muziek van 

Bach vormde voor Ruud op zich een religieuze ervaring. Vrijwel elk 

jaar bezocht hij de Mattheüs Passion en zelden hield hij het naar eigen 

zeggen daarbij droog. Ook in de afscheidsbijeenkomst klonk alleen maar 

muziek van Bach. Zo namen we afscheid van een eigenzinnig en mooi 

mens.  

 

We wensen Suzanne en de twee dochters van Ruud, Liesbeth en Judith 

met hun gezinnen troost toe. 

Aarnoud van der Deijl 

 

Uit de Tijd 12 december met Alain Verheij 
Op donderdag 12 december van 20.00-21.30 uur spreekt de bekende 

columnist en theoloog Alain Verheij in het kader van Uit de Tijd over 

zijn nieuwste boek De zin van ziekte. Op zoek naar wijze woorden in 

Bijbel en literatuur. 
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Over dit boek:  

Iedereen krijgt vroeg of laat met ziekte te maken. Hoe gaan we daar mee 

om? Theoloog Alain Verheij zoekt naar verhelderende inzichten over 

tijdloze levensvragen in de Bijbel, cultuur en literatuur. 

 

Niemand ontkomt eraan: vroeg of laat krijgen we met ziekte te maken. 

Het treft onszelf of mensen om 

ons heen, is kortstondig of 

chronisch, fysiek of psychisch, 

ernstig of beheersbaar. En al 

zolang er mensen op aarde 

rondlopen, vragen ze zich af 

hoe we met ziekte moeten 

omgaan. Hoe praten we erover? 

Hoe zoeken we naar genezing? 

Welke betekenis kennen we 

eraan toe – en is er überhaupt 

zin en betekenis te vinden in 

ziekte? Theoloog Alain Verheij 

wordt geprezen om zijn 

vermogen bruggen te slaan 

tussen levensvragen uit oude 

tijden en de moderne tijd. In De 

zin van ziekte vertelt en duidt 

hij Bijbelverhalen die 

belangrijke vragen stellen en 

verhelderende inzichten bieden 

over onze ervaringen met ziekte anno nu. 

 

Alain Verheij (1989) is schrijver, journalist, blogger, dominee en 

zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands’. Hij studeerde Theologie en 

Bijbelstudies, is gespecialiseerd in de Hebreeuwse Bijbel en Ugaritische 

taal en doet op dit moment promotieonderzoek naar dat laatste 

onderwerp aan de Universiteit van Leiden. Verheij is lid van het 

Theologisch Elftal van Trouw en is een van de curatoren van de 

Blendle-rubriek Geest. Wekelijks is hij als huisdeskundige op gebied 

van religie te horen bij De ochtend op Radio 1. Zijn debuut 'God en ik' 

werd genomineerd voor de Socratesbeker en gekroond tot het ‘beste 

theologische boek van het jaar’. In 2020 verscheen zijn tweede boek, 
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'Ode aan de verliezer', gevolgd door 'Geld en go€d' (2022). "De zin van 

ziekte" verscheen maart 2024. 

 

De inloop is zoals altijd vanaf 19.30 uur. Toegang is gratis, maar er 

wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze kan contant en via een 

qr-code worden voldaan. 

 

Uit de Tijd 16 januari met Albert Ferwerda 
Op donderdag 16 januari van 20.00-21.30 uur spreekt de oud-predikant 

van Abcoude Albert Ferwerda in het kader van Uit de Tijd over zijn 

boek Stamelend halleluja. Bijbels dagboek over muziek. 

 

Over dit boek vertelt hij zelf: ‘Een muzikaal dagboek 

 

Vanaf mijn tienerjaren heeft 

popmuziek een grote rol gespeeld in 

mijn leven. Ook nadat ik theologie 

ging studeren, bleef die 

belangstelling. Mijn scriptie voor het 

vak Evangelistiek ging over de rol 

van popmuziek in het bereiken van 

jongeren. 

In de jaren negentig publiceerde ik 

een boekje bij uitgeverij Narratio 

‘My Generation’, over de invloed 

van popmuziek op mijn 

(geloofs)leven. Ik mocht daarna 

vijftien jaar artikelen over 

popmuziek en geloof schrijven voor 

het blad voor jongerenwerkers in de 

Samen-op-Weg kerken, eerst M3, 

Later GR!P.  Rond 2010 begon ik 

aan allerlei korte beschouwingen 

over liedjes uit de moderne muziek en in de coronatijd leidde dat tot een 

bijbels dagboek ‘Stamelend Halleluja’, een verwijzing naar Leonard 

Cohens Hallelujah.  

Elke dag een Bijbeltekst en een liedje dat daar min of meer bij past. 

Soms als bevestiging van die Bijbeltekst, soms als een vraagteken erbij. 

Daarin heb ik het kerkelijk jaar gevolgd, beginnend met Advent. Met 
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liedjes zo divers als Mijn Gebed van DC Lewis, tot God is Dead!? van 

Black Sabbath. 

Op 16 januari hoop ik over sommige van die liedjes, maar niet de twee 

bovengenoemde, te vertellen en ze te laten horen, vele heel bekend, een 

aantal ook niet, denk ik.  

En ik verheug me erop weer eens terug te zijn in Abcoude, veertig jaar 

later. 

 

Deze avond is een mooie opmaat naar de top 2000-dienst van 19 januari. 

De inloop is ook nu vanaf 19.30 uur. Toegang is gratis, maar er wordt 

om een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze kan contant en via een qr-

code worden voldaan. 

 

Extra handen gevraagd op zondagmorgen 
Een van de taken van kerkenraadsleden vindt plaats op zondagmorgen: 

een gastvoorganger wegwijs maken, de handdruk aan de voorganger, het 

doen van de mededelingen. 

Als we met een kleinere kerkenraad gaan werken, betekent dit dat de 

belasting van de ambtsdragers groter wordt. Dit was juist niet de 

bedoeling van de verkleining van het aantal ambtsdragers. Volgens ons 

hoeft het ook niet per se een ambtsdrager te zijn die dit doet.  

Vandaar de oproep: zijn er gemeenteleden die dit ook wel willen doen, 

als ze toch in de kerk zijn. Natuurlijk wordt er dan wel een rooster 

gemaakt, zodat je weet wanneer je aan de beurt bent. Met een paar extra 

mensen betekent het dat je misschien eens in de twee maanden dienst 

hebt. 

Heb je interesse, meld het dan aan onze scriba Claartje. 

 

Pioniersplek gaat nieuwe fase in 
Heidag 

Op zaterdag 16 november trok het pioniersteam zich terug op een mooie 

locatie bij ‘Nieuw Rustenburg’ in Baambrugge om na te denken over de 

volgende stappen op onze pioniersreis. 

We vroegen ons af wat voor onszelf nu belangrijk was in ons geloof. Er 

kwamen veel woorden naar boven zoals ‘omzien’, ‘inspiratie’, ‘op 

verhaal komen’. Maar uiteindelijk benoemden we dat de drie beroemde 

woorden ‘geloof, hoop en liefde’ (en van deze de liefde als de 

belangrijkste) de kern wel dekten. 
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Er zijn 

We lazen het verhaal uit Lucas 4 over Jezus die zijn visitekaartje afgeeft 

in de synagoge van Nazareth en daarbij als zijn missie benoemt: goed 

nieuws brengen aan de armen, de gevangenen, de blinden, de 

onderdrukten. Toen iemand dat verwoordde als ‘er zijn voor degenen die 

dat het hardste nodig hebben’, hadden we het gevoel dat we ons 

‘mission statement’ misschien wel te pakken hadden: ‘Er zijn’. 

‘Er zijn’ klinkt op het eerste gehoor misschien wat bleek, maar is het bij 

nader inzien absoluut niet: 

- ‘er zijn’ is vaak belangrijker dan ‘iets doen’, zeker op momenten 

dat je niet veel kunt doen 

- ‘er zijn’ betekent dicht bij de mensen in ons dorp willen zijn, bij 

alle vragen die er leven, ook de moeilijke vragen. Iemand 

noemde als voorbeeld: wat doen we als kerk bij alle vragen over 

Israël en Palestina en alle tegenstellingen die die vragen 

oproepen in onze eigen omgeving? Zou je niet een gesprek 

daarover mogelijk kunnen maken? 

- ‘er zijn’ verwijst ook naar de naam van God, ‘Ik ben er voor 

jullie’ 

- ‘er zijn’ betekent dus daadwerkelijk present willen zijn 

We gaan er nog op kauwen. Misschien dat er nog een ‘ondertitel’ (pay 

off in goed Nederlands) bij komt. Iets als ‘proeflokaal voor geloof, hoop 

en liefde’. 

Activiteiten 

Tenslotte keken we naar de ideeën die met Pinksteren in de melkbus 

waren gedaan. We ontdekten dat we het vrij snel eens waren dat we op 

drie vlakken dingen wilden gaan doen: 

- op belangrijke momenten in het jaar iets van een viering: met 

Kerst, met Pasen, misschien wel in de feestweek, rond dankdag 

- een alphacursus voor mensen die op een gezellige en 

laagdrempelige meer willen leren over het geloof 

- een aantal gezellige momenten zoals een themamaaltijd, een 

pubquiz, een Kerst In 

Maar dus ook: onze ogen en oren open houden en het mogelijk maken 

dat we een plek zijn waar vragen kunnen worden besproken in een 

veilige sfeer. 

Tot slot 

Deze plannen kan het pioniersteam niet alleen uitvoeren. We hopen dat 

er mensen aanhaken, bijvoorbeeld vanuit de los-vaste bredere groep, die 

we ‘klankbordgroep’ zijn gaan noemen, en die op maandag 25 



10 

 

 

november om 20.00 uur bij elkaar komen. Wil je meedenken en 

meedoen, dan ben je meer dan welkom bij deze bijeenkomst. 

Namens het pioniersteam, Aarnoud van der Deijl 

 

 

  KERKENRAAD 

 
 

1. De gemeentevergadering na de dienst van zondag 3 november is goed 

verlopen. Er waren zo’n 50 gemeenteleden aanwezig. 

- De gemeente kon zich vinden in de visie van de kerkenraad op de 

toekomst van de Dorpskerk. Een toekomst waarin stapsgewijs wordt 

toegewerkt naar een multifunctioneel, kerkelijk en maatschappelijk 

gebruik op basis van een nieuwe manier van beheer en exploitatie. Op 

de website van de Dorpskerk vindt u de precieze plannen tot nu toe. De 

kerkenraad gaat nu aan de slag met de eerste fase. U wordt op de hoogte 

gehouden van belangrijke ontwikkelingen. 

-  De gemeente is akkoord met het voorgenomen besluit tot verkoop van 

de pastorie aan de Piet van Wijngaerdtlaan. Verkoop zal plaatvinden 

nadat de huidige huurder is vertrokken. 

- Ook in de plannen van de kerkenraad over de bestuurbaarheid kon de 

gemeente zich vinden. Het aantal ambtsdragers, inclusief predikant, 

wordt formeel gesteld op minimaal 7. Drie of misschien vier 

kerkenraadsleden vormen samen met de predikant een kleine kerkenraad 

die de dagelijkse leiding heeft en de meeste besluiten neemt. Voor 

belangrijke besluiten wordt de gehele kerkenraad bijeengeroepen. Ook 

niet-ambtsdragers kunnen zonder stemrecht deelnemen aan 

vergaderingen. De huidige taakgroepenstructuur blijft in hoofdzaak 

bestaan. Aarnoud van der Deijl is bezig leden te werven voor de 

taakgroep eredienst. Zoals eerder besloten kan de kerkenraad voortaan 

in kerkdiensten ook door niet-ambtsdragers worden vertegenwoordigd. 

Een eerdere oproep in de Binding heeft nog geen aanmeldingen 

opgeleverd. De kerkenraad gaat hier verder mee aan de slag. De 

Plaatselijke Regeling wordt waar nodig aangepast aan de nieuwe manier 

van besturen.  De kerkenraad zal u daarover te zijner tijd een besluit 

voorleggen. Het grote project Bestuurbaarheid komt hiermee tot een 

einde. 

2. In zijn vergadering van 3 november is de kerkenraad in gesprek 

geweest met de leiding van het Jeugdwerk in onze gemeente.  
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- Van de crèche wordt nauwelijks gebruik gemaakt, daar is momenteel 

geen vraag naar. 

- Voor de kinderen van de basisschool worden regelmatig activiteiten 

georganiseerd. Deelname aan de kindernevendiensten is beperkt. Voor 

deze groep is contact tussen kerk en school van belang en dat loopt 

goed. 

- Voor de tieners worden naast catechese ook veel activiteiten 

georganiseerd. Hierover leest u  regelmatig in de Binding, in de 

Nieuwsbrief en op de Website. Veel jongeren, ook van buiten onze 

gemeente, doen enthousiast mee. De leiding probeert het aanbod goed af 

te stemmen op de vraag die regelmatig verandert.   

- Er zijn enkele oudere tieners. Een geplande alphacursus ging niet door. 

Voor hen wordt gezocht naar een passend aanbod. 

De kerkenraad is  onder de indruk van het vele voor onze gemeente zo 

belangrijke werk van de Jeugdleiding. De kerkenraad dankt hen daar 

hartelijk voor en wenst hen veel goeds toe. 

 3. De kerkenraad heeft de Begrotingen 2025 van Kerk en Diaconie 

voorlopig goedgekeurd. Zie voor deze begrotingen elders in deze 

Binding. Na ommekomst van de inzagetermijn volgt definitieve 

vaststelling door de kerkenraad. 

4. De huidige leden van de kerkenraad hebben eerder aangegeven nog 

een jaar aan te blijven en dat hebben zij vervolgens met een jaar 

verlengd. Dit was bedoeld om een nieuwe generatie de ruimte te geven. 

In de praktijk blijkt het vinden van nieuwe ambtsdragers een 

ingewikkeld proces. Dit was een belangrijke reden voor het project 

Bestuurbaarheid, zie bij punt 1 hierboven. Uit de in de kerkenraad 

gehouden inventarisatie kwam naar voren dat Hanny van den Bosch per 

1 april volgend jaar stopt als Diaken en dat scriba Claartje van Andel 

heeft aangegeven dat het scribaat teveel is naast al het andere werk dat 

zij in de kerkenraad doet. Zelf stop ik als voorzitter per 1 april volgend 

jaar. Een ander lid beraadt zich nog over voortzetting. Vast staat in elk 

geval dat de kerkenraad naast de al bestaande vacatures de functies van 

scriba en voorzitter volgend jaar opnieuw moet herijken. Misschien 

wordt er wel een beroep op u gedaan. 

 

Tot slot wens ik u allen in deze laatste Binding van het jaar alvast een 

gezegende Kerst en een goede jaarwisseling toe! 

Jan van den Bosch 

Voorzitter Kerkenraad    
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Haalbaarheidsonderzoek positief over toekomst Dorpskerk 
De monumentale Dorpskerk Abcoude is uitermate geschikt voor 

veelzijdig gebruik. Door naast de kerkdiensten actief te bevorderen dat 

culturele, sociaal-maatschappelijke en ook zakelijke organisaties de 

Dorpskerk kiezen als locatie voor hun activiteiten en bijeenkomsten, is 

een duurzame exploitatie van dit rijksmonument mogelijk. Dat 

concludeert het in cultureel en religieus erfgoed gespecialiseerde 

adviesbureau COUP in een haalbaarheidsonderzoek, dat is uitgevoerd in 

opdracht van de Protestantse Gemeente Abcoude, met subsidie van de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  

Als belangrijkste factoren voor deze conclusie noemt COUP de centrale 

ligging, de goede bouwkundige staat, de monumentale waarde van het 

fraaie interieur en exterieur en de reeds opgedane ervaringen met 

verhuur aan niet-kerkelijke gebruikers.  

Het onderzoek schetst een aantal stappen om de Dorpskerk nog 

aantrekkelijker en geschikter te maken voor multifunctioneel gebruik. 

Daar horen actieve marketing en promotie bij en aanpassingen in de 

inrichting van de kerk. Daarnaast gaat het onderzoek uitgebreid in op de 

financiële haalbaarheid, de wet- en regelgeving en het relevante beleid  

van gemeente De Ronde Venen en de rijksoverheid. 

 

Mede-verantwoordelijkheid 

In de visie van de Protestantse Gemeente Abcoude zullen in de toekomst 

het beheer en de exploitatie van de Dorpskerk niet meer alleen door de 

kerkelijke gemeente kunnen worden gedragen. Het kerkbestuur wil 

toewerken naar een organisatiestructuur, waarin meerdere partijen 

(gemeente De Ronde Venen, maatschappelijke en culturele instellingen, 

ondernemers en liefhebbers van monumentaal erfgoed) mede 

verantwoordelijkheid hiervoor dragen.  

Het kerkbestuur – de Kerkenraad – heeft op zondag 3 november de 

leden van de Protestantse Gemeente Abcoude nader geïnformeerd over 

de positieve resultaten van het onderzoek. Zij zijn van harte uitgenodigd 

om mee te denken over de uitwerking van de visie voor de toekomst van 

de Dorpskerk. Die uitnodiging geldt ook voor andere direct betrokkenen 

bij het gebruik van de kerk. De beknopte versie van het 

haalbaarheidsonderzoek is op de website van Dorpskerk Abcoude te 

lezen.  

 

Claartje van Andel ( ook gepubliceerd als extra digitale nieuwsbrief op 4 

november 2024 en in De Groene Venen 8 november 2024) 
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Tijd voor een communicatieteam 
Laat ik een keer met de deur in huis vallen. Komend voorjaar eindigt na 

bijna acht jaar mijn inzet als scriba, secretaris van de kerkenraad. Ik heb 

die functie met veel plezier vervuld, niet in de laatste plaats omdat het 

een en al communicatie is. Dat ligt, zoals velen inmiddels wel weten, 

mij na aan het hart.  

Als scriba ontvang je veel (elektronische) post. Dat is erg leuk: je bent 

meteen overal van op de hoogte. Een taak voor een scriba is om na 

lezing de informatie door te sturen naar de groep mensen die de mail 

gaat beantwoorden en evt. actie gaat ondernemen. Dat is vaak eventueel 

na overleg met de voorzitter het lezen door de gehele kerkenraad of door 

het dagelijks bestuur, het moderamen. Het is ook vaak het doorsturen 

naar het College van Kerkrentmeesters CvKRM, de diaconie, de 

dominee, de club van Kind en Kerk. 

 Een taak van de scriba is ook om samen met de voorzitter het 

moderamen en de kerkenraad te agenderen, uit te nodigen en de 

gemaakte afspraken samen te vatten in een klein verslag van de 

vergaderingen. 

 

Uiteraard is de scriba niet de enige die zich binnen onze kerk bezighoudt 

met communiceren. Het communiceren over wat we doen en wat ons 

beweegt, is nu eenmaal een veel omvattende bezigheid, met veel 

aspecten. Ga maar na wat er nu allemaal al is aan 

communicatiemogelijkheden bij onze protestantse gemeente:  

-gedrukt en bij iedereen thuis bezorgd ons kerkblad De Binding  

-digitaal minimaal wekelijks op vrijdag een nieuwsbrief 

-een actueel bijgehouden website met veel achterliggende info 

https://dorpskerkabcoude.nl 

-informatie over onze activiteiten regelmatig te lezen in weekblad De 

Groene Venen 

-bij bijzondere gebeurtenissen, zoals de restauratie van de Dorpskerk, 

aandacht op RTV Ronde Venen  

 

Communicatie in de toekomst 

Hoe mooi zou het zijn om in de toekomst al die communicatie in 

teamverband uit te gaan voeren, net als nu rond het beheer van onze 

financiën gaat worden ingevoerd?  

Zo’n communicatieteam zou kunnen bestaan uit de scriba (eventueel 

aangevuld met een notulist/verslaglegger voor de vergaderingen), uit de 

redactie van de Binding, uit iemand die het nieuwsbriefteam aanstuurt, 

https://dorpskerkabcoude.nl/
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uit iemand die de externe communicatie verzorgt richting dorp en regio, 

uit een creatieve denker die in de toekomst de website Dorpskerk 

Abcoude tot de verzamelplaats maakt van nieuws en van informatie over 

alle veelzijdige activiteiten die daar plaatsvinden én iemand die een 

nieuwe website in het leven roept voor onze pionierende kerkgemeente. 

Misschien gaan daar op den duur ook wel twee verschillende digitale 

nieuwsbrieven bij horen. 

 Ook het actueel houden van foldermateriaal en aankondigingen op een 

informatiebord in de Dorpskerk, past daar goed bij. 

 

Samenvattend:  

                                       Nu    Wie helpt? 

-kerkblad De Binding: Frieda, Martha   ? 

-nieuwsbriefteam  Aarnoud, Claartje, Frits 

                                Imre, Josien    ? 

-website    Vincent, Claartje   ? 

https://dorpskerkabcoude.nl 

-informatie over onze activiteiten te lezen in weekblad De Groene 

Venen   Claartje    ? 

-nadenken en toewerken naar mogelijk twee websites en twee 

nieuwsbrieven  ? 

                        

 

 

 

 

 

https://dorpskerkabcoude.nl/
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   COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Het werken in een team is fijn en stimulerend. Het is verbindend. 

Ik zie in bovenstaande toekomstige ontwikkelingen ook wel een stage-

opdracht voor een jonge energieke student, of meerdere studenten. Zegt 

het voort, denk mee, help mee! Samen komen we verder. Het is echt tijd 

voor andere creatievelingen! En die zijn er, dat weet ik zeker. 

Voor mij breekt er straks een tijd in de kerk aan waarin ik bijvoorbeeld 

in de liturgie-commissie kan plaatsnemen met Aarnoud en Else. Ik word 

erg blij van woorden en van muziek, dus daar verheug ik me sowieso op. 

En er breekt een tijd aan waarin ik mijn aandacht grotendeels zal kunnen 

richten op een verbeterde herdruk van mijn belangrijkste hippische boek 

uit 2002. Ook daar verheug ik me op! Het boek is weliswaar vertaald in 

het Engels en Pools, maar ook al even uitverkocht en er zijn 

ontwikkelingen die een plaats dienen te krijgen. Ik blijf sowieso achter 

bij al die schrijvende predikanten om mij heen… 

 

Claartje van Andel 

(mail c.van.andel@planet.nl; mobiel 06-51315993). 

 

 

 

 

 

 

 
De begroting 2024 is opgesteld door Jaap Verkerk en is besproken in het 

College van Kerkrentmeesters en vervolgens in de Kerkenraad. Deze 

gremia hebben er beiden hun (voorlopige) goedkeuring aan verleend. 

 

Na het verschijnen van de Binding is er de mogelijkheid om de 

uitgebreide versie van de begroting 2025 op te vragen bij Gera 

Hoorweg-Nijman via gnijman@gmail.com. 

 

Daarnaast is het tot 9 december 2024 mogelijk om vragen te stellen via 

college@dorpskerkabcoude.nl.  Na afloop van deze periode zal de 

Kerkenraad de begroting 2025 definitief vaststellen en aanbieden aan de 

landelijke PKN. 

 

 

 

 

mailto:c.van.andel@planet.nl
mailto:gnijman@gmail.com
mailto:college@dorpskerkabcoude.nl


16 

 

 

 

Verkort overzicht begroting 2025 
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Toelichting: 

In deze begroting is uitgegaan van de normale exploitatie. Er is geen 

rekening gehouden met kosten van groot onderhoud, aangezien daar nog 

geen besluiten over zijn genomen. In 2025 zal mogelijk worden besloten 

tot renovatie van het orgel en een aanvang worden gemaakt met verdere 

renovatie van de vloeren ( in het koor); de kosten daarvan zijn 

momenteel nog niet goed in te schatten. De kosten van e.e.a. zullen 

moeten worden gedekt uit de aanwezige reserves. In de jaarrekening van 

2024 zullen de onderhoudsvoorzieningen zo mogelijk worden bijgesteld. 

Ook is geen rekening gehouden met de voorgenomen verkoop van de 

pastorie. De normale exploitatie 2025 wordt in vergelijking tot 2024 

sterk beïnvloed door de hogere huuropbrengst (verhuur 't Hoogt aan 

Careyn); daartegenover staat een fors hogere last in het pastoraat ( in 

2023 te laag ingeschat). De verbetering van het resultaat komt grosso 

modo voor circa 10K door lager ingeschatte energielasten en de hogere 

begroting( 5 K) van "inkomsten levend geld "( in de begroting 2024 te 

laag ingeschat). In de lasten zijn ruim 21 K aan toevoegingen aan 

onderhoudsvoorzieningen begrepen, zodat de liquiditeit naar 

verwachting nauwelijks wordt beïnvloed door het begrote negatieve 

resultaat. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Gera Hoorweg 

 

 

 
 

 

ADVENT 
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      KERKDIENSTEN 

 
Wij nodigen u en jou van harte uit voor onze kerkdiensten op 

zondagmorgen 10.00 uur in de zorgvuldig ( ook met hulp van veel 

vrijwilligers) gerestaureerde en gerenoveerde vertrouwde Dorpskerk. 

Iedereen kan zoals bekend alle kerkdiensten ook beluisteren en bekijken 

op  www.kerkdienstgemist.nl. De diensten zijn zowel direct tijdens de 

aangegeven tijd van de kerkdienst te  

volgen, als later op elk ander gewenst moment.  

In de kerk wordt gecollecteerd.  

Giften kunnen ook worden overgemaakt. Dat kan voor de diaconie naar: 

ING-Bank NL70 INGB 0000 3678 45 t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Abcoude. 

Uw bijdrage voor de collecte van het College van Kerkrentmeesters kunt 

u overmaken naar Rabobank: NL35 RABO  

0300 566050 t.n.v. Protestantse Gemeente Abcoude.  

 

1 dec Ds. Aarnoud van der Deijl orgel Gert de Lange 

10.00 uur Eerste adventszondag, met viering Heilig 

Avondmaal; kindernevendienst Gerda Kool 

Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

 Tweede collecte: pastoraat 

 

8 dec Ds. A. Wingelaar orgel Evert Hoogenstraaten 

10.00 uur Tweede zondag van de advent 

Eerste collecte: Werelddiaconaat Ghana 

Tweede collecte: Missionair Werk   

  

15 dec Mw. ds. Henriëtte van Dunné 

        orgel Pieter Kaars 

10.00 uur  Derde zondag van de advent, Palestina zondag 

Eerste collecte: Werelddiaconaat Palestina 

Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

22 dec Dhr. P. van der Zee orgel Gert de Lange 

10.00 uur Eerste collecte: Stap Verder  

 Tweede collecte: Jonge Generaties 

 

https://dorpskerkabcoude.us20.list-manage.com/track/click?u=9b72b45591353a19c9d6bad43&id=4df2f63364&e=812372d76f
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24 dec Ds. Aarnoud van der Deijl 

        orgel Evert Hoogenstraaten 

22.00 uur  Kerstnachtdienst mmv cantorij olv Else Sterk 

Eerste collecte: Voedselbank De Ronde Venen 

Tweede collecte: Fonds klimaat, beeld en geluid 

 

25 dec Ds. Aarnoud van der Deijl orgel Frits Heil 

10.00 uur Eerste Kerstdag, gezinsdienst mmv Kind en 

Kerk: Annelies Vellekoop, Jantine ter Beek, 

Gera Hoorweg. 

Eerste collecte: Kinderen in de Knel 

Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

29 dec Ds. Aarnoud van der Deijl orgel Wilco Gijzen 

10.00 uur Laatste kerkdienst van 2024 

Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

 Tweede collecte: Jeugdwerk 

 

5 jan Ds. Aarnoud van der Deijl * 

10.00 uur  Nieuwjaarsdienst 

 

12 jan Dr. R.J. Bakker * 

10.00 uur 

  

19 jan Ds. Aarnoud van der Deijl * 

10.00 uur TOP 2000 DIENST mmv Ablaze  

 

26 jan Ds. Rien Wattel * 

10.00 uur  

 

2 febr Ds. Aarnoud van der Deijl * 

10.00 uur Oecumenische viering 

 

* Collectes en organisten bij het ter perse gaan van dit nummer bij 

de redactie nog niet bekend; zie wekelijks de nieuwsbrief en onze 

website voor actuele info, ook over mogelijke kindernevendienst 

 

 

 



20 

 

 

Bij de diensten 
Op 1 december is het de eerste zondag van de advent. We volgen dit jaar 

een klassiek rooster, wat betekent dat we uit Lucas 21:25-31 lezen: een 

letterlijk apocalyptische tekst, maar ook een met hoop. Zoals knoppen 

aan de bomen de komende lente al aankondigen, zijn er tekenen van 

hoop, al zijn ze misschien nog maar ‘in de knop aanwezig’. Er is 

kindernevendienst en  het project dit jaar heeft een mooie titel: ‘Help 

jij mij hopen?’ We zeggen het wel eens: ‘Ik help het je hopen’. Zou dat 

kunnen, elkaar helpen met hopen? We vieren ook de Maaltijd van de 

Heer. 

 

Op 8 december lezen we Lucas 3:1-6. Johannes de Doper roept in de 

woestijn de mensen op om zich te bekeren. Hoop is niet iets abstracts, 

iets waar je op gaat zitten wachten in een hoekje, maar vooral iets waar 

je zelf ook wat aan kan doen: alvast beginnen met bergen slechten en 

dalen opvullen. Voorganger is ds. A. Wingelaar. 

 

Op 15 december lezen we verder: Lucas 3:7-18. Johannes maakt het nu 

nog concreter: als je echt iets wilt doen, begin dan met delen. Als je 

twee mantels hebt, geef er een aan iemand die er geen heeft. Ds. 

Henriëtte van Dunné is onze voorgangster. 

 

Op 22 december zwenkt de camera van Johannes naar Maria met haar 

Magnificat: Lucas 1:39-45. ‘Gods woord wil deze wereld omgekeerd,’ 

dichtte Huub Oosterhuis. Daarover gaat het in het Magnificat, om niets 

minder dan een revolutie, een omwenteling. De heer P. van der Zee gaat 

ons voor. 

 

Op 24 december is er de Kerstnachtdienst. Natuurlijk wordt daar het 

Kerstevangelie volgens Lucas gelezen: Lucas 2:1-20. De cantorij werkt 

mee en zo wordt het ongetwijfeld een feestelijke viering. 

 

Op 25 december is er een Kerstviering die op kinderen is gericht. Net als 

vorig jaar doet het koor” Ablaze”  mee (dat heette toen nog het do-re-

mi-koor) onder leiding van Leonoor van Piggelen. (Vertaling “Ablaze”: 

in vuur en vlam, red.) En verder is er een speciale kerst-

theatervoorstelling van Mariëlle Beunder. Kinderen kunnen daarin 

meespelen, als ze dat willen. Dan wordt van hen gevraagd om zich 

alvast uit te dossen als herder of engel (of ezel). 
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Op zondag 29 december lezen we verder in Lucas 2:33-40 en daar 

komen we het mooie verhaal tegen van Simeon en Hanna, twee oude 

mensen die nog altijd vol verwachting waren. Ik denk dat ook zij ons 

kunnen helpen met hopen, in elk geval met wachten en uitzien. 

 

Op 5 januari vieren we uiteraard Driekoningen – Mattheüs 2:1-12. In 

Duitsland schrijft men dan vaak met krijt of met verf boven de voordeur: 

CBM. Dit kun je lezen als ‘Caspar, Balthasar, Melchior’, maar ook als 

‘Christus Benedicat Mansionem’ – Christus zegene deze woning. We 

kunnen in elk geval bij de koffie na de dienst elkaar veel heil en zegen 

toewensen voor 2025. 

 

Op 12 januari staat traditiegetrouw de tweede ‘Epifanie’ (verschijning) 

van Jezus centraal na het bezoek van de drie wijzen. Dit maal gaat het 

om de doop van Jezus in de Jordaan. We lezen het verhaal uit Lucas 

3:15-16, 21-22. Voorganger is ds. R.J. Bakker. 

 

Op 19 januari is het popkoor Ablaze alweer voor de tweede keer in een 

maand te gast. Dit keer omdat we een top 2000-viering willen houden. 

Inhoud en thema zijn op het moment van schrijven van deze kopij nog 

niet bekend. 

 

Op 26 januari gaat mijn voorganger in Hoofddorp voor: ds. Rien Wattel. 

Het rooster suggereert Lucas 4:14-21, het eerste optreden van Jezus in 

de synagoge van Nazareth. Jezus geeft daar zijn visitekaartje af, zijn 

mission statement.  

 

Op 2 februari is er een oecumenische viering. We ontvangen dan onze 

katholieke dorpsgenoten hartelijk in onze Dorpskerk. Wat het thema van 

de viering zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. Wel is het een 

mooie datum, want 2 februari is in de katholieke traditie ‘Maria 

Lichtmis’. Het is precies 40 dagen na Kerst en vaak wordt dan wel het 

verhaal gelezen over Maria en Jozef die Jezus in de tempel opdroegen 

na veertig dagen. Vaak worden de laatste kaarsen van Kerst opgebrand 

(vandaar ‘lichtmis’). We hebben ze niet meer nodig, want de dagen 

beginnen al weer merkbaar langer te worden. 

 

Aarnoud van der Deijl 
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DIACONIE 
 

       

                                                                                                                                                                                                                                             
             

 

 

 

Een beter  

inkomen voor Ghanese boerinnen 

(collecte 8 december) 

 
In Noord-Ghana is het te droog om het hele jaar van de eigen oogst te 

leven. Gelukkig gedijen sheabomen goed in dit gebied. Deze bomen 

voorkomen erosie en leveren kostbare vruchten: de sheanoten. Die zijn 

een bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Ze rapen de noten van 

mei tot augustus. Als ze de noten lang koken, komt de olie vrij waar ze 

sheaboter van maken. Die gebruiken ze om te bakken, maar ook voor 

lichaamsverzorging. De traditionele manier van rapen en verwerken is 

tijdrovend. Veel vrouwen verkopen hun producten aan tussenhandelaren 

als de prijs laag is door het hoge aanbod. Sinds de landbouworganisatie 

van de Ghanese kerk vrouwen traint en begeleidt, zijn sheanoten een 

stuk winstgevender geworden. Er worden centra opgezet waar de 

vrouwen de noten goed kunnen bewaren en machinaal kunnen 

verwerken tot boter. Dat scheelt veel werk. De vrouwen gaan 

samenwerken in coöperaties en leren beter onderhandelen. Na een aantal 

jaren training lukt het steeds meer groepen hun sheanoten rechtstreeks te 

verkopen aan commerciële bedrijven. De vrouwen kunnen hun families 

het hele jaar voeden en ze verdienen genoeg geld om het schoolgeld van 

hun kinderen te betalen.  

Steun de Ghanese boerinnen en geef in de collecte of maak een bijdrage 

over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 

werelddiaconaat Ghana. 

Bedankt voor je gift. Lees meer op: kerkinactie.nl/boeringhana 

 

Een stem in de samenleving voor jongeren in Palestina 

(collecte 15 december) 
Het ontbreken van elk perspectief ontneemt veel Palestijnse jongeren 

alle moed om iets van het leven te maken. De christelijke organisatie 

YWCA Palestina wil de kracht van jonge mensen aanwakkeren en biedt 
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hun trainingen in ondernemerschap en mediavaardigheden. Jongeren 

schrijven een bedrijfsplan en maken kans op een startbedrag voor een 

eigen onderneming. Anderen mogen zelf programma’s en podcasts 

ontwikkelen voor een landelijke radiozender. Door dit eigen geluid 

vergroten jongeren hun stem in de samenleving. 

 

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op rekening NL89 ABNA 

0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. collecte 

werelddiaconaat Advent 3. 

Lees meer op kerkinactie.nl/jongerenpalestina  

Help je mee om deze collectes  tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

Namens de Diaconie, Ripka Verheul 

 

Bericht van de taakgroep Diaconie 
Na vele jaren deel te hebben genomen aan de taakgroep Diaconie 

hebben Frits (penningmeester) en Ida (secretaris) Kutschenreuter en 

Liesbeth Boswijk (financiële administratie) besloten om per uiterlijk 1 

april volgend jaar te stoppen met hun werk voor deze taakgroep. Zoals 

eerder vermeld stop ik zelf als Diaken. Ook stop ik als voorzitter van de 

taakgroep Diaconie. Matthijs Schram, Imre Westerik en Ripka Verheul 

blijven vooralsnog lid van de taakgroep Diaconie. Rekening houdend 

met de toekomstige ontwikkelingen van onze gemeente zal herijking van 

de taakgroep en de vacante functies plaatsvinden. Hierover zal 

afstemming met de kerkenraad en mogelijk de pioniersgroep 

plaatsvinden.  

 

Hanny van den Bosch    

    

Begroting diaconie 2025 
Hierbij treft u de samenvatting aan van de voorlopig vastgestelde 

Diaconie-begroting 2025. 

Voorafgaande aan de definitieve vaststelling door de kerkenraad ligt 

deze begroting in haar geheel van  1 t/m 8 december 

ter inzage bij Liesbeth Boswijk, Achter de Kerken 20 te Abcoude. In 

deze periode is het mogelijk uw mening over deze begroting kenbaar 

te maken aan de kerkenraad.  

Voor inzage kunt u een afspraak maken met de administratie van de 

werkgroep Diaconie, 

 

Liesbeth Boswijk: liesbethboswijk@cs.com,of  06-22849979 

http://kerkinactie.nl/jongerenpalestina
http://kerkinactie.nl/jongerenpalestina
mailto:liesbethboswijk@cs.com,of
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(Bestuurs-)vrijwilliger worden bij Stap Verder.  

Iets voor jou/u? 
Zoals bekend steunt onze gemeente al vele jaren het oecumenisch 

diaconaal  project “Stap Verder” in Amsterdam Zuidoost.  Een project 

dat in 2010 gestart werd door diverse protestantse gemeenten en rooms-

katholieke parochies in en rond Amsterdam.  In onze directe omgeving 

leven mensen die niet “gedocumenteerd” , dus illegaal, proberen te 

overleven.  “Stap Verder” probeert deze mensen een menswaardig 

bestaan en begeleiding te geven om hen letterlijk “een stap verder” te 

helpen. Er worden Nederlandse taallessen gegeven, doctoren houden 

spreekuur en  de mensen worden geholpen om bij grote en kleine zorgen 

de juiste weg te vinden. Komend voorjaar treden verschillende 

bestuursleden bij Stap Verder af. Daarnaast is Stap Verder ook op zoek 

naar gewone vrijwilligers. Misschien iets voor jou/u? 

 

Waarom vrijwilliger worden bij Stap Verder? 

Wat Stap Verder uniek maakt als locatie en organisatie om 

vrijwilligerswerk te doen, is dat je werkt in een internationale omgeving. 

Je komt in contact met mensen die hun wortels in allerlei culturen en 

werelddelen hebben. Zij leven vaak in een totaal andere leefwereld dan 

die van jou, wat het interessant maakt om hen te leren kennen. 

Je wordt in Stap Verder lid van een soort van familie, maar dan wel van 

een zeer grote familie waarvan de leden soms een tijdje thuis wonen, 

maar dan weer uitvliegen, die je soms jaren niet meer ziet en dan ineens 

weer voor de deur staan. En sommige bezoekers komen een keer voor 

informatie en zien we daarna nooit meer terug. Zij vervolgen dan hun 

weg. 

Zorg hebben voor elkaar staat voorop en anderen ten dienste willen 

staan. Samen proberen we een stap verder te komen in het leven en 

helpen elkaar daarbij. 

 

Kijk voor meer informatie op de website www.stapverder.info of neem 

contact op met Erika Feenstra, tel. 06-17223372, e-mail: 

erikafeenstra@stapverder.org. 

 

Namens de taakgroep Diaconie, 

Frits Kutschenreuter 

 

http://www.stapverder.info/
mailto:erikafeenstra@stapverder.org
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“FILM  ZIEN” 

The Old Oak 

maandag 13 januari 19.30u  in ’t Hoogt 

Inloop met koffie en thee vanaf 19.00u 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cafébaas TJ Ballantyne heeft moeite om zijn pub open te houden 

in een voorheen bloeiende mijnbouwgemeenschap in County 

Durham. Het is de enige overgebleven openbare ruimte waar 

mensen in de stad elkaar nog kunnen ontmoeten.  

Ondertussen lopen de spanningen op in de stad  

wanneer Syrische vluchtelingen daar worden ondergebracht. Maar 

Ballantyne sluit vriendschap met Yara, een van de vluchtelingen. 
 

Na afloop bent u weer van harte welkom om iets met elkaar te drinken 

en om eventueel wat na te praten over de film. 

De volgende Film Zien is op maandag 3 maart. 

 

Martha, Dini, Anneke, Frieda 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://nl.wikipedia.org/wiki/County_Durham
https://nl.wikipedia.org/wiki/County_Durham
https://nl.wikipedia.org/wiki/Syri%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vluchteling
http://www.bonifaciuskerkmedemblik.nl/bestanden%20algemeen/bestanden%20start_nieuws_uit/MC900237836%5b1%5d.gif
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VOLKSKERSTZANG  

dinsdag 17 december: samen zingen! 

 
De traditie van de Volkskerstzang wordt weer 

voortgezet. Op dinsdag 17 december vindt deze  

als vanouds plaats in de Dorpskerk. De volkskerstzangcommissie 

verzorgt de invulling van de samenkomst. Zingen, verhalen, ontmoeting, 

het is  ´Komt allen tezamen’. 

Het programma begint om 19.30 uur en bevat de lezing van het 

kerstverhaal door lector Margo Birkhoff, een korte meditatie van 

voorganger Aarnoud van der Deijl en het zingen van veel bekende 

kerstliederen. Medewerking verlenen de Harmonie en de Cantorij; het 

orgel wordt bespeeld door Peter Staats, die deze keer ook een soliste op 

de blokfluit meeneemt: Anke Brouwer. De Dorpskerk en de HH Cosmas 

en Damianuskerk hopen hiermee weer te zorgen voor verbondenheid op 

weg naar Kerst.  

Voor de laatste publiciteit rondom de Volkskerstzang zie:  

www.dorpskerkabcoude.nl  en www.cosmasendamianus.nl 

Commissie Volkskerstzang 

 

KERSTCONCERT  DORPSKERK ABCOUDE op 2e KERSTDAG 

 

Inmiddels een traditie van de Kulturele 

Stichting Abcoude-Baambrugge om 

een concert te organiseren  

op  2e  Kerstdag. 

Ditmaal nog traditioneler: het WEIHNACHTSORATORIUM van 

Johann Sebastian Bach. 

Het hele oratorium is een programma van enkele uren; zolang er nog 

geen fauteuils in de kerk staan, houden we het op een "normaal" 

programma met een pauze en wel de cantates 1, 5 en 6.  

Barokensemble Eik en Linde komt met eigen koor; solisten zijn: 

Margreet Rietveld (sopraan), Merel van Schie (alt), Harald Quaaden 

(tenor) en Matthijs Mesdag (bas). 

Het concert begint om 15:00 uur, toegangsprijs is € 25 p.p. 

U bent vanaf 14:30 uur welkom in de kerk. 

Ook dit jaar zal de al evenzeer traditionele Glühwein niet ontbreken. 

http://www.dorpskerkabcoude.nl/
http://www.cosmasendamianus.nl/
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Met de boom en kerstversiering nog in de kerk zal dit concert ons weer 

een "warme" en "hartverwarmende" muziekmiddag bieden. 

Kaarten bestellen kan via de website: http://www.abcoudeconcerten.nl 

Met het online bestellen en betalen van uw toegangskaartjes helpt u om 

wachtrijen aan de kassa te voorkomen. We verwachten veel bezoekers, 

dus kom op tijd. 

Suzanne Bakker,  voorzitter @ abcoudeconcerten.nl 

 

Volgende concerten zijn op: 

- 19 januari in Baambrugge - Duo Swarts-Henstra (cello en klavecimbel) 

- Barokconcert 

- 23 februari in Abcoude - programma nog niet bekend (talentvolle 

amateurs) 

- 23 maart in Abcoude - Duo Lottman-Heijmerink (viool en piano) - 

Franck, Debussy en Ysaÿe 

 

 
 

VAN DE REDACTIE___________________________ 
          

 

Het   jaar 2024 was een jaar vol van  verandering en vernieuwing en dan 

denken we vooral aan onze nieuwe predikant en onze gerenoveerde en 

warme Dorpskerk. Wat een feestelijke gebeurtenissen!  

In  de Adventstijd branden we de vier adventskaarsen die symbool staan 

voor: hoop, vrede, vreugde en liefde.  

Laten deze vier woorden ons tot inspiratie zijn voor komende jaar.  
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       PASTORAAT____________________________ 
 
Predikant: ds. Aarnoud van der Deijl 

Tel. 06-17970959   e-mail: dominee@dorpskerkabcoude.nl  

 

Ds. Bram- Willem Aarnoutse: vertrouwenspersoon 

Tel. 06-20024393  e-mail: aw.aarnoutse@xs4all.nl  

 

Ouderlingen en diakenen 
U kunt voor al uw vragen een beroep doen op onze ouderlingen en 

diakenen. Waar u woont maakt daarbij niet uit. 

 

Claartje van Andel        06-51315993   ouderling 

Jan van den Bosch        06- 52044712  fungerend voorzitter 

Hanny van den Bosch   06-33631863   diaken 

Gera Hoorweg              06-28441804    ouderling 

Nick de Snoo                         284286    ouderling 

Imre Westerik               06-39593585   diaken 

Matthijs Schram                     281601   diaken 

      

Bezoekmedewerkers 

Eigenlijk zijn wij als gemeente allemaal elkaars oog en oor. Mist u 

iemand al even? Maakt u zich zorgen? Heel fijn als u dit laat weten! 

Soms zal een bezoekmedewerker u bellen. Maar u kunt natuurlijk zelf 

altijd iemand aanspreken of bellen, ook gewoon, voor een verbinding.  

Els Gillebaard heeft op zich genomen om het eerste contact van de 

bezoekmedewerkers te zijn. Dat is fijn! Vanuit de kerkenraad is Hanny 

van den Bosch een extra steunpunt. Spreekt u gerust iemand aan. 

               

Els Gillebaard        06-42693945             

Henk van Kessel    06-20096289 

Janny van der Klok         283645 

Ineke Mensink                283578 

Wout Wessel                   284783  

Marry Willig         06-51651870    

                   

 

    

mailto:dominee@dorpskerkabcoude.nl
mailto:aw.aarnoutse@xs4all.nl
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Adressenlijst          telefoon: netnummer 0294- 

Scriba:   Claartje van Andel                                           06-51315993 

  Van Voorthuijsenhof 49 1391 JX Abcoude  

         scriba@dorpskerkabcoude.nl  
Organistencoördinator: 

  Richard Sprey                                                   06-20131031 

  Stationsstraat 51, 1391 GM Abcoude  

  r.en.w.sprey@planet.nl 

Dorpskerk:  Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude. 

  Postbus 38 1390AA Abcoude   

Koster:  Tineke Hennipman                                           06-44620963 

  Waardassackerstraat 13, 1391 TW Abcoude   284499 

’t Hoogt: Kerkelijk Centrum, Kerkplein 32, 1391 GK  

   Beheer: Marjo Dierx                  06- 26402413 en/of 281601 

  Behalve voor kerkelijke activiteiten kunt u ’t Hoogt huren  

                    voor feesten, verjaardagen of festiviteiten. 

                    Verhuur via:  beheer.hoogt@live.nl   en  

                     Marjo Dierx                               06- 26402413 en/of 281601 

Diaconie: Hanny van den Bosch                                       06-33631863 

  Piet van Wijngaerdtlaan 26 1391 VD 

  Financiële administratie: Liesbeth Boswijk               284864 

  Achter de Kerken 20, 1391 LN Abcoude 

  ING-Bank: NL70 INGB 0000 3678 45   

  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude 

Werkgroep Kind en Kerk: Gera Hoorweg                          06-28441804 

  Paddenburg 13, 1391 RK Abcoude 

    

 

Algemene zaken Kerkelijk Bureau:  

  Jack de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV Abcoude    284301 
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Collectebonnen bestellen: 

                    Coupures: 20x €1,00   20x €1,50   20x €2,50 

        Maak het gewenste bedrag over naar  

                    NL35 RABO 0300 5660 50 en stuur een e-mail naar 

        fsmit000@hetnet.nl graag met uw adresgegevens 

                    t.n.v. Protestantse Gemeente te Abcoude 

        Frits Smit                                                                    283776                                 

College van Kerkrentmeesters: 

  Post(adres): Dirk Jan Aldewereld, 

  dj.aldewereld@outlook.com  

  Van Voorthuijsenhof 4, 1391 JR Abcoude                285059 

Banknummer  Protestantse Gemeente Abcoude 

                      Rabobank: NL35 RABO 0300 5660 50 

Administratie Binding:  

  Jan van Wieringen Roomolen 5 1391 RD Abcoude 

  j.wieringen1@chello.nl                                              284442 

                    NL86 INGB 0003 1704 69 

  t.n.v. Kerkblad de Binding 

ANBI  zie www.pknabcoude.nl/ANBI 

Verhuur  Dorpskerk: 

  George Nagel                                                    085-2129845 

  E-mail verhuur@dorpskerkabcoude.nl 

  En/of 

  Wilco Gijzen                                                   085-2129845 

  E-mail eveneens verhuur@dorpskerkabcoude.nl:                                                   

Cantorij: Else Sterk 

  Leeuwenburgh 32 1391 RE Abcoude,              06-53533629

  elsesterk@hotmail.com 

 

Kerkelijke ledenadministratie 
Voor het goed functioneren van de kerkleden-administratie, die de basis 

vormt van het gemeentewerk, is het erg belangrijk dat wij over de juiste 

gegevens beschikken. Wij verzoek u daarom alle mutaties en berichten 

door te geven aan de heer J. de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV te 

Abcoude. E-mail: ledenadministratie@dorpskerkabcoude.nl 

Alleen op deze wijze blijft u in contact met uw kerk en kan uw kerk 

contact houden met u. 
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Redactie: 
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De volgende Binding komt uit op 07 februari 2025 

Kopij  inleveren uiterlijk maandag  12.00 uur. 

E-mail:  binding@dorpskerkabcoude.nl                                            

of op het redactieadres:  

Piet van Wijngaerdtlaan 62     tel : 281911 

 

Verspreiding: 

Fam. van Wieringen,  Adm. : tel. 284442 

B. Timmermans    : tel. 283709 

 

 

 

Nummer Kopijstop Tijd Verschijningsdatum 

1 27 januari 12.00u 07 februari 

2 17 maart 12.00u 28 maart 

3 05 mei 12.00u 16 mei 

4 30 juni 12.00u 11 juli 


