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SEPTEMBER TIJD PLAATS ACTIVITEIT 

Zo  08 10.00u Dorpskerk Startzondag 

Vr  13 ? ‘t Hoogt Kerkcafé 

Ma 16 19.30u ‘t Hoogt Film Zien 

OKTOBER TIJD PLAATS ACTIVITEIT 

Za 05 ? ? Walking Dinner 

 
 

OPENSTELLING DORPSKERK 
In de maanden  juli en augustus is de Dorpskerk open op alle 

zondagmiddagen van 13.30uur tot 16.30uur. 

In september is de Dorpskerk ook open op zaterdag  en zondag 

tijdens  de Open Monumentendagen.  

 

 

 

 

 
www.dorpskerkabcoude.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           KALENDER 2024 
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       OM TE BEGINNEN 
 

 
Les Murray (1938-2019) was een gelauwerde, Australische dichter die 

zich in 1962 bekeerde tot het katholicisme. In dit prachtige gedicht 

vergelijkt hij religie met poëzie. We hebben een ‘daglicht-ik’, ons 

alledaagse, waakzame leven. Maar we hebben ook een ‘dromende ziel’: 

de wereld van emoties, instinct en poëzie. Wat deze dromende ziel 

gewaarwordt is waar, zegt Murray. Je kunt geen leugen bidden en ook 

niet dichten.  

 

God wordt niet gevangen in poëzie of in religie, maar er wel in 

opgevangen als in een spiegel. Dat zei Paulus ook al: we zien in 

spiegels. 

Paulus zei overigens ook al dat wij het ‘maaksel’ – in het Grieks 

‘poèma’ waar ook poëzie van is afgeleid – van God zijn (Efeze 2:10). 

 

 Wij zijn allemaal een gedicht van God, zou je kunnen zeggen. 

Weerspiegelen wij iets van God? 
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Religies zijn gedichten. Ze verenigen 

ons daglicht-ik en onze dromende ziel, ze brengen 

onze emoties, instinct, adem en aangeboren gebaren 

 

bij elkaar in het enige hele denken: poëzie. 

Niets is gezegd voor het uitgedroomd werd in woorden 

en niets is waar wat alleen maar in woorden verschijnt. 

 

Een gedicht, vergeleken met een religie in volle ontplooiing, 

is misschien als de korte huwelijksnacht van een soldaat — 

 

De volgroeide religie is het grote gedicht in liefdevolle herhaling 

en moet zoals elk gedicht onuitputtelijk zijn, en volledig, 

met wendingen waar we vragen Waarom heeft de dichter dat nou 

gedaan? 

 

Een leugen kun je niet bidden, zei Huckleberry Finn;  

je kunt er ook geen dichten. Het is dezelfde spiegel: 

als het beweeglijk is en flonkert, noemen we het poëzie, 

 

en religie, als de kern is verankerd. 

Zo is God de in elke religie opgevangen poëzie 

opgevangen — niet gevangen — als in een spiegel 

 

die hij opriep door in de wereld te zijn 

wat poëzie is in het gedicht: een wet tegen afbakeningen. 

Religie zal er altijd zijn zolang er poëzie is 

 

of ontbreekt. Beide zijn gegeven, en periodiek, 

zoals de vlucht van sommige vogels — kroonduif, rosella — 

met gesloten vleugels, even uitwiekend, en dan weer gesloten. 

 

 

Aarnoud van der Deijl 
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Cosmas en Damianus 
 

‘Je weet toch wel dat jullie kerk 

oorspronkelijk ook aan Cosmas en 

Damianus was gewijd?’ vroeg iemand 

mij in mijn eerste werkweek. Ik had 

daar niet bij stilgestaan, maar het 

klinkt logisch – de kerk is van voor de 

reformatie en zal dus oorspronkelijk 

aan een of meerdere heiligen gewijd 

zijn geweest. ‘De lege nisjes waarin 

hun beelden hebben gestaan, zie je nog 

altijd boven de hoofdingang,’ voegde 

hij eraan toe.  

 

‘En weet je wie dat waren?’ Opnieuw 

moest ik het antwoord schuldig blijven. Predikant-zijn is een 

voortdurende les in nederigheid. ‘Het waren artsen – het lijkt alsof ze in 

de middeleeuwen voorvoeld hebben dat hier ooit een AMC zou worden 

gebouwd en dat in Abcoude heel wat medisch personeel zou 

neerstrijken.’ Ach ja, de vragensteller behoorde zelf ook tot dat gilde. 

De rooms-katholieke heiligen zijn natuurlijk mooie rolvoorbeelden en 

identificatiefiguren. Als medicus is het mooi om je met een heilige arts 

uit de middeleeuwen te kunnen vereenzelvigen.  

 

Heiligen hebben nog een functie: behalve identificatiefiguur drukken ze 

ook iets uit van de kernwaarden van een parochie. Als je een kerk ziet 

die aan Sint-Nicolaas is gewijd, weet je dat je daar als zeeman op je plek 

bent. In een Dominicuskerk kun je verwachten dat er goed wordt 

gepreekt. En dat de stad Utrecht nog altijd een stad is waar men 

armoedebestrijding hoog in het vaandel heeft staan, is vast niet los te 

zien van Sint-Maarten, wiens halve mantel nog altijd letterlijk hoog in 

het vaandel van de stad Utrecht staat.   

 

Ik vraag mij dus af: wat zegt het over Abcoude dat men hier voor 

Cosmas en Damianus koos? Welk verhaal zit daar achter? 
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Cosmas en Damianus waren 

tweelingbroers in het Syrië van de 

derde eeuw. Ze waren allebei arts. 

Ze worden ook ‘de belangelozen’ 

genoemd, omdat ze zich voor hun 

diensten niet lieten betalen. Ja, nu 

komen allerlei flauwe grappen in 

mij naar boven over de 

farmaceutische industrie, maar ik 

houd mij in. De enige ruzie die de 

twee broers ooit hebben gehad, 

ging over het feit dat Damianus een 

keer geen nee had durven te zeggen 

tegen een dankbare patiënt en een 

cadeautje van haar had 

aangenomen – iets wat Cosmas 

hem zeer kwalijk nam. De Heer 

zelf was nodig om in een visioen 

aan Cosmas te verschijnen en aan hem te vertellen dat Damianus er niets 

kwaads mee in de zin had.  

Ze zijn, samen met hun drie broers, alle vijf ter dood gebracht bij de 

christenvervolgingen onder keizer Diocletianus. 

 

Cosmas en Damianus zijn niet alleen de beschermheiligen van alle 

medici, apothekers en vroedvrouwen maar ook van barbiers (omdat die 

vroeger ook eenvoudige chirurgische handelingen verrichtten), maar 

grappig genoeg ook van badmeesters en banketbakkers. Van een 

preventieakkoord om de suikerconsumptie omlaag te krijgen, hadden 

Cosmas en Damianus nog niet gehoord. 

 

Blijft de vraag: zegt dit iets over Abcoude of over onze gemeente? Hoort 

heling en genezing bij onze identiteit of onze roeping? Ik wil het graag 

geloven. Zouden deze tweelingbroers ook nog kunnen bijdragen aan het 

‘verhaal’ van de pioniersplek? Ik vraag maar. 

 

Aarnoud van der Deijl 
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Hardop denken over de pioniersplek 

 
Ideeën-bus 

Sinds de vorige Binding zijn er weer mooie dingen gebeurd op weg naar 

onze pioniersplek. We waren als team aanwezig bij de heropening van 

de Dorpskerk met Pinksteren. We hadden daar een melkbus annex 

ideeën-bus staan. We waren blij verrast dat daar meer dan veertig 

kaartjes in zaten. Ook daarna zijn er nog ideeën aangeleverd bij 

verschillende gelegenheden.  

We hebben de ideeën gerubriceerd in: 

 

• Muziek: pop up choir, silent disco, meer andersoortige liederen 

(Opwekking bijvoorbeeld) 

• Liturgie: kliederkerk, met jongeren dienst voorbereiden, ‘Uit de 

Tijd’ integreren in kerkdienst, Taizé-dienst, als bijbels figuur 

naar de kerk komen, zangavond, meer oecumenische 

samenwerking 

• Ontmoeting: wandelen, samen koken, diner in de kerk, één keer 

in de maand een themamaaltijd, (pub)quiz, walking dinner, 

spelletjesavonden, dauwtrappen 

• Speciale doelgroepen: maaltijden voor singles, mannengroepen, 

jonge ouders, workshops voor kinderen, contacten met 

middelbare scholen  

• Cultuur: lezingen/concerten/exposities/muziekvoorstellingen, 

openstelling kerk, plek krijgen in de feestweek, rondleidingen, 

torenbeklimming 

• Geloofsontwikkeling: alphacursus, thema-avond ‘Gezin en 

geloof’, bemoediging voor tieners 

 

Open Café 

Op 7 juni was er als eerste activiteit een open café in ’t Hoogt. Buiten 

het pioniersteam waren er zo’n 20 mensen aanwezig, maar bovenal: het 

was heel gezellig. We kijken daar met plezier op terug. 

 

Denktankgroep 

En op 24 juni was er weer een bijeenkomst van de denktank. De groep 

was niet zo groot (zes personen), maar dat is op een bepaalde manier 

ook logisch, omdat we hebben afgesproken dat het pioniersteam daar 

niet voltallig bij aanwezig is, maar met hooguit twee personen. Zo gaan 
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we zorgvuldig met elkaars tijd om. We waren het er wel over eens dat 

het goed is als het pioniersteam af en toe – eens in de twee of drie 

maanden – met een grotere groep betrokkenen uit de gemeente en 

daarbuiten praat. Om ideeën te testen, om feedback te krijgen en om bij 

bepaalde activiteiten er samen de schouders onder te kunnen zetten. Het 

zal duidelijk zijn dat je met een team van zeven personen niet alle ideeën 

die hierboven worden genoemd, kunt uitvoeren. 

 

En hoe nu verder? 

We hebben afgesproken om nu gewoon concreet dingen te gaan 

organiseren. Op vrijdag 13 september willen we weer een café in ’t 

Hoogt organiseren met een (pub)quiz. En op zaterdag 5 oktober een 

walking dinner. Activiteiten die laagdrempelig zijn. We hopen dat de 

pioniersplek een plek wordt waarbij mensen makkelijk kunnen 

aanhaken, ook als je jezelf niet als kerkelijk of gelovig ziet. Wordt dus 

vervolgd. 

 

Het pioniersteam en Aarnoud van der Deijl 

 

 

 

 

 
 

 

walking dinner 
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In memoriam Ronny-Nico den Outer 

 
Op 14 mei is plotseling overleden Ron den Outer op de 

leeftijd van 50 jaar. Ron is geboren op 2 februari 1974 in Komotini, 

Griekenland. Na zijn geboorte is Ron geadopteerd door een echtpaar uit 

Laren. 

Op 6-jarige leeftijd ging Ron naar de Rooms-Katholieke basisschool in 

Laren. Daarna volgde de middelbare school. Vervolgens studeerde Ron 

in Amsterdam aan de UVA. Op vakantie in Griekenland ontmoette hij 

Sandra. Het klikte meteen. Samen gingen ze in Amsterdam wonen. Tot 

hun grote vreugde werd Nick geboren. Ze waren blij en gelukkig en 

alles ging voorspoedig. 

Ron was perfectionistisch in zijn werk. Als zijn collega’s zeiden: “Het is 

tijd Ron om naar huis te gaan” was zijn antwoord: “Ja, nog even 

afmaken.” Totdat Ron een burn-out kreeg en hij zijn werk niet meer aan 

kon. Hij moest rustig aan doen, maar zijn energie ging snel achteruit. 

Vrij plotseling overleed ook nog zijn vader. Dat was voor Ron een grote 

schok. 

Zo af en toe kwam Ron in de kerk. Daar wilde hij “zijn hoofd 

leegmaken” en rust vinden. Hij luisterde goed naar de dominee, maar 

begrijpen….. nee, dat zat er niet in. Hij wilde altijd alles verklaren. Dat 

was lastig. Maar op een dag besloot hij toch om bij de kerk te willen 

horen. Hij liet zich inschrijven als lid van de kerk. 

Helaas ging de gezondheid van Ron achteruit. Hij had veel pijn en was 

ernstig ziek. Na tien dagen ziekenhuis mocht hij weer naar huis. 

Kerkgang lukte niet meer, maar hij volgde de diensten op Kerkdienst 

Gemist. Het geloof begon een plek te krijgen in zijn leven.  

De relatie tussen Sandra en Ron was niet goed meer, maar tot het laatste 

toe heeft Sandra hem met respect behandeld. We wensen Sandra, Edwin 

en Nick veel sterkte toe, nu en voor de toekomst. 

 

Achter elke traan van verdriet schuilt de glimlach van herinneringen. 

Op dinsdag 21 mei hebben wij afscheid van Ron genomen in de aula van 

crematorium Westgaarde in Amsterdam. 

 

Janny van der Klok 
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Een gebed aan God 

Lieve God 
Ik ben Ron den Outer 

God kent je 

God u weet alles van mij 

U kent mij 

U weet waar ik ben 

U weet waar ik heenga 

U weet wat ik denk 

Ook al bent U ver weg 

U ziet mij als ik thuis kom 

U ziet alles wat ik doe 

Voordat ik mijn mond open doe 

Weet U al wat ik wil zeggen 

U bent vóór mij en achter mij 

U bent om mij heen 

Uw hand houdt mij vast 

Ik vind het een wonder 

Dat U mij zo goed kent 

Ik kan het niet begrijpen 

En nu mijn vraag God: 

Wilt U mij helpen 

Kom in mijn hart Heer 

Geef mij rust, help mij! 

Mijn zoon is mij dierbaar 

Ik wil leven voor hem 

Ik wil weer de oude Ron zijn 

Zoals ik voorheen was 

Vergeef Heer wat niet goed was in Uw ogen 

Door genade wil ik ook een kind van U zijn 

De nacht zal dan lichten als de dag 

Het duister zal omgetoverd worden tot een stralend licht 

We hoeven voor God niet op de loop te gaan 

Zelfs in het diepste van de nacht 

Hij gaat altijd met je mee 

 

Gebed van Ron 

Op zijn verzoek geschreven door Janny van der Klok 
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In memoriam: Bonda Elzinga 

 
Op 7 juni overleed ons gemeentelid Bondina 

Sophia Johanna (Bonda) Elzinga. Zij werd 95 jaar.  

In een dienst vanuit de Dorpskerk op donderdag 13 

juni hebben we afscheid van haar genomen en haar 

lichaam op de begraafplaats van Abcoude aan de 

aarde toevertrouwd. We luisterden in die dienst 

naar Psalm 139 in de bewerking van Huub Oosterhuis: ‘Ken je mij, wie 

ken je dan?’ met ook de woorden: ‘Ben jij de enige voor wiens ogen 

niets is verborgen van mijn naaktheid. Kan jij het hebben […] dat ik 

geen licht geef, niet warm ben? […] Dat ik alleen dit gezicht heb, geen 

ander. Ben ik door jou, zonder schaamte, gezien?’  

Wij mensen hebben altijd meerdere kanten, meerdere gezichten. Met een 

ouderwets woord noemen we het ‘genade’ dat God ons kennelijk zo 

geschapen heeft en ook zo van ons houdt. Zo had Bonda ook haar 

scherpe kanten. Haar kinderen vertelden daar over. Dat was niet voor 

iedereen in de kerk makkelijk om te horen, maar het was voor hen toch 

belangrijk om het wel te benoemen. 

 

Soms kunnen we iets een plek geven door te kijken waar het vandaan 

kwam en door de andere kant, die er gelukkig ook was, ook te 

benoemen. 

Waar het vandaan kwam: Bonda kwam uit een nogal stijl en stijf 

gereformeerd gezin. Zo principieel dat haar ouders aan de ene kant 

Joodse en andere onderduikers herbergden in de oorlog, maar ook zo 

principieel dat ze het niet konden opbrengen om bij het huwelijk van 

hun dochter met een hervormde man te zijn. Dat is pijnlijk. En Bonda 

had meer teleurstellingen gehad in haar leven. Ze was gelukkig geweest 

als verpleegster, maar moest dat in die tijd opgeven toen ze trouwde. En 

het huwelijk dat ze aanging, was uiteindelijk niet een huwelijk waarin ze 

het beste uit elkaar haalden. Het strandde. 

Maar er was gelukkig ook veel goeds te benoemen. Bijvoorbeeld dat ze 

zich op latere leeftijd verder ging ontwikkelen. Dat ze genoot van de 

reizen die ze kon maken. En dat ze zich inzette voor anderen, in de 

Dorpskerk die haar heel dierbaar was, zoals ze zelf schreef. Ze stuurde 

kaartjes en bloemetjes naar mensen die dat nodig hadden. Die kant was 

er ook en volop. 
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Bonda had een diep vertrouwen in God. ‘Als ik doodga, reken ik wel op 

Hem,’ had ze tegen haar kinderen gezegd. In dat vertrouwen hebben we 

haar toevertrouwd aan de God die ons dieper kent dan wij onszelf 

kennen. We wensen Gerard, Jeanette en Liesbeth en de verdere familie 

veel sterkte toe. 

 

Aarnoud van der Deijl 

 

 

  KERKENRAAD 

 
 

In zijn vergadering van 27 juni 2024 ontving de kerkenraad 

Classispredikant mw. ds. Trinette Verhoeven. Belangrijke 

ontwikkelingen binnen onze gemeente zijn met haar besproken. De 

renovatie en feestelijke heropening van de Dorpskerk passeerden als 

eerste de revue. Zij was zelf getuige van de goed georganiseerde 

heropening. Ook de door onze gemeente ingezette pionierstocht naar een 

nieuwe kerkvorm kwam aan de orde, een zoektocht waarin de zorg voor 

alle gemeenteleden van belang is. Gesproken is verder over mogelijke 

samenwerking met andere gemeenten in de toekomst. De kerkenraad 

ziet daarvoor op termijn wel enige ruimte, nu ligt het accent op 

pionieren in onze directe omgeving. Ten slotte kwam de verkenning 

naar een aangepaste vereenvoudigde bestuursstructuur aan de orde. 

Trinette gaf aan dat er in afstemming met de classis veel ruimte is voor 

vernieuwing, bijvoorbeeld het werken met een kleine kerkenraad van 

bijvoorbeeld de predikant met drie ambtsdragers. 

Daarna ging de kerkenraad in gesprek met de pastoraatsgroep. Aarnoud 

van der Deijl neemt deel aan de pastoraatsgroep, die regelmatig 

bijeenkomt. De pastoraatsgroep richt zich op de oudere gemeenteleden. 

Pastoraal contact kan op veel manieren plaatsvinden, via bezoek thuis 

maar ook door allerlei andere geplande of toevallige ontmoetingen en 

soms telefonisch. Contact met de gemeenteleden is heel belangrijk, 

contact wordt ook op prijs gesteld. De ene keer komt het tot een 

geloofsgesprek, een andere keer is er een gesprek over allerlei andere 

kwesties van het dagelijkse leven. Met de bloemen van de kerk is er 

vanuit de kerk contact met veel gemeenteleden. Dat geldt ook voor de 

tot nu toe jaarlijks op Dankdag voor Gewas en Arbeid door de Diaconie 

verzorgde fruitbakjes. Het koffiedrinken na de kerkdienst wordt ook 
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vaak ervaren als een goed contactmoment. In onze gemeente wordt 

buiten bijzondere gebeurtenissen niet vaak expliciet om pastoraal 

bezoek gevraagd. De vraag is hoe de gemeenteleden die daar toch wel 

behoefte aan hebben goed kunnen worden bereikt. De actuele ledenlijst 

en signalen vanuit de gemeente kunnen dat ondersteunen. Binnen de 

pastoraatsgroep geven de leden elkaar tips over en weer. Ook wordt 

samen nagedacht over geschikte groepsactiviteiten voor pastoraat. De 

kerkenraad heeft grote waardering voor het mooie werk van de 

pastoraatsgroep.   

In de vergadering van 19 september hoopt de kerkenraad in gesprek te 

gaan met de Diaconie. 

De kerkenraad is akkoord gegaan met de komst van Dorien Keus als 

stagiaire bij onze gemeente. Zij studeert aan de Protestantse 

Theologische Universiteit. In de periode 1 september 2024 tot 1 juli 

2025 zal zij zich onder begeleiding van Aarnoud bezighouden met twee 

onderwerpen: Leidinggeven en Preken. Elders in deze Binding stelt 

Dorien  zich voor aan onze gemeente.  

De kerkenraad heeft besloten dat Uit de Tijd de komende twee jaren kan 

doorgaan. Wendy-Joyce Meijer, Bea Ruizendaal en Aarnoud van der 

Deijl vormen momenteel de organisatie.  Per jaar vinden er in ‘t Hoogt 

en soms in de Dorpskerk 8-10 keer bijeenkomsten plaats over 

filosofische, spirituele en (nog in beraad) maatschappelijke thema’s. 

Gemiddeld zijn er 20 deelnemers per avond, de totale app-groep omvat 

zo’n 60 personen. In de komende twee jaren zal de situering van deze 

activiteit ten opzichte van de pioniersplek duidelijk worden. Van de 

deelnemers wordt een bijdrage in de kosten gevraagd.  

Na de zomervakantie zal de kerkenraad de gemeente bijpraten over de 

plannen voor toekomstig beheer en exploitatie van de Dorskerk. 

De jaarlijkse Vrijwilligersavond vindt dit jaar met een BBQ plaats op 

vrijdagavond 5 juli.  

 

Ik wens iedereen thuis of elders een goede zomer toe. 

 

Jan van den Bosch 

Voorzitter Kerkenraad   
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Hallo! 
Met veel plezier stel ik me op deze manier alvast voor. Ik ben Dorien 

Keus en komend studiejaar loop ik in twee periodes stage in de 

Dorpskerk:  van 28 oktober tot en met 6 december en van 24 maart 

tot en met 9 mei. Ook buiten deze periodes zal ik in de Dorpskerk 

te vinden zijn. 

 
Ik ben heel blij dat ds. Aarnoud van der Deijl mijn stage wil begeleiden. 

Ik volg de master Theologie (gemeentepredikant) aan de Protestantse 

Theologische Universiteit. Het praktijkgedeelte van de opleiding is in 

zes stukken geknipt. Dit najaar ben ik in Abcoude vanwege het thema 

‘Preken’, in het voorjaar van 2025 voor het thema ‘Leidinggeven’. 

 

Iets meer over mezelf: Ik ben 41 jaar, woon in Amstelveen, ben 

getrouwd met Ronald en samen hebben we twee kinderen van 12 en 9 

jaar oud. Voordat ik ging studeren werkte ik als kerkelijk jeugdwerker 

en diaconaal werker. Toen de kinderen naar school gingen, heb ik mijn 

kans gegrepen en ben ik begonnen aan een studie theologie. Daarnaast 

werk ik een dag in de week op de PThU als onderzoeker. Vanwege 

studie, werk en gezin heb ik weinig vrije tijd, maar ik sta wel elke 

woensdag in de sportschool om 

een robbertje te kickboksen.  

 

Graag ontmoet ik u na de zomer! 

 

Dorien Keus 

dgkeus@student.pthu.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dgkeus@student.pthu.nl
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DIACONIE 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de collecte van 15 september 

 

Seksueel misbruik van jongeren stoppen in Colombia 
In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer 

macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling 

normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en 

vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. 

De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die 

het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. 

Sociaal werkers gaan de straat op en bieden hun psychische en 

juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun 

opvanghuis. Medewerkers geven voorlichting op scholen en trainen 

ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en 

weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te voorkomen. 

 

Met steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren die 

het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting beschermen en begeleiden.  

 

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 

457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Colombia. Helpt u mee om deze collecte 

tot een succes te maken?  

Hartelijk dank! Meer informatie www.kerkinactie.nl/stopmisbruik 

 
Namens de Diaconie 

Ripka Verheul 

 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/stopmisbruik
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      KERKDIENSTEN 

 
Wij nodigen u en jou van harte uit voor onze kerkdiensten op 

zondagmorgen 10.00 uur in de zorgvuldig ( ook met hulp van veel 

vrijwilligers) gerestaureerde en gerenoveerde vertrouwde 

Dorpskerk. Iedereen kan zoals bekend alle kerkdiensten ook 

beluisteren en bekijken op  www.kerkdienstgemist.nl. De diensten 

zijn zowel direct tijdens de aangegeven tijd van de kerkdienst te  

volgen, als later op elk ander gewenst moment.  

 

In de kerk wordt gecollecteerd.  

Giften kunnen ook worden overgemaakt. Dat kan voor de diaconie 

naar: ING-Bank NL70 INGB 0000 3678 45 t.n.v. Diaconie 

Protestantse Gemeente Abcoude. 

Uw bijdrage voor de collecte van het College van 

Kerkrentmeesters kunt u overmaken naar Rabobank: NL35 RABO  

0300 566050 t.n.v. Protestantse Gemeente Abcoude.  

 

 

7 juli  Ds. Herco van der Wilt orgel Frits Heil 

mmv cantorij olv Else Sterk 

10.00 uur Eerste collecte: Stap Verder 

 Tweede collecte: Pastoraat 

 

14 juli Dhr. C.G.S. Visser  orgel Peter Staats 

10.00 uur          Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

 Tweede collecte: Jeugdwerk 

 

21 juli Mevr. ds. J. Weigand orgel Pieter Kaars 

10.00 uur Eerste collecte: Voedselbank De Ronde 

Venen 

Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

 

 

https://dorpskerkabcoude.us20.list-manage.com/track/click?u=9b72b45591353a19c9d6bad43&id=4df2f63364&e=812372d76f


17 

 

 

28 juli  Dhr. R. Wichers 

                orgel Evert Hoogenstraaten  

10.00 uur         Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

 Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

4 aug Dhr. H. Borghuis orgel Frits Heil 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

Tweede collecte: Fonds Klimaat, beeld en 

geluid   

  

11 aug Ds. K. Zwart orgel Wilco Gijzen  

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

Tweede collecte: Jeugdwerk 

 

18 aug Ds. Aarnoud van der Deijl 

       orgel Peter Staats 

10.00 uur Met viering Heilig Avondmaal 

Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

25 aug Ds. H. van Toor orgel Frits Heil 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

 Tweede collecte: Fonds Klimaat, beeld en 

geluid 

 

1 sept Ds. G. Reeuwijk 

       orgel Evert Hoogenstraaten 

10.00 uur Eerste collecte: Gezinsbuddy 

Tweede collecte: Missionair werk   

  

8 sept Ds Aarnoud van der Deijl 

STARTZONDAG orgel Peter Staats,  

10.00 uur  mmv cantorij olv Else Sterk  

 Met kindernevendienst Annelies Vellekoop 

Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

Tweede collecte: Jonge Generaties 
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15 sept Ds. D. Gutter orgel Frits Heil 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

Tweede collecte: Fonds Klimaat, beeld en 

geluid 

 

22 sept Mw. J. Sneep-Oorbeek 

       orgel Evert Hoogenstraaten 

10.00 uur Eerste collecte: Werelddiaconaat Moldavië  

 Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

29 sept Ds. G. Compagner orgel Pieter Kaars 

10.00 uur Met viering Heilig Avondmaal 

Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

Tweede collecte: Missionair Werk   

 

6 okt Ds. Aarnoud van der Deijl 

       orgel Wilco Gijzen 

10.00 uur Met kindernevendienst Jantine ter Beek 

Eerste collecte: Werelddiaconaat Israël 

Tweede collecte: Fonds Klimaat, beeld en 

geluid 

 

Bij de diensten 
Deze periode zijn er veel gastvoorgangers. Het is natuurlijk niet gezegd 

dat ze het leesrooster volgen, maar als ze dat wel doen, dan lezen we 

deze zomer uit de hoofdstukken Marcus 6-8. Het is een gedeelte waarin 

Jezus door het land trekt, de leerlingen instrueert, mensen geneest, 

mensen voedt. 

 

Op 14 juli is dat de heer C.G.S. Visser. Het zou dan over Marcus 6:6b-

13 kunnen gaan, waar Jezus zijn leerlingen twee aan twee uitzendt met 

de opdracht om niets mee te nemen en om zich zo helemaal toe te 

vertrouwen aan de goedheid en gastvrijheid van anderen. 

 

Op 21 juli gaat mevrouw ds. Jet Weigand voor. Het rooster suggereert 

dan Marcus 6:30-44, het eerste verhaal over een wonderbare spijziging. 

Het mooie verhaal over de vijf broden en twee vissen. 
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Op 28 juli is het woord aan de heer R. Wichers. Marcus 6:45-52 zou 

kunnen worden gelezen, het verhaal over Jezus die over het water loopt. 

 

Op 4 augustus gaat de heer H. Borghuis voor. Volgens het rooster zou 

Marcus 7:1-23 kunnen worden gelezen. Een wat lastiger verhaal over 

een discussie met farizeeën over reinheid en onreinheid. 

 

Op 11 augustus gaat ds. K. Zwart voor. In Marcus 7:24-30 gaat het weer 

over rein en onrein en over brood, maar nu in de spannende situatie dat 

een vrouw uit Fenicië een beroep op Jezus doet voor haar dochtertje. 

 

Op 18 augustus ga ik zelf voor. Die zondag zullen we vermoedelijk niet 

het rooster volgen, want Pim van Doorn van de stichting Exodus is dan 

te gast. Stichting Exodus helpt (ex)gedetineerden om hun leven weer op 

de rit te krijgen. Het lijkt me goed om over dit werk te horen en 

misschien ook wel of wij zelf iets hierin voor hen kunnen betekenen. 

 

Op 25 augustus gaat ds. H. van Toor voor. Als Marcus 8:1-21 wordt 

gelezen, horen we opnieuw over een wonderbare spijziging. Dat Marcus 

er van twee verhaalt, heeft een reden. 

 

Op 1 september is ds. G. Reeuwijk onze gastpredikant. We lezen nog 

één keer uit Marcus en wel Marcus 8:22-26, het verhaal van de genezing 

van een blinde man. 

 

Op 8 september is het onze startzondag. We gaan die binnenkort 

voorbereiden, maar het wordt ongetwijfeld een feestelijke dienst. De 

werktitel is: ‘Komen als geroepen’. 

 

Het rooster suggereert om in september opnieuw een aantal verhalen uit 

het Bijbelboek Handelingen te lezen. Dat zou dan op zondag 15 

september Hand. 13:13-16 en 42-52 zijn, het verhaal van de 

werkzaamheid van Paulus en Barnabas in de stad Perge. Ze ontmoeten 

daar nogal wat tegenstand. Maar misschien gaat ds. D. Gutter wel een 

andere kant op. 

 

Op 22 september gaat mevrouw J. Sneep-Oorbeek voor. Het rooster stelt 

Hand. 15. Het is een belangrijk verhaal over de allereerste synode in de 

vroege kerk en hoe men daar een lastig dilemma probeerde op te lossen. 
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Save the date!!!! 

 

 

KLEDINGBEURS 2024 

in de DORPSKERK 
 

Vrijdagavond 18 en 

zaterdag 19 oktober. 
 

 

 

U heeft  nog ruim de gelegenheid om de kasten op te ruimen en de 

spullen  te verzamelen. Kleding (ook baby- en kinderkleding!), 

schoenen, dekens, gordijnen enz.,  

 

Inleveren: 
Vrijdag    11 oktober vanaf 13.00 - 15.00 uur  

Zaterdag  12 oktober vanaf 10.00 - 12.00 uur. 

 

Sorteren: 
Woensdag 16 oktober en donderdag 17 oktober.  

Met een koffie en een gezellige lunch. 

 

Verkoop: 
Vrijdag     18 oktober  17.30-20.00 

Zaterdag   19 oktober  10.00-14.00 

 

De opbrengst van de kledingbeurs is voor meubilair in de Dorpskerk. 

Wil iemand  enkele uurtjes helpen bij het sorteren en/of met de verkoop? 

Bel dan even naar 

Rika Donkervoort 06-15353399 of  

Marjo Dierx  06-26402413 

Ook voor andere vragen of informatie kunt u bij hen terecht. 
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                    “Film Zien” 

       DOUBT 

U bent van harte welkom op 

maandagavond 16 september 19.30u   in ’t Hoogt 

Inloop met koffie en thee vanaf 19.00u 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New York, 1964. De charismatische priester Brendan Flynn probeert 

een nieuwe wind te laten waaien door de strenge St. Nicholas school in 

de Bronx. Dat is niet naar de zin van de directrice, zuster Aloysius 

Beauvier, die met ijzeren hand waakt over de traditionele waarden in 

haar school. Wanneer zuster James aan haar overste toevertrouwt dat 

priester Flynn veel tijd doorbrengt met een nieuwe leerling, is dat voor 

zuster Aloysius het sein om een kruistocht te beginnen tegen priester 

Flynn. 

 

Na afloop bent u weer van harte welkom om iets met elkaar te drinken 

en om eventueel wat na te praten over de film. 

De volgende Film Zien is op maandag 11 november. 

Martha, Dini, Anneke, Frieda 

 

http://www.bonifaciuskerkmedemblik.nl/bestanden%20algemeen/bestanden%20start_nieuws_uit/MC900237836%5b1%5d.gif
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VAN DE REDACTIE___________________________ 
          

 

Nagekomen bericht van het College van Kerkrentmeesters: 

 

Bekijk onze website dorpskerkabcoude.nl  
Dankzij veler inspanning staat ook het Jaarverslag 2023 op onze 

website. Het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken 

Utrecht (CCBB) van de PKN Utrecht had er geen nadere vragen over. 

U als gemeente ook niet. Ook deze keer heeft niemand inzage gevraagd 

in enige financiële achtergrond, ook niet bij de Diaconie. Dank voor het 

vertrouwen, dank ook voor alle geboden financiële hulp. 

De jaarverslagen van het CvKRM, de Diaconie en nog veel meer 

actueels zijn te vinden op onze website. Wekelijks staat daar ook de 

laatste digitale nieuwsbrief op, die u ook in de mail hebt ontvangen.  

 

Gebed 
Onlangs sprak onze predikant Aarnoud van der Deijl  een gebed uit in de 

dienst van  2 juni. De redactie werd hierdoor geraakt en wil het u graag  

nog een keer meegeven voor de komende vakantieperiode. 

 

Gebed om ruimte 

 

Bidden wij om ruimte 

om een open klimaat 

van vrijheid en menslievendheid, 

zodat wij herademen 

en meer en meer veranderen 

in mensen van vrede. 

 

Bidden wij  om ruimte 

binnen onze relaties. 

Dat wij elkaar 

het recht gunnen 

om anders te zijn dan anderen 

en anders dan vroeger. 
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Bidden wij om ruimte 

binnen onze families, 

onze vriendenkring 

dat wij losraken van kleine moraal 

van enge visies 

en beperkte interesse. 

Dat wij elkaar zullen helpen 

 

Bidden wij om ruimte 

in onze samenleving 

dat we elkaar niet aankijken op status 

maar  luisteren naar wat onze angsten, 

onze zorgen 

en onze verlangens zijn. 

 

Bidden wij om ruimte 

binnen ons dorp en binnen ons land 

dat wij niet vastraken in nationaal belang 

achter onze dijken, 

dat we meer en meer losraken 

van eigen bezit en eigen belang 

en betrokken bij het tekort en het belang 

van zo veel mensen, dichtbij en ver weg. 

 

Om ruimte bidden wij, 

om de komende wereld, 

Uw  koninkrijk. 

 

 

Jan van Opbergen met aanpassingen van  

Aarnoud van der Deijl 
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STARTZONDAG  8 SEPTEMBER 
 

“KOMEN ALS GEROEPEN” 
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       PASTORAAT____________________________ 
 
Predikant: ds. Aarnoud van der Deijl 

Tel. 06-17970959   e-mail: dominee@dorpskerkabcoude.nl  

 

Ds. Bram- Willem Aarnoutse: vertrouwenspersoon 

Tel. 06-20024393  e-mail: aw.aarnoutse@xs4all.nl  

 

Ouderlingen en diakenen 
U kunt voor al uw vragen een beroep doen op onze ouderlingen en 

diakenen. Waar u woont maakt daarbij niet uit. 

 

Claartje van Andel        06-51315993   ouderling 

Jan van den Bosch        06- 52044712  fungerend voorzitter 

Hanny van den Bosch   06-33631863   diaken 

Gera Hoorweg              06-28441804    ouderling 

Nick de Snoo                         284286    ouderling 

Imre Westerik               06-39593585   diaken 

Matthijs Schram                     281601   diaken 

      

Bezoekmedewerkers 

Eigenlijk zijn wij als gemeente allemaal elkaars oog en oor. Mist u 

iemand al even? Maakt u zich zorgen? Heel fijn als u dit laat weten! 

Soms zal een bezoekmedewerker u bellen. Maar u kunt natuurlijk zelf 

altijd iemand aanspreken of bellen, ook gewoon, voor een verbinding.  

Els Gillebaard heeft op zich genomen om het eerste contact van de 

bezoekmedewerkers te zijn. Dat is fijn! Vanuit de kerkenraad is Hanny 

van den Bosch een extra steunpunt. Spreekt u gerust iemand aan. 

               

Els Gillebaard        06-42693945             

Henk van Kessel    06-20096289 

Janny van der Klok         283645 

Ineke Mensink                283578 

Wout Wessel                   284783  

Marry Willig         06-51651870    

                   

 

mailto:dominee@dorpskerkabcoude.nl
mailto:aw.aarnoutse@xs4all.nl
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Adressenlijst          telefoon: netnummer 0294- 

Scriba:   Claartje van Andel                                           06-51315993 

  Van Voorthuijsenhof 49 1391 JX Abcoude  

         scriba@dorpskerkabcoude.nl  
Organistencoördinator: 

  Richard Sprey                                                   06-20131031 

  Stationsstraat 51, 1391 GM Abcoude  

  r.en.w.sprey@planet.nl 

Dorpskerk:  Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude. 

  Postbus 38 1390AA Abcoude   

Koster:  Tineke Hennipman                                           06-44620963 

  Waardassackerstraat 13, 1391 TW Abcoude   284499 

’t Hoogt: Kerkelijk Centrum, Kerkplein 32, 1391 GK  

   Beheer: Marjo Dierx                  06- 26402413 en/of 281601 

  Behalve voor kerkelijke activiteiten kunt u ’t Hoogt huren  

                    voor feesten, verjaardagen of festiviteiten. 

                    Verhuur via:  beheer.hoogt@live.nl   en  

                     Marjo Dierx                               06- 26402413 en/of 281601 

Diaconie: Hanny van den Bosch                                       06-33631863 

  Piet van Wijngaerdtlaan 26 1391 VD 

  Financiële administratie: Liesbeth Boswijk               284864 

  Achter de Kerken 20, 1391 LN Abcoude 

  ING-Bank: NL70 INGB 0000 3678 45   

  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude 

Werkgroep Kind en Kerk: Gera Hoorweg                          06-28441804 

  Paddenburg 13, 1391 RK Abcoude 

    

 

Algemene zaken Kerkelijk Bureau:  

  Jack de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV Abcoude    284301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scriba@dorpskerkabcoude.nl
mailto:beheer.hoogt@live.nl
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Collectebonnen bestellen: 

                    Coupures: 20x €1,00   20x €1,50   20x €2,50 

        Maak het gewenste bedrag over naar  

                    NL35 RABO 0300 5660 50 en stuur een e-mail naar 

        fsmit000@hetnet.nl graag met uw adresgegevens 

                    t.n.v. Protestantse Gemeente te Abcoude 

        Frits Smit                                                                    283776                                 

College van Kerkrentmeesters: 

  Post(adres): Dirk Jan Aldewereld, 

  dj.aldewereld@outlook.com  

  Van Voorthuijsenhof 4, 1391 JR Abcoude                285059 

Banknummer  Protestantse Gemeente Abcoude 

                      Rabobank: NL35 RABO 0300 5660 50 

Administratie Binding:  

  Jan van Wieringen Roomolen 5 1391 RD Abcoude 

  j.wieringen1@chello.nl                                              284442 

                    NL86 INGB 0003 1704 69 

  t.n.v. Kerkblad de Binding 

ANBI  zie www.pknabcoude.nl/ANBI 

Verhuur  Dorpskerk: 

  George Nagel                                                    085-2129845 

  E-mail verhuur@dorpskerkabcoude.nl 

  En/of 

  Wilco Gijzen                                                   085-2129845 

  E-mail eveneens verhuur@dorpskerkabcoude.nl:                                                   

Cantorij: Else Sterk 

  Leeuwenburgh 32 1391 RE Abcoude,              06-53533629

  elsesterk@hotmail.com 

 

Kerkelijke ledenadministratie 
Voor het goed functioneren van de kerkleden-administratie, die de basis 

vormt van het gemeentewerk, is het erg belangrijk dat wij over de juiste 

gegevens beschikken. Wij verzoek u daarom alle mutaties en berichten 

door te geven aan de heer J. de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV te 

Abcoude. E-mail: ledenadministratie@dorpskerkabcoude.nl 

Alleen op deze wijze blijft u in contact met uw kerk en kan uw kerk 

contact houden met u.  

 

 

mailto:fsmit000@hetnet.nl
mailto:j.wieringen1@chello.nl
mailto:elsesterk@hotmail.com
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Redactie: 

De volgende Binding komt uit op 4 oktober  2024 

Kopij  inleveren uiterlijk maandag 23 september 12.00 uur. 

E-mail:  binding@dorpskerkabcoude.nl                                            

of op het redactieadres:  

Piet van Wijngaerdtlaan 62,    tel : 281911 

  

Verspreiding: 

Fam. van Wieringen,  Adm. : tel. 284442 

B. Timmermans    : tel. 283709 

 

 

 

Fijne vakantietijd toegewenst 
 

 

 

Nummer Kopijstop Tijd Verschijningsdatum 

5 23 september 12.00u  04 oktober 

6 18 november 12.00u 29 november 


