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Noteert u vast in de agenda: 19 mei 
 Feestelijke Heropening van de Dorpskerk 

met o.a. medewerking van de Harmonie. 
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       OM TE BEGINNEN 
 

 

 

In Galilea 
 

De engel zegt: ‘Hij is niet hier, 

want hij is opgestaan. 

Hij leeft voortaan en vraagt aan jou 

hem achterna te gaan. 

 

Hem achterna, en wat hij deed 

aan liefde en aan trouw, 

dat kun jij ook, ga nu op weg 

Hij wacht, hij wacht op jou. 

 

Wie blind was ziet, wie doof was hoort. 

De wanhoop is voorbij. 

Hij ging jou voor in liefde doen 

en wacht op jou, en mij. 

 

Kees Posthumus 

 

 

Pasen – de onmogelijke mogelijkheid 
Waar raakt het verhaal van de opstanding jouw eigen leven? Als 

westerse mensen van na de Verlichting schieten we snel in de groef van 

de vraag: wat is er nou echt gebeurd? Kan ik het met mijn verstand in 

overeenstemming brengen? Kan ik het geloven? 

Maar die vraag is niet vruchtbaar, want natuurlijk kun je er met je 

verstand niet bij. Als je het met je verstand zou kunnen verklaren, was 

het niet eens interessant. De vraag is niet wat er 2000 jaar geleden is 

gebeurd. Maar: wat gebeurt er met jou, nu, als je het verhaal van de 

opstanding tot je laat doordringen? 
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De Franse schilder Arcabas drukt zijn visie op de opstanding uit in dit 

prachtige schilderij. Een hoekig, vierkantig graf rechts achter de engel 

en een ronde opening van de grafspelonk links voor hem. Het donkere 

van het graf en het gouden licht bij de uitgang contrasteren prachtig met 

elkaar. De engel zit zo gebogen, dat hij zelf meebuigt met de ronding 

van de opening. Hij zit niet voor niets met zijn rug naar het graf en met 

zijn gezicht naar de opening. Hij buigt als het ware mee met de ronding, 

met het licht. 

Opstanding is jezelf laten vormen, meebewegen met het goede nieuws. 

Je rug keren naar het al het hoekige, donkere in je leven en jezelf 

openstellen voor het licht, het ronde, het zachte. Tegenwoordig heeft 

men het wel eens over ‘a window of opportunity’, een venster geopend 

naar een kans. Zoiets is Pasen: op zoek gaan naar de opening, naar het 

venster waar het licht doorheen schijnt. 

Hoop is in de Bijbel vaak het onverwachte dat toch gebeurt. De 

onvruchtbare aartsmoeder die een kind krijgt, een pad door de zee voor 

een volk op de vlucht voor een dictator, een nieuwe koning die het volk 

laat terugkeren uit de ballingschap. Zulke wonderen heeft onze generatie 

ook meegemaakt: de val van de Berlijnse muur, het einde van de 

apartheid, de Goede Vrijdag-akkoorden in Noord-Ierland. Allemaal 

gebeurtenissen die we niet zagen aankomen, maar die toch gebeurden. 

Opstandingsgeloof is die radicale openheid naar de toekomst hebben en 

koesteren. Je kunt het niet verklaren, je kunt het niet voorspellen, je kunt 

het zelfs niet verwachten, maar je staat ervoor open dat het toch gebeurt. 

 

Aarnoud van der Deijl 
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Hardop denken (4) 

 

Vaak helpt het om hardop te denken. Het helpt om de gedachten te 

ordenen en het geeft anderen ook de gelegenheid om mee te denken, 

tegen te spreken en ideeën in te brengen. Op de weg naar een 

pioniersplek hebben we alle ideeën, maar vooral alle mensen nodig. 

Denk dus hardop mee! Bijvoorbeeld door mee te praten bij de 

brainstorm-bijeenkomsten over de pioniersplek, een mailtje te sturen, te 

bellen, mij aan te spreken enzovoorts. 

 

 

Er is een pioniersteam 
De voormalige beroepingscommissie heeft het voorstel gedaan om 

verder te gaan als pioniersteam. Bijna in haar geheel – op Anouk de 

Snoo en Frieda van Kessel na. Dat is fantastisch nieuws. Dat betekent 

dat Sibbeliene van den Bosch, Els Gillebaard, Annemarie Hoogenboom, 

Wim Kool, Caroline en Marco Nagel (in duo-baan) en Imre Westerik in 

elk geval deel zullen uitmaken van dat team.  

Maar: het is geen besloten club. Wie wil, kan zich hierbij aansluiten. En 

we willen ook graag gebruik maken van de grote groep mensen die op 

de drie brainstormavonden hebben meegedacht en meegedaan. Hoe we 

dat gaan vormgeven, moeten we even bekijken. Het zou kunnen dat 

iedereen die dat wil, gewoon de uitnodigingen blijft ontvangen en kan 

aanhaken als hij of zij tijd en zin heeft. Of we roepen de grote groep een 

paar keer apart bij elkaar om ideeën te oogsten en te testen. 

De volgende brainstormavond vindt in elk geval plaats op maandag 22 

april om 19.30 uur in ’t Hoogt. 

 

Pinksteren als start 
Op dit moment wordt er volop nagedacht over de viering van 

Pinksteren. Het zal de eerste kerkdienst zijn in de gerestaureerde 

Dorpskerk. Het is de bedoeling dat het een feest voor het hele dorp 

wordt. We zijn in elk geval al verzekerd van de medewerking van de 

Harmonie. Ze krijgen de opdracht mee om ons omver te blazen, maar de 

muren van ons mooie kerkgebouw heel te laten. Verdere informatie 

volgt, maar het idee is om ook de pioniersplek daar aan het dorp te 

presenteren en te kijken of er mensen aan willen haken. 
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Klusklooster 
Claartje van Andel en ik waren op zaterdag 9 maart op de pioniers-

netwerkdag in Utrecht. Daar liepen we de halve Abcoudenaar Jaco 

Meerveld tegen het lijf. Hij runt o.a. Zorgboerderij Bruintjes aan de 

Kanaaldijk. Maar daarnaast is hij ook een soort pionier in Hilversum. 

Hij heeft daar een heus ‘klusklooster’. Wat dat is, kun je op de website 

vinden. Bekijk bijvoorbeeld de inspirerende ‘TED-talk’ op 

https://klusklooster.nl/in-de-media/ 

 

De strandbuggy als metafoor 
Een mooi beeld voor pionieren: een strandbuggy. Om de wind van de 

Geest in de zeilen te kunnen krijgen, moeten de banden sterk genoeg 

zijn: een heldere missie als stuur en een goed team en een sterke 

samenwerking met partners als stabiele achterwielen. 

 

 
  

https://klusklooster.nl/in-de-media/
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In Memoriam Hans van Woerden         
 

Wij gedenken in geloof, hoop en met  liefde  

Hendrik Frederik van Woerden:  Hans 

Weduwnaar van Toetie van Woerden-Flesseman 

Op 5 januari 1932 ziet Hans van Woerden het levenslicht in de pastorie 

van Zwammerdam. Zijn vader is daar op dat moment predikant. Later 

verhuist het gezin naar Middelburg en daar groeit Hans op met zijn drie 

broers. Nadat hij eerst biologie en chemie gaat studeren zal hij dat later 

doceren aan de Universiteit van Amsterdam. 

Hij trouwt met Toetie Flesseman uit Aerdenhout en zij zijn het eerste 

bruidspaar dat in de dan splinternieuwe Adventskerk een zegen 

ontvangt. Hun woonplaats wordt Amsterdam. In die jaren kerkt Hans 

vaak bij professor doctor Hendrik Berkhof, beluistert zijn preken, en 

schrijft die bij thuiskomst letterlijk uit zijn hoofd op. Dan verhuist het 

gezin naar Abcoude. In hun woning komen regelmatig kringen samen 

om te spreken over geloof en theologie in deze tijd. 

Hans van Woerden is trouw in zijn contacten. Zo'n 30 jaar geleden, in de 

tijd dat ds. Frans Willem Verbaas predikant is in Abcoude, maakt Hans 

van Woerden als ouderling deel uit van de kerkenraad. De band met 

Verbaas blijft, net als met een andere voormalige predikante van 

Abcoude, ds. Heleen Joziasse. Van Woerden kijkt naar iedereen om. 

Contacten met gedetineerden via kaarten of bezoek worden door hem 

gestimuleerd. Vele jaren verzorgt Hans van Woerden de preekbeurten 

voor de voorganger van de Protestantse Gemeente te Abcoude, tot zijn 

verhuizing naar Vinkeveen dit onmogelijk maakt. In Vinkeveen blijft hij 

meeleven met Abcoude, maar hij luistert ook graag naar andere 

kerkdiensten zoals die van Mijdrecht. Een theologische boom opzetten 

blijft hem op het lijf geschreven. 

Velen van ons hebben hem recent nog gesproken in de Dorpskerk bij de 

intrede-dienst van predikant Aarnoud van der Deijl. Op 10 februari is na 

een kort ziekbed ons energieke, nadenkende en betrokken gemeentelid 

Hans van Woerden in Zuiderhof, Vinkeveen, overleden.   

De dankdienst voor zijn leven vond vanwege de verbouwing van de 

Dorpskerk Abcoude plaats in de Dorpskerk te Baambrugge, Deze is nog 

steeds te volgen via  www.kerkdienstgemist.nl Dorpskerk Baambrugge.  
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Hans van Woerden laat zijn zonen Willem, Michael en dochter Titia 

achter met partners, kleinkinderen en achterkleinkind. Hij heeft het 

leven op zijn bekende wijze blijmoedig los gelaten, tot op het laatst 

helder denkend en nieuwsgierig naar gene zijde, curiosus sum.  

Moge de Eeuwige zijn familie en vrienden troosten in het gemis. 

Claartje van Andel en ds Erick Versloot 

In Memoriam  An Pabon 
 

Op 28 januari overleed Annie Pabon-Bos, weduwe van 

Dick Pabon, op de leeftijd van 90 jaar. De laatste jaren 

genoot zij de goede zorg van haar neef Lars. Het was 

Tante An, maar voor Lars en Sheniva was er sprake van 

een moeder-zoon en schoondochterrelatie, en voor de kleine Giulia 

mocht zij nog een lieve oma An zijn.  Een bijzondere vrouw met een 

leven rijk aan liefde voor mens en dier, rijk aan cultuur. Lars omschreef 

haar wel als ‘eigenwijs, dromerig, altijd in de weer met de natuur, de 

dieren’. An de pacifist, de altruïst, ze was het allemaal. Ze kwam ook 

graag bij Omzien. De Groningse kwam met haar man Dick in Abcoude 

wonen en was jarenlang onderwijzeres. Daarnaast was ze bestuurslid 

van de Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge en lid van de 

welstandscommissie. Voor een gesprek over politiek was ze altijd te 

vinden. An Pabon was ruimdenkend, ze bezocht ook de Remonstrantse 

kring. Zij stond open voor vele geloven en daarom was het misschien 

wel symbolisch dat wij afscheid van haar namen in de HH Cosmas en 

Damianuskerk. De liturgie was ook oecumenisch: van Franciscus van 

Assisi tot liederen uit Liedboek van de Kerken. An Pabon is bij haar 

man begraven op ‘t  Geinhoff. Wij wensen Lars, Sheniva en Giulia Gods 

nabijheid toe. 

Eric Citroen 

 

In Memoriam Annie van Egmond- Verburg 

gedrevenheid en toewijding,                            

de rode draad in haar leven 
 

Op 23 februari hadden we Annie voor het laatst in ons midden Bij haar 

uitvaart op protestantse leest geschoeid vanuit de HH. Cosmas en 

Damianuskerk. Vanwege de renovatie van de Dorpskerk heeft haar 

afscheid daar plaatsgevonden. Er zijn herinneringen gedeeld en mooie 
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foto’s getoond. Er is gebeden, de Bijbeltekst van Johannes 15:12-17 is 

gelezen: ‘Ik stuur jullie het leven in met de boodschap: heb elkaar lief’ 

en er is geluisterd naar passende muziek. Alles gericht op een troostrijk, 

dankbaar afscheid, waarin de persoon die Annie was  tot haar recht kon 

komen. 

Zou bovenstaande tekst zijn, wat Annie in de praktijk heeft proberen te 

brengen? Was dit haar drijfveer, haar dragende kracht? 

 

Als we de vrouw, moeder, oma die Annie was, is, willen schetsen in een 

enkel woord, dan past het woord ‘toegewijd’; er was een grote 

toewijding in alles wat ze deed.  

Al op jonge leeftijd, ze was de derde in een gezin van dertien kinderen, 

voelde ze de verantwoordelijkheid voor haar jongere broers en zusjes, 

waardoor ze de huishoudschool niet afmaakte. 

Ze trouwde en haar echtgenoot Aat was heel belangrijk voor haar. Ze 

leefde in grote harmonie met hem en het gezin. Ze was de toegewijde 

zakelijke drijvende kracht in het banketbakkersbedrijf. Ze was duidelijk 

en direct, maar ook kon er veel: ze was soepel en niet streng, ze gaf 

vertrouwen aan haar kinderen, geen harde grenzen. 

Ze was heel zorgzaam en hartelijk voor gasten, altijd in de weer om het 

iedereen naar de zin te maken. 

De kleinkinderen kwamen graag bij oma. 

Daarmee zeggen we niet dat Annie een soort van ‘heilige’ was. In het 

geheel niet: ze kon ook direct zijn, soms te direct, niet altijd tactisch en 

zelfs gebiedend. Dat was ook wie ze was. 

De rode draad in haar leven was  gedrevenheid, toewijding aan vrijwel 

ieder die op haar pad kwam en bij alles wat ze deed. 

 

We weten het niet, want ze sprak er niet over: maar was Jezus daarbij 

haar drijfveer? Ze ging graag naar kerk. Ze was er thuis. Ze is ook 

ouderling geweest. Waarom kun je je afvragen? Zo’n wereldse vrouw? 

Ze had er blijkbaar gewoon behoefte aan, aan de rust, aan de 

ingetogenheid van dat kerkelijke uur, ze voelde zich aangesproken, 

geroepen. Misschien wilde ze dat goddelijke vonkje, dat in ieder van ons 

brandt, al is het maar op de waakvlam, aanwakkeren, aanvuren, iedere 

keer weer… Geroepen door Zijn boodschap… 

Na het overlijden van Aat verhuisde Annie van de Bleekerhof naar 

Kerkgaarde, waar ze met plezier tegenover de Dorpskerk heeft 

gewoond. Haar gezondheid en slechte mobiliteit lieten zelfstandig 

wonen echter niet meer toe. De laatste drie jaar woonde ze in Zonnehuis 
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‘Zuiderhof’ te Vinkeveen. Annie heeft gevoeld dat ze niet lang meer te 

leven had. Op donderdag 15 februari toen haar dochter Heleen bij haar 

was, was er iets van afscheid. Er zijn woorden gesproken als ‘je mag het 

-het leven, ons- wel loslaten’. Nog geen dag later is ze, 89 jaar oud, 

overleden. Zou het niet haar grootste wens zijn, dat we haar grote 

toewijding, haar zorgzaamheid navolgen, naleven, en zo dat goddelijke 

vonkje in onszelf ook aanwakkeren. Als we dat doen zal Annie 

voortleven in ons, zal ze ons nabij voelen. 

En: we mogen erop vertrouwen, er tenminste naar verlangen -want Hij 

heeft ons dat beloofd- dat Annie, verenigd met haar Aat, voorgoed is 

thuisgekomen. 

Margo Birkhoff  

 

 

  KERKENRAAD 

 
 

De kerkenraad gaat in gesprek met de taakgroepen en werkgroepen van 

onze gemeente. Die gesprekken kunnen belangrijke bouwstenen 

opleveren voor goede keuzen over de Bestuurbaarheid van onze 

gemeente. Als eerste was de redactie van de Binding te gast in de 

kerkenraadsvergadering van 7 maart jl. 

De redactie is in de loop der jaren uitgedund van vijf tot twee personen, 

te weten Frieda van Kessel en Martha Stol. Het aantal reguliere 

Bindingen is teruggebracht van tienmaal naar zesmaal per jaar. De 

Binding wordt momenteel bezorgd op ruim 300 adressen. Voor onze 

gemeente is de Binding een robuuste en herkenbare informatiebron voor 

inhoud en organisatie met een eenvoudige bewaar- en naslagfunctie. 

Verder leent de Binding zich goed voor bredere beschouwingen van o.a. 

de predikant en publicatie van belangrijke beleidsmatige en financiële 

stukken. Het verspreiden van actuele informatie gebeurt momenteel via 

de wekelijkse digitale Nieuwsbrief. De kerkenraad vindt de huidige 

informatiefunctie van de Binding waardevol voor onze gemeente. De 

kerkenraad heeft grote waardering voor het werk van de redactie en 

degenen die de verspreiding regelen: Jan van Wieringen en Berend 

Timmermans als coördinatoren en allen die de Binding bij weer en wind 

thuis bezorgen. Hartelijk dank voor de inzet die voor elke uitgave van de 

Binding weer wordt geleverd, een mooi resultaat dat telkens weer met 

enthousiasme wordt neergezet. De kerkenraad realiseert zich bij dit alles 
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dat de organisatie van de Binding door weinig mensen wordt gedragen 

en daardoor kwetsbaar is. Op een later moment kom de totale 

communicatie binnen onze gemeente, waarvan de Binding onderdeel 

uitmaakt, op de agenda van de kerkenraad. 

 

De organisatiestructuur van onze gemeente is een belangrijke pijler van 

de Bestuurbaarheid. Vorig jaar heeft de kerkenraad na een bijpraatsessie 

met de gemeente besloten dat het pionieren zal plaatsvinden naar het 

model van een missionaire wijkgemeente. De kerkenraad heeft toen ook 

besloten de vernieuwing van de organisatiestructuur en de bemensing 

daarvan door ambtsdragers en anderen samen met de nieuwe predikant 

op te pakken. Nu Aarnoud van der Deijl is aangetreden gaat de 

kerkenraad hier verder mee. Een eerste discussie over de werkgebieden 

en daarbij behorende taakgroepen heeft plaatsgevonden. Na afronding 

van de voorbereidende discussie zal de kerkenraad de gemeente hierbij 

betrekken.  

 

In de bijpraatsessie na de dienst van zondag 10 maart jl. is gesproken 

over verhuur van de benedenzaal van ‘t Hoogt aan Stichting Careyn en 

over het meubilair van de Dorpskerk. Er waren ongeveer 30 

gemeenteleden in ‘t Hoogt aanwezig. Dirk Jan Aldewereld heeft 

uitgezocht dat er via Kerkdienst Gemist gemiddeld is meegekeken: live 

vanaf 24 adressen en achteraf vanaf 34 adressen.  

 

Careyn gaat per 1 april  de benedenzaal op drie dagen in de week 

(maandag, dinsdag en donderdag) van 9:00 uur tot 16:00 uur huren met 

gebruik van de toiletten en de keuken. In overleg met de beheerder 

Marjo Dierx mag Careyn ook gebruik maken van de tuin. De verhuur is 

bedoeld voor dagbesteding van een groep ouderen uit Abcoude en 

omgeving. Buiten de huurtijden van Careyn is de benedenzaal 

beschikbaar voor anderen. De bovenzaal blijft ook binnen de huurtijden 

beschikbaar voor kerkenwerk en verhuur, met gebruik van de toiletten 

en de keuken voor koffie en thee etc. Ingeval Jack Ligtvoet binnen de 

huurtijden van Careyn de benedenzaal nodig heeft voor een condoleance 

vanuit de familiekamer, dan wijkt Careyn uit naar de bovenzaal. Voor 

alle gebruikers is het belangrijk om gebruik af te stemmen met Marjo 

Dierx.  

 

Bij de bezichtiging van de bouwactiviteiten in de Dorpskerk komen er 

veel signalen dat de doorkijk in de kerk vanaf de ingang licht en mooi is 
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DIACONIE 

nu de herenbank niet voor de ingang staat, met daaraan gekoppeld de 

vraag of de herenbank voortaan niet elders tegen een muur kan worden 

geplaatst. De kerkenraad begrijpt deze wensen maar weet ook dat er 

mensen zijn die gehecht zijn aan de oude situatie. De kerkenraad wil 

hierover een besluit nemen na een zorgvuldige procedure waarbij ook de 

gemeente wordt betrokken. Het College van Kerkrentmeesters zal de 

besluitvorming voorbereiden. Eerst wil het College de huidige 

bouwactiviteiten afronden. Intussen vindt de kerkenraad het een goed 

plan van het College om wielen onder de twee delen van de herenbank 

te bevestigen zodat deze gemakkelijk verplaatsbaar zijn. Een wens die 

ook vanuit de verhuur van de Dorpskerk opgekomen is.  

 

De stoelen van de Dorpskerk zijn aan vervanging toe. Om tot een goede 

keuze te komen stelt het College een in omvang beperkte werkgroep in. 

Als u daarvoor belangstelling heef kunt u contact opnemen met de 

voorzitter van het College Nick de Snoo. 

 

Jan van den Bosch,  

Voorzitter Kerkenraad 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte 31 maart 

Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor horeca 
In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de 

Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, 

kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde 

maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo 
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kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, 

restaurants of foodtrucks. En jongeren die een eigen bedrijf willen 

starten, krijgen een mentor uit de horecasector. 

Via het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie steun je 

kansarme jongeren in Colombia met een opleiding en het vinden van 

werk. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 

0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat Pasen 

of doneer online. Hartelijk dank voor je gift. 

 

Lees meer op kerkinactie.nl/jongerenhoreca 

 

Collecte 5 mei 

Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne  
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte 

en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en 

de toekomst van veel inwoners volledig overhoop.  

Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne 

die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale 

hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van 

Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen 

die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. 

Via het programma Noodhulp van Kerk in Actie steun je inwoners en 

ontheemden in Oekraïne. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op 

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp mei of 

doneer online. Hartelijk dank voor je gift. 

 

Help je mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk 

dank! 

 

Lees meer op kerkinactie.nl/oekraine     

Namens Taakgroep Diaconie, 

Ripka Verheul 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/kansarme-jongeren-opleiden-voor-horeca/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-oekraine/
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Hierbij treft u de samenvatting aan van de voorlopig 

vastgestelde Jaarrekening Diaconie 2023. 

 
Voorafgaande aan de definitieve vaststelling door de kerkenraad ligt 

deze jaarrekening in haar geheel van   1 t/m 8 april ter inzage bij 

Liesbeth Boswijk, Achter de Kerken 20 te Abcoude. In deze periode is 

het mogelijk uw mening over deze jaarrekening kenbaar te maken aan 

de kerkenraad. Voor inzage kunt u een afspraak maken met de 

administratie van de werkgroep Diaconie, 

Liesbeth Boswijk: liesbethboswijk@cs.com,of  06-22849979 

 

 

 
 

mailto:liesbethboswijk@cs.com,of
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      KERKDIENSTEN 

 
 
Wij nodigen u en jou van harte uit voor onze kerkdiensten op 

zondagmorgen 10.00 uur in de bovenzaal van ’t Hoogt op het 

Kerkplein. Iedereen kan alle kerkdiensten ook beluisteren en bekijken 

op  www.kerkdienstgemist.nl.  

Deze diensten zijn zowel direct tijdens de aangegeven tijd van de 

kerkdienst te volgen, als later op elk ander gewenst moment.  

In de kerk wordt gecollecteerd. U kunt uw giften ook overmaken.  

Dat kan voor de diaconie naar ING-Bank NL70 INGB 0000 3678 45 

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude. 

Uw bijdrage voor de collecte van het College van Kerkrentmeesters kunt 

u overmaken naar Rabobank: NL35 RABO 0300 566050 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Abcoude. 

 

24 maart Ds. Aarnoud van der Deijl,  oecumenisch 

Let op!!   in Cosmas en Damianus kerk 

10.00 uur Palmpasen met kindernevendienst 

 Gera Hoorweg/Jantine ter Beek 

Eerste collecte: Missionair Werk Nederland 

Tweede collecte: Fonds Klimaat Beeld en 

Geluid 

 

28 maart Ds. P. Wattel piano Wilco Gijzen 

19.30 uur Witte Donderdag 

met viering Heilig Avondmaal 

Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

 Tweede collecte: Jeugdwerk 

 

29 maart Ds. Aarnoud van der Deijl  

piano Peter Staats 

19.30 uur Goede Vrijdag 

Eén collecte: Jeugdwerk   

 

  

https://dorpskerkabcoude.us20.list-manage.com/track/click?u=9b72b45591353a19c9d6bad43&id=4df2f63364&e=812372d76f
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31 maart Ds. Aarnoud van der Deijl, Pasen 

Let op!! in koor Dorpskerk 

piano Evert Hoogenstraaten 

Met kindernevendienst o.l.v. 

10.00 uur  Annelies Vellekoop/Jantine ter Beek 

Eerste collecte: Werelddiaconaat Columbia  

Tweede collecte: Fonds Klimaat Beeld en 

Geluid 

 

7 april Ds. G. van Reeuwijk, piano Peter Staats 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

14 april Ds. E.J. Hempenius piano Frits Heil 

10.00 uur Eerste collecte: vluchtelingen Griekenland  

 Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

21 april  Ds. J. Compagner roepingenzondag 

piano Peter Staats 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

 Tweede collecte:Jeugdwerk 

 

28 april Ds. Aarnoud van der Deijl 

       piano Wilco Gijzen 

Viering Heilig Avondmaal 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

Tweede collecte: Missionair Werk 

 

5 mei Dhr. Gerard van Midden 

       piano Evert Hoogenstraaten 

10.00 uur Eerste collecte: Noodhulp Oekraïne 

Tweede collecte: Fonds Klimaat Beeld en 

Geluid 
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9 mei Ds. Aarnoud van der Deijl 

       piano Wilco Gijzen 

10.00 uur Hemelvaartsdag 

Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

 Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

12 mei    Dhr. J. Venus piano Frits Heil  

10.00 uur Eerste collecte: Voedselbank De Ronde 

Venen  

 Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

19 mei Ds. Aarnoud van der Deijl 

Let op!! Pinksteren Feestelijke opening Dorpskerk 

       piano Else Sterk mmv cantorij 

10.00 uur         Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

       Tweede collecte: Missionair Werk 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Jouw postzegels en kaarten zijn geld waard! 

Nog altijd leveren gebruikte kaarten en postzegels veel geld op. Door 

het inzamelen van deze materialen kunnen Kerk in Actie en GZB 

projecten in het buitenland ondersteunen. U en jij kunt daarbij helpen. 

Hoe? Door heel eenvoudig oude postzegels en kaarten in de inzamelbox 

in de hal in te leveren. Hoe werkt het?  

● Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van 

ansichtkaarten. Denk ook eens aan de postzegels van school of 

de organisatie waar je werkt.  
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   COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

● Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een 

ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een 

afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. 

Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij 

het oud papier. Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte 

kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting 

Kinderpostzegels in alle maten en vormen. 

 

U kunt postzegels, kaarten en mobieltjes doneren in de ‘de melkbus’ bij 

de ingang van de kerk. De melkbus zal  vanaf Pinksteren weer in de kerk 

staan. Mocht u eerder willen doneren dan kunt u deze bij Frits en Ida 

Kutschenreuter inleveren. 

Wat levert het op? 

In 2023 was de opbrengst € 32.885,12 (€ 27.937,92 via postzegels en 

kaarten, € 4.537,20 via cartridges en mobieltjes en € 410,- via oud 

muntgeld). 

In 2022 was dit € 31.393,88 (€ 27.619 via postzegels en kaarten en € 

3.774,20 via cartridges en mobieltjes). 

In 2021 bracht het € 20.382,30 op (€ 17.245 via postzegels en 

ansichtkaarten en € 3.137,30 via cartridges en telefoons). 

In 2020 was dit € 24.625,90 (€18.691,- via postzegels en ansichtkaarten, 

€ 5.824,90 via mobieltjes en cartridges en nog € 110 via oud muntgeld). 

Met de opbrengst kunnen Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde 

Zendingsbond) veel mensen ondersteunen. 

Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. 

 

Ripka Verheul 

  

 

 

 

Werk aan de Dorpskerk     
Op weg naar Pinksteren, de toepasselijke dag waarop de feestelijke 

ingebruikname van de gerestaureerde en gerenoveerde Dorpskerk 

gepland staat, lopen alle werkzaamheden nog steeds goed op schema.  

Het tijdelijk uitvallen van projectleider Nico Hennipman veroorzaakte 

bij alle betrokkenen wel een schok en veel medeleven met Nico zelf en 

zijn gezin, maar er zijn geen zaken komen stil te vallen. De overige 
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leden van het projectteam (Johan Griffioen, Nick de Snoo en Vincent 

Pijpers) hebben extra taken verdeeld en onze vrijwilligers en de 

vakmensen van Verwoerd zijn gestaag door blijven werken.    

Het herstellen van de verzakte vloer en onderliggende grondlaag, het 

installeren van nieuwe vloerverwarming en radiatoren en het 

geëgaliseerd terugleggen van de monumentale tegels in de kerkzaal: dit 

alles is voor een belangrijk deel uitgevoerd en zal in de weken tot aan 

Pinksteren worden afgerond. Uiteraard wordt er voldoende tijd 

ingeruimd voor een grondige schoonmaak na oplevering van alle 

bouwwerkzaamheden.  

Onze digitale Nieuwsbrief besteedt wekelijks aandacht aan de meest 

actuele ontwikkelingen en op onze website – www.dorpskerkabcoude.nl 

– zijn naast een beschrijving van het hele project ook een fotocollage en 

filmpjes te vinden van de werkzaamheden. Die beelden worden geregeld 

aangevuld en geactualiseerd.   

Voor de Duurzaamheidsmarkt op zaterdag 23 maart is een folder 

gemaakt met een impressie van het hele project en de duurzame doelen: 

het in goede staat behouden van de monumentale Dorpskerk en 

aanzienlijk besparen op het energieverbruik door vernieuwing en 

verbetering van de verwarming. Deze folder verschijnt ook op de 

website.    

Zoals elders in de Binding ook wordt toegelicht, wordt voor de viering 

van Pasen het koor van de Dorpskerk tussentijds schoongemaakt en 

gepast ingericht.  

 

Vincent Pijpers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Johan Griffioen 

http://www.dorpskerkabcoude.nl/
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Korenfestival 

“BeKOORlijk Abcoude” 

 

Zoals iedere twee jaar wordt het  een feestelijke dag in ons bekoorlijke 

dorp op zaterdag 25 mei. Het korenfestival is weer helemaal volgeboekt. 

Twintig koren zullen u hun liederen laten horen: pop, klassiek, jazz, 

wereldmuziek, Hollandse ‘schlagers’; alle stijlen zullen voorbij komen 

door gemengde koren, vrouwenkoren, grote koren, kleine koren, een 

seniorkoor én een kinderkoor. Maar dat niet alleen, ook zal dat hele 

weekend de Open Atelierroute weer tegelijkertijd plaatsvinden in het 

hele dorp met ateliers van kunstenaars waar u zo naar binnen kan lopen 

om hun werk te bewonderen. Kortom een uitgelezen dag om het dorp in 

te gaan, te genieten van alle koorklanken, een atelier mee te pikken of 

een terrasje uit te zoeken.  

Deze keer hebben we twee jubilarissen: ons eigen Creatoonkoor dat het 

korenfestival indertijd in 2008 heeft geïnitieerd ter viering van hun 25 

jarig bestaan, maar ook het kinderkoor Ismaël uit Wilnis! Beide vieren 

hun 40e jubileum! Ze zullen u ongetwijfeld feestelijk en uitbundig 

toezingen!  

Begin mei zullen er overal in het dorp flyers liggen met daarop de tijden 

waarop ieder koor zal zingen. Marry Jansen-Kin en Jeroen Dirks zullen 

de koren  introduceren en ‘aan elkaar praten’. 

Zoals altijd zullen de kerkdeuren openstaan en kunt u in- en uitlopen. 

Het festival zal om 10 uur geopend worden door onze nieuwe 

dorpsgenoot, de zangeres Trijntje Oosterhuis, dus zorg dat u op tijd een 

plaatsje verovert in de kerk! De kerk gaat open om 9:45 uur. Om 17:30 

uur zullen de laatste koorklanken te horen zijn. 

De toegang is gratis, de organiserende werkgroep blijft van mening dat 

iedereen, jong en oud, veel geld op zak of weinig geld op zak, moet 

kunnen genieten van dit evenement. Muziek brengt  mensen samen, daar 

doen we het voor! Mocht u toch wat willen doneren, dat kan altijd, er 

staan bussen bij de uitgang. 

Voor meer informatie: bekoorlijkabcoude08@gmail.com  

Website: www.bekoorlijkabcoude.nl 

Liesbeth Hengeveld 

 

http://www.bekoorlijkabcoude.nl/
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                     “Film Zien” 

                                           Life of PI 
                              U bent van harte welkom op 

maandag 15 april om 19.30u in ‘t Hoogt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze film vertelt het bijzondere levensverhaal van de Indiase 

jongen Pi. Na een schipbreuk belandt Pi op een reddingsboot met 

een gevaarlijke Bengaalse tijger. Samen worden ze geconfronteerd  

met zowel de schoonheid als de wreedheid van de natuur. Life of 

Pi is gebaseerd op de gelijknamige roman van de Canadese 

schrijver Yann Martel. 

 

Na afloop bent u van harte uitgenodigd om nog iets met elkaar te  

drinken en om  na te praten over de film.. 

Martha, Dini, Marjolein en Frieda 

Let op!! In de vorige Binding is per abuis de verkeerde datum 

voor april vermeld. Het is dus maandag 15 april. Zie 

hierboven. 

De volgende datum van Film Zien is 10 juni.  

 

http://www.bonifaciuskerkmedemblik.nl/bestanden%20algemeen/bestanden%20start_nieuws_uit/MC900237836%5b1%5d.gif
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IN MEI EN JUNI WEER CONCERTEN IN 

 DE DORPSKERK ABCOUDE 

 
De Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge (KSAB) heeft de 

afgelopen maanden haar concerten in Baambrugge georganiseerd. Dat is 

ons (bestuursleden) maar ook onze bezoekers prima bevallen. Maar toch 

hebben we de Dorpskerk in Abcoude gemist. 

De kerken verschillen nogal, in grootte, ouderdom, bouwstijl, akoestiek; 

kortom de sfeer in de ene en de andere kerk is anders.  

Wat ook een groot verschil uitmaakt is dat er in Abcoude een prachtige 

vleugel staat. 

 

Volgens de laatste berichten zou eind mei de kerk weer volop in gebruik 

genomen kunnen gaan worden. De KSAB is dan ook zeer verheugd dat 

het ernaar uitziet dat het piano-recital van Tobias Borsboom op zondag 

26 mei inderdaad in Abcoude zal kunnen plaatsvinden.  

Drie weken later zal dan het laatste concert van dit seizoen zijn op 

zondag 16 juni. 

De musici van Barokensemble Eik en Linde komen met een "familie-

concert" en wel van de familie Bach. 

Maar ook in april is er nog een concert, maar dan in Baambrugge: 

• zondag 21 april aanvang 15:15 uur in de Dorpskerk, Dorpsstraat 

2, toegang € 19 Jacobien Rozemond (viool & zang) en Renée 

Bekkers (accordeon) met hun succesvolle programma BLISS 

met als thema ‘Wat maakt iemand gelukkig?’ 

En daarna dan weer in Abcoude: 

• Pianorecital - Ode aan Schubert - Tobias Borsboom  

zondag 26 mei aanvang 15:00 uur toegang € 19  

• De familie Bach in concert - Barokensemble Eik en Linde 

zondag 16 juni aanvang 15:00 uur toegang € 23 
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Zie de website voor informatie en de link naar het bestelformulier om 

kaarten te reserveren: 

http://www.abcoudeconcerten.nl 

 

Graag tot ziens bij onze concerten 

Suzanne Bakker 

voorzitter KSAB 

 
 

 

VAN DE REDACTIE___________________________ 
          

 

Onderstaan artikel is alvast een voorproefje voor de volgende Binding. 

 

Extra Feestelijk Pinksteren  
We vieren dat de Geest over ons komt met Pinksteren.  

Met de geestkracht, het enthousiasme en hulp van velen onder leiding 

van aannemer Verwoerd mogen we dit Pinksterfeest weer in de 

Dorpskerk vieren. Wat een feest!  

De Abcouder Harmonie zal op 19 mei ook voor onze dorpsgenoten de 

weg wijzen naar de Dorpskerk. Nader programma volgt in de wekelijkse 

digitale nieuwsbrief! 

Kijk ook wekelijks op onze website https://dorpskerkabcoude.nl/ voor 

de laatste ontwikkelingen rond de Dorpskerk. Misschien wordt ook u 

verrast! 

Claartje van Andel 

 

De redactie wenst u goede Paasdagen toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dorpskerkabcoude.nl/
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       PASTORAAT____________________________ 
 
Predikant: ds. Aarnoud van der Deijl 

Tel. 06-17970959   e-mail: dominee@dorpskerkabcoude.nl  

 

Ds. Bram- Willem Aarnoutse: vertrouwenspersoon 

Tel. 06-20024393  e-mail: aw.aarnoutse@xs4all.nl  

 

Ouderlingen en diakenen 
U kunt voor al uw vragen een beroep doen op onze ouderlingen en 

diakenen. Waar u woont maakt daarbij niet uit. 

 

Claartje van Andel        06-51315993   ouderling 

Jan van den Bosch        06- 52044712  fungerend voorzitter 

Hanny van den Bosch   06-33631863   diaken 

Gera Hoorweg              06-28441804    ouderling 

Nick de Snoo                         284286    ouderling 

Imre Westerik               06-39593585   diaken 

Matthijs Schram                     281601   diaken 

      

Bezoekmedewerkers 

Eigenlijk zijn wij als gemeente allemaal elkaars oog en oor. Mist u 

iemand al even? Maakt u zich zorgen? Heel fijn als u dit laat weten! 

Soms zal een bezoekmedewerker u bellen. Maar u kunt natuurlijk zelf 

altijd iemand aanspreken of bellen, ook gewoon, voor een verbinding.  

Els Gillebaard heeft op zich genomen om het eerste contact van de 

bezoekmedewerkers te zijn. Dat is fijn! Vanuit de kerkenraad is Hanny 

van den Bosch een extra steunpunt. Spreekt u gerust iemand aan. 

               

Els Gillebaard        06-42693945             

Henk van Kessel    06-20096289 

Janny van der Klok         283645 

Ineke Mensink                283578 

Wout Wessel                   284783  

Marry Willig         06-51651870    

                   

 

mailto:dominee@dorpskerkabcoude.nl
mailto:aw.aarnoutse@xs4all.nl
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Adressenlijst          telefoon: netnummer 0294- 

Scriba:   Claartje van Andel                                           06-51315993 

  Van Voorthuijsenhof 49 1391 JX Abcoude  

         scriba@dorpskerkabcoude.nl  
Organistencoördinator: 

  Richard Sprey                                                   06-20131031 

  Stationsstraat 51, 1391 GM Abcoude  

  r.en.w.sprey@planet.nl 

Dorpskerk:  Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude. 

  Postbus 38 1390AA Abcoude   

Koster:  Tineke Hennipman                                           06-44620963 

  Waardassackerstraat 13, 1391 TW Abcoude   284499 

’t Hoogt: Kerkelijk Centrum, Kerkplein 32, 1391 GK  

   Beheer: Marjo Dierx                  06- 26402413 en/of 281601 

  Behalve voor kerkelijke activiteiten kunt u ’t Hoogt huren  

                    voor feesten, verjaardagen of festiviteiten. 

                    Verhuur via:  beheer.hoogt@live.nl   en  

                     Marjo Dierx                               06- 26402413 en/of 281601 

Diaconie: Hanny van den Bosch                                       06-33631863 

  Piet van Wijngaerdtlaan 26 1391 VD 

  Financiële administratie: Liesbeth Boswijk               284864 

  Achter de Kerken 20, 1391 LN Abcoude 

  ING-Bank: NL70 INGB 0000 3678 45   

  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude 

Werkgroep Kind en Kerk: Gera Hoorweg                          06-28441804 

  Paddenburg 13, 1391 RK Abcoude 

    

 

Algemene zaken Kerkelijk Bureau:  

  Jack de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV Abcoude    284301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scriba@dorpskerkabcoude.nl
mailto:beheer.hoogt@live.nl
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Collectebonnen bestellen: 

                    Coupures: 20x €1,00   20x €1,50   20x €2,50 

        Maak het gewenste bedrag over naar  

                    NL35 RABO 0300 5660 50 en stuur een e-mail naar 

        fsmit000@hetnet.nl graag met uw adresgegevens 

                    t.n.v. Protestantse Gemeente te Abcoude 

        Frits Smit                                                                    283776                                 

College van Kerkrentmeesters: 

  Post(adres): Dirk Jan Aldewereld, 

  dj.aldewereld@outlook.com  

  Van Voorthuijsenhof 4, 1391 JR Abcoude                285059 

Banknummer  Protestantse Gemeente Abcoude 

                      Rabobank: NL35 RABO 0300 5660 50 

Administratie Binding:  

  Jan van Wieringen Roomolen 5 1391 RD Abcoude 

  j.wieringen1@chello.nl                                              284442 

                    NL86 INGB 0003 1704 69 

  t.n.v. Kerkblad de Binding 

ANBI  zie www.pknabcoude.nl/ANBI 

Verhuur  Dorpskerk: 

  George Nagel                                                    06-19721139 

  E-mail verhuur@dorpskerkabcoude.nl 

  En/of 

  Wilco Gijzen                                                   06-12931039 

  E-mail eveneens verhuur@dorpskerkabcoude.nl:                                                   

Cantorij: Else Sterk 

  Leeuwenburgh 32 1391 RE Abcoude,              06-53533629

  elsesterk@hotmail.com 

 

Kerkelijke ledenadministratie 
Voor het goed functioneren van de kerkleden-administratie, die de basis 

vormt van het gemeentewerk, is het erg belangrijk dat wij over de juiste 

gegevens beschikken. Wij verzoek u daarom alle mutaties en berichten 

door te geven aan de heer J. de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV te 

Abcoude. E-mail: Abcoude.pkn.leden@kpnplanet.nl 

Alleen op deze wijze blijft u in contact met uw kerk en kan uw kerk 

contact houden met u.  

 

 

 

 

 

 
 

mailto:fsmit000@hetnet.nl
mailto:j.wieringen1@chello.nl
mailto:elsesterk@hotmail.com
mailto:Abcoude.pkn.leden@kpnplanet.nl
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Redactie: 

De volgende Binding komt uit op 17 mei 2024 

Kopij  inleveren uiterlijk maandag 06 mei 12.00 uur. 

E-mail:  binding@dorpskerkabcoude.nl                                            

of op het redactieadres:  

Piet van Wijngaerdtlaan 62,    tel : 281911 

  

Verspreiding: 

Fam. van Wieringen,  Adm. : tel. 284442 

B. Timmermans    : tel. 283709 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer Kopijstop Tijd Verschijningsdatum 

3 06  mei 12.00u  17 mei 

4 01 juli 12.00u  12 juli 

5 23 september 12.00u  04 oktober 

6 18 november 12.00u 29 november 


