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Overleden: 

 

Jan Nagel 

Weduwnaar van Janny Nagel-Heikoop 

 

Abcoude, 3 april 1936 † Amsterdam, 12 maart 2024 

 

Dinsdag j.l. is toch nog onverwacht Jan Nagel overleden. Een week ervoor was hij er 

eigenlijk slechter aan toe en hij was nu plannen aan het maken om terug naar huis te 

gaan, toen hij dinsdagmorgen in alle vroegte overleed.  

'Lief, meelevend, strijdvaardig' zijn de woorden die de familie voor hem gebruikt op de 

kaart. Hij bleef inderdaad strijdvaardig tot het einde, maar had er ook vrede mee als het 

anders zou lopen. Hij was altijd oprecht geïnteresseerd in anderen, trouw in zijn 

vriendschappen. Trouw was hij ook in de jaren dat hij mantelzorger was voor zijn vrouw. 

Zijn geloof was een bron van kracht voor hem. 'Mijn genade is u genoeg' was een tekst 

die voor hem belangrijk was, maar ook de tekst die op de grafsteen van zijn vrouw staat 

en nu ook op de rouwkaart: 'In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Zo niet, Ik 

zou het u gezegd hebben.' In het vertrouwen dat er een Vader is die hem opwacht, heeft 

hij zijn leven kunnen teruggeven aan die God. 

 

De dankdienst voor zijn leven vindt plaats op maandag 18 maart om 10.30 uur in de de 

Dorpskerk van Baambrugge. Daarna begeleiden we Jan naar begraafplaats 't Geinhoff 

in Abcoude. En aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in Boutique Hotel 

'De Witte Dame' in Abcoude.  

We wensen zijn kinderen Marco en Caroline en Rob en Barbara en hun kinderen Sanne, 

Thom en Thijs veel sterkte en troost toe. 

Correspondentieadres: Torenlaan 11, 1391 VM Abcoude  

 

 



 

 
 

 

 

 


