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In deze nieuwsbrief: 
Overleden: Hans van Woerden  

 

 

Overleden: 

 

Hendrik Frederik van Woerden Hans 

Weduwnaar van Toetie van Woerden-Flesseman 

 

Zwammmerdam, 5 januari 1932 † Vinkeveen, 10 februari 2024 

 

Op 10 februari is na een kort ziekbed ons energieke, nadenkende en betrokken gemeentelid 

Hans van Woerden overleden. Velen van ons hebben hem recent nog gesproken in de 

Dorpskerk Abcoude bij de intrede-dienst van predikant Aarnoud van der Deijl. 

 

Hans van Woerden was trouw in zijn contacten. Zo'n 30 jaar geleden, in de tijd dat Ds Frans 

Willem Verbaas predikant was in Abcoude, maakte Hans van Woerden als ouderling deel uit 

van de kerkenraad. Hij onderhield nog steeds contact met Verbaas, net als met een andere 

voormallge predikante van Abcoude, ds Heleen Joziasse. Van Woerden keek naar iedereen 

om. Contacten met gedetineerden via kaarten of bezoek werden door hem gestimuleerd. 

Vele jaren verzorgde Hans van Woerden de preekbeurten voor de voorloper van de 

Protestantse gemeente te Abcoude, tot zijn verhuizing naar Vinkeveen dit onmogelijk 

maakte. In Vinkeveen bleef hij meeleven met Abcoude, maar luisterde hij ook graag naar 

andere kerkdiensten zoals die in Mijdrecht. Een theologische boom opzetten bleef hem op 

het lijf geschreven. 

 

 



 

 

(Illustratie op de rouwkaart van gevelsteen De Morgenster, Gein-zuid 12, Abcoude. Uit het door Hans 

van Woerden geschreven boek Gevelstenen in Amsterdam, wandelen langs bijbelse voorstellingen) 

 

De afscheidsdienst zal plaats vinden in besloten kring. De afscheidsdienst wordt geleid 

door Ds Erick Versloot van de PG te Mijdrecht. Er is gelegenheid om het afscheid live te 

volgen op zaterdag 17 februari vanaf 14.30 uur of dit later terug te zien op 

www,kerkdienstgemist.nl Dorpskerk Baambrugge.  

Hans van Woerden laat zijn zonen Willem, Michael en dochter Titia achter met partners, 

kleinkinderen en achterkleinkind. Hans heeft het leven op zijn bekende wijze blijmoedig los 

gelaten, tot op het laatst helder denkend en nieuwsgierig naar gene zijde; curiosus sum. 

Moge de Eeuwige zijn familie en vrienden troosten in het gemis. 

Correspondentieadres: Dr Sloetlaan 19  1391 CM Abcoude  

 

  

 
 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2357-Kerk-in-Baambrugge

