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OM TE BEGINNEN

Een akker kopen in bezet gebied

In de komende
veertigdagentijd lezen
we verhalen uit het
boek  Jeremia. Ik
verheug me daarop,
want de profeet Jeremia
is mij lief. Jeremia is bij
uitstek degene die laat .
zien dat hoop niet
hetzelfde is als
optimisme. Zoals de
voormalige Tsjechische
president en schrijver
Vaclav Havel dat ook
zei: ‘Hoop is beslist
niet  hetzelfde als
optimisme. Hoop is niet
de overtuiging dat iets
goed zal aflopen, maar
de zekerheid dat iets
ertoe doet ongeacht de
afloop.’

Jeremia leefde in de tijd vlak voor de Babylonische ballingschap (zo
rond 600 v. Chr). Juda was een vazalstaat van Babylon, maar de Judese
koningen droomden van onafhankelijkheid en rekenden erop dat Egypte
Juda wel te hulp zou schieten in geval van oorlog. Sommige profeten
zoals Chananja overgoten die illusie met een vroom sausje en zeiden dat
God Juda en Jeruzalem had uitverkoren en dus niet in de steek zou laten.
Jeremia zag het gevaar en waarschuwde voor militaire avonturen. Dat
werd hem niet in dank afgenomen. De religieuze leiders verweten hem



een gebrek aan godsvertrouwen en de politieke leiders verweten hem
landverraad. Hij belandde zelfs in de gevangenis.

In Jeremia 28 staat het spannende verhaal over de confrontatie tussen
Jeremia en Chananja. Jeremia zegt tegen Chananja dat hij hoopt dat
Chananja gelijk krijgt met zijn optimistische boodschap, maar dat hij
zelf bang is van niet. Een onheilsprofeet hoopt ten diepste dat hij
ongelijk krijgt.

Maar hoewel Jeremia dus pessimistisch is, is hij toch ook hoopvol. Hij
zegt zelfs: ‘Mijn plan met jullie staat vast — spreekt de HEER: Ik heb
jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle
toekomst geven.” (Jer. 29:11)

Jeremia zet zijn woorden op een bijzondere manier kracht bij: in Jeremia
32 staat het verhaal dat een neef van Jeremia hem nota bene in de
gevangenis opzoekt om hem een akker te koop aan te bieden in het al
door de Babyloniérs bezet gebied. Dat is menselijk gezien waanzin
natuurlijk. Alsof je iemand een kavel te koop aanbiedt in Oost-Oekraine.
En toch koopt Jeremia de akker, want, zo zegt Jeremia: ‘dit zegt de
HEER van de hemelse machten, de God van Israél: Eens zullen in dit
land opnieuw akkers, huizen en wijngaarden worden gekocht.” (Jer.
32:15)

Ik vind dat een mooi beeld: een akker kopen in bezet gebied. Dat is
hoop. Het heeft te maken met durven denken op de lange termijn. Ook al
zie je het met het klimaat en met de democratie op dit moment niet de
goede kant opgaan, hoop is toch de goede dingen blijven doen. Het heeft
ook te maken met een diep godsvertrouwen. Het was juist Jeremia, en
niet Chananja, die op God zijn vertrouwen stelde voor een hoopvolle
toekomst.

Het is niet verwonderlijk dat sommige tijdgenoten van Jezus hem zagen
als een nieuwe Jeremia (Mat. 16:14). Ook Jezus durfde de politieke en
religieuze leiders tegen te spreken en moest daar ook een hoge prijs voor
betalen. De hoogste zelfs. En toch is ook zijn verhaal een bron van hoop.
Het is mooi om de komende weken die twee verhalen naast elkaar te
lezen in de vieringen.

Aarnoud van der Deijl



Uit de Tijd 15 februari

Op donderdag 15 februari is er om 20.00 uur weer een ‘Uit de Tijd’ in ’t
Hoogt. Op die avond zal ikzelf wat vertellen over mijn boek De
toekomst van de kerk. Essay vol rouw en hoop.

In mijn boek zit een aantal dragende gedachten. Een daarvan is het
model van de godsdienstwetenschapper Ninian Smart die stelt dat elke
levensheschouwing zeven domeinen kent: ervaringen, opvattingen,
verhalen, beelden en symbolen, gemeenschappen, rituelen, normen en
waarden. Ik denk dat ieder mens andere accenten legt. VVoor de een is het
belangrijkste wat je zelf ervaart, voor de ander is het de groep mensen
die je ontmoet als gemeenschap enz. Wellicht kunnen we op deze avond
verkennen hoe dat voor onszelf is.

Een andere dragende gedachte is dat je in de kerk best zou kunnen
accepteren dat mensen hun betrokkenheid op verschillende manieren
vormgeven. Kloosters kunnen parochies, wijk- en dorpskerken daarin de
weg wijzen. In het klooster heb je drie ‘schillen’: de ingetreden broeders
of zusters, het dorp eromheen dat relaties onderhoudt met het klooster en
alle pelgrims en toevallige passanten die eenmalig langskomen. Dat kan
de vraag oproepen: in welke schil bevind ik me en zit ik daar goed of wil
ik meer of minder afstand?

Een derde dragende gedachte, die wat haaks lijkt te staan op het vorige,
is er een die kritisch staat op de huidige cultuur. In mijn boek zegt
vooral de Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerrechts dat. Zij zegt: in
onze cultuur draait alles om ‘what’s in it for me?’ (wat heb ik eraan?)
Maar in de kerk hoor je de boodschap: het draait niet om jou. Concreet
betekent het dat je nooit een kerk of een samenleving zult kunnen
bouwen op ‘calculerende’ burgers die zich bij alles alleen maar afvragen
wat ze er zelf aan hebben. Het ouderwetse woord ‘devotie’ betekent niet
voor niets van oorsprong ‘toewijding’ (devoted to you). De vraag die
daaraan dus is gekoppeld: zou je jezelf niet ook ergens aan willen
toewijden en ook iets willen brengen in plaats van alleen willen halen?

Ik wil dat alles toespitsen op het initiatief van “Uit de Tijd” zelf. ” Uit de
Tijd” is een initiatief van de Dorpskerk, maar de meeste deelnemers
staan op een grotere of minder grote afstand tot de kerk. Je zou kunnen
zeggen: ze zitten in die schil ‘pelgrims en passanten’ die af en toe even
binnenkomen om op te laden. Ik ben geneigd om dat heel waardevol te
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vinden. Zeker als we een pioniersplek willen gaan stichten, is het mooi
dat hier in Abcoude die grens tussen binnen en buiten de kerk een heel
vloeiende is. Maar mag dan ook de wedervraag worden gesteld: hoe zou
je je betrokkenheid vorm willen geven? Ook een pelgrim is geen
consument, maar brengt toch ook iets van zichzelf binnen in een
Klooster. Zou je als deelnemer aan” Uit de Tijd” ook iets willen
brengen?

Aarnoud van der Deijl

Naar een werkgroep liturgie?

Veel gemeentes kennen een werkgroep liturgie. In grote lijnen hebben
die werkgroepen vaak twee taken — soms meer de ene en soms meer de
andere.

Allereerst is dat het nadenken over het liturgische beleid. Dan kan het
gaan over de liederen die worden gezongen, de tafelgebeden die worden
gebruikt. Het kan gaan over vragen of je bepaalde nieuwe vieringen wil
toevoegen aan het rooster (Paaswake? Top 2000-viering?) of misschien
juist wil schrappen (wat doe je bijvoorbeeld als de vierde advent zoals
vorig jaar op 24 december valt?)

De andere taak is meer uitvoerend. Bijvoorbeeld het kiezen van een
veertigdagen- of adventsproject. Of de communicatie met
gastpredikanten over onze liturgie. Overigens niet met de bedoeling dat
we als een soort ‘liturgische politie’ van alles gaan voorschrijven, maar
juist om gastvoorgangers duidelijk te maken welke keuzes zij zelf
kunnen maken. Het is ook nog denkbaar dat we met de werkgroep
liturgie concrete vieringen gaan voorbereiden, zoals bijvoorbeeld
hoogtijdagen als Kerst of Pasen: samen de Bijbelteksten bespreken, de
liederen uitzoeken enz.

Met het instellen van een werkgroep liturgie ontlasten we overigens ook
de scriba, want een aantal van de hierboven beschreven taken wordt nu
door haar uitgevoerd.

Een werkgroep liturgie komt zo’n vier of vijf keer per jaar bijeen.

En wat is het profiel voor een lid van deze werkgroep? We denken dat
iedereen die gevoel heeft voor liturgie mee kan doen. Denk aan de
musici uit onze gemeente, aan de leden van de cantorij, aan de leden van
‘Kind en Kerk’, maar ook mensen die het leuk vinden om over deze
vragen na te denken, zijn van harte uitgenodigd zich aan te melden.

Else Sterk en Aarnoud van der Deijl
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Eerste ervaringen

Vrienden en familie vragen de laatste weken natuurlijk vaak: en hoe is
het in Abcoude? Mijn antwoord luidt dan: ik word ongelooflijk hartelijk
ontvangen, het zijn ontzettend lieve mensen en je voelt dat ze wat
willen. Er zit veel positieve energie in de gemeente!

Die positieve energie merk je heel sterk in de groep die meegeholpen
heeft en nog meehelpt met de verbouwing in het kerkgebouw. Maar ook
daarbuiten: bij de catechisanten, de brainstormgroep pioniers (zie
verderop in deze brief), bij “Uit de Tijd”, bij Film Zien, de
kerkenraadsleden enzovoorts.

Bij zo'n 20 adressen heb ik inmiddels wat uitgebreider kennisgemaakt,
met in totaal zo'n 40 gemeenteleden. Bij sommigen was dat aan de
eettafel.

Zoals ik bij de intrededienst heb laten weten, vind ik het ook prima als
uzelf het initiatief neemt, als u het fijn vindt dat ik u een keer kom
opzoeken en dat dat niet te lang duurt.

Aarnoud van der Deijl

KERKENRAAD

De kerkdiensten, diaconale zaken, pastoraat, jeugdwerk en de financiéle
zaken vragen ook dit jaar weer veel aandacht en inzet. Daarnaast speelt
een aantal grote projecten: Bestuurbaarheid, Pionieren, Toekomstige
exploitatie van de Dorpskerk en de Bouwwerkzaamheden in de
Dorpskerk. In de kerkenraad passeren al deze zaken de revue. Ik vertel u
over de vergadering van 25 januari jl.

Begrotingen 2024

Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de
PKN is akkoord met de ingediende begrotingen van de diaconie en van
de kerk. In verband met de in de begroting van de kerk opgenomen
kosten van de bouwwerkzaamheden kwam de vicevoorzitter van het
CCBB naar de Dorpskerk om zich ter plekke door een aantal van onze
(financiéle) mensen te laten informeren. Voorafgaande aan de start van
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de bouwwerkzaamheden werd de vereiste omgevingsvergunning door de
burgerlijke gemeente verstrekt. De plannen voor dit jaar kunnen dit jaar
dan ook worden uitgevoerd.

Van de gelegenheid om na de kerkdiensten de vorderingen van de
werkzaamheden in de Dorpskerk te bekijken (op 7 en 28 januari) werd
goed gebruik gemaakt. Veel enthousiasme wordt geuit over de open en
lichte uitstraling bij binnenkomst van de kerk.

Na de bijpraatsessie is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Daaruit
blijkt dat de veranderingen van de vloer geen nadelige invioed hebben
op de akoestiek in de kerk.

Over de voortgang van de bouwwerkzaamheden leest u verderop in
deze Binding. In de wekelijkse nieuwsbrieven en via de website van de
Dorpskerk wordt u met foto’s en filmpjes geinformeerd over de actuele
stand van zaken.

Kerkdiensten in ‘t Hoogt

We hebben inmiddels een aantal kerkdiensten in ‘t Hoogt gehouden. De
benedenzaal van ‘t Hoogt is ingericht om tijdens de dienst mee te doen
via videoverbinding. Tot op heden lukt het om alle kerkgangers in de
bovenzaal een plek te geven. De werkkamer van Aarnoud dient als
kerkenraadskamer. Gaandeweg worden er verbeteringen aangebracht
waar dat nodig blijkt. De kerkenraad constateert dat het houden van
kerkdiensten in ‘t Hoogt tot op heden een werkbare en goede oplossing
is. De kerkenraad is verheugd dat veel gemeenteleden blijven komen
naar de erediensten in ‘t Hoogt.

Pionieren

Ds. Aarnoud van der Deijl is na zijn bevestiging op 10 december vorig
jaar druk met werk voor onze gemeente. Hij informeert u langs de
beschikbare kanalen zelf over zijn bevindingen en acties. En natuurlijk
zien wij hem geregeld als voorganger in kerkdiensten. Het pionierswerk
krijgt de volle ruimte. De kerkenraad kan zich goed vinden in de door
Aarnoud gepresenteerde ideeén voor de aanpak. Dat geldt ook voor de
ideeén betreffende de liturgische ondersteuning van kerkdiensten en
contact met de plaatselijke RK-kerk. De deelnemersgroep voor het
pionieren is inmiddels verbreed tot allen die willen meepraten en
meedoen. Zo kunnen ook leden van de kerkenraad op persoonlijke titel
meedoen.



Nieuwe exploitatie Dorpskerk

De activiteiten op dit terrein zijn in volle gang. Een belangrijk punt is
het behouden van de Kkerkelijke functie van de Dorpskerk. De
kerkenraad vindt het ook daarom een goed idee dat Aarnoud als pionier
in de aanloopfase betrokken is bij dit project.

Bestuurbaarheid

De komende tijd wordt de Bestuurbaarheid van de gemeente verder
uitgewerkt. Bij de bestuurbaarheid gaat het om de samenstelling en de
werkwijze van de kerkenraad. VVoor een deel hangt de invulling af van
de ontwikkelingen in de pioniersfase, waarin nieuwe activiteiten kunnen
worden opgestart en bestaande activiteiten mogelijk worden gestopt. Om
voor dit proces extra tijd en ruimte te creéren hebben alle leden van de
kerkenraad en ikzelf als voorzitter uitgesproken ook in 2024 aan te
blijven in de kerkenraad.

Jan van den Bosch,
Voorzitter Kerkenraad

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Werk aan de Dorpskerk
Zoals veel van de gemeenteleden al met eigen ogen hebben kunnen
aanschouwen, zijn de werkzaamheden voor de restauratie en renovatie
van de kerkzaal in de Dorpskerk in volle gang.
Dankzij een groot team van enthousiaste, betrokken én bekwame
vrijwilligers is al in de eerste week van het jaar een vliegende start
gemaakt met alle voorbereidingen, zoals het apart zetten van alle
stoelen, het beschermen van orgel, doophek, koorhek, preekstoel,
herenbanken en ander meubilair, het afdekken van de vloer, het
losbreken en afvoeren van een oude betonlaag, plus het verwijderen — én
verkopen - van oud hout en ijzer.
Inmiddels is door aannemer Verwoerd een nieuwe betonnen draagvloer
aangebracht, waarop de nieuwe constructie kan worden aangebracht
voor de vloerverwarming in de delen van de kerk, waar voorheen de
lattenzones lagen.
Onze digitale Nieuwsbrief besteedt wekelijks uitgebreid aandacht aan de
meest actuele ontwikkelingen en op onze website —
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www.dorpskerkabcoude.nl — zijn naast een beschrijving van het hele
project ook een fotocollage en filmpjes te vinden van de
werkzaamheden. Die beelden worden geregeld aangevuld en
geactualiseerd.

Wil je meer weten of heb je specifieke vragen, neem dan gerust contact
op met een van de leden van het projectteam: Nick de Snoo, Johan
Griffioen, Nico Hennipman en Vincent Pijpers.

Vincent Pijpers
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Henk van Kessel geeft stokje over aan George Nagel

Na vele jaren onvermoeibare inzet heeft ‘mister Dorpskerk’ Henk van
Kessel de coordinatie van de verhuur van de oudste monumentale kerk
in de gemeente De Ronde Venen afgelopen week overgedragen aan
George Nagel.

George is net gepensioneerd en wil na tientallen jaren intensief werken
als projectleider bij grote organisaties als Interpay, NS, ProRail en de
Gemeente Amsterdam iets doen voor de lokale gemeenschap. Hij treedt
zodoende in de voetsporen van zijn vader én zijn zoon. Om met de
laatste te beginnen, Ruben Nagel is een bekende in onze gemeente. Niet
alleen heeft hij op de CNS gezeten, ook heeft hij samen met Mark
Schram enige tijd het beheer en de catering van 't Hoogt gedaan. De
vader van George heeft zich in Amsterdam ingezet voor de Onze- Lieve-
Vrouwekerk. Door een samenwerking aan te gaan met de Syrisch-
orthodoxe kerk heeft hij deze prachtige kerk aan de Keizersgracht voor
sluiting weten te behoeden.

George is van katholieke huize, maar al geruime tijd geen belijdende
gelovige meer. Hij staat positief tegenover de pioniersvisie van de
Protestantse Gemeente te Abcoude en de intentie om de Dorpskerk
letterlijk en figuurlijk nog meer open te stellen voor de
dorpsgemeenschap en het draagvlak voor behoud en beheer van dit
monumentale gebouw te verbreden.

George: ‘Ik vind het een eer om het werk van Henk te mogen
voortzetten. Het is geweldig wat hij al die jaren heeft gedaan, ook in de
moeilijke corona-tijd. De variéteit aan gebruikers en passende
evenementen is nu al heel groot. Dat moeten we behouden en na de
grote renovatie, die nu gaande is, de kans benutten om dat nog verder uit
te bouwen.’

Vincent Pijpers
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Henk van Kessel in zijn Kkarakteristieke pose als onberispelijke
vertegenwoordiger van de  Dorpskerk, hier samen  met
kerkenraadsvoorzitter Jan van den Bosch op 10 december jl.
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George Nagel

13



KERKDIENSTEN

Wij nodigen u en jou van harte uit voor onze kerkdiensten op
zondagmorgen 10.00 uur in de bovenzaal van 't Hoogt op het
Kerkplein. ledereen kan alle kerkdiensten ook beluisteren en
bekijken op www.kerkdienstgemist.nl.

Deze diensten zijn zowel direct tijdens de aangegeven tijd van de
kerkdienst te volgen, als later op elk ander gewenst moment.

In de kerk wordt gecollecteerd. U kunt uw giften ook overmaken.
Dat kan voor de diaconie naar ING-Bank NL70 INGB 0000 3678
45 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude.
Uw bijdrage voor de collecte van het College van
Kerkrentmeesters kunt u overmaken naar Rabobank: NL35 RABO
0300 566050 t.n.v. Protestantse Gemeente Abcoude

11 februari Mw. ds. J. Weigand-Timmer
piano Frits Heil
10.00 uur Eerste collecte: Vluchtelingen Griekenland

Tweede collecte: Kerk en Eredienst

18 februari Ds. Aarnoud van der Deijl
piano Else Sterk
10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie

Tweede collecte: Jeugdwerk
25 februari Mw. ds. G. Arnoldus piano Peter Staats

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Missionair Werk
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3 maart

10.00 uur

10 maart
10.00 uur

17 maart

10.00 uur

24 maart
10.00 uur

28 maart
19.30 uur

29 maart

19.30 uur

Ds. Aarnoud van der Deijl

piano Peter Staats

Met kindernevendienst Jantine ter Beek
Eerste collecte: Zending Libanon
Tweede collecte: Fonds Klimaat Beeld en
Geluid

Ds. D. Gutter piano Evert Hoogenstraaten
Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Kerk en Eredienst

Mw. ds. Henriétte van Dunné

piano Else Sterk

Eerste collecte: Voedselbank De Ronde
Venen

Tweede collecte: Kerk en Eredienst

Ds. Aarnoud van der Deijl piano Frits Heil
Palmpasen Met kindernevendienst Gera
Hoorweg/Jantine ter Beek

Eerste collecte: Missionair Werk Nederland
Tweede collecte: Fonds Klimaat Beeld en
Geluid

Ds. P. Wattel piano Wilco Gijzen
Witte Donderdag met viering Heilig
Avondmaal

Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie
Tweede collecte: Jeugdwerk

Ds. Aarnoud van der Deijl
piano Peter Staats

Goede Vrijdag

Eén collecte: Jeugdwerk
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31 maart Ds. Aarnoud van der Deijl

piano Evert Hoogenstraaten
10.00 uur Pasen Met kindernevendienst

Annelies Vellekoop/Jantine ter Beek

1° collecte: Werelddiaconaat Columbia

2° collecte: Fonds Klimaat Beeld en Geluid
Samen blij
Wat een gezamenlijke blijheid mogen we met elkaar ervaren de
afgelopen tijd! We mogen terugzien op heel fijne feestelijkheden de
afgelopen twee maanden.
De Dorpskerk was vol met ‘meelevend Abcoude’ op 10 december bij de
feestelijke intrede van onze pionier-predikant ds Aarnoud van der Deijl.
Velen spanden zich in voor een fijn welkom met napraten en lunch en
dat lukte helemaal.
Het Do-re-mi-koor bestaande uit moeders met kinderen van de
Abcouder basisscholen sprankelde op Eerste Kerstdag in de Dorpskerk.
Opnieuw fijn en voor vele zangeressen en toehoorders ook nieuw: een
optreden in de Dorpskerk.
Oliebollen werden er gebakken in de tuin van ‘t Hoogt en wij genoten
ervan bij de koffie na de oudejaarsdienst in de Dorpskerk. En toen ging
de verbouwing beginnen in de Dorpskerk. En werd het wéér een
gezamenlijk feestje van geheel andere aard. Met als overeenkomst:
helpende handen. Of dit nu bij het verzorgen van de koffie is, bij het
schoonmaken, of bij het verwijderen van bouwafval: er waren en er zijn
veel gezamenlijk helpende handen. De Dorpskerk is het hart van
Abcoude, maar heeft ook ons hart. Ook naast de activiteiten in en bij de
Dorpskerk bekommeren velen zich om een ander. Wat kan en gebeurt er
veel in deze positieve flow.

Over de Dorpskerk staat al heel veel in deze Binding. Kijk vooral
wekelijks op de website https://dorpskerkabcoude.nl/ met bijna dagelijks
iets nieuws. Wist u overigens dat ook onze wekelijkse nieuwsbrief op de
actuele website staat? Er zijn inmiddels meer dan 200 vaste
mailadressen die de brief ontvangen. En via de website blijven ook
steeds familie, kennissen en verder geinteresseerd Abcoude steeds
bijgepraat. Kortom: samen kan er veel!

Claartje van Andel (scriba, digitale nieuwbrief)
scriba@dorpskerkabcoude.nl
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DIACONIE

kerk

Collecte 11 februari

Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht.
Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of
religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden
mensen uit bijvoorbeeld Syrié, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier
wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd.

Kerk in Actie ondersteunt organisaties die mensen op de vlucht
opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar
mogelijk een betere plek.

Via het programma Noodhulp helpt Kerk in Actie gestrande
vluchtelingen in Griekenland. Steun dit werk via de collecte of maak je
bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. ‘Vluchtelingen Griekenland' of doneer online. Hartelijk
dank voor je gift!

Lees meer op kerkinactie.nl/griekenland

Collecte 3 maart

Predikanten opleiden voor het Midden -Oosten

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de
theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor
het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de
Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en
werkt er als theologiedocent en studentenpastor.

In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker
en keren daarna terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke
gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. VVoorgangers en kerkelijk
werkers in actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn cursussen
theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze
tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de

17


https://donatie.protestantsekerk.nl/kerkinactie/?project=7011t000000Hq6SAAS
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen/

christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in
aanwezigheid en getuigenis.

Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je het werk van
Wilbert Saane aan de theologische opleiding in Beiroet. Geef in de
collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. collecte Zending Libanon of doneer online.
Hartelijk dank voor je gift.

Lees meer op kerkinactie.nl/onderwijslibanon

Collecte 24 maart

Het paasverhaal voor heel Nederland

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal
aan miljoenen  Nederlanders te
vertellen. Een missionaire kans! Rond
deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt
de Protestantse Kerk extra initiatieven
om naar buiten gericht kerk te zijn.
Een voorbeeld hiervan is een
Passionpakket, in samenwerking met
Alpha Nederland, waarmee kerken
met buurtbewoners een avond kunnen
organiseren en over de betekenis van
Pasen door kunnen praten. Ook breder
wordt er extra verdieping aangeboden
met een magazine en online. Het paasuerhaa[ voor
Via het programma Missionair Werk heel Nederland
ondersteunt de Protestantse Kerk

missionaire activiteiten in het hele €

land. Geef in de collecte of maak een

bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk
0.v.v. Missionair Werk Palmpasen. Hartelijk dank voor je gift.

Meer informatie op kerkinactie.nl/collecterooster

Namens Taakgroep Diaconie,
Ripka Verheul
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“Film Zien”

Heaven on Earth
U bent van harte welkom op
maandag 4 maart om 19.30u in ‘t Hoogt

In het vervolg op de mooie film “As it is in Heaven” die we in november
met elkaar hebben bekeken, zien we de bewoners van het Zweedse
dorpje Ljusaker weer terug na de dood van hun dirigent Daniel Daneus.
Het koor is nog altijd een hechte groep. Daarom wordt geaccepteerd dat
pastoor Stig zich volgooit met drank, terwijl hij voor een lege kerk staat
te preken. Maar als het hoofd van het bisdom hem uit zijn functie dreigt
te zetten, roept Stig de hulp in van zangeres Lena. Lena treurt nog altijd
om het verlies van haar geliefde Daniel. Maar ze gaat moedig verder, al
is het maar vanwege hun pasgeboren zoon Jacob. Vol passie stort ze
zich op haar nieuwe taak als dirigent, om zo, met de hulp van het
zangkoor en een orkest, de kerk weer vol te krijgen, in de hoop dat
hemelse muziek verbindt en in het dorp voor een wonder zal zorgen.

Na afloop bent u van harte uitgenodigd om nog iets met elkaar te
drinken en om na te praten over de film..
Martha, Dini, Marjolein en Frieda

De volgende data Film Zien: 25 april, 10 juni.
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VAN DE REDACTIE

Bedankt!

Langs deze weg wil ik u hartelijk danken voor de vele kaarten en
bemoedigende teksten die ik van u mocht ontvangen. In de moeilijke
weken heeft het mij goed gedaan.

Het bestralingstraject is half januari gestart en duurt 7 weken. Daarna
hoop ik nog wat jaartjes op de Torenlaan te mogen wonen.

Nogmaals bedankt!
Met vriendelijke groet,
Jan Nagel

Het eerste kerkblad van dit jaar is uit.
Dankzij tientallen verspreiders komt deze Binding weer
bij u in de brievenbus.

—
3
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PASTORAAT

Predikant: ds. Aarnoud van der Deijl
Tel. 06-17970959 e-mail: dominee@dorpskerkabcoude.nl

Ds. Bram- Willem Aarnoutse: vertrouwenspersoon
Tel. 06-20024393 e-mail: aw.aarnoutse@xs4all.nl

Ouderlingen en diakenen
U kunt voor al uw vragen een beroep doen op onze ouderlingen en
diakenen. Waar u woont maakt daarbij niet uit.

Claartje van Andel 06-51315993 ouderling
Jan van den Bosch 06- 52044712 fungerend voorzitter
Hanny van den Bosch 06-33631863 diaken

Gera Hoorweg 06-28441804 ouderling
Nick de Snoo 284286 ouderling
Imre Westerik 06-39593585 diaken
Matthijs Schram 281601 diaken
Bezoekmedewerkers

Eigenlijk zijn wij als gemeente allemaal elkaars oog en oor. Mist u

iemand al even? Maakt u zich zorgen? Heel fijn als u dit laat weten!

Soms zal een bezoekmedewerker u bellen. Maar u kunt natuurlijk zelf
altijd iemand aanspreken of bellen, ook gewoon, voor een verbinding.
Els Gillebaard heeft op zich genomen om het eerste contact van de
bezoekmedewerkers te zijn. Dat is fijn! Vanuit de kerkenraad is Hanny

van den Bosch een extra steunpunt. Spreekt u gerust iemand aan.

Els Gillebaard 06-42693945
Henk van Kessel 06-20096289
Janny van der Klok 283645
Ineke Mensink 283578
Wout Wessel 284783
Marry Willig 06-51651870
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Adressenlijst telefoon: nethummer 0294-

Scriba:

Claartje van Andel 06-51315993
Van Voorthuijsenhof 49 1391 JX Abcoude
scriba@dorpskerkabcoude.nl

Organistencoordinator:

Dorpskerk:
Koster:

’t Hoogt:

Diaconie:

Werkgroep

Richard Sprey 06-20131031
Stationsstraat 51, 1391 GM Abcoude
r.en.w.sprey@planet.nl

Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude.

Postbus 38 1390AA Abcoude

Tineke Hennipman 06-44620963
Waardassackerstraat 13, 1391 TW Abcoude 284499
Kerkelijk Centrum, Kerkplein 32, 1391 GK

Beheer: Marjo Dierx 06- 26402413en/of 281601
Behalve voor kerkelijke activiteiten kunt u 't Hoogt huren
voor feesten, verjaardagen of festiviteiten.
Verhuur via: beheer.hoogt@live.nl en

Marjo Dierx 06- 26402413 en/of 281601
Hanny van den Bosch 06-33631863
Piet van Wijngaerdtlaan 26 1391 VD

Financiéle administratie: Liesbeth Boswijk 284864

Achter de Kerken 20, 1391 LN Abcoude

ING-Bank: NL70 INGB 0000 3678 45

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude

Kind en Kerk: Gera Hoorweg 06-28441804
Paddenburg 13, 1391 RK Abcoude

Algemene zaken Kerkelijk Bureau:

Jack de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV Abcoude 284301
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Collectebonnen bestellen:
Coupures: 20x €1,00 20x €1,50 20x €2,50
Maak het gewenste bedrag over naar
NL35 RABO 0300 5660 50 en stuur een e-mail naar
fsmit000@hetnet.nl graag met uw adresgegevens
t.n.v. Protestantse Gemeente te Abcoude
Frits Smit 283776
College van Kerkrentmeesters:
Post(adres): Dirk Jan Aldewereld,
dj.aldewereld@outlook.com
Van Voorthuijsenhof 4, 1391 JR Abcoude 285059
Banknummer Protestantse Gemeente Abcoude
Rabobank: NL35 RABO 0300 5660 50
Administratie Binding:
Jan van Wieringen Roomolen 5 1391 RD Abcoude
j.wieringenl@chello.nl 284442
NL86 INGB 0003 1704 69
t.n.v. Kerkblad de Binding
ANBI zie www.pknabcoude.nl/ANBI
Verhuur Dorpskerk:
George Nagel 06-19721139
E-mail verhuur@dorpskerkabcoude.nl
En/of
Wilco Gijzen 06-12931039
E-mail eveneens verhuur@dorpskerkabcoude.nl:
Cantorij:  Else Sterk
Leeuwenburgh 32 1391 RE Abcoude, 06-53533629
elsesterk@hotmail.com

Kerkelijke ledenadministratie

Voor het goed functioneren van de kerkleden-administratie, die de basis
vormt van het gemeentewerk, is het erg belangrijk dat wij over de juiste
gegevens beschikken. Wij verzoek u daarom alle mutaties en berichten
door te geven aan de heer J. de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV te
Abcoude. E-mail: Abcoude.pkn.leden@kpnplanet.nl

Alleen op deze wijze blijft u in contact met uw kerk en kan uw kerk
contact houden met u.
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VlaanderenMeybaum

MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN
Aan - en Verkoop - Beheer - Taxatie

Koppelkade 1

1391 CT Abcoude

Tel.: 0294-281670

Fax.: 0294-288397
info@vlaanderenmeybaum.nl

m www.vlaanderenmeybaum.nl

mee /€U€]2

Rob van de Velde

Tel. 0294-293063 Abcoude/Baambrugge
Tel. 0297 -583448 Vinkeveen
Kantooradres:

Voorbancken 3

3645 GV Vinkeveen

E-mail: info@robvandevelde.nl
www.robvandevelde.nl
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Jack Ligtvoet uitvaartverzorging

Een afscheid om nooit te vergeten

Informatie of melding van overlijden
06-16089868  (24/7 bereikbaar)

(75' van gelderen
S & stork uitvaart

. waar u ook verzekerd bent, u bent vrij in
de keuze van uw uitvaartondernemer
- Leg je wensen vast en vraag
‘mijn laatste wensenboekje'
aan via info@gsuitvaart.nl
. voor melding van overlijden
24/7 bereikbaar: 06 - 233 67 997

Je kunt maar één keer afscheid nemen
www.vangelderenstorkuitvaart.nl
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Kerkplein 7
1391 GJ Abcoude
0294 28 12 27

jderkman@notarisderkman.nl
NOTARISKANTOOR www.notarisderkman.nl

DERKMAN

NOTARIELE DIENSTVERLENING MET
PERSOONLIJKE AANDACHT

Personen- en familierecht ¢ Estate planning ® Vastgoed * Ondernemingsrecht
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Luxe Brood- en Banketbakkerij

(Both

Kerkplein 4 * Abcoude * 0294 281336

(=3

(I

Loon- en verhuurbedrijf André Hopman
Gein-zuid 10 * 1391GT * Abcoude
Tel nr. 06-49305140

andre.hopman@hotmail.com
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Redactie:

De volgende Binding komt uit op 29 maart 2024
Kopij inleveren uiterlijk maandag 18 maart 12.00 uur.
E-mail: binding@dorpskerkabcoude.nl

of op het redactieadres:

Piet van Wijngaerdtlaan 62, tel : 281911

Verspreiding:
Fam. van Wieringen, Adm. : tel. 284442
B. Timmermans - tel. 283709

Nummer Kopijstop Tijd Verschijningsdatum
2 18 maart 12.00u 29 maart

3 06 mei 12.00u 17 mei

4 01 juli 12.00u 12 juli

5 23 september 12.00u 04 oktober

6 18 november 12.00u 29 november
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