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SEPTEMBER TIJD PLAATS ACTIVITEIT 

Zo 03 10.00u Dorpskerk Startzondag 

Do 07 10.00u ‘t Hoogt Omzien 

Do 21 10.00u ‘t Hoogt Omzien 

OKTOBER TIJD PLAATS ACTIVITEIT 

Do 05 10.00u ‘t Hoogt Omzien 

Vr 13 17.30u-

20.30u 

Dorpskerk Kledingbeurs 

Za 14 10.00u-

14.00u 

Dorpskerk Kledingbeurs 

 

OPENSTELLING DORPSKERK 
In de maanden  juli en augustus is de Dorpskerk open op alle 

zondagmiddagen van 13.00uur tot 16.00uur. 

In september is de Dorpskerk ook open op zaterdag 9 en zondag 

10 i.v.m. de Open Monumentendagen.  

 

 

 

 

 
www.dorpskerk

abcoude.nl 
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       OM TE BEGINNEN 
 

 

Nieuwe wegen vinden door nieuwe mensen te ontmoeten 
Het is nu gebruikelijk om over ‘Christendom’ te praten of over een 

‘christelijke’ kerk. De beweging van Jezus kreeg echter pas later die 

naam. Eerst werden ze mensen van de Weg genoemd. In Handelingen 

9:2 lees je dat bijvoorbeeld. Daar wil Paulus “aanhangers van de Weg” 

vervolgen. Hij wilde christenen gevangen nemen, zouden we nu zeggen. 

Maar in die tijd was “de Weg” de naam van die beweging van mensen 

die met Jezus leefden, op weg gingen. Die naam past goed bij de 

Dorpskerk nu: de Dorpskerk als kerk van de Weg.  

Want zo’n anderhalf jaar geleden maakten we voor het eerst 

kennis als gemeente en interim-predikant. En na de zomer gaan we nog 

even met elkaar door tot een nieuwe predikant gevonden is. Tot op 

heden kijk ik terug op een intensieve en mooie tijd. Maar ik kijk ook 

vooruit. 

   Ik ben vanaf het begin onder de indruk geweest van de grote 

betrokkenheid bij elkaar en van zoveel mensen uit het dorp bij de 

Dorpskerk. Zoveel inzet met zoveel mensen op zoveel terreinen, dat is 

mooi om mee te maken. Het pastoraat onder ouderen loopt goed. De 

diaconie is goed bezet. De opdracht waarmee we begonnen, was om uit 

bestuurlijke verlamming te komen, uit richtingloosheid en uit conflict. 

Dan loopt de weg dood. Ook al gebeuren er best goede dingen ook. 

Toen de interim-periode begon, was de heftigste botsing voorbij. Toch 

merkte ik aan alle kanten dat er ook veel naars gebeurd was. De neiging 

bestaat soms om daar maar niet meer over te praten. Maar ik vind het 

toch belangrijk om het te benoemen. Want zoals ik het zie, heb je een 

tijd gehad dat het puur zakelijk over het ontwikkelen van de kerk ging. 

Dat je elkaar dan kwijt raakt is jammer maar eigenlijk ook logisch. Want 

een kerk is ten diepste een manier van op weg gaan met God, met diepe 

waarden die sturend zijn. Daar hebben we het in het afgelopen jaar dan 

ook over gehad. Dat ging prima, want ik vind onder jullie alle ruimte 

voor gesprek over geloof, en over je diepste verlangen als het gaat om 

de Heer, de gemeente en de toekomst. Hoopvol! We hadden gesprekken 

na een dienst, en tafelgesprekken en gemeente-avonden. Dat was steeds 

persoonlijk, betrokken en vol van beleving en geloof. Op die basis kun 

je perfect je koers kiezen en zakelijke gezonde plannen uitwerken. Dat is 
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dan ook gebeurd. Want vanuit die basis groeit ontvankelijkheid voor wie 

het anders beleeft. Er groeit vertrouwen in elkaars betrokkenheid ook als 

je het anders ziet. Ik voelde ontspanning in vergaderingen komen en 

ademde zelf meer op. Naar mijn idee gaat het hier niet om verschillen 

van dag en nacht. Want er was al zoveel goede betrokkenheid. Het gaat 

me hier dus om subtiele verschuivingen. Maar juist zoiets subtiels 

binnen al het goede dat er is, heeft impact. Ik merk tot mijn vreugde dat 

het zomaar gebeurt: er zijn een aantal goed lopende groepen en 

initiatieven zoals de cantorij, samen eten op startzondag, de Elvis-film 

en -dienst, tienercatechese, Open Up met de twintigers, Kerstnacht, 

Filmzien, Omzien, Uit de Tijd. De kerkenraad heeft goede moed en gaat 

op zoek naar nieuwe bestuursvormen en gaat daar nieuwe mensen bij 

zoeken. De beroepingscommissie werkt hard en in een heel fijne sfeer.  

Hoe kan dat nou, dat dat er allemaal is en dat dit allemaal kan? 

Ik zie dat als jullie eigen, grote verdienste, terwijl ik tegelijk vind dat je 

het níet aan jezelf te danken hebt. De verdienste is dat je de openheid 

hebt om ieder vanuit je eigen geloof en ongeloof mee te laten doen, met 

een inzet of vorm die je belangrijk vindt. In een kerk is dat nu juist ook 

níet je eigen verdienste. Je bent mensen van de Weg geworden. Je geeft 

ruimte aan wat de Heer met mensen doet. Met jezelf. Maar ook met een 

ander op diens manier.  

Ik zie dat er in de Dorpskerk heel veel goeds gebeurt, en ook dat 

er nog veel meer kansen zijn. Ik geloof niet in de kloof tussen wat 

ouderen willen en wat jongeren willen. Ik geloof dat de Dorpskerk er 

goed aan doet om meer en diverser aanbod voor en met jongeren in en 

buiten de kerk te maken. Er is gewoon veel behoefte aan 

geloofsverdieping, aan betekenisvolle gesprekken, aan aandacht voor 

wat de Heer doet in je leven. Bij jong en oud. En juist voor jongeren is 

daar in de vriendenkring en werkkring of op internet totaal geen 

aandacht, geen steun en geen leiding voor. Als kerk heb je daar een taak 

liggen maar ook veel mogelijkheden om tot hulp te zijn. Ik geloof ook 

dat de Dorpskerk een weg vindt naar nieuwe vormen van kerk naast het 

bestaande. Een weg vinden? Nee, die weg is er al. Het is als met de 

grote kunstenaar Michelangelo. Over zijn beeldhouwkunst zei hij, dat hij 

het beeld alleen maar uit de steen hoefde te bevrijden. Zijn David en zijn 

Piëta zaten al in het marmer voordat hij hen eruit tevoorschijn haalde. 

Zo ligt de weg van de Dorpskerk ook al klaar in het massieve blok 

marmer van de toekomst. Het is genoeg om mensen op die weg te 

ontmoeten. Mensen van binnen en buiten de kerk. Want dan veranderen 

voornemens in een weg die je samen gaat. Openheid voor de ontmoeting 
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met nieuwe mensen op die Weg betekent dan dat je nieuwe wegen vindt. 

Daar gaan we in en na deze zomer nog eens lekker mee aan de slag. Ga 

je mee op weg? 

Pieter van Winden, interim-predikant 

 

Vlammetjes van Pinksteren 
Op het Pinksterfeest, in de kerk, deelden kinderen mooi versierde 

vlammetjes uit. Iedereen schreef daar woorden op. Woorden die te 

maken hebben met wat de Geest met je doet. Ik maakte her en der foto’s 

van die vlammetjes toen ze nog in de kerk waren. Ze zijn nu in Abcoude 

en regio aan het branden. Want iedereen nam een vlammetje van een 

ander over om mee te nemen en uit te delen. Dit lees ik op de foto’s:  

- Naar elkaar luisteren 

- Houd moed, en je komt er wel 

- Doe waar je blij van wordt, dan wordt God dat ook, “maak de 

mensen blij” 

- Blijf altijd dicht bij God, Hij is onze Schepper en liefde. 

- Geloof, hoop en liefde 

- Bescheiden 

- Elkaar vertrouwen 

- We kunnen het samen doen 

- Het is de Geest, niet mijn ego 

- Kijk vooral ook naar het goede van de ander 

- Heb vertrouwen  

Dit is niet meer dan een kleine greep uit het vele dat we weten en 

geloven en doen. De vlammetjes laten zien dat we een weg gaan als 

kerk, dat we een beweging zijn. En hoe verschillend en verdeeld en 

verborgen we soms ook zijn, toch branden al die vlammetjes vanuit het 

ene vuur van de Geest. Aan de mensen in Galatië schreef Paulus ooit: 

“de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 

vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing.” Die vlammetjes van ons zijn daar een mooie reactie op.  

Pieter van Winden 

 

Komend seizoen 
We sloten het seizoen met de tieners en twintigers en hun ouders af. We 

gingen met elkaar pizza eten en een spel spelen in een weiland van de 

familie Gijsen. De zon scheen. De sfeer zat er goed in. Wat was het fijn. 

Komend seizoen gaan we door. Met de twintigers hebben we plannen 
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om een Alfa Cursus te starten. Dat is een methode die je op een 

creatieve en persoonlijke manier laat kennismaken met geloof. Dus ook 

voor beginners en buitenstaanders is dat best een goede methode.  

 In het komend seizoen gaat ook Uit de Tijd door. De groep vaste 

geïnteresseerden is in het afgelopen jaar uitgegroeid tot zo’n 60 mensen 

uit de regio. We puzzelen nu op het nieuwe jaar. Dat is een mooie 

puzzel. We merken dat de interesse in spiritualiteit groot is en groeit. 

Dus met dat aanbod gaan we door: Positieve Gezondheid, spiritualiteit 

van de rouw, familiesystemen, dans en geloof, Ubuntu. Tegelijk merken 

we dat de interesse in het gesprek over levenskunst kleiner is, maar dat 

ook dat z’n eigen waarde heeft en houdt. Dat spoor willen we dus ook 

verder uitwerken. Er zijn op het moment van schrijven nog geen data 

vastgelegd. Dus als je interesse hebt, volg dan de nieuwsbrief, of geef je 

op voor de Uit de Tijd appgroep. Dat kan via mij. 

Pieter van Winden 

 

Startzondag 
Op 3 september houden we startzondag. Dat is de zondag aan het einde 

van de feestweek. We denken nog na over het thema en de aanpak. Maar 

het zal ongetwijfeld iets worden als ‘het feest gaat nu pas echt 

beginnen’, of ‘nuchter doorpakken’. We beginnen normaal om 10.00uur. 

Er begint  een nieuw seizoen van nieuwe wegen en nieuwe 

ontmoetingen.  

Pieter van Winden   

 

In Memoriam Atje den Toom- Naafs 

Op 16 mei is op 93-jarige leeftijd overleden ons 

gemeentelid Atje den Toom-Naafs. Zij groeide op 

in Amsterdam en maakte de oorlog intensief mee.  

Ze trouwde met haar grote liefde ds. Willem den 

Toom en samen kregen zij twee zoons, Piet en 

Cees.  

Na Friesland en Zeeland werd Abcoude de 

definitieve woonplaats, waar ds. Den Toom 22 

jaar predikant was. Zelf volgde Atje ook een pastorale opleiding.  

Naast werk in een verpleeghuis deed ze veel vrijwilligerswerk, o.m. in 

het AMC en voor de voedselbank.  

 

Atje den Toom begon haar arbeidzaam leven als verpleegster in het 

Joods ziekenhuis in Amsterdam. In rust en vertrouwen kwam een einde 
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aan haar leven in het Joods hospice in Amsterdam. Daarmee is de cirkel 

rond, vertelde oudste zoon Piet. 

Atje den Toom was een betrokken gemeentelid. Ze stuurde tot recent 

nog e-mails, volgde het wel en wee van de protestantse gemeente en 

onderhield contacten met degenen die haar bezochten en haar lief waren. 

 

Bovenaan op de rouwkaart stond een liedtekst van Huub Oosterhuis: 

 

Die mij droeg op adelaarsvleugels 

Die mij hebt geworpen in de ruimte 

En als ik krijsend viel 

Mij ondervangen 

Met uw wieken 

En weer opgegooid 

Totdat ik vliegen kon 

Op eigen kracht 

 

Eric Citroen leidde de herdenkingsdienst. Bij haar afscheidsdienst werd 

onder meer haar gastvrijheid geroemd. We stonden stil bij haar favoriete 

psalm 139, Heer die mij ziet zoals ik ben. 

Wij wensen de familie sterkte en de steun van de Eeuwige toe. 

 

Claartje van Andel (mede namens Eric Citroen) 

 

In Memoriam : Karel de Snoo     

Vrijdag 16 juni  is Karel de Snoo overleden, op de leeftijd van 87 jaar. 

Donderdag 22 juni hebben we in een volle Dorpskerk afscheid van hem 

genomen en gedankt voor zijn leven. 

 Karel werd geboren in Rotterdam, op 8 februari 

1936. Op vrij jonge leeftijd leerde hij Trudi 

kennen met wie hij trouwde en in Abcoude kwam 

wonen. Samen kregen zij vier zoons: Geert, Nick, 

Robert en Remko. Zij waren 63 jaar getrouwd: in 

lief en leed, in voor- en tegenspoed, vreugde en 

verdriet.  

Toen Karel al voor de klas stond is hij nog gaan studeren aan de VU, 

zodat hij uiteindelijk sociaal geograaf werd. De aarde- met haar 

geschiedenis, mensen, culturen en ontwikkelingen- boeide hem in hoge 

mate. Hij ging les geven, maakte reizen en was vooral geboeid door de 

mensen die de aarde bewonen. Als sociaal geograaf, maar vooral als 
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mens. Karel hield van het contact met mensen, wilde zich graag met hen 

verbinden en daarom stond er veelzeggend op de kaart: Hij was een 

vriend van velen.  

Karel had een groot hart voor mensen. Hij kon scherp zijn en kritisch, 

maar was tegelijk zachtmoedig. Hij ging altijd uit van het goede. Zijn 

schoondochters ontving hij als dochters en Karel was een geweldige opa 

bij wie zijn kleinkinderen altijd terecht konden. Met Trudi zorgde hij 

voor gezelligheid en hun huis aan de Aasdomstraat was een plek waar 

velen welkom waren voor koffie, iets lekkers en een goed gesprek.  

Voor de Dorpskerk heeft Karel veel betekend: hij was diaken, zat in 

talloze commissies, zocht films uit voor Film Zien en organiseerde  

huiskamergesprekken. Hij was vooral een betrokken en meelevend 

gemeentelid. Door zijn ontwikkeling als wetenschapper ging Karel 

vragen stellen over het geloof, hetgeen hij ook graag met anderen 

deelde. Zijn kinderen noemden hem veelzeggend een ‘hoopvolle 

twijfelaar’, omdat voor Karel veel zekerheden ter discussie stonden, 

maar hij tegelijk  goede hoop  hield.  

De laatste jaren  van zijn leven kreeg Karel gezondheidsproblemen, 

aanvankelijk een milde vorm van prostaatkanker waar hij goed mee kon 

leven. Maar uiteindelijk is deze ziekte hem toch te sterk geworden. Een 

val, waardoor Karel zijn heup brak, versnelde het ziekteproces waardoor 

hij in het ziekenhuis en daarna in het hospice kwam. Daar hebben zijn 

familieleden, het hechte gezin van Karel, afscheid van hem genomen: 

een geliefde man, vader en opa, een vriend van velen. 

  

Bij de uitvaartdienst klonken warme woorden van zijn kinderen en 

kleinkinderen. We hebben stilgestaan bij de zoektocht van Prediker naar 

de ware betekenis van het leven, waarin de verschillende tijden in het 

leven elkaar zo kunnen afwisselen. We hebben de familie en Karel 

gezegend en daarna hebben we het lichaam van Karel te ruste gelegd op 

de begraafplaats, in het vertrouwen dat al het goede niet verloren gaat en 

de Liefdevolle zich over Karel en zijn geliefden zal ontfermen.  

We wensen Trudi, de kinderen en kleinkinderen en al zijn dierbaren de 

kracht van God toe in het gemis.  

 

Ds. Herco van der Wilt  
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  KERKENRAAD 

 

 

De jaarrekeningen 2022 van de Kerk en van de Diaconie zijn door het 

Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Utrecht 

akkoord bevonden. De ANBI-pagina’s (onder andere nodig voor 

belastingaftrek van giften) op onze website zijn daarop geactualiseerd. 

Er zijn in de winterperiode vanwege hoge energiekosten van de kerk bij 

wijze van proef twee kerkdiensten in ‘t Hoogt gehouden. Dat was op 

zondag 26 februari en op Witte Donderdag 26 april, beide keren met 

viering van het Heilig Avondmaal. De kerkenraad heeft besloten dat ook 

de aankomende wintermaanden voor kerkdiensten wordt uitgeweken 

naar ‘t Hoogt. De energieprijzen blijven hoog. En verder zullen er dan 

mogelijk bouwwerkzaamheden aan de vloer en de verwarming van de 

kerk worden uitgevoerd. Bij de keuze voor diensten in ‘t Hoogt wordt 

rekening gehouden met de verwachte omvang van het kerkbezoek. 

Afgesproken is dat het moderamen in het najaar passende data 

selecteert. Na die winterperiode zal de kerkenraad mede aan de hand van 

de opgedane ervaringen met de gemeente in gesprek gaan over 

kerkdiensten in ‘t Hoogt. 

De voorbereiding van de startzondag op 3 september is begonnen. Pieter 

van Winden gaat dan voor. Een aantal gemeenteleden zal worden 

gevraagd om mee te helpen. 

De vier lopende grote projecten in onze gemeente gaan gestaag door. Ik 

informeer u over de stand van zaken.  

 

Bestuurbaarheid. De oproep in de vorige Binding om als 

vertegenwoordiger van de kerkenraad op te treden in kerkdiensten heeft 

geen reacties opgeleverd. De kerkenraad denkt hier verder over na. Ook 

gaat de kerkenraad verder met het goed in beeld krijgen van de 

werkgebieden en de daarvoor benodigde menskracht. 

  

Beroepingswerk. Zoals in de Nieuwsbrief en de mededelingen in de 

kerk gemeld, is er een nieuwe sollicitatieronde gestart. De 

sollicitatietermijn is inmiddels verstreken. De Beroepingscommissie 

houdt ons van belangrijke ontwikkelingen op de hoogte.  
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Exploitatie Dorpskerk.  De zoektocht naar een nieuwe exploitatievorm 

waarin positie en uitgangspunten van onze kerkelijke gemeente 

voldoende zijn geborgd, is in volle gang. Er komt een projectgroep 

onder leiding van Vincent Pijpers. 

 

Samenwerking. Over de door onze gemeente georganiseerde 

bijeenkomst met omringende gemeenten bent u geïnformeerd via de 

Nieuwsbrief en leest u ook elders in deze Binding. In het najaar 

organiseert de classis een tweede bijeenkomst over dit onderwerp. De 

kerkenraad heeft besloten om volgend voorjaar te bezien hoe wij 

hiermee verder gaan. Onze consulent ds. Bram Willem Aarnoutse blijft 

beschikbaar voor crisispastoraat. Over de invulling van dit werk wordt 

met hem afgestemd. U hoort daar later meer over. 

 

Pieter van Winden mag volgens de PKN-regels maximaal twee jaren als 

interim predikant aan onze gemeente verbonden zijn. Die periode loopt 

per 1 maart 2024 af. De kerkenraad heeft in overleg met hem besloten 

dat hij de resterende tijd twee dagen per week bij ons blijft. Bij een 

nieuwe predikant stopt hij eerder. Pieter van Winden richt zich de 

komende periode in het bijzonder op jongerenwerk waaronder 

catechese, jonge gezinnen, en groepswerk voor onze kerk. Ook blijft hij 

betrokken bij het programma van Uit de Tijd. Na ampel beraad ging de 

kerkenraad akkoord met het voorstel van Pieter om onder zijn leiding te 

starten met een Alphacursus van een aantal bijeenkomsten. Ook 

jongeren van buiten onze gemeente kunnen deelnemen. Onze gemeente 

verkeert in een tijdelijke fase in afwachting van een predikant – pionier. 

Enerzijds moet de kerkenraad waken voor onomkeerbare situaties, 

anderzijds is stilstand geen goede optie. Pieter van Winden leidt ook in 

de komende tijd een aantal kerkdiensten. Ook biedt hij ondersteuning bij 

het beroepingswerk en de zoektocht naar vrijwilligers.  

 

De generale synode heeft de kerkenraad via de classis gevraagd naar zijn 

mening over vijf aanpassingen van de kerkorde. In vier gevallen gaat het 

om technische wijzigingen die voor onze gemeente geen praktische 

gevolgen hebben. Anders ligt dat bij de nieuwe regeling over een 

Veilige Kerk. Daarin is bepaald dat de kerkenraad het gesprek in de 

gemeente stimuleert om gezamenlijk zorg te dragen voor een klimaat 

waarin ieder zich veilig kan voelen. Ook moeten leidinggevenden en 

anderen die omgaan met personen in een kwetsbare positie over een 

verklaring omtrent gedrag (VOG) beschikken. Dat zijn in elk geval 
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ambtsdragers, maar ook anderen met pastorale taken en taken bij het 

jongerenwerk. Hierover volgt later meer.  

  

Dan een wat luchtiger onderwerp. In de consistorie van de Dorpskerk 

hangen ingelijste foto’s van de vroegere predikanten van onze gemeente. 

Het heeft even geduurd, maar nu hangt er ook een foto van Herco van de 

Wilt. Loop gerust de consistorie eens binnen om de foto’s te bekijken. 

Een goede zomer toegewenst!   

 

Jan van den Bosch  

Voorzitter kerkenraad 

 

 

    DIACONIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 augustus: Diaconie Collecte Voor Zending Kerk in Actie 

Ghana - een sterke kerk op een kwetsbare plek 

 
In het achtergestelde noorden van Ghana is het leven zwaar. Met steun 

van Kerk in Actie leidt de Presbyteriaanse kerk van Ghana vrijwillige en 

betaalde voorgangers en jeugdleiders voor kleine dorpskerken op, om de 

dorpsbewoners te ondersteunen.  

Behalve Bijbelkennis, kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, 

evangelisatie en pastorale zorg, leren ze ook over de Afrikaanse traditie 

en de islam, en over omgaan met conflicten.  

Daarnaast zorgt de kerk voor aanvullend onderwijs want de meeste 

volwassenen kúnnen niet lezen, en veel kinderen hebben op school niet 

goed leren lezen in de eigen moedertaal. Via bijbelclubs leren de 

kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Ze krijgen een mooi 

geïllustreerde bijbel mee naar huis, zodat de hele familie in contact kan 

komen met de Bijbelse verhalen.  

Lees meer op kerkinactie.nl/kerknoordghana  
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17 september: Diaconie Collecte voor Werelddiaconaat 

Myanmar 

 

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie 

kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken 

jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de 

gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen 

en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een 

menswaardig bestaan opbouwen. 

 Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige 

leningen .Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL70INGB 

0000 3678 45 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude ovv 

datum of doel. Hartelijk dank voor uw gift!     Josien Dijkstra 
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1 oktober:  Collecte  

 Stap Verder in Amsterdam-Zuidoost  

 
In het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost leven 

zo’n 80.000 mensen met 135 

nationaliteiten. Een deel heeft geen geldige 

verblijfspapieren. Het centrum wordt 

gedragen door zes kerkelijke gemeenten in 

Zuidoost en heeft speciale aandacht voor de 

nieuwkomers, zowel de mensen met als zonder geldige papieren. 

Stap Verder heeft een spreekuur, verwijst mensen door naar instanties, 

biedt laagdrempelige taallessen en heeft een ouder-kind-project. Stap 

Verder wil de bezoekers de zekerheid geven dat er een plek is waar ze 

met al hun problemen terecht kunnen, waar ze af en toe kunnen eten, 

waar ze met deskundigen over die problemen kunnen praten en waar ze 

zelfs ook af en toe financiële hulp mogen verwachten. 

Op 1 oktober wordt voor Stap Verder gecollecteerd en komt Erica 

Feenstra, coördinator, de collecte toelichten. 

 

Wij hopen u op die dag te ontmoeten. 

Namens de Taakgroep Diaconie 

Ripka Verheul 

 

 

 

 

Film Zien extra 
Op maandagavond 26 juni hielden wij onze laatste filmavond van het 

seizoen.  Wat was het een fantastische avond! We boften echt  met alles: 

het buffet was fantastisch, we konden lekker buiten eten en de film was 

prachtig. Na afloop werd er nog even gezellig nagepraat.  

De nieuwe data voor het komende seizoen moeten nog worden 

vastgesteld. U leest dat t.z.t. in de Nieuwsbrief en de volgende Binding 

of u krijgt persoonlijk bericht. 

Verder heeft Marjolein Melkman zich opgegeven om ons te gaan helpen 

bij de keuze van de films. Daar zijn we echt heel blij mee! 

Nu voor ieder een goede vakantietijd toegewenst. 

 

Martha Stol, Dini Wessel en Frieda van Kessel 

http://www.bonifaciuskerkmedemblik.nl/bestanden%20algemeen/bestanden%20start_nieuws_uit/MC900237836%5b1%5d.gif
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KLEDINGBEURS 

DORPSKERK 

vrijdagavond 13 oktober 

zaterdag 14 oktober. 

 

In oktober is er weer de vertrouwde kledingbeurs in de Dorpskerk.    

Zijn de kasten misschien  te vol en wilt u opruimen?  Geen 

probleem, u kunt nu al  kleding, schoenen, gordijnen en 

dekbedovertrekken etc. verzamelen. Inleveren kan in overleg bij ’t 

Hoogt. In de Nieuwsbrief en volgende Binding volgen de details 

over de kledingbeurs. Voor vragen of kleding aanleveren kunt u 

bellen of mailen met 

Rika Donkervoort 06 15353399   rika.donkervoort@gmail.com 

Marjo Dierx            06 26402413   marjodierx@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

mailto:Rika.donkervoort@gmail.com
mailto:marjodierx@gmail.com
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ANAGRAM 
 

1   1 8     2     8 1      
2    7 8 12     4   16       
3       3   9   16 13      
4     12 10 13   8     11     
5      15     7   12 10 13     
6       16 10       2      
7     2   5     10       
8   3 13 9   10     6   3 6      
9          4   14 16      

10       14 3   12 10         
11       4   5   16   6   11  
12      3 3   13     15 6    
13  2 14   12 1     8         
14   9   13 16 8   9          
15    3 7   8   15 16         

                 

                 

                 
1 GRINKKWER    9 SCATEI      
2 PORCENTJE    10 ACIONEID      
3 DOEMERA     11 CELLOSTEC     
4 DIJSWONER    12 ADANACHT      
5 PLUFSHOND    13 ROKITRAAG     
6 ZINGEND     14 MEDEMARON     
7 DELGEN     15 HITPARADE     
8 MINIDIESTRAAT            

 

Atje Naafs 

 

Als eerbetoon aan de in mei overleden Atje Naafs plaatsen wij dit  

door haar zelf gemaakte anagram uit 2011. 

Zij heeft namelijk  jarenlang voor een anagram gezorgd in onze 

Binding. 
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      KERKDIENSTEN 

 
Wij nodigen u van harte uit voor onze kerkdiensten op 

zondagmorgen 10.00 uur in de Dorpskerk. 

Iedereen kan alle kerkdiensten ook beluisteren en bekijken 

op  www.kerkdienstgemist.nl.  

Deze diensten zijn zowel direct tijdens de tijd van de kerkdienst te 

volgen, als later op elk ander gewenst moment.  

 

In de kerk wordt gecollecteerd. U kunt uw giften ook overmaken.  

Dat kan voor de diaconie naar ING-Bank NL70 INGB 0000 3678 

45 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude. 

Uw bijdrage voor de collecte van het College van  

Kerkrentmeesters kunt u overmaken naar Rabobank: NL35 RABO 

0300 566050 t.n.v. Protestantse Gemeente Abcoude.  

 

 

16 juli Mw. ds. J. Weigand-Timmer 

       piano Else Sterk 

10.00 uur m.m.v. de Cantorij 

Eerste collecte: Voedselbank 

 Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

23 juli Dhr. R. Baas, kerkelijk werker 

       orgel Frits Heil 

10.00 uur Eerste collecte: Stap Verder 

Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en 

Geluid 

 

30 juli   Mw. Janine J. Knibbe, Wijdenes 

       orgel Evert Hoogenstraaten 

10.00 uur Eerste collecte: Hulpfonds 

 Tweede collecte: Jeugdwerk 

 

https://dorpskerkabcoude.us20.list-manage.com/track/click?u=9b72b45591353a19c9d6bad43&id=4df2f63364&e=812372d76f
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6 augustus Dhr. H. Borghuis, orgel Pieter Kaars 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

13 augustus   Mw. ds. G. Arnoldus 

       orgel Evert Hoogenstraaten 

10.00 uur Eerste collecte: Kerk in Actie: zending 

Ghana  

 Tweede collecte: Fonds Klimaat, beeld en 

geluid 

 

20 augustus Ds. K. Bras, orgel Wilco Gijzen 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

 Tweede collecte: Jeugdwerk 

 

27 augustus Ds. G. Bijkerk, orgel Frits Heil 

10.00 uur Eerste Collecte: Gezinsbuddy 

Tweede collecte: Kerk en Eredienst  

 

3 september    Ds. P. van Winden, orgel Peter Staats 

10.00 uur Eerste collecte: KIA Werelddiaconaat Israël  

 Tweede collecte: Fonds Klimaat, Beeld en 

Geluid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARTZONDAG 3 SEPTEMBER 
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10 september Ds. J.J. Suurmond, orgel Wilco Gijzen 

10.00 uur Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie 

Tweede collecte: Jong Protestant 

 

17 september Dhr. J. de Bruin 

       Else Sterk piano, mmv de cantorij 

10.00 uur Eerste collecte: Kerk in Actie Myanmar  

 Tweede collecte: Jeugdwerk 

 

24 september    Ds. W. Blanken, orgel Peter Staats 

10.00 uur Met viering Heilig Avondmaal 

Eerste collecte: Plaatselijke Diaconie  

 Tweede collecte: Kerk en Eredienst 

 

1 oktober Mw. ds. E. Kok, orgel Pieter Kaars 

10.00 uur Eerste collecte: Stap Verder 

Tweede collecte: Kerk in Actie Israël 

 

8 oktober Ds. R. van Schouwen, orgel Wilco Gijzen 

10.00 uur Eerste collecte :Plaatselijke Diaconie  

 Tweede collecte: Missionair Werk 

 

 

Samen Jong 
Kerk zijn met alle generaties 

 

Samen Jong is een onderzoek naar kerken 

in Nederland. De vraag is: hoe komt het 

dat er kerken zijn die het ‘goed’ doen? 

Met dat ‘goed’ bedoelen we dan dat je er 

alle generaties in ziet meedoen. Jong én 

oud. Die kerken vind je her en der. Je 

vindt ze in de Rooms Katholieke kerk, 

evangelisch, PKN, orthodox, vrijzinnig, in 

steden, dorpen, groot en klein.  
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Samen Jong onderzocht wat die verschillende soorten kerken dan toch 

bindt. Wat hebben ze gemeenschappelijk? De bedoeling is natuurlijk om 

te ontdekken wat hun geheim is. Ik denk dat dat net niet helemaal gelukt 

is. Maar de zes gemeenschappelijke waarden die Samen Jong uit 

onderzoek ontdekte zijn zeker super belangrijk. Deze samenvatting geeft 

weer hoe ik Samen Jong lees. Dit is dus geen zakelijke samenvatting, 

maar een inkijkje hoe ik ermee omga en hoe ik denk dat we het ook als 

Dorpskerk kunnen benutten, als we willen. 

 

Er zijn mogelijkheden 

Het goede van Samen Jong vind ik dat het twee veelgehoorde 

dooddoeners over jongeren en kerk ontzenuwt: “het heeft geen zin want 

we hebben alles geprobeerd” en “ze zijn er niet meer”. Samen Jong laat 

vanuit de praktijk zien dat kerken een alternatief hebben. Het is de 

moeite waard om nog eens iets anders te proberen. Want uit hun 

onderzoek blijkt dus -en persoonlijk herken ik dat- dat er door het hele 

land kerken zijn die het best wel aardig doen, of zelfs heel goed. Samen 

Jong beweert dat het gemeenschappelijke in die kerken de weg wijst 

voor kerken die het ook graag beter willen doen.  

 

Wat wil je? 

‘Aardig doen’, ‘beter doen’: er zit dus een normatief idee achter. En daar 

wringt de schoen misschien. Want deel je die norm dat een kerk 

inderdaad bedoeld is voor zowel ouderen als middelbaren, jonge 

gezinnen, jongeren en kinderen? Het kan best zijn dat je dit normatieve 

idee over de ‘intergenerationele kerk’ niet deelt. Dat is dan een 

interessant gesprekspunt, voordat we verder gaan.   

 

Wat doet er níet toe? 

Samen Jong laat zien welke factoren níet doorslaggevend zijn voor een 

kerk om ‘het goed te doen’:  het gebouw is niet doorslaggevend, 

evenmin de woonomgeving of regio in het land. Een populaire predikant 

is leuk, maar niet doorslaggevend. Ook de geloofsrichting of 

denominatie doen er niet echt toe: je vindt ‘goed lopende’ kerken op 

allerlei plekken onder alle gezindten en geloofsrichtingen.  
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Wat doet er wél toe? 

Wel ziet Samen Jong zes kernwaarden die al die gemeenten/kerken die 

‘het goed doen’ met elkaar gemeen hebben. Die kernwaarden zijn een 

soort check of je als kerk in de goed richting denkt/werkt. Deze zes 

kernwaarden zijn geen succesformule. Maar deze kernwaarden vind je 

in alle kerken die het momenteel goed doen in Nederland. Dus zijn ze de 

moeite waard om eens naast je eigen kerk-zijn te leggen. Dat vind ik de 

waarde van Samen Jong.  
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Twee opmerkingen hierbij. Allereerst hangen de kernwaarden 

samen. Je kunt er niet één uitpakken en het daarbij laten. Ze werken als 

tandwielen die in elkaar grijpen en alleen dan in beweging komen en 

werken.   

De andere opmerking is dat deze zes kernwaarden geen 

succesformule zijn. Ze vormen een basis. Ze zijn noodzakelijk, maar 

nog niet voldoende. Ze zijn niet voldoende, omdat ze vragen om een 

eigen inkleuring en aanvulling vanuit iedere kerk die ermee werkt.  

 

Zes kernwaarden 

Ik geef de zes 

kernwaarden in mijn 

eigen volgorde en 

woorden weer, anders 

dan in het boek. Ik denk 

dat dit eventueel voor de 

Dorpskerk de volgorde 

van belangrijkheid is. Dit 

is dus een strategie van 

aanpak volgens  mijn 

inzicht:  

 

 

Kernwaarde 2 - De leer van Jezus serieus nemen. Het pleidooi is om 

ongeacht wát je gelooft, wél de geloofsinhoud centraal te stellen in je 

beleid, diensten, gesprekken, vergaderingen. Zelf denk ik dat bij deze 

kernwaarde noodzakelijk ook een kijk op  deze tijd hoort (maatschappij 

analyse), want daarmee verbind je je geloof met de vraag wat geloof 

eigenlijk voor verschil maakt in deze tijd. Wat doet het ertoe? Of kan 

geloof inderdaad maar beter privé, achter de voordeur blijven? Die vraag 

is nodig om van je geloofsinhoud (‘leer van Jezus’) ook een missie te 

maken (‘als geloofsgemeenschap staat ons dit te doen’). Die missie is 

nodig. Zie kernwaarde 5.  

Kernwaarde 1 - Je beleid consequent richten op de meest machteloze 

groep in je kerk. Het gaat bij deze kernwaarde ten diepste om macht en 

verantwoordelijkheid. Ouderen hebben in kerken altijd de macht: ze 

hebben een afgerond geloofsbeeld en weten hoe de zaken werken in een 

kerk. De machtelozen zijn in een kerk de buitenstaanders, de 

laaggeletterden, de kinderen en jongeren, de mensen die niet zo goed 

weten of ze qua geloof wel aansluiten bij de bestaande groep. Je beleid 
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moet radicaal op het meedoen en het belang van die groepen gericht 

zijn. 

Kernwaarde 5 - Een warme, verwelkomende sfeer. Positiviteit naar 

elkaar toe. Waarderende omgang met elkaar en anderen. Je spreekt 

principieel met het oog op het goede van de ander over elkaar en met 

elkaar. Uiteraard is er in dat kader ook kritiek mogelijk op elkaar en zijn 

er grenzen aan gedrag en helderheid over afspraken. Maar wel vanuit de 

waardering. 
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Kernwaarde 4 - Een transparante, open organisatie & 

verantwoordelijkheid geven. Dit betekent dat iemand in de kerk kan 

komen en gelijk doorheeft bij wie hij/zij terecht kan met zijn/haar 

vragen of mogelijkheden en daarmee ook aan kan sluiten bij het geheel. 

Dit is cruciaal in deze snelle tijd: mensen komen en gaan. Gemiddeld 

verhuizen (jonge) mensen om de 7 jaar. Dus je moet makkelijk aan 

kunnen sluiten en afscheid kunnen nemen. Anders sta je als kerk binnen 

de kortste keren buiten de flow van de samenleving, c.q. de jongere 

generaties.  

Kernwaarde 6 - Samenwerking van de geloofsgemeenschap met andere 

groepen en personen in de woonomgeving. Een kerk staat niet op 

zichzelf kerk te wezen, maar probeert actief mee te doen in de 

samenleving en verschil te maken. Dit is een kwestie van missie: kortom 

kernwaarde 1 inclusief je maatschappij analyse. 

Kernwaarde 3 - Een breed aanbod aan kind- en jeugdactiviteiten. Voor 

veel kerken is dit de focus én tegelijk de bron van teleurstelling. Samen 

Jong onderstreept de waarde van goed kind- en jeugdaanbod. Maar het 

betoog is dat de vijf andere kernwaarden even noodzakelijk zijn om met 

elkaar het raderwerk in beweging te krijgen. 

 

Als Dorpskerk zouden we best eens kunnen onderzoeken of Samen Jong 

helpt. Dan vraag je je af: vanuit welke missie werken we? Hoe zitten wij 

qua kernwaarden? En wat gaan we concreet als eerste stap zetten? Daar 

komen we in het komende seizoen vast nog weer op terug.  

Pieter van Winden 
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Omzien 

 

 
 Beste vrienden en bezoekers van OMZIEN, zoals eerder vermeld, 

starten wij na de vakantie op 7 september weer in ’t Hoogt. 

 Na een gesprek met elkaar over het voortbestaan van OMZIEN is 

gebleken dat   er dringend uitbreiding  van het aantal bezoekers 

noodzakelijk is. Door ziekte en overlijden zijn er namelijk nogal wat 

mensen ons ontvallen dit jaar. Wij weten dat het heel belangrijk is om 

een hechte band op te bouwen. In de leeftijd vanaf 70 jaar zou u prima 

bij ons passen. Probeert u het ook eens? Ik wacht graag uw telefoontje 

af, Bram Valenkamp 284361. Allen een fijne vakantie gewenst en 

hopelijk snel tot ziens . 
 

 

VAN DE REDACTIE___________________________ 
          

                 

 
 

De redactie 
wenst iedereen 

een fijne vakantietijd 
toe 
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       PASTORAAT____________________________ 
 
Interimpredikant: ds. Pieter van Winden 

Tel. 06-12171113   e-mail:  dominee@dorpskerkabcoude.nl 

Consulent: ds. Bram Willem Aarnoutse: Vertrouwenspersoon en voor 

crisispastoraat 

Tel. 06-20024393 e-mail: aw.aarnoutse@xs4all.nl  

 

Ouderlingen en diakenen 
U kunt voor al uw vragen een beroep doen op onze ouderlingen en 

diakenen. Waar u woont maakt daarbij niet uit. 

 

Claartje van Andel        06-51315993   ouderling 

Hanny van den Bosch   06-33631863   diaken 

Josien Dijkstra              020-3650167    diaken 

Gera Hoorweg              06-28441804    ouderling 

Nick de Snoo                         284286    ouderling 

Imre Westerik               06-39593585   diaken 

Matthijs Schram                     281601   diaken 

      

Bezoekmedewerkers 

Eigenlijk zijn wij als gemeente allemaal elkaars oog en oor. Mist u 

iemand al even? Maakt u zich zorgen? Heel fijn als u dit laat weten! 

Soms zal een bezoekmedewerker u bellen. Maar u kunt natuurlijk zelf 

altijd iemand aanspreken of bellen, ook gewoon, voor een verbinding.  

Els Gillebaard heeft op zich genomen om het eerste contact van de 

bezoekmedewerkers te zijn. Dat is fijn! Vanuit de kerkenraad is Hanny 

van den Bosch een extra steunpunt. Spreekt u gerust iemand aan. 

               

Els Gillebaard        06-42693945             

Henk van Kessel    06-20096289 

Janny van der Klok         283645 

Ineke Mensink                283578 

Wout Wessel                   284783  

 Marry Willig         06-51651870    

                   

 

mailto:aw.aarnoutse@xs4all.nl
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Adressenlijst          telefoon: netnummer 0294- 

Scriba:   Claartje van Andel                                           06-51315993 

  Van Voorthuijsenhof 49 1391 JX Abcoude  

         scriba@dorpskerkabcoude.nl  
Organistencoördinator: 

  Richard Sprey                                                   06-20131031 

  Stationsstraat 51, 1391 GM Abcoude  

  r.en.w.sprey@planet.nl 

Dorpskerk:  Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude. 

  Postbus 38 1390AA Abcoude   

Koster:  Tineke Hennipman                                           06-44620963 

  Waardassackerstraat 13, 1391 TW Abcoude   284499 

’t Hoogt: Kerkelijk Centrum, Kerkplein 32, 1391 GK  

   Beheer: Marjo Dierx                  06- 26402413 en/of 281601 

  Behalve voor kerkelijke activiteiten kunt u ’t Hoogt huren  

                    voor feesten, verjaardagen of festiviteiten. 

                    Verhuur via:  beheer.hoogt@live.nl   en  

                     Marjo Dierx                               06- 26402413 en/of 281601 

Diaconie: Hanny van den Bosch                                       06-33631863 

  Piet van Wijngaerdtlaan 26 1391 VD 

  Financiële administratie: Liesbeth Boswijk               284864 

  Achter de Kerken 20, 1391 LN Abcoude 

  ING-Bank: NL70 INGB 0000 3678 45   

  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude 

Werkgroep Kind en Kerk: Gera Hoorweg                          06-28441804 

  Paddenburg 13, 1391 RK Abcoude 

    

 

Algemene zaken Kerkelijk Bureau:  

  Jack de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV Abcoude    284301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scriba@dorpskerkabcoude.nl
mailto:beheer.hoogt@live.nl
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Collectebonnen bestellen: 

                    Coupures: 20x €1,00   20x €1,50   20x €2,50 

        Maak het gewenste bedrag over naar  

                    NL35 RABO 0300 5660 50 en stuur een e-mail naar 

        fsmit000@hetnet.nl graag met uw adresgegevens 

                    t.n.v. Protestantse Gemeente te Abcoude 

        Frits Smit                                                                    283776                                 

College van Kerkrentmeesters: 

  Post(adres): Dirk Jan Aldewereld, 

  dj.aldewereld@outlook.com  

  Van Voorthuijsenhof 4, 1391 JR Abcoude                285059 

Banknummer  Protestantse Gemeente Abcoude 

                      Rabobank: NL35 RABO 0300 5660 50 

Administratie Binding:  

  Jan van Wieringen Roomolen 5 1391 RD Abcoude 

  j.wieringen1@chello.nl                                              284442 

                    NL86 INGB 0003 1704 69 

  t.n.v. Kerkblad de Binding 

ANBI  zie www.pknabcoude.nl/ANBI 

Reservering gebruik Dorpskerk: 

  Henk van Kessel   hvankessel@hetnet.nl                  281911 

                                               of 06-20096289 

  Piet van Wijngaerdtlaan 62, 1391 AX Abcoude   

  Wilco Gijzen                                                 06-12931039 

Cantorij: Else Sterk 

  Leeuwenburgh 32 1391 RE Abcoude,             06-53533629

  elsesterk@hotmail.com 

 

Kerkelijke ledenadministratie 
Voor het goed functioneren van de kerkleden-administratie, die de basis 

vormt van het gemeentewerk, is het erg belangrijk dat wij over de juiste 

gegevens beschikken. Wij verzoek u daarom alle mutaties en berichten 

door te geven aan de heer J. de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV te 

Abcoude. E-mail: Abcoude.pkn.leden@kpnplanet.nl 

Alleen op deze wijze blijft u in contact met uw kerk en kan uw kerk 

contact houden met u.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:fsmit000@hetnet.nl
mailto:j.wieringen1@chello.nl
mailto:hvankessel@hetnet.nl
mailto:elsesterk@hotmail.com
mailto:Abcoude.pkn.leden@kpnplanet.nl
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Redactie: 

De volgende Binding komt uit op 6 oktober 2023 

Kopij  inleveren uiterlijk maandag 25 september 12.00 uur. 

E-mail:  binding@dorpskerkabcoude.nl                                            

of op het redactieadres:  

Piet van Wijngaerdtlaan 62,    tel : 281911 

  

Verspreiding: 

Fam. van Wieringen,  Adm. : tel. 284442 

B. Timmermans    : tel. 283709 

 

 

 
 

 
 

 

Nummer Kopijstop Tijd Verschijningsdatum 

5  25 september 12.00u   6 oktober 

6  20 november 12.00u   1 december 


